
Tuin 

 

Sinds 2004 bestaat de Symbolische Stilte tuin. Om deze tuin te ontwerpen zijn 
er een aantal tuinen bezocht bij kerken en het klooster in Meegen. 

De tuin is verdeeld in vakken, Geloof, Hoop en Liefde. 

In de vakken zijn de bloemen in de kleuren: blauw(Geloof), wit(Hoop) en 
rood(Liefde).Er is een oogsttuin en een kruidenvak. 

Bij de ingang van de tuin staat het beeld van de pelgrim, een doopvont heeft 
een centrale plaats. 

In een besloten deel van de tuin is een gedachtenisplek met de muur waarin de 
namen van overleden gemeenteleden hangen. Deze namen, gegraveerd op 
spiegels, hangen er een jaar en 
worden op eeuwigheidszondag in 
een kruik gedaan. Zo staan er nu 
een aantal kruiken op een stil 
plekje van de tuin. 
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