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MEDITATIE
Weer....of geen weer

Vanwege mijn werk bracht ik in mijn jonge jaren nogal wat tijd door in de tropen. Bij ontmoetingen met
de plaatselijke bevolking ging het gesprek nooit over het weer. Dat was vrijwel iedere dag hetzelfde.

Na het volgen van de actualiteit op dit gebied vermoed ik, dat daar verandering in is gekomen.

Met het instabiele zeeklimaat hier was het een binnenkomertje, als je iemand ontmoette.

Maar misschien staat ook ons daarin een verandering te wachten.

Zonder het meteen over een klimaatverandering en zijn oorzaken te willen hebben, gaat het niet buiten ons
om.

Overstromingen en extreme droogte bedreigen overal het leven van mensen. Wij maken, gelovig of niet,
deel uit van wat de één schepping en de ander natuur noemt.

Het weer beinvloedt ons leven, vaak zonder dat we daar altijd erg in hebben.

Je ziet vaker vrolijker mensen als de zon schijnt, dan wanneer het regent.

In de tijd dat we nog op Kaageiland vertoefden, woonde tegenover ons een aardige buurman voor wie het
weer geen onderwerp was, waar je kritisch over kon zijn.

“Het weer komt van de Heer”.

“Je moet het er maar mee doen”.

Hij was van beroep visser en lidmaat van de Gereformeerde Gemeente.

Beide met hart en ziel.

Toen ik naast mijn werk als voorganger een aanstelling in het vorming- en toerustingswerk in Haarlem-
Noord had aanvaard, stond hij diezelfde avond op de stoep met een geillustreerde Rembrandt Bijbel in de
Statenvertaling om mij daarmee geluk te wensen.

Hoewel we beide gelovige mensen waren, verschilden we nogal in beleving en zienswijze.

Waarschijnlijk zou hij nu ook anders tegen het weer aankijken dan toen. Ik kan het hem niet meer vragen.
Wat we gemeenschappelijk hadden, was het respect voor elkaar vanuit de wetenschap dat we allebei de
Waarheid niet op zak hadden.

Geloven komt op je af en niet in je op als stopverf voor de gaatjes van het niet weten.
Als het je overkomt, kun je daar in alle vrijheid plaats voor maken, of niet.

We kunnen elkaar daarin bemoedigen maar ook bevragen als mensen, die onderweg zijn.
Als we dan de onderlinge verschillen benadrukken, hebben we het veelal over onszelf.

Ik ben er van overtuigd, dat God groter is dan wij ons kunnen voorstellen.

Wat dat betreft, was ik het met mijn buurman eens en moeten we het er maar mee doen.

Kick Koldewijn.



DIENSTEN

A

PELGRIMSKERK

Zondag 29 okt 10.00 uur
Collecten
Zondag 05 nov 10.00 uur
Collecten
Zondag 12 nov 10.00 uur
Collecten
Zondag 19 nov 10.00 uur
Collecten
De Meerwende 10.30 uur
Zondag 26 nov 10.00 uur
Collecten
Zondag 03 dec 10.00 uur
Collecten
Zondag 10 dec 10.00 uur
Collecten
Zondag 17 dec 10.00 uur
Collecten

Ds. G. van ‘t Kruis
1. Diaconie.

Ds. M. Vermeij
1. Stichting ORA.

Ds. H.G. van Viegen
1. Luchthavenpastoraat.

Ds. G. van de Meeberg
1. Diaconie.

Pastor F.A.L. van der Louw
Ds. M. Vermeij
1. Kinderen uit Oekraine.

Ds. J.A. Verkerk
1. Diaconie.

Ds. M. Vermeij
1. Diaconie.

Dr. R.J. Bakker
1. Binnenlands Diaconaat.

Kerkdiensten in de kerkzaal, beperkt stoken.
Goed nieuws: deze winter blijven de kerkdiensten in de grote kerkzaal. De energieprijzen in 2024 zullen lager zijn
dan in 2023. Toch blijft energie een dure kostenpost. We zullen de kerkzaal dan ook maar beperkt verwarmen. We
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OOGSTDIENST.
2. Kerk.

(Leimuiden).
2. Kerk.

(Nieuw-Vennep).
2. Kerk.

(Heemskerk).
Dienst van Schrift & Tafel.

Eeuwigheidszondag.
2. Met het oog op het einde.

15 advent.
2. Kerk.

2% advent.
Dienst van Schrift & Tafel.
2. Kerk.

(Amsterdam) 3¢ advent.
2. Kerk.

raden u aan een lekkere warme trui aan te trekken of uw jas aan te houden. Anja van Andel.

BlJ DE DIENSTEN

Sommigen van u hebben het gemerkt: als ik voorga, houd ik een andere orde van dienst aan. Ik vond de bestaande
orde massief, met veel voorgeschreven onderdelen. En er waren heel veel woorden aan het begin, het zingen laat op
zich wachten. Ook het eind, met dat moeilijk zingbare ‘amen’, kon wel een aanpassing gebruiken. Sinds juli ben ik
dus met die aanpassingen begonnen, met als doel meer stilte en meer variatie, en meer muziek in de viering te bren-
gen. Dat kan allemaal, er is geen wet waarin staat hoe de orde van dienst moet zijn, als er maar gelezen, gebeden en
gezongen wordt. De gastpredikanten krijgen voorlopig nog de bekende orde toegestuurd. Het oude en vertrouwde

zal dus nog een tijdje te volgen zijn.

Zondag 5 november a.s. zal Hannie van Driel herbe-
vestigd worden als ouderling (als er geen

bezwaren zijn ingediend). Zij is een aantal jaar ouder-
ling geweest bij het pastoraat, maar sinds begin

dit jaar scriba en vervangt zij Juup Bosch.

Het scribaat is een van de drukste klussen van de
kerkenraad ... Haar (eerste) termijn als ouderling zit
er nu op. Na haar herbevestiging zal zij haar werk

als scriba voortzetten.

Verder schenken de bloemengroep en de diaconie aan-
dacht aan de biddag (1 november) en het thema

‘oogst’. November is de maand van gedenken. We ge-
denken op 26 november -de laatste zondag van het
kerkelijk jaar- de gemeenteleden die afgelopen jaar
gestorven zijn. Er is gelegenheid om andere

dierbare overledenen te gedenken. De dienst is ingeto-
gen en Michaja Heemskerk en Thomas

Heemskerk spelen passende muziek (viool & piano).
Zondag 10 december, Tweede advent, is er weer een
viering van Schrift & Tafel (en die kunt u mee voor-
bereiden, zie hierna. Mirjam Vermeij.

www.pelgrimskerk.org
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Voorbereiding dienst 10 december op maandag 4 december

Doet u mee met het voorbereiden van de A.S. 10 de-
cember dienst? Mij lijkt dat leuk en interessant.

Ik ben best benieuwd hoe u tegen de Bijbeltekst aan-
kijkt, welke thema’s u eruit haalt, en welk lied u nu
passend vindt. Grijp uw kans op maandag 4 december,

TERUGBLIK DIENSTEN

Startzondag 17 september ‘ga mee!’

We hebben als gemeente het nieuwe seizoen energiek
afgetrapt met een mooie en actieve viering!

Kinderen en grote mensen stonden te dringen bij de
speurtocht, een groep enthousiaste schilders

bezette de Karavanserai, de koks maakten heerlijke
hapjes, een groepje gemeenteleden besprak de
toestand in de wereld, en ondanks het weer is er ook
meditatief gewandeld. Het gelegenheidskoor liet

Doopdienst

Zondag 8 oktober jl. is Jackson Willem Linch gedoopt,
zoon van Esmee Schulze en Joey Linch. Het was een
tijd geleden dat er iemand werd gedoopt. Maar nu we-
ten we weer hoe het moet!

LIEF EN LEED

om 16.15 uur tot ca. 17.00 uur (na de basiscatechese),
in de Pelgrimskerk. Geef u nu op, dan verklap ik de
tekst die we gaan lezen. Tot ziens op 4 december,
16.15 uur! Ds. Mirjam Vermeij (tel. 06 3864 8035 of
dsmvermeij[@]gmail.com).

horen hoe je in een halfuur drie liederen kunt instude-
ren en rode laarsjes kleurden de tafel tijdens de viering
in de kerkzaal, waar we het verhaal van Chobab en
Mozes hoorden. Na afloop bleef het nog lang gezellig
in de Ontmoetingsruimte ...Heel hartelijk bedankt
voor iedereen die heeft geholpen om deze Startzondag
mogelijk te maken!

En ook bedankt, jullie kerkgangers, voor jullie deel-
name!

Dus kent u iemand, of bent u iemand, die graag ge-
doopt wil worden, neem contact op met ds. Mirjam
Vermeij (tel. 06 3864 8035 of
dsmvermeij[@]gmail.com).

Mw. Jo van den Boogaard-Kreeft woont sinds eind september in kamer 208, Nieuw Delftweide, Herman Gorterstraat
1, 2024DJ in Haarlem. Uiteindelijk hoopt ze weer naar Badhoevedorp te komen. Kaartjes zijn welkom!

Mw. Cockie Kamerman-Gijzenberg heeft een periode van ziekenhuisopname en onderzoek achter de rug. Dat wordt
nog vervolgd in de komende weken. Het gaat nu wat beter. Bemoedigende, leuke kaartjes doen haar goed. Mirjam

Vermeij.

OPROEP VAN DE PREDIKANT

Wie stuurt kinderen een kaartje?

Een verjaardagskaartenproject.

Een verjaardagskaart: een klein gebaar, een groot ple-
zier! Wie wil het komende jaar de kinderen van de Pel-
grimskerk een verjaardagskaart sturen? Eén of meer
mensen kunnen dit project uitvoeren. Het gaat om een
groep van ca. 35 kinderen tussen 0-18 jaar. Je krijgt

een lijst met namen en data, zodat je het verzenden
goed kunt plannen. Kosten voor kaarten en postzegels
kunnen gedeclareerd worden. Meld je bij ds. Mirjam
Vermeij (tel. 06 3864 8035 of
dsmvermeij[@]gmail.com).

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE

0309 Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt.
1009 Mw. J.M. van leperen-Berveling.
1709 Mw. M.E. de Raadt-Arentshorst.
2409 Mw. A. Schaar-van Veen.

0110 Dhr. J. den Arend.

0810 Mw. P.J.G.H. Mulder-Jeltema.
1510 Mw. C. Kamerman-Gijzenberg.
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IN MEMORIAM WILLEM SCHAAR (27 januari 1933-26 augustus 2023)

Na een lang en gezegend leven is Wim Schaar onverwacht, in de nacht van 25 op 26 augustus overleden. Hij is 90
jaar geworden. Hij was bijna 69 jaar getrouwd met An. Ze leerden elkaar kennen in Vlaardingen toen ze allebei
moesten schuilen voor een regenbui, ergens in 1951. Het klikte meteen; ze bleken beiden gereformeerd en al snel
besloten ze te trouwen.

Vanuit Vlaardingen verhuisden ze naar Amsterdam. Daar had Wim werk gevonden bij de financiéle afdeling van de
gemeente. Ze spaarden voor een eigen huis en zo kwam het gezin in 1969 te wonen aan de Dellaertlaan in
Badhoevedorp, met dochter Nellie en zonen Wim en Ton. De rolverdeling in het gezin was zoals in veel gezinnen in
die tijd: vader zorgde voor het inkomen, en moeder zorgde voor de kinderen. Met de verdeling waren Wim en An
tevreden. Ze hadden het goed met elkaar; ze waren goed op elkaar ingespeeld.

Hun huis was een warme plek voor de kinderen, en hun vrienden en vriendinnen. Die konden mee-eten en logeren.
Wim en An waren trots op hun kinderen, die alle drie een goede opleiding konden volgen.

Ook voor de kerk in Badhoevedorp -de Gereformeerde Kerk en later de Pelgrimskerk- heeft Wim veel gedaan. De
‘stille kracht’ noemde zoon Ton hem; Wim controleerde de jaarrekeningen en andere financiéle stukken, en had
verschillende functies in de kerk.

Met de geboorte van hun eerste kleinzoon, brak een nieuwe fase aan in het gezinsleven. Na hem volgde nog zes
kleinkinderen. Opa Wim en oma An deden graag spelletjes met hen. Na Wims pensionering kwam er meer tijd voor
vakanties en uitstapjes. Het echtpaar kocht elektrische fietsen en maakten samen tochtjes. Wim werkte graag in de
tuin, maaide het gras en hakte hout voor de open haard.

De laatste tijd kreeg Wim gezondheidsklachten. Hij kon bepaalde dingen niet meer zo makkelijk, en kon dat moeilijk
te aanvaarden. Toch kwam nog onverwacht het einde voor hem.

Vrijdag 1 september hebben we afscheid van Wim Schaar genomen en zijn leven herdacht met de woorden van Psalm
23, “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets”. Omringd door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen is Wim naar zijn laatste rustplaats gebracht op Westgaarde, te Amsterdam. Dat hij mag rusten in
vrede. Mirjam Vermeij.

IN MEMORIAM RUUD VAN DER MEER

Velen van ons kennen hem. Bijna een leven lang was hij met de kerkelijke gemeente van Badhoevedorp-Lijnden
verbonden. Ruud zag het levenslicht in 1930 in Amsterdam als jongste van een gezin met negen kinderen. Hij woonde
daarna vanaf zijn vroege jeugd in de Leeuwerikstraat en kreeg jong verkering met Lien van Rijn die tegenover hem
woonde.

Ruud en Lien kregen twee kinderen, Hans en Caroline, die hen drie kleinkinderen schonken. Samen met de
aangetrouwden vormden zij een goede familie, die traditiegetrouw elk jaar op een vaste plek in Limburg vakantie
hield - spelletjes doen was een geliefde bezigheid.

Zijn vrouw stierf enige jaren geleden en daarna vond Ruud het leven zwaar. Ruud werd 93 jaar.

Gevormd is Ruud door de oorlogsjaren -wonend nabij het hoofdkwartier van de bezetter op het Haviksplein; hij heeft
er veel over verteld, ook aan de hand van beelden.

‘Rijk’ noemden zijn kinderen zijn leven. Als architect bouwde hij aan Schiphol en ook aan de kerk in ons dorp. Oog
ook had hij voor de sociale kant van het leven. Hij stond aan de wieg van Airsport Schiphol, het Luchthavenpastoraat,
de Medezeggenschap. En zo veel meer. Hij was een man van de daad, constructief en kritisch, zelfbewust, maar
ergens ook eenzaam en wat moeilijk te doorgronden.

Donderdag 5 oktober hebben we afscheid van hem genomen met eigen herinneringen en met woorden van Huub
Oosterhuis naar Psalm 139: Ken je mij, wie ken je dan, ken jij mij beter dan ik?

In zijn betekenis voor gezin en samenleving gedenken wij hem, in zijn kracht en in zijn kwetsbaarheid. “Erbarme
dich, mein Gott... Herz und Auge weint vor dir*, werd gezongen, toen wij hem naar zijn rustplaats bij zijn vrouw
brachten. Samen voor altijd. Paul Boersma.

www.pelgrimskerk.org
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IN MEMORIAM JOHANNIS DEN AREND

Afgelopen vrijdag hebben wij afscheid genomen van Johannis (Johan) den Arend. Hij overleed 6 oktober op 57 jarige
leeftijd.

In de afscheidsdienst waar,naast familie en gemeenteleden, Rotary, veel burger- en militair personeel van Defensie
en industrie aanwezig waren, werd stilgestaan bij wat Johan heeft betekend voor zijn gezin, familie, vrienden en
collega’s.

Als nakomertje in een gezin met drie broers had Johan het redelijk makkelijk. Hij had vele vrienden die thuis altijd
welkom waren er was plaats voor iedereen. Johan was een man die keek naar problemen, zocht naar alle soorten van
samenwerking om op die manier te zoeken naar oplossingen. Problemen waren er om opgelost te worden. Altijd met
de blik vooruit. Ook voor zijn land en de mensen die er wonen zocht hij, buiten de bestaande wegen, naar oplossingen
om de vrede te kunnen dienen. Hij werkte met vele bedrijven en buitenlandse instanties samen om tot een gezamenlijk
doel te komen.

Ook voor zijn gezin was hij er, als hij thuis was. Hij ging zowel met Ruben als met Esther en Julie mee naar de
voetbal. Hij hield van mensen om zich heen en was altijd oprecht geinteresseerd in wat mensen bezig hield.

In de dienst stond dominee.Marieke Meiring stil bij de woorden uit Matthedis 14: 13-22, het verhaal van de vijf broden
en twee vissen. Het kunnen en mogen delen met anderen, zorgt ervoor dat er voldoende is voor een ieder. lets waar
Johan volledig achter stond.

Wij wensen zijn vrouw Ann en Kinderen veel sterkte toe bij dit verlies. Harry den Arend.

KERKELNKE STAND

OVERLEDEN
2208 Dhr. F.C. de Raadt Badhoevedorp.
2408 Mw. M.J. de Vos Badhoevedorp.
2608 Dhr. W. Schaar Badhoevedorp.
2809 Dhr. A.R. van der Meer Badhoevedorp.
VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE
0409 Mw. M. Zorge-Kooij
0210 Mw. M.S. Braam
INGESCHREVEN
2309 Mw. J. Fransen-de Zwart
1010 Dhr. P. Cast
1010 Mw. E. Cast-Broer
1420 Mw. F.S.Y. Kooij-van Melle
1510 Dhr. G. Kreeft
1510 Mw. M. Kreeft-de Jong
VERTROKKEN naar:
0708 Mw. T. Boerman Amsterdam.
0109 Mw. S. Knip Amsterdam.
1909 Mw. A.H.S. Landsman Amsterdam.
2109 Mw. A.M. Langevoort-Kiestra Zwolle.
0410 Mw. J.C.V. van den Boogaard-Kreeft ~ Haarlem.

ACTIE KERKBALANS 2023
Heeft u al gegeven voor Actie Kerkbalans 2023?

In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en
gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God,
maar ook hun levenservaringen te delen.

Er is gebeden, gezongen en gevierd op “kleine” schaal
(Karavanserai) vanwege de hoge -energiekosten.
Gerouwd, we hebben dit jaar afscheid moeten nemen
van vele trouwe leden. Dit geeft een bijzondere band.
We hopen dat u dit ook heeft ervaren, ook al is het
kerk-zijn in deze tijd anders geworden.

Geef VANDAAG voor de kerk van MORGEN; motto
Actie Kerkbalans 2023. Hartelijk dank voor uw
bijdrage dit jaar. Hiermee kunnen we als kerk blijven
bidden, zingen, rouwen en vieren ook in koude en
droevige tijden. Maar het baart ons zorgen dat de
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bijdragen teruglopen en we de benodigde opbrengsten
voor dit jaar niet gaan halen. Daarom doen we een
beroep op U. Mogelijk is het u ontschoten om uw
bijdrage over te maken. Misschien heeft u i.v.m. uw
hoge energie- en andere kosten nog geen toezegging
gedaan. Het kan zijn dat u later in het jaar bij ons bent
ingeschreven en u (nog) geen bijdrageverzoek van ons
heeft ontvangen.

Geven kan nog steeds. U kunt uw bijdrage overmaken
op: NL16 RABO 0373 7158 38 t.n.v. Protestantse
Gemeente Badhoevedorp-Lijnden, onder vermelding
van ‘Kerkbalans 2023, Alvast hartelijk dank!

Uw penningmeester, Foeke Dekker.



BASISCATECHESE

Maandag 30 oktober, 6, 13, 20, 27 november en 4 de-
cember is er basiscatechese in de Pelgrimskerk met
thee & koekjes (leeftijd 10-12 jaar). We lezen en be-
spreken een aantal Bijbelverhalen. We starten om

DIACONIE

Noodhulp voor kinderen in Oekraine

In de week van 20 tot 25 november wordt er door Kerk
in Actie een landelijke huis aan huis collecte gehouden
voor noodhulp aan kinderen in Oekraine.

Door de jarenlange contacten met kerken in Oekraine
kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land.
Kinderen krijgen een veilige plek om te spelen,
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven en
Oekraiense  gezinnen ontvangen voedsel en
zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel zetten.
Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapot
gebombardeerde schoolgebouwen zodat kinderen
kunnen blijven leren.

OPHEFFEN MIK WERKGROEP

Afgelopen juli heeft de MIK werkgroep een brede op-
roep gedaan aan zangers om zich aan te melden voor
deelname aan een MIK koor voor 1° advent.

Er bleek echter te weinig animo te zijn voor die dienst
een koor te kunnen vormen. De moeizame gang van
zaken rond het bijeen krijgen van een groep zangers
geldt niet alleen deze recente oproep voor aanko-
mende 1° advent maar is een terugkerend probleem ge-
bleken; ook de laatste keren dat wij als MIK koor heb-
ben meegewerkt aan de dienst was het moeilijk om
voldoende mensen bij elkaar te krijgen, hetgeen zijn
weerslag heeft op de zangkwaliteit en ook op het ple-
zier dat er aan ontleend wordt.

Al met al heeft de MIK werkgroep besloten haar acti-
viteiten te heroverwegen.

EXPOSITIES PELGRIMSKERK BADHOEVEDORP

15.00 uur tot 16.00. Wil je meedoen of ben je geinte-
resseerd? Stuur me een berichtje, dan kan ik je alle in-
formatie geven: dsmvermeij|[@]gmail.com of 06
38648035. Mirjam Vermeij.

De diaconie van de Pelgrimskerk ondersteunt deze
landelijke actie van Kerk in Actie en zal op 26
november een diaconale collecte houden tijdens de
dienst voor kinderen uit Oekraine. U kunt uw bijdrage
voor deze actie ook geven via de diaconie Protestantse
Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Bank: NL 55
RABO 0373 7361 85 o.v.v. Diaconie, kinderen
Oekraine. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Greet
Boersma.

In de afgelopen jaren hebben we met een mooie grote
club enthousiaste zangers onder leiding van verschil-
lende bekwame dirigenten heerlijke (zang)momenten
beleefd en onze bijdrage aan diverse diensten gele-
verd. Dit blijkt echter niet langer haalbaar, en we heb-
ben daarom besloten om te stoppen met de MIK-
werkgroep. Uiteraard weten we nooit wat de toekomst
op muzikaal c.q. vocaal gebied zal brengen maar het
MIK-koor in de huidige vorm eindigt hiermee te be-
staan.

Dank aan alle zangers en met muzikale groet, Werk-
groep MIK (Nico van Driel, Jeanne Dees en Tineke
Vasmel).

De werkgroep Kunst in de Kerk biedt u twee mooie exposities aan in de Pelgrimskerk te Badhoevedorp.

B Waar:

In die periode is er een prachtige beeldenexpositie te
bewonderen in het kerkgebouw. De kunstenares is
Marianne Budde uit Lijnden. Zij is haar hele leven al
bezig met het creéren van driedimensionale objecten
met haar handen. Zij begon met textiel en vanaf 2008
is zij gaan beeldhouwen. Zij werkt een dag in de
week in het atelier van Esther Velzeboer waar het
vakvrouwschap van Esther een welkome aanvulling
geeft op haar eigen vaardigheden en creativiteit.
Haar inspiratie komt vooral voort en wordt geleid door
de ruwe vorm en uitstraling van de steen.

Wat: EXPOSITIE van MARIANNE BUDDE.
Wanneer: In oktober en november.
Ontmoetingsruimte Pelgrimskerk.

De materialen die zij gebruikt, variéren van speksteen,
serpentijn, onyx, marmer tot Belgisch hardsteen. De
beelden zijn zowel figuratief als abstract. Bij de
abstracte beelden zijn soms kleine menselijke
figuurtjes toegevoegd waardoor deze beelden een
verrassende andere speelse invalshoek krijgen. De
exposities zijn elke zondagmorgen van 11.00 tot 12.00
uur te bewonderen in de Ontmoetingsruimte van de
Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp. Mocht u
op zaterdagmorgen een kijkje willen nemen, stuur dan
een mailtje naar greetboersma48@gmail.com. U bent
van harte welkom! Greet Boersma.

www.pelgrimskerk.org
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B Waar:

In die drie maanden exposeert ook fotograaf Rene de
Werker uit Onnen (Groningen) bij ons. Het thema
van de expositie luidt: “Lichtinval in Noordelijke
Kerken”. Ook heeft hij een prachtig gelijknamig boek
gemaakt waarin nog veel meer oude kerken te
bewonderen zijn.

Het is allemaal begonnen tijdens de coronaperiode.
Omdat hij normaal fotocursussen geeft die op dat
moment geen doorgang vonden, is hij begonnen met
het fotograferen van Kerken. Hij is gestart in de
provincie Groningen waar hele oude kerken staan. De
sfeer van de wierden dorpen en het licht in deze oude
kerken doen je op dat moment even stilstaan en geven
een moment van bezinning.

Wat; EXPOSITIE van RENE de WERKER.
Wanneer:  Van november tot februari 2024.
Ontmoetingsruimte Pelgrimskerk.

Rene is op zoek gegaan om de lichtinval in deze
kerken vast te leggen. Het is nog niet zo eenvoudig om
dit goed op de foto te zetten. De tijd van het jaar en de
weersomstandigheden zijn wel bepalend. De grootste
uitdaging zat in het verschil gqua lichtintenties. Een
camera kan namelijk niet zoveel lichtverschil
verwerken als het menselijk oog. Daarom gebruikt hij
fotografische technieken als HDR (High Dynamic
Range) om het zo realistisch mogelijk te laten
overkomen. Hij zegt:” Sommige mensen denken dat
het schilderijen zijn, maar het zijn echt foto’s.”

Hij hoopt dat u via deze expositie en zijn boek
“Lichtinval in Noordelijke Kerken”, de schoonheid
van deze noordelijke kerken zult ervaren.

Greet Boersma.

MEERKONTAKT ZOEKT (OPNIEUW EN/OF NOG STEEDS) SCHRIJFSTERS

Kent u dat gevoel? Denk je iets helder uitgelegd te
hebben, komt het toch niet over!

Soms krijg je dan als reactie of advies: “Wil iets
beklijven, dan moet je herhalen. herhalen, herhalen”.

Als iets de afgelopen jaren in Meerkontakt bij herha-
ling zonder resultaat is gebleven, dan gaat dat wel op
voor dit type oproepen en (het ontbreken van) respons.
Na alle oproepen is nooit een vrijwilligster opgestaan.
We hebben het uiteraard niet over de voorganger die
gualitate qua moet meeschrijven. Toch geven wij niet
op!

Je kunt stellen dat, met de Tweede Kamerverkiezingen
voor de deur en veel vrouwen hoog op de kieslijsten
van sommige politieke partijen, onze vrouwen in de
gemeente al een mogelijke “functie elders” hebben,
maar uw redactie zou geen knip voor haar neus waard
zijn als wij dat niet controleerden. Tegenwoordig heet
dat in mediajargon_fact checken. De stelling is onjuist.
Maar waar zitten de dames dan wel?

Feiten: 40% van de leden in de Provinciale Staten is
vrouw; binnen de Waterschappen is 35% vrouw even-
als bij gemeenteraden (35%). De gemeenteraad Haar-
lemmermeer heeft zelfs een percentage van 51,3%!
(bron: Nederlandse Vereniging voor Raadslieden)
Prachtig. Maar waarom blijven wij jarenlang al op of
onder de 25%?(eigenlijk 0% als je Mirjam Vermeij
even buiten beschouwing laat...). Dus waar zijn die
andere (bijna 49%) vrouwen dan wel?.

In ieder geval niet als meditatieschijfster in ons blad,
waarvoor je overigens niet hoeft te wachten tot je 18
jaar bent& .

Standvastig als wij zijn, dan onze herhaaloproep.
Mogelijk schrikt de werklast of “het onbekende” af?
Die inspanning bestaat uit ten hoogste twee meditaties
per jaar op -door uzelf- aan te geven momenten.
Dames, stop niet met al uw -alom gewaardeerde-
werkzaamheden, hobby’s en neventaken en -werk-
zaamheden.

Blijf ook uw mening, opinie en/of oordeel in kranten,
weekbladen en op sociale media geven, maar maak uw
visie (dat mag weer) bekend via Meerkontakt! Hoe?
mail Inger Albers jaia[@]planet.nl en/of Erik Graeve
ejpgraeve[@]hetnet.nl voor aanmelding of meer infor-
matie.

Voel je meer voor een eenmalige pennenvrucht ter
gelegenheid van een bepaalde, al dan niet kerkelijke,
en/of maatschappelijke gebeurtenis die jou raakt of in-
trigeert? Ook die bijdragen zijn welkom en er is ruimte
voor op de voorpagina. En onthoud:

Het aantal pagina’s in Meerkontakt wordt slechts be-
grensd door de hoeveelheid aangeleverde kopij van
onze gemeenteleden.

Hierna kunt u, met het nieuwe publicatieschema 2024
in de hand, uw ambities visualiseren en vertalen in ko-
pij. De redactie.



mailto:jaia@planet.nl
mailto:ejpgraeve@hetnet.nl

MATINEECONCERT SLOTERKERK (duo viool & piano)

Zondagmiddag 19 november is er om 15.00 uur een
matineeconcert in de Sloterkerk, Osdorperweg 28 te
Amsterdam.

Het internationaal optredende duo Khojayan/Poor-
tinga speelt werken van Franz’ Schubert, Serge
Prokofiev en Gabriel Fauré. Violiste is Meri Khojayan

MEERKONTAKT 2024
Hierbij relevante data en zo houdt u tevreden vrijwilligers voor het samenstellen omdat afspraken worden nageko-
men.
JAARGANG 37.
Nr.:  Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 2501 0302 Veertigdagentijd.
2 1303 2203 Zomertijd & Pasen.
3. 1704 2604 Dodenherdenking, Hemelvaart & Pinksteren.
4, 1506 2406 Vakantieperiode.
5 0409 1309 Startzondag.
6 1610 2510 Wintertijd, Oogstdienst & Eeuwigheidszondag.
7. 0412 1312 Advent & Kerstmis.
JAARGANG 38.
Nr.: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 1901 3101 Veertigdagentijd.
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
07 nov College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. *?.m y 3 b,,u,/ }
14 nov Diaconie 20.00 uur. } ( i
10 dec College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. H
10 dec Diaconie 20.00 uur.

en pianist Robert Poortinga. Dit duo heeft al diverse
prijzen in het buitenland gewonnen zoals o.a. in Lon-
denen in Turijn. Kortom: een inspirerend en muzikaal
luistergenot. Voor verdere info en/of aanmelden:
www.sloterkerk,nl. Prijs € 12,-. Kinderen gratis. Met
vriendelijke groet, Bert Stilma.

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).

Aanleveren: woensdag 6 december vo6r 18.00 uur.
Het volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 15 december in uw brievenbus.

www.pelgrimskerk.org
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