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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

MEDITATIE 

 

 

 

WISSELS 

 

 

Opgegroeid in het Amsterdam-West van vlak na de oorlog, herinner ik mij nog goed de snerpende gelui-

den van de tram als die door de bocht ging. 

 

Soms stopte hij en kwam de bestuurder met een ijzeren staaf naar beneden om de wissel te verzetten, zo-

dat de tram zijn route kon vervolgen. Onwillekeurig kwam dit beeld de laatste tijd bij mij boven. Zitten 

wij allemaal niet in een tram, die hortend en piepend één kant op gaat? 

 

Er zijn haltes bij, waar mensen uitstappen en weer andere waar er opgestapt wordt. Op bepaalde gedeelten 

van het traject is het zo druk, dat mensen moeten staan en elders zijn de meeste zitplaatsen onbezet. We 

rijden door een wereld, waarin coronamaatregelen hun weerslag vinden en personeel wordt gezocht in 

vacaturetijd. Niet alleen in Den Haag wordt er gezocht naar nieuw beleid, waarin het om mensen en de 

schepping gaat, waar zij deel van uitmaken. Alles lijkt in beweging en aan verandering onderhevig. 

 

We zijn met elkaar onderweg en proberen vooruit te zien. Wat is er mogelijk? Hoe kunnen we de moge-

lijkheden aanboren, die een nieuwe situatie ons gaan bieden? We gaan met elkaar wissels door en tegen-

stribbelend door de bocht vervolgen we onze route. Wel met vertrouwen, omdat het niet van ons alleen 

afhangt. We weten dat de Bestuurder het traject in het vizier heeft en in Jezus naar beneden is gekomen 

om de wissels te verzetten, zodat wij weer verder kunnen. Hij weet, waar wij uiteindelijk naar toe gaan. 

Christenen worden dan ook mensen van die Weg genoemd (Handelingen 9:2). 

 

We hoeven onderweg niet te scoren, maar wel ons best blijven doen. Dat schuurt met de wereld, waarin 

we leven. 

Van jongs af aan staat het resultaat voorop; aan alles hangt een cijfer, waar we op worden beoordeeld. 

Efficiëntie en doelmatigheid voeren de boventoon. Maar zeg eens eerlijk, hebt u wel eens een doelmatig 

mens ontmoet? 

 

Mensen zijn nu eenmaal een combinatie van verstand, gevoelens, maken fouten en dat laatste mag niet. 

Maar hebt u ook wel eens een mens ontmoet zonder fouten? 

 

Gelukkig maken we deel uit van een gemeenschap, waar de menselijke maat niet uit het oog wordt verlo-

ren en het eigen gelijk wordt gerelativeerd. Vaak blijkt dan, dat wat wij als het einde ervaren, een nieuwe 

begin te zijn. 

 

Kijk maar naar het kerkelijk jaar! 

 

 
Kick Koldewijn.  

34
ste

 jaargang, nr. 7. 

29 okt 2021. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

  

 Zondag 31 okt 10.00 uur Ds. M. van der Kooi (Driebergen). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

  

 Zondag 07 nov  10.00 uur Pastor. A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart). 

 Collecten 1. Luchthavenpastoraat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 nov 10.00 uur Ds. W. van Berkum (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 De Meerwende 10.30 uur Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk). 

 Dienst van Schrift & Tafel 

 

 Zondag 21 nov 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam) Eeuwigheidszondag. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Pastoraat. 

 

 Zondag 28 nov 10.00 uur Ds. R.J. Bakker  (Amsterdam). 1
ste

 Advent. 

 Collecten 1. Wereldvoedseldag. 2. Kerk. 

 

 Zondag 05 dec 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam). 2
de

 Advent. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

Vanwege de regels voor verschillende huisgezinnen in een personenauto wordt (nog) niet gereden. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1909 Dhr. J. van Kooten. 

 2609 Mw. G.E. Zorge. 

 0310 Dhr. B.C. Ketel. 

 1010 Mw. M. Oosterhoh-Oostland. 

 1710 Dhr. P.G. Roos. 

 

 

PROFICIAT 

Zaterdag 28 augustus 2021 waren de heer en mevrouw Gramsma-Gerritse 65 jaar getrouwd. Namens de gemeente-

leden feliciteren wij hen van harte met dit mooie jubileum. Gelukkig waren de omstandigheden zodanig dat zij dit 

konden vieren in een hotel in het dorp. Hannie van Driel. 

 

BEDANKT 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij vanuit de kerk mochten ontvangen vanwege mijn ziekte. Een 

vriendelijke groet van Ben & Siny Ketel. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 3008 Mw. W.C. Dekker-Westerveld  

 0110 Mw. S.R. de Mos  

 

VERHUISD  

 3009 Dhr. L.S. Dom  

 

NIEUW INGEKOMEN 

 1809 Mw. A.H. Groenewoud-Rol   
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KERKENRAAD 

Omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de 

voordracht van Jacob van Gelder-- en er ook geen 

namen zijn genoemd van andere gemeenteleden als 

kandidaat – zal hij 28 november 2021 bevestigd wor-

den als ouderling-kerkrentmeester. Hij zal in het Col-

lege van Kerkrentmeesters (CvK) opnieuw de functie 

van penningmeester vervullen. 

In dezelfde dienst worden Marijn Vis en Frank Bent-

schap Knook herbevestigd, respectievelijk als ouder-

ling-kerkrentmeester en ouderling. Marijn wordt 

voorzitter van het CvK en Frank voorzitter van de 

Kerkenraad. 

 

 

(KORT) VERSLAG GEMEENTEAVOND. 

De bijeenkomst van 5 oktober wordt door ongeveer 40 personen bijgewoond. 

 

Welkom - De voorzitter van de Kerkenraad, Frank Bentschap Knook, heet allen welkom 

 

Opening - Interim-predikant ds. Johan van Holten zegt verheugd te zijn dat de gemeente nu weer bijeen mag ko-

men en gaat voor in gebed. 

 

Jaarrekening 2020 - Deze wordt toegelicht door Foeke Dekker. 

Deze heeft verkort al in Meerkontakt gestaan en is inmiddels door het RCBB goedgekeurd.  

 

Begroting 2022 – Ook deze wordt door Foeke Dekker gepresenteerd. 

In het bij uitgaven begrote bedrag van € 94.000 zijn de kosten voor een nieuwe predikant voor 50% alsmede de 

kosten voor gastpredikanten en de kosten voor pastoraat door de ambulante predikant opgenomen. Kosten voor een 

eventuele jeugdwerker zijn niet begroot De te verwachten inkomsten door vrijwillige bijdragen zijn opnieuw lager 

begroot. De begroting sluit met een negatief saldo van € 51.900. Dit zal ten laste komen van de algemene reserve. 

 

Plaatselijke regeling – toelichting door ds. Johan van Holten. 

Hierin zijn alleen opgenomen de keuzemogelijkheden die de kerkorde biedt. 

 

Beleidsplan – toelichting door Frank Bentschap Knook. 

De pijlers die genoemd worden zijn alle even belangrijk; ze staan dus niet in volgorde. De Kerkenraad zal de be-

sproken suggesties en opmerkingen meenemen bij het te voeren beleid. De werkgroep ’Pelgrimskerk 2025’ kan nu 

verder met de plannen betreffende de gebouwen. Nader bericht daarover volgt. 

 

Benoeming ambulant predikant 

Voor bijstand in het pastoraat is ds. Barbara van Pelt per 1 oktober 2021 voor 12 uur per week benoemd, zolang 

onze gemeente vacant is. Zij is op 3 oktober aan de gemeente voorgesteld. 

 

Profielschets nieuwe predikant 

Een werkgroep heeft hiervoor een eerste aanzet gemaakt. In Moderamen en Kerkenraad zal deze binnenkort wor-

den besproken. Daarbij zal ermee rekening moeten worden gehouden dat er een predikant voor 0,5 fte wordt ge-

vraagd. Vervolgens zal een beroepingscommissie worden samengesteld, waarbij geadviseerd wordt deze te laten 

bestaan uit ten minste een ouderling, diaken, kerkrentmeester en een aantal gemeenteleden. Bij de PKN moet een 

advieslijst opgevraagd worden van beroepbare predikanten die mogelijk in Badhoevedorp zouden passen en er zal 

een advertentie worden geplaatst. Naar verwachting zal het zeker tot de zomer van 2022 duren voor er een beroep 

zal zijn uitgebracht. Ook de consulent, ds. Van der Deijl uit Hoofddorp zal hierbij betrokken worden. De gemeente 

zal over een en ander worden geïnformeerd. 

 

Sluiting – door ds. Van Holten, met het gedicht ‘Toch blijven leven,’ van Henri Nouwen uit de bundel ‘Geloof, 

hoop en liefde.‘ 

 

VERSLAG STARTZONDAG/ STARTWEEK. 

 

Zaterdag 25 september, een prachtige zonnige dag prima 

weer dus voor een BBQ en dat mocht eindelijk weer. 

Jongeren en ouderen hebben samen genoten van een 

gezellige middag een goed begin van de startweek. 
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Startzondag 26 september: De Elvis Presley dienst. 

Met begeleiding van de band The Rising Clouds en 

een zingende dominee Fred Omvlee werd het een 

bijzondere muzikale, maar ook inspirerende, dienst. 

Het gaf velen van u een goed gevoel om op deze 

wijze een kerkelijk seizoen te beginnen. Donderdag 

30 september sloten we deze week af met een High 

Tea, sprekers die middag waren Badista en dominee 

Duurt Vonck. Hij vertelde over zijn werk bij City 

Movements, een groeiend netwerk van plaatselijke 

stadsbewegingen , waarin lokale kerken en christelij-

ke organisaties zich inzetten voor de bloei van hun 

stad of dorp als roeping van de kerk. Al met al een 

goede start. Dank aan iedereen die aan deze week 

heeft meegewerkt. Namens de commissie Eredien-

sten, Anneke de Jongh. 

 

KERSTCONCERT HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR  

Zondagmiddag 19 december a.s. geeft het Haarlem-

mermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap 

(HMZV) een kerstconcert in de Ontmoetingskerk in 

Rijsenhout. Aanvang 15:00 uur. 

Het koor zingt een breed repertoire van bekende maar 

ook minder bekende kerstliederen. Ook zijn er meer-

dere samenzangen en muzikale intermezzi. 

Medewerking verlenen Annelies van der Vlies (mez-

zosopraan), Klaas Koelewijn (orgel & piano). Alge-

hele muzikale leiding: Roland Bosma. 

Toegangsprijs: € 17,50, kinderen tot 12 jaar: € 8,75. 

Prijzen incl. pauzeconsumptie. 

Kaarten verkrijgbaar bij: Lex van Saarloos, Reinier 

Klaasse Bos, en Peter Roodenburg. 

We zijn bijzonder blij dat we na een lange stilstand 

weer kunnen optreden. Ook om die reden wordt het 

een bijzonder concert van dit bijna 90 jarige Haar-

lemmermeerse Mannenkoor. U bent van harte wel-

kom! Peter Roodenburg.

 
  NIEUWE KUNSTEXPOSITIES 
 KinK
 

De werkgroep Kunst in de Kerk wil graag uw aandacht vestigen op twee nieuwe kunstexposities. 

In de ontvangstruimte en de gang in de kerk hangen prachtige schilderijen van kunstenares Maja Vucetic. Maja 

werkt naast haar baan als huisarts al ruim twintig jaar als gepassioneerd kunstschilder. Na de Vrije Academie 

Leeuwenburg heeft zij de klassieke Wackers academie in Amsterdam gevolgd waar zij in 2014 cum laude afstu-

deerde met als specialisatie portretten schilderen. Sindsdien is zij een nieuwe uitdaging aangegaan: het schilderen 

van natuurmotieven uit boomgaarden. bloemenvelden, parken en tuinen in de verschillende seizoenen van het jaar. 

Soms zijn dat vergezichten en soms zoemt zij in op een boom, struik, bosrand… Maja gebruikt hierbij verschillen-

de technieken zoals druppelen, spetteren, sprayen, stempelen, krassen.. Waar je niet omheen kunt in haar schilderij-

en zijn de schitterende kleuren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de garderobe (die we weer mogen gebruiken) treft u een bijzonde-

re collectie mineralen aan. Zij zijn afkomstig van de vader van één van 

onze gemeenteleden, Hannie Blank. In onderstaand artikel vertelt zij 

hoe haar vader deze collectie heeft verzameld en wat dit voor de fami-

lie heeft betekend. Beide exposities zijn tot medio december te bekij-

ken; na een kerkdienst van 11.00-12.00 uur en 

zaterdagmorgen tussen 10.00-11.00 uur. Van harte aanbevolen, namens de werkgroep KinK, Greet Boersma. 
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MINERALEN IN DE VITRINE VAN DE KERK 

Deze mineralen hebben wij geërfd van mijn vader Jan Polhuijs. Hij overleed in 2003 op zijn 81
ste

. 

Hij was in het dagelijks leven een constructeur, ondernemer. Vandaar zijn belangstelling voor mineralen. Wij had-

den al een serre van mineralen in alle huizen waar we woonden. 

Op zijn 56
ste

 levensjaar werd hij uitgezonden door Volkert Stevin naar Brazilië als directeur. Hij was verantwoorde-

lijke voor het bouwen van grote loodsen voor bv. Macro, Volkswagen etc. Hij vloog vaak het land door met kleine 

vliegtuigjes en bezocht dan als het in de route lag de vindplaatsen van mineralen: amethisten, bergkristallen, cal-

ciet, etc. Hij zocht grote mooie stukken uit en liet ze in een ton inpakken en vervoeren naar zijn garage in Sao Pa-

blo. De bewaker- die ze om veiligheidsredenen 24 uur hadden- vroeg hij ze uit te pakken en te ordenen. Toen hij 

rondom zijn 65
ste

 jaar met pensioen ging, importeerde hij alle verzamelde mineralen met de rest van zijn bagage in 

Nederland, zodat hij een leuke hobby zou hebben. Hij ging met ons in Heemstede wonen. 

Dat was me wat… van de houten kisten waarin de mineralen ingepakt waren, maakte hij kasten en lades, huurde de 

vroegere grote stookkelder van het Atheneum Haageveld, waar ook bisdom Haarlem zat, en gepensioneerde non-

nen woonde, en ging elke dag naar zijn atelier. Al gauw bleek dat de verzameling heel erg groot was, en dat hij een 

handelsbedrijf moest oprichten. Hij verkocht heel veel mooie stukken aan meerdere musea ( Naturalis in Leiden, 

Teylers Museum in Haarlem etc.) Ook verkocht hij veel aan handelaren en hobbyisten, aan galeries etc.  

Omdat mijn vader kleurenblind was, volgde hij een aantal vakken aan de VU om meer verstand te krijgen van de 

chemische samenstelling, zodat hij ze aan vorm en kristalvorming kon herkennen en niet alleen aan de kleur. Hij 

was lid van mineralenclubs, ging naar meerdere landen om andere soorten mineralen te ontdekken. Kortom, het 

was een uit de hand gelopen hobby maar hij beleefde er bijzonder veel plezier aan. 

Tweemaal per jaar trommelde hij zijn familie op, om hem te helpen. We stonden dan enkele dagen in het congres-

centrum in Den Haag met een mooie verzameling. Dat was een ware happening, en vooral onze oudste zoon Bas, 

was een geweldige hulp en had ook veel aardigheid in ”die keien” zoals mijn moeder ze noemde. Zij hielp mijn 

vader op de achtergrond, ging heel vaak opruimen en schoonmaken etc., maar riep regelmatig: ‘Jan waarom ben je 

geen postzegels gaan verzamelen i.p.v. deze loodzware stenen.’ 

Toen ik 50 werd en hij 75 vroeg hij of ik zijn bedrijf wilde over-

nemen en continueren. Ook ik hielp hem vaak en vond het heel 

leuk en interessant. Assisteerde hem bij lezingen van Lions, Pro-

bus, Plattelandsvrouwen, huisvrouwen etc. die hij in zijn atelier 

(foto) hield. Hij bood mij een reis aan om kennis te maken met zijn 

handelaren in Brazilië. We hadden een geweldige reis, en ik kreeg 

ook de kans nog veel meer van dat land te zien. Thuis gekomen 

heb ik uiteindelijk toch besloten bij mijn werkgever Raadgeven 

Bureau Claessens als consultant te blijven; ik had er niet echt ver-

stand van, en vond het fysiek ook niet te doen. Op mijn eigen vak 

was ik ook beslist niet uitgekeken gelukkig! 

Uiteindelijk vond hij een koper voor het grootste gedeelte van zijn 

stenen in 2000, dus op zijn 78 ste stopte hij met deze hobby. Hij was ook ernstig verzwakt, dus het werd tijd. Om-

dat ik er belangstelling voor had, kreeg en kocht ik stenen in de loop der tijd. Vandaar dat Peter Roodenburg mij 

onlangs vroeg of ik het een en ander uit mijn vitrine en huis wilde plaatsen in de vitrine van de kerk. 

Hannie Blank-Polhuijs. 

 

EINDE KLEDINGACTIE VOOR HONGARIJE 

Vele jaren hebben we kleding ingezameld, eerst op 

de zolder van de Oranje Nassauschool, daarna korte 

tijd in het buiten dienst gestelde kerkje in Lijnden en 

daarna in een loods bij Piet van Wijk, aan de Sloter-

weg.  

In het begin –jaren ’50– werd dit gefinancierd door 

het comité ‘Christenhulp aan mensen in nood.’ Veel 

diaconieën steunden toen dit werk. Later werd de 

financiële steun overgenomen door de (Oost)-

Europacommissie van de Hervormde kerk en de Ge-

formeerde kerken. Toen daar andere prioriteiten ge-

steld werden, nam stichting ‘Hulp Hongarije’ de fi-

nanciering van dit werk over. 

In de loop der jaren zijn veel medewerkers overleden 

en nog maar weinig mensen beschikbaar voor het 

sorteren en inpakken van hulpgoederen. In Hongarije 

zijn tevens nog maar weinig adressen waar men deze 

vorm van hulpverlening op prijs stelt en kan organi-

seren. Kortom: het transport van eind september was 

het laatste... 

Zou er nu nog kleding gebracht worden, gaat het naar 

het Leger des Heils of een andere hulporganisatie. 

Breng dus géén kleding of andere hulpgoederen 

meer. Tenslotte: Hartelijk dank voor uw steun, vele 

jaren lang! Juup Bosch.  
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GEZOCHT: SCHRIJFSTERS MEERKONTAKT

Nog steeds zijn wij op zoek naar meditatieschrijf-

sters. Eerdere oproepen waren helaas tevergeefs. 

Als zelfs het Ministerie van Defensie al denkt over 

het invoeren van een opgelegd vrouwenquotum zal 

het toch niet zo zijn dat in onze kerkgemeenschap een 

dergelijke optie moet worden overwogen? Laat de 

(huidige) genderweegschaal (100% mannen) in 1 

klap omslaan naar 75%! 

Mogelijk schrikt de werklast of “het onbekende” u af. 

Die werklast is nooit zwaarder dan twee meditaties 

per kalenderjaar op -door uzelf- aan te geven tijdstip-

pen.  

Dus dames, gooi de schroom van u af en benader 

Inger Albers en/of Erik Gräeve voor meer informatie 

en aanmelding. 

Denkt u meer aan een eenmalige meditatie ter gele-

genheid van een bepaalde, al dan niet kerkelijke, 

en/of maatschappelijke gebeurtenis die u raakt of 

intrigeert? Ook die verhalen zijn welkom en ook daar 

is ruimte in de door u gewenste editie. De redactie. 

 

MEERKONTAKT

Nu we toch over ons blad schrijven, meteen maar de 

"spel(ling)regels" voor de kopij. 

Kopij: uw bijdrage (bij voorkeur) elektronisch: redac-

tie.kerknieuws@pelgrimskerk.org. 

Tekstopmaak: lettertype „times new roman‟, „11 pt.‟ 

en "platte tekst", geen aparte regelafstanden. Ui-

teraard kunnen foto’s en/of tekeningen worden toe-

gevoegd, maar zij dienen (op papier) wel toonbaar te 

zijn. Bent u minder vaardig met tekstverwer-

king? Liever kopij in afwijkende opmaak 

dan geen kopij! Wij ontfermen ons hierover. Denk 

aan ons vaste aanlevertijdstip: 18.00 uur. 

Informeer vooraf de redactie bij overmacht. 

 

Wilt u Meerkontakt op de meest milieuvriendelijke 

manier lezen? Ook goed voor de papiermand en rug! 

Mail Gerard Slingerland dan een berichtje. Ook zo 

komt Meerkontakt thuis. De redactie.

 

 

ACTIVITEITEN-& VERGADERAGENDA 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

02 nov College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

02 nov Diaconie 20.00 uur. 

 

BEREIKBAARHEID, BIJDRAGEN & GIFTEN 

 
Interim-predikant: 

Ds. J. van Holten tel: 06 4487 2075. 

Email: j.vanholten@protestantsekerk.nl. 

 

Pastoraat: 

Spoedsituaties:  tel: 06 1993 4279. 

Overige zaken als ziekte &opname: 

Email: pastoraat@pelgrimskerk.org. 

 

Scriba: 

Dhr. A.J. Bosch tel: (020) 659 3500. 

Van ’t Hoffstraat 40, 1171 AR B’dorp. 

Email: juupbosch@online.nl. 

 

Koster/beheerder: 

Mw. H. den Arend tel: (020) 659 3133. 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp. 

Email: henrietdenarend@hotmail.com. 

 

Rouwsuite Badhoevedorp: 

Verlengstuk van uw huiskamer als u daar het 

meest behoefte aan hebt. Info: 

Mw. H. den Arend tel: (020) 659 3133. 

Kanselmededelingen (via scriba): 

Uiterlijk zaterdag 20.00 uur aanleveren. 

 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.U

nVH3PnD-TM 

 

Kerkelijk bureau: 

Geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, 

overlijden & attestatie: tel: (020) 358 1521. 

Mw. K.G. van Weering-van Wielink: 

tel: (020) 659 2246. 

Mw. E. de Best-Unk: tel: (020) 659 4834. 

 

Kerkelijk archief: 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B’dorp. 

Dhr. F. Goudappel: tel: (020) 659 4876. 

Dhr. H. van der Staaij: tel: (020) 659 2883. 

 

MEERKONTAKT: 

Adresmutaties & bezorgklachten: 

Dhr. G. Slingerland tel: (020) 659 3532. 

Email: g.slingerland@quicknet.nl. 

 

(Vrijwillige) bijdragen & giften: 

T.n.v. Protestantse Gemeente  

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL16RABO0373715838. 

Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn. 

Email: ejpgraeve@hetnet.nl. 

 

Doelgerichte giften t.b.v.: 

Diaconie, noodfonds en/of zending: 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden, B’dorp. 

Bank: NL55RABO0373736185. 

o.v.v. Diaconie/Noodfonds/Zending. 

 

Bloemengroep: 

T.n.v. bloemengroep Protestantse Gemeente, 

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL69ABNA0464202906. 

WEBSITE: www.bloemengroep.nl. 
 

Of kijk voor bijdragen & giften op: 

https://site.skgcollect.nl/366/ 

 

 

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of ons redactieadres: Roerdompstraat 17a (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 24 november vóór 18.00 uur. 

Het volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 3 december in uw brievenbus. 
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