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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 

 

 

We leven in een ingewikkelde tijd waarin ons dagelijks leven bijna volledig op zijn kop staat en iedereen 

hiermee wereldwijd wordt geconfronteerd. Ouderen zijn bang besmet te worden door het COVID 19 vi-

rus. Jongeren zijn bang dat ze hun opleiding niet kunnen afronden door de maatregelen die noodzakelijk 

zijn om het virus te stoppen. 

 

In gesprekken over deze problemen komt regelmatig de vraag naar boven: Waarom doet die God van de 

christenen hier niets aan, Hij is toch almachtig? In die vraagstelling wordt ervanuit gegaan dat de Eeuwi-

ge alle mensen als een soort poppenspeler aan een touwtje heeft Als er iets fout gaat, dan is het niet de 

fout van de mensen zelf, maar van degene die aan de touwtjes trekt. Uit het scheppingsverhaal in het eer-

ste Bijbelboek weten we dat deze voorstelling van zaken niet klopt. 

 

De mens werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en had vanaf het begin de mogelijkheid de Eeu-

wige te aanbidden of een eigen weg te gaan. Het is dan wel erg vreemd als we god aansprakelijk stellen 

voor de fouten die wij mensen gemaakt hebben. De dichter van psalm 91 leefde in een heel andere tijd, 

maar werd ook toen al geconfronteerd met mensen in zijn omgeving die in de put zaten en het leven even 

niet meer zagen zitten. 

Zijn woorden geven ons ook nu nog de kracht om door te gaan: 

 

9 U bent mijn toevlucht, HEER.  
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 

10 zal het kwaad je niet bereiken,  
geen plaag je tent ooit treffen. 

11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,  
die over je waken waar je ook gaat. 

12 Hun handen zullen je dragen,  
je voet zul je niet stoten aan een steen. 

13 Leeuw en adder zul je vertrappen,  
roofdier en slang vermorzelen. 

14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft  
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.  

15 Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn, 

je bevrijden en met roem overladen,  
16 je overvloed geven van dagen.  

Ik zal je redding zijn.’ 

 

 

 

Theo Kooy.  

34
ste

 jaargang, nr. 6. 

24 sep 2021. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 26 sep  10.00 uur Ds. F. Omvlee (Purmerend) STARTZONDAG. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 03 okt 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen), Israëlzondag 

 Dienst van Schrift &Tafel 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 10 okt 10.00 uur Ds. E. Versloot (Mijdrecht). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Jong Protestant geloofsopvoeding. 

 

 Zondag 17 okt 10.00 uur Ds. G.M. Landheer  (De Bilt). 

 Collecten 1. Wereldvoedseldag. 2. Kerk. 

 

 Zondag 24 okt 10.00 uur Ds. G van de Meeberg (Nieuw-Vennep). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 31 okt 10.00 uur Ds. M. van der Kooi (Driebergen). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

Vanwege de regels voor personen uit verschillende huisgezinnen in een personenauto wordt (nog) niet gereden. 

 

BIJ DE (KERK)DIENSTEN 

STARTZONDAG

Zondag 26 september is er een bijzondere Elvis-

kerkdienst. ‘Elvisdominee’ Fred Omvlee leidt de 

dienst. In het dagelijks leven is hij Hoofd Geestelijke 

Verzorging van de Koninklijke Marine. Maar Om-

vlee is ook een enorme Elvis-fan die al zeventien jaar 

overal in ons land Elvis-kerkdiensten organiseert. Ds. 

Omvlee vertelt: “Eigenlijk wilde Elvis gospelzanger 

worden, maar zijn bijzondere stem paste niet in de 

gospelbands waar hij solliciteerde. Hij was een gelo-

vige jongen, maar was ook op zoek naar de zin van 

het leven en hij worstelde met zijn verslaving aan 

pillen. Die had hij leren slikken in zijn diensttijd. Hij 

zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een onge-

lukkig en depressief einde aan zijn leven. Mijn bood-

schap is: zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit 

Gods hand. In de Elvis-kerkdienst horen we het le-

vensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste 

hits. En we horen en zingen samen veel Elvis-

gospels. Verder is het ook ‘gewoon’ een kerkdienst 

met toepasselijk Bijbellezing en gebed. U bent van 

harte uitgenodigd op deze bijzonder muzikale Start-

zondag. Namens de Commissie Erediensten, 

Anneke de Jongh.

 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0407 Mw. I.J. Albers-Kruijer. 

 1107 Mw. W.C. Knibbe-van Veen. 

 1807 Mw. C.M. van der Vlies-Geel. 

 2507 Mw. B. Kamp-Markus. 

 0108 Dhr. A.J. Bosch. 

 0808 Dhr. H. Niezen. 

 1508 Dhr. H. Buurma en mw. Mandemaker. 

 2208 Mw. J. van Vugt-Kroes. 

 2908 Mw. P.L. Biemond-Koomans. 

 0509 Mw. G. Remmers 

 1209 Mw. C.M. Plessius-van Ginkel. 

 

PROFICIAT 

Zaterdag 28 augustus 2021 waren de heer en mevrouw Gramsma-Gerritse 65 jaar getrouwd. Namens de gemeente-

leden feliciteren wij hen van harte met dit mooie jubileum. Gelukkig waren de omstandigheden zo dat zij dit kon-

den vieren in een hotel in het dorp. Hannie van Driel.  
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BEDANKT 

Voor ons 50-jarig huwelijk ontvingen wij via Epie Boven een prachtige bos bloemen namens de gemeente. 

Hartelijk bedankt hiervoor. Gert & Klara Roos. 

 

Hartelijk dank, dat wij voor ons jubileum in dit toch vreemde jaar, van de Pelgrimskerk een prachtig en fleurig 

boeket hebben mogen ontvangen. Heel attent. Groeten van Tijmen & Willeke Verhoef-van Wijk. 

 

Tweemaal ontvingen we een attentie van de kerk: met Pinksteren het bloemstuk en 1 augustus een prachtig boeket: 

hartelijk dank! Juup & Emöke Bosch. 

 

Enige weken geleden kwamen Roelie en Karel Bentschap Knook mij op zondagmorgen een mooi boeket bloemen 

brengen. Dit was naar aanleiding van het overlijden van mijn man Cees, op 4 juni jl.. Hartelijk dank daarvoor.  

Cathrien van der Vlies-Geel. 

 

Wilma Knibbe bedankt ons hartelijk voor de mooie bloemen die zij mocht ontvangen vanuit de kerk. Zij 

voelt zich nog steeds zeer verbonden met onze Pelgrimskerk. Hartelijke groet namens haar, 

Roelie Bentschap Knook. 

 

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik 22 augustus in de Meerwende vanuit onze kerkgemeenschap 

mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 101
ste

 verjaardag op 18 augustus. Mw. Van Vugt. 
 

IN MEMORIAM WILHELMINA CHRISTINA DEKKER-WESTERVELD 

Op 30 augustus 2021 is, bijna 99 jaar oud, overleden Wilhelmina (Wil) Christina Dekker-Westerveld. 

Maandag 6 september is de dankdienst voor haar leven gehouden, waarna zij op Begraafplaats Wilgenhof bij haar 

man ter aarde is besteld. 

Wil Westerveld werd in Amsterdam geboren in een gezin van drie meisjes en drie jongens. Haar ouders hadden een 

drogisterij-bedrijf met meerdere vestigingen, zodat zij zelf een tijd in een van die winkels filiaalhoudster werd. 

Tot op hoge leeftijd betreurde zij het dat je toen als vrouw moest stoppen met werken, als je trouwde. Op haar beurt 

stichtte zij met Jan Dekker een gezin en werden zij ouders van vijf kinderen en grootouders van tien kleinkinderen. 

Zij mocht ook overgrootmoeder worden van zeven achterkleinkinderen. 

Zij heeft haar leven ingevuld met het geven van veel liefdevolle zorg en aandacht aan haar gezin en een wijde kring 

daaromheen. Zij heeft vele interesses in het leven ontplooid en met grote trouw in deze gemeente meegewerkt en 

vrijwel tot aan de laatste zondag de dienst in de Pelgrimskerk bezocht. Toen haar krachten minder werden, was er 

omgekeerd zorg en steun voor haar en heeft zij een mooie oude dag mogen hebben in De Meerwende. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 2306 Mw. J. Jongkind  

 2606 Mw. M.E. Hopman-Veldhuisen  

 0507 Dhr. F.H.P. van Wijk  

 2907 Dhr. F.J. Plessius  

 0908 Mw. G.Ch. Kliffen  

VERTROKKEN naar: 

 2006 Dhr. A. Buma Drachten. 

 2706 Mw. C.E.A. van der Bliek-van der Pijl Haarlem. 

 2707 Mw. W.H.A. Vreugdenhil Almere. 

 0108 Mw. S. Knip Leeuwarden. 

VERHUISD  

 1108 Mw. A.H.S. Landsman  

 1908 Mw. J. van Vugt-Kroes  

NIEUW INGEKOMEN 

 2807 Mw. G. van Kappel  

 0408 Dhr. N.J. Wiggers  

 2508 Dhr. R.R. Vos  

UITGESCHREVEN 

 1507 Dhr. J.J. den Arend. 

 2808 Dhr. J.H. te Nuijl. 

 2808 Mw. S. van Ooijen. 
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KERKENRAAD 

Tot onze vreugde is Jacob van Gelder bereid opnieuw 

ouderling-kerkrentmeester te worden: hij zal weer 

penningmeester worden, tenzij er bezwaren tegen zijn 

benoeming worden ingebracht of andere kandidaten 

worden genoemd: dat kan tot eind september, schrif-

telijk, bij de scriba. 

Blij zijn we ook, dat Frank Bentschap Knook en Ma-

rijn Vis bereid zijn een nieuwe periode als ouderling-

kerkrentmeester te aanvaarden. Zij zullen worden 

herbevestigd in de dienst waarin Jacob bevestigd 

wordt in het ambt -als er tenminste geen andere kan-

didaten zijn. 

Tot ambulant predikant is als opvolger van ds. Ma-

rieke Meiring per 1 oktober 2021 benoemd ds. Bara 

van Pelt, voor 12 uur per week. Haar aanstelling geldt 

voor een jaar of zoveel langer als onze gemeente 

vacant is. Zij zal voornamelijk werkzaam zijn in het 

pastoraat. In de kerkdienst van 3 oktober zal zij aan 

de gemeente worden voorgesteld. 

Zondag 26 september is onze Startzondag. Hierover 

stond al iets in “BIJ DE (KERK)DIENSTEN”. Na 

kerktijd is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, 

thee of frisdrank en veel lekkers. 

De barbecue wordt dit jaar al op zaterdag 25 septem-

ber gehouden, dus voorafgaand aan Startzondag. 

Alleen ouders met kinderen moeten zich van te voren 

aanmelden, anderen kunnen gewoon komen; vanaf 

16.30 uur bent u welkom op de bekende plaats, achter 

de kerk. 

Donderdag 30 september is er om 14.00 u. in de Ka-

ravanserai een high-tea. Ds. Vonck uit Schalkwijk zal 

vertellen over zijn werk als predikant en barista. 

Graag aanmelden bij de koster. 

Zaterdag 2 oktober, om 17.00 u. zal Jeroen Koopman 

een orgelconcert geven. Na afloop kunt u een vrijwil-

lige bijdrage geven. 

Zondag 3 oktober vieren we -voor het eerst sinds 

lange tijd- weer Heilig Avonmaal. Echter anders dan 

gewoonlijk: voorganger, ouderling en diaken brengen 

brood en wijn (druivensap) rond; de gemeenteleden 

blijven zitten. 

Dinsdag 5 oktober wordt in de kerkzaal een gemeen-

teavond belegd; aanvang 20.00 uur. De volgende 

onderwerpen komen aan de orde: jaarrekening 2020, 

benoeming ambulant predikant voor pastoraat, con-

cepten van beleidsplan 2021-2025, plaatselijke rege-

ling, profielschets te beroepen predikant. Ook wordt 

er informatie gegeven over invoering van KerkTV. 

Van beleidsnota en plaatselijke regeling zal een sa-

menvatting worden gemaakt voor Meerkontakt. U 

kunt ook de volledige tekst aanvragen bij de scriba 

juupbosch@online.nl Ter vergadering liggen ook 

exemplaren ter inzage. 

Het is nog ver weg, maar we melden alvast dat de 

kerstnachtdienst (24 december) om 21.30 u. zal be-

ginnen (een uur eerder dan gepland) en dat de Top 

2000-dienst op 26 december níet in onze kerk zal 

worden gehouden, maar in een van de kerken in Os-

dorp-Sloten. Nadere informatie volgt tegen die tijd. 

Er zal die morgen in de Pelgrimskerk géén dienst 

worden gehouden. Juup Bosch, scriba. 

 

 

Kerkdiensten & COVID 19  

Door overheidsmaatregelen kunnen er meer versoe-

pelingen komen, maar nú geldt het volgende:  

 In de kerkzaal moet 1½ meter afstand wor-

den gehouden. 

 Van te voren aanmelden is niet meer nodig - 

wel graag voor Startzondag. Ook is het ge-

wenst dat gezinnen zich aanmelden in ver-

band met het klaarzetten van de stoelen. 

 Zodra het kouder wordt, worden de buiten-

deuren en de deuren van de kerkzaal geslo-

ten. Of er dan nog gezongen mag worden, 

hangt af van de maatregelen die tegen die tijd 

gelden. 

 De kapstokken worden voorlopig nog niet 

gebruikt. Ieder kan de jas aanhouden of op de 

eigen stoel hangen. 

 De voorganger kan na de dienst weer in de 

Stiltekapel gaan staan en gemeenteleden 

groeten (toeknikken). 

 Na kerktijd is het weer toegestaan koffie (of 

iets anders) te drinken, bij een statafel of zit-

tend in de Ontmoetingsruimte. Naderhand 

moet het kopje worden teruggebracht bij de 

bar. Juup Bosch, scriba.

 

DIACONIE 

De diaconie bedankt iedereen die heeft meegedaan aan de actie voor inbreng van kle-

ding voor zeevarenden. Dominee Rasser was erg blij met de grote hoeveelheid zakken 

en tassen met warme kleding in de hal van de kerk. Zelfs heeft iemand speciaal voor 

deze actie sjaals gebreid! Het was zoveel dat niet alles in één auto paste en, in verband 

met een verbouwing, hij ook niet alles tijdelijk kon opslaan en dus kwam hij later in 

de week nog een keer terug. De laatste auto met kleding ging direct naar de haven 

waar enkele leden van de bemanning van bulkschip “My vision” een handje hielpen 

met lossen. De bemanning bedankt iedereen hartelijk. Roelie Bentschap Knook.  

mailto:juupbosch@online.nl
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PASTORAAT 

Oproep voor pastoraal bezoekers 

Onze oproep voor pastoraal bezoekers in de vorige 

editie van Meerkontakt heeft jammer genoeg nog 

geen nieuwe aanmeldingen voor dit mooie werk op-

geleverd. Wilt u alstublieft nog eens nagaan of u tijd 

en gelegenheid hebt om af en toe een bezoekje te 

brengen aan een ouder gemeentelid? U kunt dit ge-

heel in eigen beheer en binnen uw eigen mogelijkhe-

den doen. U zult er dankbaarheid en een goed gevoel 

voor terugkrijgen. Voor meer informatie  stuur een e-

mail naar pastoraat@pelgrimskerk.org. 

Zoals wij al eerder vermeldden, kan het voorkomen 

dat er eens een bezoekje wordt overgeslagen. Mocht 

u toch graag bezoek van een van ons krijgen of ie-

mand kennen die dat zou willen, aarzel dan niet en 

vraag het aan via bovenstaande contactgegevens, die 

ook achterop Meerkontakt staan. Een vriendelijke 

groet van het pastorale team. Hanneke van Driel. 

 

 

 

 THEE & THEMA 

 

 

 

 

Acht juli was het zover: de bijeenkomst ‘Thee & Thema’ kon eindelijk weer worden gehouden! Het voorberei-

dingsteam, bestaande uit leden van de parochie van de Engelbewaarderskerk en van de protestantse gemeente Bad-

hoevedorp-Lijnden, had gekozen voor het thema ‘liturgisch bloemschikken’ en ‘de liturgische tuin’ behorende bij 

de Pelgrimskerk. We werden verwelkomd door Lucie Gijzenberg en Afra Kloppenburg. Het was een gezellig 

weerzien na zoveel maanden beperkingen. Bijna 30 personen aanwezig en… niet alleen dames! Koffie/thee en 

allerlei koekjes werden aangedragen. Van de bloemengroep gingen Cockie Kamerman en Caroline Houtsma met 

ons in gesprek over beide onderwerpen. 

 

Liturgisch bloemschikken. De bloemengroep van de Pelgrimskerk zorgt al vele jaren voor een bloemstuk met een 

symbolische betekenis op de hoogtijdagen van het kerkelijk jaar. Cockie doet dit 21 jaar, Caroline vanaf 2013 en 

Ina Klaasse Bos is alweer 20 jaar actief. Ieder heeft een eigen inbreng. Cockie legt uit dat symbolisch bloemschik-

ken eigenlijk spreken is met bloemen. Bloemen verschillen in kleur, geur en vorm en die oneindige variaties kun-

nen worden ingezet om uiting te geven aan emoties, verhalen en ervaringen. Op deze wijze kan een bloemstuk in 

overleg met de voorganger verbeelding geven aan het geloofsthema van een kerkelijke viering. Eigenlijk weten we 

wel, dat de meeste bloemen een symbolische betekenis hebben, maar welke en hoe dan? Zo staat de roos niet alleen 

symbool voor de liefde, maar toont de vorm ook de ring van trouw. Cockie vertelt over de betekenis van de kleu-

ren: rood voor liefde, wit voor reinheid en paars voor rouw, maar ook over het aantal: drie is het teken van geloof, 

hoop en liefde.  

 

  
 

De bloemengroep maakt altijd een foto van het liturgische bloemstuk. Een aantal foto’s wordt tijdens de bijeen-

komst nader toegelicht. Zo is het bloemstuk van de Startzondag 2020 (links) gemaakt aan de hand van het thema 

‘Het goede leven’. De bladeren verbeelden de handen van God, die de gemeente (gladiolen) dragen; de ring is een 

teken van verbondenheid, rood is de kleur van liefde en wit is de kleur van hoop. Op Eeuwigheidszondag 2020 

(rechts) is gebruik gemaakt van een oude boomstam, die het fragiele en kwetsbare leven verbeeldt. De kaarsjes 

worden aangestoken door de familieleden van de overledenen. De flesjes met bloemen, wit en paars, worden mee-

gegeven als troost en aandenken aan de dienst. 

 

mailto:pastoraat@pelgrimskerk.org
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De liturgische tuin. Ook de tuin achter de Pelgrimskerk, geopend in 2005, heeft een symbolische betekenis. Het 

doel was om een stiltetuin te creëren, waar mensen kunnen kijken en zitten. Na veel nadenken en andere tuinen te 

bezoeken is er gekozen voor een indeling, die symbool staat voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest 

verbeeld als geloof, hoop en liefde. Deze symboliek is terug te vinden in de vorm van driehoeken in de perken, de 

rozenboog en het prieeltje. Veel planten en bloemen komen al voor in de Bijbel. Het houten beeld is gemaakt door 

kunstenaar Jan Heijer en in het midden staat het voormalige doopvont uit de Hervormde kerk. In de oogsttuin gaan 

de kinderen hun gang: zij zaaien of poten in het voorjaar en tijdens de oogstdienst eten ze patat. In de gedachtenis-

tuin kunnen mensen hun geliefden gedenken. In de nisjes van de gedachtenismuur hangen spiegeltjes met de namen 

van recent overledenen. De spiegeltjes blijven een jaar hangen en worden daarna in de tuin in een pot gelegd of 

kunnen worden meegenomen naar huis. De tuin is er voor iedereen in Badhoevedorp en vormt een groene oase van 

rust. Epie Boven. 

 

Tijdens de tweede bijeenkomst in het kader van ‘Thee & Thema’ op 12 augustus heeft Dr. Jan Engelen ons meege-

nomen in zijn boeiende presentatie ‘Bijbellezen: woorden proeven’. Zo haalde hij de eerste zinnen uit Genesis 1 

aan: hoe lees je deze woorden? En denk eens na over de woorden in de Bergrede beschreven in Mattheüs 5. Er 

volgde een levendige discussie. 

Dr. Engelen was docent catechese en catechetiek aan de R.K. PABO te Amsterdam, later de IPABO. Hij geeft in 

eigen beheer publicaties uit, zoals ‘Het Evangelie van Marcus’, en is regelmatig voorganger in de Engelbewaar-

derskerk. Eind september start zijn (vrijwel gratis) cursus over verklaringen van Bijbelgedeeltes op de donderdag-

middag in deze kerk. Meer informatie over inhoud, data & tijd zie: jnngln@gmail.com. Epie Boven. 

 

INGEZONDEN 

In Meerkontakt van 5 juli 2021 (jrg 34; nr 5) heeft de 

scriba namens de kerkenraad een artikel geplaatst 

waarin is aangegeven dat wij onze werkzaamheden 

binnen de gemeente beëindigen. Hij heeft daarbij een 

inhoudelijke toelichting gegeven. 

Dit artikel is geplaatst buiten ons om. Het bevat enke-

le storende, onjuiste interpretaties en op enkele pun-

ten zelfs een foutieve weergave van de werkelijkheid. 

Toen wij deze tekst bij toeval zagen bij de kopij voor 

Meerkontakt hebben wij de scriba hierop vooraf-

gaand aan plaatsing nog gewezen. Ons is daarop aan-

gegeven dat het artikel ongewijzigd wordt geplaatst 

als mening van de hele kerkenraad. 

Naar onze mening storend, onnodig kwetsend en een 

kwestie van “onzorgvuldig bestuur”. Ook nu neemt 

de kerkenraad geen initiatief dit te corrigeren. Daar-

om geven wij u hierbij aan ons uitdrukkelijk van 

zowel de inhoud als de gehanteerde werkwijze te 

distantiëren. Ina en Harm Jonker. 

 

Het volgende artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit ‘Kontakt’, het kerkblad van de 

Protestantse gemeente Andijk/Wervershoof en aangedragen door Inger Albers. (Redactie). 

Cockie zorgt nog gauw voor een kleine demonstratie tijdens de pauze. Omdat de 

middag ‘Thee & Thema’ heet, gebruikt ze een theepotje en een theekopje. Rond 

het kopje legt ze een ring van verbondenheid, in het kopje/potje plaatst ze hedera: 

trouw; witte bloemen: hoop op een goede toekomst; rode bloemen: veel liefde; 

chrysant: geluk, eerlijkheid en vriendschap; lavendel: rustgevend en symbool 

voor evenwicht en toewijding; rode anjer: bewondering.  

 

Er zijn diverse boeken geschreven over liturgisch bloemschikken, zoals ‘Bloemen 

geven zin’ door Tini Brugge (Lannoo-Kok). 
 

mailto:jnngln@gmail.com
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‘LANGS ‘s HEREN WEGEN’ 

Alweer wat jaren geleden, wandelde ik in zuidwest Friesland. Het bezochte gebied ten zuidoosten van Workum is 

waterrijk, met meren als De Brekken, Sânmar, Grutte Gaastmar en De Fluessen. Oeroude polders, poldertjes en 

sloten en vaarten zorgen voor de juiste waterstand. In dat open weidelandschap met z’n vele slootjes en smalle 

kronkelige weggetjes op veendijkjes ligt een dorpje met de boeiende naam Het Heidenschap. Nee, er is geen relatie 

met afwezigheid van christelijke religie, al zou de bij het dorpje gelegen buurtschap De Hel dat wel kunnen doen 

vermoeden. Sterker nog, vlakbij De Hel lag in vroeger tijden ook buurtschap De Hemel. En geloof het of niet, in 

De Hemel kwam je via een smal modderpaadje en naar De Hel liep een brede weg. De inwoners van Het Heiden-

schap deden tot halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw hun boodschappen in het kruidenierswinkeltje in 

De Hel… Over de afkomst van de opvallende buurtnaam bestaan verschillende opvattingen. Voornamelijk van 

dominees. Sommige meenden dat de naam zou afstammen van het oude heidense geloof, ‘dat in een der diepe wa-

terpoelen den ingang naar de plaats der verschrikking lag’. Anderen dachten aan een uitspraak van een grapjas, die 

bij het zien van de eerste rodepannenschuur uitriep: ‘Het lijkt wel een hel’. Het meest waarschijnlijke is dat het een 

afgeleide is van een term uit de tijd van de vervening. De hogere stroken grond waarop de gestoken of gebaggerde 

turf te drogen lag werden toen door de veenarbeiders ‘hellen’ genoemd. 

Ooit was het hier een wild begroeid moerassig gebied met spaarzame bewoning, die als gemeenschap de heide 

gezamenlijk in bezit had en beweidde. Vandaar de naam Heidenschap. Kerkelijk viel het dorpje, dat net 300 inwo-

ners telt onder de geestelijke zorg van de grotere Hervormde en Gereformeerde kerken in de omgeving. Nu was de 

zondagse kerkgang vanuit Het Heidenschap naar De Gaastmeer, Nijega of Workum altijd een lange tocht. Dat 

kwam door de zeer geïsoleerde ligging. Daarom ijverde de gemeenschap voor een eigen kerkgebouw. Eind 19
de

 

eeuw had Het Heidenschap twee kerken. Een Baptistenkerk (…om het ‘heidendom’ dat zo geloofde in spoken en 

witte wieven en volgens de verhalen hoereerde, zoop en kaartspeelde te bekeren) en de Hervormde Kerk. De laatste 

was vanuit Workum opgericht als tegenhanger van de komst van de andere kerk. Later werd de voormalige Baptis-

tenkerk een vanuit De Gaastmeer ingestelde Gereformeerde Kerk (…omdat vanwege de ‘aldaar heerschende on-

kerkelijken toestand’ ook in de nabijheid van De Hel gearbeid moest worden!). Het uit gele steen opgetrokken Her-

vormde kerkgebouw met bescheiden torentje, dat dateert uit 1886, is als enige overgebleven. Het diens als bedehuis 

voor gereformeerden en hervormden die hier al sinds 1984 Samen op Weg zijn gegaan. Op mijn wandelingen kijk 

ik doorgaans even bij de plaatselijke kerk(en). In Het Heidenschap (gevormd uit de buurschappen De Hel en Bran-

deburen) staat het kerkgebouw aan een idyllisch doodlopend weggetje langs de Heidenskipster Feart. Tot mijn ver-

rassing hangt in de vitrinekast naast de ingang het gedicht Vaders stem. Cabaretier Freek de Jonge heeft daarin zijn 

jeugdherinneringen aan de preekbeurten van zijn vader in Brandeburen vastgelegd. Vader Andries de Jonge was 

van 1946-1951 Nederlands Hervormd predikant te Workum, en uit dien hoofde ging hij ook voor in Het Heiden-

schap. 

 

1. Zondagmiddag, negentienvijftig 

Met mijn vader naar de kerk 

Voor mij is het een wekelijks uitje 

Voor hem is het zijn dagelijks werk 

Het kerkje staat in Brandeburen 

Heidenskip noemen de Friezen het 

De garagehouder komt ons halen 

In zijn zwarte Chevrolet 

 

2. De kosteres zet mij op mijn plaatsje 

In de ouderlingenbank 

Ze geeft mij twee pepermuntjes 

“Wat ze je dan?” Ik mompel: “Dank” 

Als alle mensen zijn gezeten 

Verschijnt de ouderlingenrij 

Vader loopt daarin als tweede 

Klimt op de kansel, knikt naar mij 

 

3. Jongetje op zondagmiddag 

Dat niets begrijpt, maar alles hoort 

Verliefd is op de stem van vader 

Die rustig voorleest uit Gods woord 

In de verte loeien koeien 

Een eendenjager lost een schot 

Maar niets verstoort de stem van vader 

Die voorleest uit het woord van God 

4. Terug in de consistoriekamer 

Staan de thee en koekjes klaar 

Vader bevrijdt zich uit zijn toga 

En jaagt de brand in een sigaar 

Maar ik heb eventjes geen aandacht 

Voor de daden van mijn held 

Ik mag collectezakken legen 

Helpen bij het tellen van het geld 

 

5. Wij rijden door de Friese weiden 

Benzine ruik ik, gier en hooi 

De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond 

Vader glimlacht, ik zeg: “Mooi” 

Het is maar tien minuten rijden 

Thuis wacht moeder, nog meer thee 

Ik mag de togakoffer dragen 

En een volgend keer weer mee 

6. Jongetje op zondagmiddag 

In de ban van vaders stem 

Dat niets begrijpt, maar heel goed luistert 

Of hij zacht klinkt of met klem 

Jongetje op zondagmiddag 

Dat niets begrijpt van de Heilige Geest 

Maar weet dat die stem op zijn mooist klinkt 

Als vader uit de Bijbel leest 

Wiebe de Bruin - Andijk. 
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ORGELCONCERT (zaterdag 2 oktober) 

Na een lange periode waarin veel activiteiten vanwege het coronavirus niet mogelijk waren, begint nu langzamer-

hand het normale leven terug te keren. Wij mogen weer in de kerk bij elkaar komen voor viering van de Eredienst 

en wij mogen daarin ook zingen, zij het met beperkingen. Maar wij mogen ook weer bij elkaar komen enkel en 

alleen om van muziek te genieten. 

Zoals u elders in dit Meerkontakt kunt lezen vindt in de laatste week van september de Startweek plaats, het begin 

van het nieuwe kerkelijk jaar. De MIK (Muziek in de Kerk) werkgroep wil deze start feestelijk en op gepaste wijze 

ondersteunen door het organiseren van een orgelconcert. 

Daarom zal Jeroen Koopman op zaterdag 2 oktober om 17:00 uur op het orgel in onze Pelgrimskerk een concert 

geven, samen met hoboïst Iulian Vecliuc. Op het programma staan werken van onder andere Albinoni, Telemann, 

Bach en Saint-Saëns. Het concert zal ongeveer een uur duren. Na afloop zal er gelegenheid zijn voor napraten met 

elkaar en de musici. 

Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage zal op prijs worden gesteld. 

Aanmelding is niet verplicht. Wel is het maximale aantal toehoorders door de coronamaatregelen beperkt zodat u 

wordt geadviseerd tijdig aanwezig te zijn. Namens de MIK Nico van Driel. 

 

ACTIVITEITEN-& VERGADERAGENDA 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

25 sep BBQ 16.30 uur. 

26 sep STARTZONDAG 10.00 uur. 

26 sep- 02 okt Vredesweek. 

30 sep High tea (Karavanserai) 14.30 uur. 

02 okt Orgelconcert 17.00 uur. 

 05 okt Gemeenteavond 20.00 uur. 

 

 


