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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 

 

 

Eén wereld… 

 

Als we de afgelopen twee jaren aan ons voorbij laten gaan, wat blijft er dan hangen? 

Uiteraard zal dat bij een ieder verschillend zijn. Toch zal veel van wat we met elkaar hebben doorge-

maakt, herkenbaar zijn.  

 

Voor mij waren dat kerkdiensten zonder gemeenteleden, hotels zonder gasten, musea zonder bezoe-

kers en lege straten na negen uur ’s avonds. Allemaal vanwege een virus, waardoor miljoenen mensen 

over de hele wereld ernstig ziek werden en velen daaraan overleden. Maatregelen, die opgelegd wer-

den om mensen zoveel mogelijk op één plaats te houden. Regeringsleiders, die uitlegden dat dit voor 

het welzijn van iedereen noodzakelijk was. 

 

Veel landen hadden inreisverboden voor buitenlanders en quarantaine maatregelen voor de eigen bur-

gers. Anderen bouwden muren of hekken aan hun landsgrenzen, ontbonden samenwerkings- verban-

den, zegden bilaterale overeenkomsten op en stuurden mensen terug, die op de vlucht waren voor ar-

moede en geweld. Overal zag je het automatisme van ‘het eigen volk eerst’ bovendrijven en niet al-

leen bij de verdeling van de vaccins.  

 

Uiteindelijk zijn het achterhoedegevechten in een werkelijkheid, waarvan de realiteit bij velen (nog) 

niet is doorgedrongen. De wereld is veel kleiner geworden. Engeland heeft de maatregelen voor de 

versoepeling van de eigen beperkende maatregelen uitgesteld, omdat zich in India een variant van het 

virus heeft kunnen ontwikkelen, die veel besmettelijker is. 

 

Industriële landen kunnen hun wil niet meer aan arme naties opleggen, zonder daar zelf de gevolgen 

van te ondervinden. Samen met de wereldwijde klimaatveranderingen, heeft de pandemie ons in een 

korte periode doen realiseren dat geen land en hun inwoners los van elkaar kunnen opereren. De zo-

genaamde grenzen tussen landen hebben iets te maken met de eigen identiteit en cultuur, die echter op 

een overweldigende wijze aan het verschuiven zijn.  

 

Er is maar één wereld voor handen, waar we het allemaal mee moeten doen. 

Als we dat niet tot ons door laten dringen en naar handelen, betalen we met z’n allen het gelag, te be-

ginnen met de zwakke en afhankelijken onder ons. 

 

Kerkgemeenschappen hebben de bronnen en het referentiekader in huis om vandaaruit hun stem te 

verheffen tegen de ontwikkelingen, waar het in feite niet meer om de schepping met haar schepsels 

gaat. 

Als pachters en rentmeesters(essen) zijn we verantwoordelijk voor de wereld én voor elkaar. 

Eén wereld, of geen wereld…   
 

 

 

Kick Koldewijn.  

34
ste

 jaargang, nr. 5. 

9 juli 2021. 
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DIENSTEN     PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 11 jul 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 18 jul 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 25 jul 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 01 aug 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 08 aug 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 15 aug 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 22 aug 10.00 uur Ds. E-J de Wijer (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 29 aug 10.00 uur Ds. K. Staat (Andijk). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 05 sep  10.00 uur Ds. A. Verheij (Alphen aan de Rijn). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 12 sep  10.00 uur Ds. E. Jansen (Mijdrecht). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 19 sep  10.00 uur Ds. G.H. de Ruiter (Aalsmeer). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Jeugdwerk eigen kerk. 

 

 (De Meerwende) 10.30 uur Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart).  

 

 Zondag 26 sep  10.00 uur Ds. F. Omvlee (Purmerend) STARTZONDAG. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

Door ongewijzigde regels voor personen in voertuigen uit verschillende huisgezinnen wordt (nog) niet gereden. 

 

BIJ DE (KERK)DIENSTEN

Met ingang van 1 augustus is het weer toege-

staan liederen te zingen tijdens de dienst. Dan 

worden weer liedboeken uitgedeeld en wordt er 

niet elke zondag meer gebeamerd. Wel geldt nog 

een maximum aantal bezoekers, dus vooraf aan-

melden blijft verplicht. Onderling afstand houden 

en handen wassen ook! Mondkapjes zijn niet meer 

verplicht. Maar koffiedrinken en handen schudden? 

Nog niet… Juup Bosch, scriba.

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1605 Mw. I. Gräeve-Koldewijn. 

 2305 Dhr.& mw. Schaar-van Veen. 

 3005 Mw. M. Zorge-Kooij. 

 0606 Mw. A. Achterstraat-Schot. 

 1306 H. Koenen-van Dam. 

 2006 Mw. W. van de Kramer-Storm. 

  2706 G. Boersma-de Groot.  
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BEDANKT: 

 

JAN BOOGERT 

Hierbij de gesproken dankwoorden tijdens de dienst van 20 juni door Harry den Arend en Nico van Driel. 

“Jan, Wat veel mensen hier en thuis misschien nog niet weten is dat je na 55 jaar 

als organist in onze gemeente, in overleg met jouw kinderen, hebt besloten te 

stoppen met spelen in de erediensten. 

 Bij jouw 50-jarig jubileum was je al koninklijk onderscheiden en je draagt de 

onderscheiding met terechte trots. 

Met alle vernieuwingen in de liturgie en nieuwere en andere liederen die de laat-

ste tijd gespeeld worden, leek je het verstandig het stokje over te geven aan de 

jongere garde. Dat begrijpen en respecteren wij. 

Wel heb je aangeboden, als de nood hoog is, beschikbaar te zijn als invaller; 

dank hiervoor. Ik geef graag het woord aan Nico”. 

 

“Lang geleden waren er jonge, enthousiaste gemeenteleden die orgel speelden en door de Kerkenraad waren 

aangesteld als organist. Dat was de ideale situatie waarin altijd organisten beschikbaar waren en bij verhinde-

ring de vervanger klaarstond. Die rijkdom als gemeente hadden we vele tientallen jaren. 

Maar ook jonge organisten worden ouder en een voor een vielen zij af. Tot er nog maar één overbleef: jij! 

31 augustus 1966 werd jij als organist op aangesteld, maar kon al orgelspelen omdat je door, onder andere, Piet 

van Egmond was opgeleid. 

Deze beroemde organist heeft grote indruk op je gemaakt, want vaak zei je: “Piet van Egmond deed of zei dat 

zo”. Maar ook Jan werd ouder, ofschoon je hem dat niet aanziet. De flexibiliteit neemt af en er dienden zich 

veranderingen aan waar een mens niet altijd blij van wordt. Zo verzuchtte je vaak dat de muziek uit de begelei-

dingsbundel van het Nieuwe Liedboek van sommige liederen jou niet aanstond. Zoals ‘teveel dissonanten’ en 

daar houdt Jan echt niet van! 

Het afgelopen jaar werd extra moeilijk door de pandemie. Aanvankelijk mocht 

niet (meer) gezongen worden en later waren zelfs kerkgangers niet meer toege-

staan. Terwijl voor Jan zijn spel primair bedoeld is als begeleiding en onder-

steuning van kerkzang. Ook het feit dat wij al meer dan een jaar geen vaste 

predikant hebben, maakte dat iedere zondag een andere voorganger met eigen 

voorkeuren voorgaat en ook dat kan verwarrend zijn. Iedere dominee heeft 

haar/zijn eigen voorkeur hoe met liederen om te gaan. De een leest (al dan niet 

met orgelbegeleiding) het lied, de ander zingt het, of varieert met de orgelbege-

leiding door slechts een couplet uit meerdere coupletten van de liturgie te laten 

spelen. 

Daarom is Jan na 55 jaar onafgebroken trouwe dienst toe aan een rustiger bestaan waarin hij niet meer volgens 

een rooster orgelverplichtingen vervuld: hij is reserve organist die optreedt als het hem uitkomt! 

Jan, bedankt voor al die jaren dat jij als organist de kerkdiensten hebt begeleid. Ook zeer bedankt voor jouw 

inbreng in de MIK, de werkgroep Muziek in de Kerk, waar jij vanaf het begin deel van uitmaakte”. 

(Als dank kreeg Jan een cadeautje gerelateerd aan het werk & leven van Piet van Egmond). Nico van Driel. 

 

 

NAN SIKKEL en JUUP BOSCH (CATECHESE). 

Aan het einde van de dienst van 6 juni j.l., waarin vier jongeren afscheid namen van het catechisatie project, 

namen ook hun begeleiders afscheid. 

Nan Sikkel en Juup Bosch hadden reeds lang laten weten dat zij gingen stoppen. 

Nan heeft een lange tijd, in samenwerking met de predikant, leiding aan het catecheseproject gegeven. Met veel 

liefde en overgave wist zij de jongeren te interesseren voor achtergronden van het geloof en wat je daar verder 

mee kunt doen in je leven. 

Ook Juup kent een lange historie van werken met jongeren in de kerk. Naast het catecheseproject waar hij in-

sprong, als “hulpje”, na het vertrek van Bert Griffioen, is Juup ook jarenlang betrokken geweest bij de kinder-

dienst. Voor het werk dat beide voor de catechese verricht hebben, ontvingen zij een mooie boeket en een boe-

kenbon. 

Na de dienst, met als onderwerp ‘zegenen en gezegend worden/zijn’, mogen wij ons als gemeente gezegend 

voelen met mensen zoals Nan en Juup, die dit werk zoveel jaren met plezier hebben verricht. Harry den Arend.
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BEDANKT 

 

Beste mede pelgrims, 

Bij deze hartelijk dank voor de bloemen die ik, via 

Roelie, mocht ontvangen. Een lichtpuntje in deze 

verwarrende wereld. Ik hoop van harte dat wij el-

kaar weer terug kunnen vinden en als gemeenschap 

weer verder mogen. 

Hartelijke groeten, Barbara van Tol. 

 

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik na mijn val in huis mocht ontvangen namens de kerk. 

Ik was er erg blij mee en het gaat mij al een stuk beter! Ineke Gräeve-Koldewijn. 

 

Zondag 30 mei werd ik verrast met een schitterende fleurige bos bloemen, door Roelie namens de gemeente. 

Het deed mij goed in deze droevige periode. Marianne Zorge. 

 

Hartelijke bedankt voor het prachtige boeket, dat wij kregen voor ons 25 jarige huwelijk. Deze en andere bloe-

men, kaartjes, telefoontjes en bezoek (met boterkoek) voelden als een warme deken, Ineke & Erik Gräeve. 

 

 

GEFELICITEERD 

Donderdag 3 juni jl. vierden de heer en mevrouw 

G. Roos-Prins hun 50-jarig huwelijksjubileum, 

door de omstandigheden alleen met hun kinderen. 

Wij feliciteren jullie namens de gemeenteleden van 

harte en hopen dat jullie een mooie dag gehad heb-

ben. Hannie van Driel, pastoraal team. 

 

 

IN MEMORIAM CEES VAN DER VLIES 

Op 4 juni 2021 is Cornelis (Cees) van der Vlies gestorven. Na een gezegend leven, zeker. Maar de laatste jaren 

waren moeizaam door de ziekte van Parkinson. Hij verdroeg deze jaren waardig. Op het einde liefdevol ver-

zorgd door zijn vrouw Cathrien, zijn kinderen, Jacquelien en Xander, zijn beide kleinkinderen, Myrthe en 

Floor, en door verplegers van de Meerwende. 

Cees was een man, naar de woorden van Cathrien, met geduld en wijsheid. Humorvol en betrokken bij anderen 

met een open oog en oor. Oprecht geïnteresseerd. 

Cees heeft veel betekend voor de ontwikkeling van medicijnen. Afgestudeerd als chemicus was hij een groot 

deel van zijn werkzame leven bij Gist-Brocades verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht op medicijnen. 

Hij had veel internationale contacten. Voor zijn werk is hij geridderd door toenmalig minister Borst. 

Door zijn huwelijk ging Amsterdammer Cees behoren tot de protestantse familie Geel. Door hem, zelf niet 

opgegroeid in een godsdienstig gezin, ervaren als een verrijking. Hij ging met Cathrien ter kerke en droeg bij 

aan de geloofsgemeenschap van de Pelgrimskerk, onder andere als ledenadministrateur. 

We hebben hem in ons hart gesloten en met de klassieke bede, ‘de Heer beware uw uitgaan en uw ingaan van 

nu aan tot in eeuwigheid’, uitgeleide gedaan. Cees is 87 jaar geworden. Paul Boersma. 

 
 
IN MEMORIAM MARIA ELIZABETH HOPMAN-VELDHUISEN 

Zaterdag 26 juni overleed mevrouw Maria Elizabeth Hopman-Veldhuisen (Rie) in de leeftijd van 88 jaar in de 

Meerwende te Badhoevedorp. 

Ze woonde tot voor kort in de Farmanstraat op nummer 4. Was weduwe van Willem Hopman, moeder van 

Karin, grootmoeder van Elise en overgrootmoeder van Mees. 

Ze was vaak te vinden bij de eetgroep, die in de kerk door de diaconie werd georganiseerd. Haar dochter werd 

in de Hervormde kerk aan de Sloterweg gedoopt. Tijdens onze ontmoetingen in het dorp, hadden we intense 

gesprekken met elkaar, waarbij ze blijk gaf van een grote betrokkenheid met haar omgeving en de wereld, 

waarin ze leefde. Bovenal was zij een familiemens, die niet alleen een intense band had met haar dochter Karin, 

maar ook vele jaren met liefde voor Elise zorgde als haar moeder met de KLM rond de wereld vloog. In de 

afscheidsbijeenkomst van maandag 5 juli hebben we haar met vertrouwen uit handen gegeven in die van de 

Eeuwige, die nu voor haar zal zorgen. Kick Koldewijn. 
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KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 2904 Mw. J.G. Haverdings  

 2005 Mw. A.L. Kooij-Busscher  

 0406 Dhr. C van der Vlies  

VERHUISD 

 2505 Dhr. J. Riebeek  

 1305 Dhr. A.R. van der Meer  

 2605 Dhr. N.M. van Geldrop Ouderkerk a/d Amstel. 

INGEKOMEN 

 0302 Mw. B.F. van Slobbe  

 1205 Mw. A.M.E. van der Feen-Bruynzeel   

 

 

AFSCHEIDSDIENST IDA KREUZEN 

Zaterdag 24 juli om 14.00 uur, zal in de Pelgrims-

kerk, ter nagedachtenis aan mevrouw Ida Kreuzen, 

alsnog een afscheidsdienst gehouden worden. 

Ida overleed 25 december 2020. Direct hierna is zij, 

vanwege corona, in stilte gecremeerd. Al in 2017 

had Ida aan haar kinderen en pastor Ans Creemer 

de wens te kennen gegeven, dat zij een afscheids-

dienst wilde te midden van haar kerkelijke gemeen-

te. Haar kinderen Albert en Olaf willen alsnog aan 

haar wens voldoen en vragen u, of u allen aanwezig 

wilt zijn bij deze dienst. Om zo hun moeder de 

laatste eer te bewijzen. Juup Bosch, scriba.

 

 

KERKENRAAD 

In haar vergadering van 31 mei heeft de kerkenraad 

kennisgenomen van de brieven van Harm en Ina 

Jonker. Beiden hebben daarin aangegeven zich niet 

langer te kunnen vinden in de manier waarop per-

sonen met elkaar omgaan binnen het bestuur van 

onze kerkgemeenschap en zij hebben aangegeven 

daar niet langer deel van uit te willen maken. Harm 

heeft verzocht ontheven te worden uit het ambt van 

ouderling-kerkrentmeester. Tevens gaf hij aan per 

direct te stoppen met al zijn bestuurlijke en coördi-

nerende taken. 

Ina heeft hetzelfde aangegeven ten aanzien van 

haar formele taken, zoals de coördinatie van het 

pastoraat bij de Meerwende en het gastvrouw schap 

in de rouwsuite. 

De kerkenraad heeft deze brieven uitgebreid be-

sproken en betreurt het feit dat Harm en Ina Jonker 

hun functies hebben neergelegd. De kerkenraad kan 

echter niet anders dan deze besluiten respecteren. 

De volledige kerkenraad spreekt haar oprechte 

dank uit voor het vele werk dat zij voor de gemeen-

te in haar geheel en de kerkenraad in het bijzonder 

hebben verzet. 

Gedurende deze vergadering en bij de evaluatie van 

de bestuurscultuur heeft Harry den Arend aangege-

ven zich terug te willen trekken als voorzitter van 

de kerkenraad en van zijn bestuurlijke positie als 

lid van het Moderamen. Harry heeft aangegeven 

wel ouderling te willen blijven en zich met name te 

willen richten op het pastoraat in onze gemeente. 

De kerkenraad kan zich hierin vinden en heeft met 

dank ingestemd. 

Deze wijzigingen zorgen voor een aantal wisselin-

gen binnen het kerkbestuur. Tijdens dezelfde ver-

gadering is besloten Frank Bentschap Knook aan te 

stellen als interim-voorzitter van de kerkenraad; 

Marijn Vis is aangesteld als voorzitter van het Col-

lege van Kerkrentmeesters. 

Juup Bosch, scriba.

 

 

KERKENRAAD/MODERAMEN 

Een besluit over de verandering van de structuur 

van onze gemeente in ‘grote’ en ‘kleine’ kerken-

raad is uitgesteld. Ds. Johan van Holten zal de 

plaatselijke regelingen verder aanpassen. Zijn aan-

stelling voor tien uur per week is tot eind 2021 

verlengd. 

Na de zomer wordt een gemeentebijeenkomst 

belegd. Daarin is gelegenheid vragen te stellen over 

de jaarrekening 2020 van het CvK (zie hierna). 

Ook kunt u de verkorte weergave op de website 

zien. De volledige jaarrekening 2020 kunt u opvra-

gen bij Juup Bosch 

Tevens wordt dan het beleidsplan gepresenteerd en 

ook een profielschets voor een te beroepen predi-

kant bekend gemaakt. 

Tijdelijk wordt een kerkelijk werker of ambulant 

predikant aangesteld voor bijstand in het pastoraat. 

Dit is nodig, omdat de aanstelling van ds. Marieke 

Meiring niet verlengd wordt vanwege haar werk 

voor het Luchthavenpastoraat. Juup Bosch, scriba.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

JAARREKENING 2020 RESULTATENOVERZICHT VOOR ANBI-PUBLICATIE 
 

Begroting Rekening Rekening  
2021 2020 2019  

Opbrengsten en Baten
 
Opbrengsten onroerende zaken 
 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  

Bijdragen van leden en anderen 

Door te zenden collecten en giften 

Totaal baten A 

 

Uitgaven en Kosten 

  
54.464 39.053 52.321 

12.100 13.926 18.363 

107.900 107.955 125.980 

500  -  393 

174.964 160.934 197.057 

 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 

inventarissen 
 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 
 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 
 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 
 
Salarissen en vergoedingen 
 
Kosten beheer, administratie en archief Rente-

lasten/bankkosten 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 

 

Totaal lasten A 

 

Operationeel resultaat (A) 
 

Incidentele baten en lasten 

  
72.000 46.098 61.245 

2.500 1.029 4.740 

84.100 67.079 90.703 

5.000 7.987 4.422 

8.700 8.673 9.861 

31.160 30.819 36.007 

8.800 8.898 9.111 

800 892 822 

500  -  393 

213.560 171.475 217.304 

     

-38.596 -10.541 -20.247 

 

Incidentele baten - 1.445.679 2.641 

Incidentele lasten -  -  - 

Incidentele baten en lasten (B) - 1.445.679 2.641 

Resultaat verslagjaar (A+B) 

     

-38.596 1.435.138 -17.606 

 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
Onttrekkingen bestemmingsreserves 23.896 59.821 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen 15.000 5.000 14.378 

Toevoegingen bestemmingsreserves - 1.500.001 - 2.641 

Toevoegingen bestemmingsfondsen 10.000 - 20.000 -10.000 

 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 28.896 - 1.455.180 1.737 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D) -9.700 -20.042 -15.869 
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Verslag (concept)jaarrekening 2020 

Dit jaar is een turbulent jaar geweest. Met ingang van 

15 maart werden op ‘last’ van de overheid direct geen 

kerkdiensten meer gehouden. Per 4 juli werden er 

diensten gehouden voor maximaal 30 bezoekers. 

Tijdens de 2
e
 golf zijn in oktober en november alleen 

diensten online geweest. 

Voor corona-maatregelen hebben wij kosten moeten 

maken voor desinfectiematerialen en -middelen. 

Daarnaast hebben de maatregelen gedrukt op de in-

komsten uit collecten, verhuur en exploitatie. 

Tijdens de 1
ste

 golf (1 april) heeft onze predikant een 

baan aanvaard als geestelijk verzorger in Alkmaar. 

Vanaf die datum is onze gemeente vacant. 

Voor de vacature zijn werkgroepen aan de slag ge-

gaan met de toekomstvisie van onze slinkende kerk-

gemeenschap. Een visie m.b.t. pastoraat, gebouwen 

en omvang en invulling van die vacature. 

In de exploitatie 2020 is een bedrag gereserveerd van 

€ 20.000,- voor deze werkgroepen. Vanwege corona 

is er (nog) geen beroep gedaan op deze middelen. 

Acht mei 2000 heeft de kerkenraad besloten de waar-

de van het effectendepot toe te voegen aan de Reser-

ve Pastoraal Fonds. Derhalve is het koersresultaat 

effecten toegevoegd en/of onttrokken aan de Reserve 

Pastoraal Fonds. 

Door corona zijn de aandelenkoersen (en –winsten) 

in 2020 gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat € 59.822,- 

is onttrokken aan de Reserve Pastoraal Fonds. 

Door nieuwe regelgeving (FRIS) ten aanzien van 

kerkelijke financiële jaarrapportages dienen gebou-

wen voortaan te worden geactiveerd op de balans. Dit 

heeft geleid tot een stijging bij ‘incidentele baten’. 

Foeke Dekker.

 

ACTIE KERKBALANS 

Het was dus een bijzonder jaar. Dit had zeker effect 

op “Actie Kerkbalans”. 

We zijn nog niet aan het bedrag van toezeggingen 

zoals voorgaande jaren. Wellicht bent u vergeten uw 

toezegging in te sturen of te deponeren in het offer-

blok? Uw bijdrage is van levensbelang voor onze 

kerk. Met uw bijdrage kunnen we o.a. de voorgangers 

betalen, ons gebouw stoken en samen blijven vieren. 

Met uw bijdrage kunnen we ook investeren in 

KerkTV om zo toekomstbestendig te zijn. Mocht u 

uw toezegging nog niet hebben gedaan, kunt u uw 

bijdrage overmaken op het rekeningnummer van:  

"Actie Kerkbalans":  

IBAN: NL91RABO0373715838, t.n.v. 

Protestantse Gemeente, Badhoevedorp-Lijnden. 

Wilt u uw bijdrage voor u fiscaal vriendelijk doen? 

Dan kan dit via een overeenkomst die u aangaat met 

de kerk voor minimaal vijf jaar. De overeenkomst 

vervalt bij overlijden. U kunt het formulier printen, 

invullen, ondertekenen en mailen naar Marijn Vis. 

Hij stuurt u het getekende formulier retour met trans-

actienummer. Het formulier bewaart u gedurende de 

schenkingsperiode. De link: Modelovereenkomst 

periodieke gift

 
SOLIDARITEITSKAS

Dit jaar ontvangt u geen brief met acceptgiro voor de 

actie Solidariteitskas. Uiteraard vragen wij u wel om 

weer mee te doen en bij te dragen. 

Van gemeenten voor gemeenten 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte 

dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om 

levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit 

het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid 

bij. Wij vragen u een bedrag van minimaal €10, 

waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteits-

kas. Het restbedrag is bestemd voor onze eigen ge-

meente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit 

en bijdrage!  

Graag uw bijdrage onder vermelding van ‘Solidari-

teitskas 2021’op NL91RABO0373715838 ten name 

van Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden. 

 
PASTORAAT

Door diverse wijzigingen bestaat ons pastorale team 

inmiddels uit Harry den Arend, Hanneke Bonke, 

Hannie van Driel en Ien Moens, op zeer prettige wij-

ze bijgestaan door onze ambulante predikant ds. Ma-

rieke Meiring. 

Onder haar leiding hebben wij onder andere het ge-

deelte ‘pastoraat’ van het nieuwe beleidsplan opge-

steld en het overleg van het Pastoraal Werkverband 

voorbereid. Dit overleg kon na die lange coronatijd 

weer plaatsvinden op 2 juni jl. Het werd goed be-

zocht en was vooral een ‘gezellige’ bijeenkomst, 

omdat wij elkaar zo lang niet gezien en gesproken 

hadden. Maar uiteraard ook informatief, zo hebben 

wij wat punten die wij in het beleidsplan pastoraat 

hebben opgenomen besproken. De feedback die wij 

kregen was erg fijn en nuttig. Wij sloten af met een 

heerlijke lunch, verzorgd door Henriët. 

Helaas heeft een vijftal pastoraal bezoekers om diver-

se redenen moeten besluiten hun bezoekwerk neer te 

leggen. Wij zijn hen dankbaar voor het vele werk dat 

zij gedaan hebben. Wij zitten nu dus met vacatures. 

Vindt u het leuk om af en toe een ouder gemeentelid 

een bloemetje te brengen voor de verjaardag? Het is 

zulk dankbaar werk! Bel of mail dan voor meer in-

formatie naar het pastorale team (de gegevens staan 

achterop Meerkontakt). 

Wij doen ons best om het bezoekwerk zo goed moge-

lijk door te laten gaan, maar met deze vacatures kan 

het wel eens voorkomen dat er een bezoekje wordt 

overgeslagen. Ook zullen wij, nu de coronamaatrege-

file:///C:/Users/ejpgr/Downloads/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Kerkelijke-gemeente%202016.pdf
file:///C:/Users/ejpgr/Downloads/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Kerkelijke-gemeente%202016.pdf
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len zo goed als opgeheven zijn, minder vaak gaan 

bellen. 

Mocht u toch graag een bezoekje van een van ons 

krijgen of iemand kennen die dat zou willen, aarzel 

dan niet en vraag het aan via de contactgegevens 

achterop Meerkontakt. Ook als u, ondanks dat wij 

momenteel geen eigen predikant hebben, toch graag 

een predikant zou willen spreken, kunt u dat via de-

zelfde contactgegevens aanvragen. 

Het pastorale team wenst u een fijne zomerperiode in 

goede gezondheid toe! 

 

DIACONIE 

Zomertijd is weer tijd voor T(hee) & T(hema) 

Wij zijn erg blij en dankbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen ons in staat stel-

len, voorzichtig en met in achtneming van de basisregels, weer activiteiten te kunnen starten. 

Een voorbereidingsgroep bestaande uit leden van de parochie Engelbewaarderskerk en van de 

gemeente rond de Pelgrimskerk wil twee middagen organiseren waarop we, onder het genot 

van een kopje thee/koffie, elkaar ontmoeten en in gesprek kunnen komen rond een thema. 

Beide middagen zijn in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5. 

Het programma is als volgt: 

Donderdag 8 juli: Cocky Kamerman, Ina Klaasse Bos en Caroline Houtsma vertellen over liturgisch bloemschik-

ken en de liturgische de tuin bij de Pelgrimskerk. 

Donderdag 12 augustus: komt Jan Engelen, voorganger van de Engelbewaarderskerk met het thema: “Bijbellezen: 

woorden proeven”.  

We starten om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur. Na de lange tijd, waarin we elkaar gemist hebben, hopen we 

van harte u weer te ontmoeten! Informatie: Afra Kloppenburg, tel 659 5262 en Lucie Gijzenberg, tel 023 555 1754. 

 

INGEZONDEN 

Beste gemeenteleden,

Mogelijk bent u bekend met het feit dat ik met ingang 

van 1 juni 2021 mijn functies binnen onze gemeente 

heb neergelegd. Een korte uitleg acht ik daarom op 

zijn plaats, want u verdient dat ik verantwoording 

afleg. 
Uiteindelijk kon ik mij niet langer verenigen met de 

wijze van besturen van de voorzitter van de kerken-

raad. Die, in mijn ogen, onprofessionele en lak-

se taakinvulling wilde ik niet langer steunen. Ook 

mijn overtuiging dat er sprake was van belangenver-

strengeling met de functie als werknemer/koster 

droegen bij aan dat besluit. 
Deze stap doet mij pijn en verdriet omdat u mij het 

vertrouwen had schonken. 
Met veel plezier en enthousiasme heb ik het werk, 

verbonden aan mijn functie verricht, maar ook de 

rouwsuite als vrijwilligersproject, de opzet voor een 

nieuwe bestuursstructuur en, nog onlangs, KerkTV 

waren mooie projecten voor de kerk. Helaas heb ik 

de afronding niet kunnen realiseren. 
Tijdens mijn ambtsperiode heb ik meerdere malen 

aandacht gevraagd bij de kerkenraad voor mijn be-

denkingen, suggesties ter verbetering aangedragen 

en, uiteindelijk, zelfs klachten ingediend. Deze ble-

ven onbeantwoord en blijkbaar had alleen ik die me-

ning. Op basis daarvan heb ik mijn conclusies ge-

trokken. Na mijn vertrek ontving ik een dankbrief 

voor mijn werk en succeswensen voor de toekomst. 

U allen bedank ik heel hartelijk voor het in mij ge-

stelde vertrouwen en wens u Gods zegen toe. 

Harm Jonker.

 

Beste gemeenteleden, 

Tot mijn spijt en verdriet heb ik mijn werkzaamheden 

als gastvrouw voor de Rouwsuite Badhoevedorp en 

coördinator pastoraat voor De Meerwende op 17 mei 

2021 beëindigd. 
Als pastoraal coördinator van De Meerwende mocht 

ik protestantse bewoners en hun familieleden bijstaan 

bij de soms zware keuzes in die laatste, kwetsbare 

levensfase. Ook mocht ik als gastvrouw in de rouws-

uite nabestaanden van dienst zijn tijdens de laatste 

momenten waarin men hun dierbaren nog bij zich 

hadden. Dat alles heb ik steeds met veel betrokken-

heid en zorgvuldigheid uitgevoerd. Die vele warme 

contacten die ik zo met u had, mis ik. 
Helaas ontstond over de invulling van een onderdeel 

van mijn pastorale werkzaamheden discussie en werd 

een onterechte klacht ingediend. 

De afhandeling werd onzorgvuldig uitgevoerd door 

de coördinator van het pastoraat zonder daar mij bij 

te betrekken. Omdat deze eigenzinnige en onzorgvul-

dige manier van handelen niet voor het eerst plaats-

vond en mij persoonlijk raakte heb ik hierover een 

klacht ingediend bij de kerkenraad. Met een verge-

lijkbare nonchalance werd daar niet de moeite geno-

men mijn bezwaren zorgvuldig te onderzoeken door 

middel van hoor- en wederhoor. Er gebeurde niets. 

Dat was voor mij de druppel die de emmer deed 

overlopen en leidde tot mijn besluit. 

Ik zal echter de vele goede, persoonlijke contacten 

met u missen en wens u alle goeds en Gods zegen 

toe. Ina Jonker.
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BLOEMENGROEP 

Pinksteren stond dit jaar in het teken van "Feest van Hoop." Hoop is een 

woord van maar vier letters, maar wat het zegt, is meer dan welkom ooit. 

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.  

 

Hierbij nog de uitleg bij het bloemstuk. 

Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de groene boog 

symbool voor de hoop, vol verwachting voor de toekomst. In de regenboog-

kleuren wordt Gods belofte zichtbaar, waarbij de rode gloriosa de boog in 

vuur en vlam lijkt te zetten. De aanwezigheid van de Heilige Geest is ver-

beeld met de witte bloemen. Vriendelijke groet, Caroline Houtsma. 

 
 

 

ACTIVITEITEN-& VERGADERAGENDA. 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

 08 jul Thee & Thema 14.30 uur. 

12 aug Thee & Thema 14.30 uur. 

06 sep College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

06 sep Diaconie 20.00 uur. 

26 sep Vredesweek. 

 

 


