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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 

 

 

Zaaien, ontkiemen en groeien. 

 

Met mijn kleinzoon heb ik thuis een aantal zaadjes gepot die wij kregen bij een bekende supermarktketen. 

Samen de grond natmaken en de zaadjes erop leggen en toedekken met wat aarde. Dat is best leuk om dat 

samen te doen. Maar ja, dan staan daar de potjes met hun zaadjes. Niets meer van te zien en de lol was er 

voor de kleine dan ook snel vanaf. Alleen wat water geven. Tot je een week later de eerste groene puntjes 

boven de aarde ziet uitkomen en je de grond in andere potjes omhoog ziet komen. Er gebeurt iets. Lang-

zaamaan zie je de boontjes zich losmaken van de aarde en de kopjes zich naar het zonlicht richten. De 

blaadjes gaan zich ontvouwen. Het lijkt net of ze nu steeds sneller gaan groeien. Met een paar dagen gaan 

wij de kleine plantjes verpotten in grotere bakken om ze meer ruimte te geven om door te groeien.  

 

Zo ook Jezus die het geloven in zijn tijd een andere richting opstuurde en er een andere invulling aan gaf. 

Dat wist hij op zijn discipelen over te brengen, maar moest er zelf een hoge prijs voor betalen. Toch had hij 

gezaaid, maar het zaad moest net als bij de plantjes eerst ontkiemen. Dat kost tijd, maar toen het dan ook 

ontkiemde en begon te groeien, was het hek van de dam. 

 

Het zoeken van het goede in de mens, het omzien naar en zorgen voor de medemens, het beste in elkaar 

zoeken en ontwikkelen, is ook heden ten dage nog steeds een groeiproces. 

Zo ook in onze gemeente. Op zoek naar nieuwe vormen, stilstaan bij wie en wat wij zijn, kijken wat voor 

toekomst wij (willen) hebben als gemeente.  

Veel gebeurt er, in eerste instantie, onder de aarde waar de zaadjes ontkiemen om dan naar boven naar het 

licht te groeien. Maar als het dan ook het licht mag zien en het er goed en mooi uitziet, mag de zaaier te-

vreden zijn over het werk. Het mooiste is dan dat mensen dan de kleine ontkiemde plantjes mogen gaan 

verpotten om verder goed te verzorgen en tot wasdom te laten komen.  

 

Dat alles in het licht van het Pinsterfeest, waar het ontkiemde geloof eindelijk het licht mag zien om door te 

geven aan anderen met de vraag er goed voor te zorgen, te laten groeien en vrucht te laten dragen en de 

zaden van die vruchten wederom te planten.  

Net als met veel dingen in het leven zal je ook het geloof moeten onderhouden, verzorgen, bemesten en aan 

het daglicht bloot moeten stellen. Natuurlijk zullen er plantjes zijn die het jammer genoeg niet redden, maar 

zorg er wel voor dat je ernaar omgekeken hebt, je best voor hebt gedaan.  

Laten wij in die geest, ook in onze gemeente doorgaan met zaaien, laten ontkiemen en het groter laten 

groeien van ons geloof in Jezus, die ons eeuwen geleden heeft voorgedaan dat God geloof in mensen blijft 

houden. 
 

 

 

Harry den Arend.  

34
ste

 jaargang, nr. 4. 

21 mei 2021. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 23 mei 10.00 uur Ds. S. de Vries (Schoonhoven), PINKSTEREN. 

 Dienst van Schrift &Tafel 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 30 mei 10.00 uur Ds. J.G. Berbée-Bakhuis (Abbenes). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Jong Protestant. 

 

 Zondag 06 jun 10.00 uur Ds. M. Gehrels  (Amsterdam). Overstapdienst. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk voor het dorp. 

 

 (De Meerwende) 10.30 uur Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart).  

 Dienst van Schrift & Tafel 

 

 Zondag 13 jun 10.00 uur Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Missionair werk. 

 

 Zondag 20 jun 10.00 uur Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 27 jun 10.00 uur Ds. A. van der Deijl (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 04 jul 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn Dienst van Schrift & Tafel. 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 11 jul 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 18 jul 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

Autorijdiensten: 

Door ongewijzigde regels voor personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen wordt (nog) niet gereden. 

 

EINDELIJK WEER KERKGANGERS BIJ DE KERKDIENSTEN! 

Beste gemeenteleden, 

Maandenlang waren wij verstoken van kerkgangers bij de kerkdiensten. Vreselijk! 

Bovenal voor u allen: vaak eenzaam thuis of in stilte. Dan is www.kerkdienstgemist.nl een héél pover hulpmiddel. 

Ook voor de voorgangers en ambtsdragers. Hulde aan al die voorgangers die de kracht konden opbrengen om ons 

duidelijk en inspirerend toe te spreken……alsof we met z’n allen in de kerk zaten. 

Als Kerkenraad hebben we steeds alle voor- en nadelen zorgvuldig gewogen en besloten niet “open” te gaan. 

Zondag 23 mei 2021 is het eindelijk zover. Pinksterzondag en dat feest willen we écht met elkaar vieren! We vinden 

het verantwoord die dag 30 kerkgangers toe te laten; aanmelden noodzakelijk. Dit zijn de voorzorgsmaatregelen: 

1. Altijd aanmelden, ook met hoeveel mensen u uit één huishouden komt (nodig voor inrichten kerkzaal). 

2. Aanmelden bij Henriët den Arend. 

3. Per email kan aanmelden altijd; per telefoon bij voorkeur op zaterdag 22 mei tussen 10.00 -11.00 uur. 

4. Als u in het gebouw aankomt, moet u uw handen wassen met de gel bij een ingang. 

5. Een mondkapje draagt u zolang u in het gebouw of de kerkzaal loopt; deze mag pas af als u zit. 

6. Houdt een 1 ½ meter afstand! Een u toegewezen plaats niet verlaten (blijf zitten). 

7. Blijf met uw huisgenoten in uw “gezinsbubbel” zitten. 

8. Een jas, neemt u mee de kerkzaal in en hangt deze over uw stoel. 

9. Tijdens de dienst is wél “livemuziek”, ook orgelspel, maar er wordt niet (mee)gezongen. 

10. Na de dienst kunnen we “samenzijn”; buiten of binnen; de voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. 

Meer over die “heropeningsdienst” weten? Lees hieronder het bericht van de commissie Erediensten, Harm Jonker.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE (KERK)DIENSTEN 

FEEST VAN DE HOOP

Dit is het thema van de Pinksterviering op zondag 23 

mei. Na een lange periode van afwezigheid kunnen we 

u, helaas maar 30 kerkleden, toch weer verwelkomen 

in onze Pelgrimskerk. Het zal dan ook een feestelijke 

ochtend worden. 

Bij binnenkomst krijgt u een corsage die u wel zelf 

even moet opspelden. Ook is de kerkzaal met bloemen 

versierd. 

Onze voorganger is dominee Sytze de Vries, muzikale 

medewerking wordt verleend door fluitiste Jacqueline 

van der Zwan. We beginnen de dienst via een beeld-

verbinding samen met de kinderen die daarna hun 

eigen dienst houden in de Karavanserai. 

Tijdens de dienst wordt het Pinkstervuur ontstoken. 

Na afloop nemen we het vuur mee naar de stiltetuin. 

Daar sluiten ook de kinderen zich bij ons aan en drin-

ken koffie/limonade met iets lekkers. Bij slecht weer 

wordt deze activiteit naar binnen verplaatst. Een fees-

telijke ochtend dus waar we met elkaar heel lang naar 

hebben uitgekeken. Wees welkom. Namens de com-

missie Erediensten, Anneke de Jongh.

 

AFSCHEID KINDEREN BASISCATECHESE 

In de dienst van zondag 6 juni a.s. gaan we afscheid 

nemen van de kinderen van de basiscatechese. Drie 

jongens uit groep 8 : Tim Jonker, Noud Dekker en 

Jason van Gelder en één jongen uit groep 7: David 

Vis. Alle vier hebben ze twee jaar lang de basiscate-

chese gevolgd. Tim, Noud en Jason gaan de ver-

trouwde omgeving van de basisschool verlaten en 

naar een volgende fase in hun ontwikkeling. Een 

belangrijk overstapmoment dus. David kwam al naar 

de basiscatechese toen hij in groep 6 zat, dus stapt nu 

over naar groep 8. Heel trouw en waardevol heeft hij 

twee jaar lang een prima bijdrage geleverd in de 

groep. 

Vorig jaar hebben we vanwege de corona maatrege-

len geen afscheidsdienst kunnen houden, maar het 

ziet er nu naar uit dat het dit jaar wel gaat lukken, al 

zal het met een beperkt aantal kerkgangers zijn. Het 

afscheid en de overstap zal ongetwijfeld, vanwege de 

beperkingen en de korte tijd van voorbereiding, wel 

wat anders gaan dan we gewend waren in de over-

springdiensten, maar we gaan er een feestelijke dienst 

van maken. U bent van harte uitgenodigd, fysiek of 

on line. Zondagmorgen, 6 juni, 10.00 uur. Pelgrims-

kerk.

Ze zijn gevoed met de oude verhalen. 

Die hebben nu en ook morgen nog zin. 

Die geven richting en hoop, ze bepalen. 

Ons bij ons doel en bij elk nieuw begin. 

Mede namens Juup Bosch, Nan Sikkel. 

 
 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0404 Dhr. J. van Dijk. 

 1104 Mw. J.C. Hopman-Weskom. 

 1804 Mw. B.A. van Tol. 

 2504 Dhr. & mw. Van Rooyen-Alberts. 

 0205 Dhr. & mw. Van der Vlies. 

 0905 Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft.  

 

 

Erratum: 

In vorige MK stond abusievelijk een bedankje namens mevrouw Molenaar, maar dat was de heer Molenaar . Excu-

ses . 

 

 

BEDANKT 

Bloemen uit de kerk, een laatste groet Cees Bakker 

“Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik mocht ontvangen op zondag 14 maart. Ik ben erg blij dat ik nu 

weer terug ben in de oude vertrouwde kerkelijke gemeenschap. Wij waren daarin graag te gast vanaf mei 1965. 

Het prachtige boeket dat ik ontving symboliseert de geestelijke rijkdom die wij mochten ondervinden. Wij hebben 

ervan genoten. Helaas heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw Maaike. Maar in mijn hart is ze altijd 

bij me”.  

Dit briefje heeft onze vader Cees op 14 maart voorgezegd t.b.v. Meerkontakt. Bep Dekker-Bakker.  
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DANK VAN DE BAKKERTJES  

Op 22 maart is onze vader Cees overleden. Het kleurrijke boeket is dezelfde dag 

meegegaan naar de rouwsuite in de Karavanserai.  

Destijds hebben onze vader Cees en moeder Maaike bij de opening van de rouws-

uite aangegeven daar opgebaard te willen worden. Zo geschiedde.  

Verdrietig als we zijn na het overlijden van onze beide ouders, willen we ieder be-

danken voor elke vorm van nabijheid (kaart, bezoek, telefoon, mail of bloemetje) 

in de afgelopen maanden.  

 

Ook de verbinding die elk zocht via de livestream(s) van de afscheidsdienst(en) er-

varen we als betekenisvolle steun. Zo ontvingen we dit inspirerende gedicht, dat we 

graag delen. Bep Dekker-Bakker. 

 

 

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket dat wij 

mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijksjubi-

leum. 

Dankbaar zijn we en voelen ons gezegende mensen 

dat we dit met ons gezin mochten beleven. 

Vriendelijke groet, Frans & Ina Goudappel. 

 

Wat een verrassing om een mooi boeket te mogen ontvangen ter gelegenheid van ons 60- jarig huwelijk! Onze 

hartelijke dank hiervoor. Anneke & Fred Kramer-Hoofwerf. 

 

GEFELICITEERD 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. 

Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagt ons gemeentelid, Jeanne Dees-Prevo, te benoemen tot Lid in de orde 

van Oranje-Nassau. De Kerkenraad heeft begrepen dat de aanvraag voor deze onderscheiding in samenspraak met 

de kinderen en enkele gemeenteleden tot stand is gekomen. Met deze koninklijke onderscheiding wordt de eerder 

dit jaar door de kerk verleende onderscheiding benadrukt. Namens de gemeente feliciteren wij Jeanne met deze 

mooie onderscheiding. Harry den Arend. 

 

Vrijdag 7 mei 2021 vierden de heer en mevrouw Tresfon-de Jong hun 50-jarig huwelijksjubileum. Namens de ge-

meenteleden van harte gefeliciteerd! Wij hopen dat jullie ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen een 

mooie dag gehad hebben. Hannie van Driel, pastoraal team. 

 

IN MEMORIAM CEES ZORGE 

Op 26 april 2021 overleed, vrij plotseling, op 83 jarige leeftijd Cees Zorge. 

Voorafgaande aan de begrafenis hebben wij, met familie en vrienden, in de afscheidsdienst stilgestaan bij het leven 

van Cees. Kinderen en kleinkinderen schetsten , ieder in hun eigen woorden, hun relatie met vader of opa. In alle 

verhalen kwam de warme band van verbondenheid die zij voelden tot uitdrukking. 

Nan Sikkel stond in de overdenking stil bij de woorden uit psalm 103 en Exodus 33, waar Mozes op de berg een 

ontmoeting had met God. Want daar was Cees de laatste tijd zo naar op zoek. Hij worstelde erg met het wie en wat 

en waar is God? Een vraag waar velen van ons bij tijd en wijle mee rondlopen. Met het antwoord van Jezus: “Kom 

tot mij en ik zal uw plaats bereiden in het huis van mijn Vader” werd aangegeven dat inhoud geven aan het Woord 

en het omzien naar elkaar ervoor zal zorgen dat wij de aanwezigheid van God mogen ervaren. 

Na de dienst brachten wij Cees naar zijn laatste rustplaats waar wij hem toevertrouwde aan de aarde. 

Wij wensen zijn vrouw Marianne, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 
KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 2604 Dhr. C. Zorge  

 2804 Mw. C.W. Visscher 

VERTROKKEN naar: 

 0704 Mw. M.C. Bouman-Kooij Haarlem. 

 

UITGESCHREVEN naar: 

 0704 Mw. E.N. Kats Amsterdam. 

VERHUISD  

 0104 Dhr. S.A.M. Houtsma  

 

NIEUW INGEKOMEN 

 0302 Dhr. C.W. Rademaker   
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KERKENRAAD 

NIEUWE KERKENRAADSSTRUCTUUR

In de vergadering van 14 april 2021 is besloten de 

structuur van de Kerkenraad en overige raden te ver-

eenvoudigen en af te slanken. Deze veranderingen 

vragen aanpassingen in de beschrijvingen van alle 

raden en commissies. Er zal ook een nieuwe “plaatse-

lijke regeling” moeten worden vastgesteld, zoals 

voorgeschreven in de kerkorde. 

De huidige organisatiestructuur van onze gemeente 

dateert vanuit de tijd van samenvoeging van de Her-

vormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente in 

Badhoevedorp. Een andere tijd met andere wensen en 

verplichtingen. Een tijd ook, waarin ook binnen de 

PKN nog veel niet of beperkt was geregeld. Ook de 

periode dat onze gemeente tussen de (schrik niet) 

1200 en 1500 leden telde. Een nieuwe kerkorganisa-

tie die veel bestuurlijke capaciteit vroeg en…..ook 

kreeg. 

We prijzen ons nog steeds gelukkig met de kerkbe-

stuurders van toen die veel werk hebben verzet om de 

toenmalige kerkstructuur “op poten te zetten” en zijn 

hen veel dank verschuldigd. 

Toch kent elke (nieuwe) tijd ook weer andere wensen 

en eisen, zo ook de organisatiestructuur van de kerk. 

Inmiddels hebben we maximaal 500 leden, waarvan 

een deel minder betrokken en niet bereid en/of in 

staat de kerk “mee te besturen”. Veel vrijwilligers 

van nu willen best werkzaam zijn binnen de kerk, 

maar voelen zich minder verbonden met het “formele 

bestuur” van een kerkelijke organisatie. Zowel de 

slinkende omvang van onze gemeente, de hieraan 

gelieerde krimp van het aantal (bestuurlijke) vrijwil-

ligers als de teruglopende activiteiten en perspectie-

ven nopen ons te kiezen voor een andere, afgeslankte 

bestuursstructuur. Kerkordelijk wordt dit benoemd 

als een “structuur met een grote- en kleine Kerken-

raad”. 

In een eerder Meerkontakt schetsten wij u die organi-

satievorm. De Kerkenraad heeft (gehoord de reacties 

vanuit de gemeente) dit eerder geformuleerde “voor-

genomen besluit” omgezet in een “definitief besluit” 

tot aanpassing van de Kerkenraadsstructuur. Aan 

deze zal in de komende maanden verder vorm wor-

den gegeven en ingevoerd (voor 1 september). 

Zo komt er een nieuwe “plaatselijke regeling”, wordt 

het mandaat voor zowel grote- als kleine Kerkenraad 

gedefinieerd en voor de diverse onderdelen globale 

taakbeschrijvingen opgesteld waarbinnen deze orga-

nisatie-elementen redelijk zelfstandig werken. 

Zo hopen wij op tijd gereed te zijn voor het nieuwe 

kerkseizoen met een nieuwe organisatievorm. Maar 

wel met hetzelfde enthousiasme en elan om u te die-

nen waar dat in ons vermogen ligt. 

Harm Jonker, 2
e
 voorzitter.

 

 

LIJNDENFONDS

Ook is besloten het zo genoemde “Lijndenfonds” 

op te heffen en het saldo aan de “algemene reserve” 

toe te voegen. 

Het CvK is gevraagd dit besluit administratief zoda-

nig te registeren dat inzichtelijk blijft aan welke doel 

hoeveel geld werd besteed. 

Indien tot besteding van (een deel van) het saldo voor 

“kerkelijke innovatie” of “jeugdzaken” wordt beslo-

ten, toetst het CvK of dit in de geest is met de oor-

spronkelijke doelstelling van het “Lijndenfonds” en 

of dit verantwoord is voor de toekomst van de ge-

meente.  

Projecten/plannen die hieraan wel of niet (geheel) 

voldoen en hieruit niet kunnen worden gefinancierd 

worden in de begroting opgenomen. 

Ook de Kerkenraad voelt de plicht zeer zorgvuldig te 

wegen of dergelijke uitgaven passen in de oorspron-

kelijke doelstelling van het fonds. 

Juup Bosch, scriba.

 

 

KERKTV 

Aanschaf KERKTV; het gaat écht gebeuren! 

In januari van dit jaar is u, via MEERKONTAKT, 

het idee voorgelegd om KERKTV aan te schaffen. 

Hierop zijn veel aantal positieve reacties ontvangen. 

Voor een positief besluit had de Kerkenraad twee 

rand voorwaardelijke eisen gesteld: 

Minimaal 8-10 gemeenteleden moesten bereid zijn de 

apparatuur te bedienen en vanuit de gemeente zou 

een “substantieel” bedrag aan extra donaties moeten 

worden toegezegd (gedachte was circa €10.000,-). 

Voor wat betreft beide randvoorwaarden heeft de 

Kerkenraad voldoende vertrouwen om hierover te 

besluiten. In de vergadering van 14 april heeft de 

Kerkenraad positief besloten en wordt de aanschaf 

van KERKTV dekomende maanden uitgevoerd. Dat 

kan helaas niet binnen enkele weken, maar wie weet. 

 

Bediening van de apparatuur: 

“Achter de schermen” zijn diverse gemeenteleden 

benaderd met de vraag om hieraan mee te werken. 

Resultaat tot nu toe is dat er ten minste voldoende 

aanmeldingen zijn om te kunnen starten. En op dit 

moment zijn meer mensen benaderd met de vraag of 

zij zouden willen meewerken. Wij hebben vertrou-

wen dat dit “goed” gaat komen. 
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Extra donaties voor KERKTV: 

Met betrekking tot de extra donaties ligt het moeilij-

ker. Dat komt ongetwijfeld door de beperkingen die 

we nog steeds hebben. We zien of spreken elkaar niet 

en kunnen elkaar dus niet enthousiasmeren om een 

extra donatie toe te zeggen. Tot nu toe zijn enkele 

spontane reacties ontvangen en op deze manier wordt 

tussen de €2.000.- en €2.500,- gedoneerd. 

U kunt zich graag alsnog bedenken en een extra do-

natie voor de aanschaf van KERKTV toezeggen! Laat 

dat even weten via 

vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org of 06 2041 

4745, Harm Jonker). Natuurlijk zullen we nog meer 

stimuleren om hiervoor een donatie te doen. Inmid-

dels zijn we druk bezig met de uitvoering van het 

Kerkenraadsbesluit tot aanschaf van KERKTV en 

zullen u hierover regelmatig op de hoogte houden! 

Harm Jonker, 2
e
 voorzitter. 

 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Wat zullen wij zijn positivisme & daadkracht missen! 

Maandag 26 april jl. overleed Cees Zorge en 1 mei 

was de uitvaartplechtigheid. 

We zagen hem de laatste tijd (ook al voor de co-

ronasluiting) niet zo vaak in de kerk. Als je hem 

vroeg hoe het ging, was zijn reactie somber. 

Cees voelde zich al een tijd niet goed en dat was voor 

hem wel lastiger dan voor menig ander. Hij was zijn 

hele leven een harde werker en nam altijd het voor-

touw als er iets moesten gebeuren. Dat gold thuis, in 

zijn bedrijf, maar ook in zijn kerkgemeenschap. Bij 

ons was Cees ruim tien jaar kerkrentmeester. En wat 

voor één! 

Daarvoor had hij al veel voor de Geloof & Liefde 

kerk in Lijnden gedaan. Cees had een hekel aan 

(lang) vergaderen en was zeker niet van uitstel, afstel 

of vertraging. Als het actiepunt er lag, stond Cees al 

klaar met mensen, materiaal, een planning en koffie 

met iets erbij. Slechts enkelingen hebben een beeld 

van wat hij voor onze gemeente heeft gedaan. 

Een nieuwe predikant? Cees zorgde met zijn “HOP” 

(Hulp & Onderhouds Ploeg) dat de pastorie kant en 

klaar was voor haar of hem. Werk aan het kerkge-

bouw of Karavanserai? Cees draaide er zijn hand niet 

voor om en regelde met de “HOP mannen” dat de 

klus snel & netjes werd geklaard. De kerstboom? Een 

“kolfje naar zijn hand”! 

Onvermoeibaar wist hij “HOP-vrijwilligers” te en-

thousiasmeren, te inspireren en te sturen en zo weer 

‘een werk te volbrengen’. Ongeacht wat: reparatie-

werk, verbouwing, opknappen of schoonmaken. Cees 

was niets te veel. 

En aan het eind van een kerkseizoen? Een BBQ bij 

Marianne en hem thuis om te bedanken en nieuwe 

plannen te smeden en werk alvast te verdelen. Door 

ouder wordende HOP leden, kwam een natuurlijk 

einde aan de ploeg. 

Dat onze gebouwen er nu nog zo bijstaan, is ook 

zeker aan hen en Cees te danken. Het CvK, maar 

eigenlijk de hele gemeente, is daarvoor erg dankbaar. 

Wij leven mee met Marianne en de (klein)kinderen 

om dit verlies een plek te geven in hun levens. Wíj 

zullen nog vaak aan hem denken en over hem en zijn 

prestaties spreken. Zolang je naam wordt genoemd, 

ben je nog in onze herinnering en hart. Bedankt voor 

alles Cees. Harm Jonker, voorzitter. 

 

 

 

MODERAMEN 

Ds. Marieke Meiring en ds. Johan van Holten blijven 

nog iets langer bij onze gemeente. 

Ds. Johan van Holten blijft enkele maanden langer 

als interim-predikant verbonden aan onze gemeente. 

Onze overeenkomst met het dienstencentrum van 

PKN kan tot onze vreugde nogmaals tot en met sep-

tember 2021worden verlengd. Wel vermindert het 

aantal uren dat hij voor onze gemeente werkt. 

Zo is hij is staat de vraagstellingen die hem zijn 

voorgelegd als interim predikant zorgvuldig af te 

ronden en ons te helpen het beleidsplan voor 2021-

2025 af te ronden en zo mogelijk ook de opzet voor 

het profiel voor de invulling van de predikantsplaats 

te begeleiden. 

Normaal gesproken blijft een interim-predikant 

maximaal twee periodes van een half jaar bij een 

gemeente. De zaken die hij heeft opgepakt vergden 

echter meer tijd en de realisatie werd gehinderd door 

de huidige periode waarin veel persoonlijk contact 

met groepen onmogelijk was. 

Ook ds. Marieke Meiring zal nog enkele maanden 

(tot eind augustus) in ons midden verblijven. 

De detacheringsovereenkomst met de Stichting 

Luchthaven Pastoraat kon, tot ons genoegen, worden 

verlengd. 

Vanaf september is zij echter weer hard nodig binnen 

het luchthavenpastoraat en kan zij helaas ons pastora-

le team niet langer begeleiden. 

Wij zijn dankbaar voor haar inzet die ons pastoraal 

team goed “op weg” heeft geholpen en die steun is de 

komende maanden nog erg welkom.
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DIACONIE 

De diaconie bedankt iedereen die meegedaan heeft aan de actie voor inbreng van kle-

ding voor zeevarenden. Dominee Rasser was erg blij met de grote hoeveelheid zakken 

en tassen met warme kleding in de hal van de kerk. Zelfs heeft iemand speciaal voor 

deze actie sjaals gebreid! Het was zoveel dat niet alles in één auto paste en, in verband 

met een verbouwing, hij ook niet alles tijdelijk kon opslaan en kwam dus later in de 

week nog een keer terug. De laatste auto met kleding ging direct naar de haven waar 

enkele leden van de bemanning van bulkschip “My vision” een handje hielpen met 

lossen. De bemanning bedankt iedereen hartelijk. Roelie BentschapKnook. 

 

JAARCIJFERS 

Het jaar 2020 was vanwege het corona-virus anders 

dan voorgaande jaren, kerkdiensten met minder men-

sen en ook soms helemaal geen kerkdiensten, maar 

toch willen we u bedanken voor de gaven (collecten 

en giften) die we mochten ontvangen zodat we, naast 

alle vaste lasten en uitgaven, toch wat mensen en 

organisaties konden steunen. Voor vragen/ opmer-

kingen kunt u altijd contact met mij opnemen. Henk 

Kamerman, Penningmeester Diaconie. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Aanpassing aansturing werkgroep Rouwsuite. 
De werkgroep Rouwsuite heeft een andere plaats 

gekregen in de kerkelijke organisatie om u (en alle 

dorpsgenoten die daaraan behoefte hebben) nóg beter 

van dienst te kunnen zijn. 

Ruim drie jaar geleden opende de Rouwsuite Bad-

hoevedorp, een initiatief vanuit onze kerk, om dienst-

baar te zijn voor overledenen en nabestaanden uit 

“eigen kerkelijke kring” en andere dorpsgenoten. 

Vóór dat moment had Badhoevedorp een opbaarmo-

gelijkheid in De Meerwende (inmiddels opgeheven). 

Er bestond de behoefte aan een opbaarruimte in onze 

gebouwen. 

Die is er gekomen: een fraaie opbaarmogelijkheid, 

waarvan nabestaanden een eigen sleutel ontvangen, 

zodat men continue toegang heeft tot de suite. Deze 

heet “Rouwsuite Badhoevedorp” en heeft een apart 

beeldmerk om duidelijk te maken dat deze bestemd is 

voor elke dorpsgenoot die daaraan behoefte heeft. De 

aansturing hiervan berustte tot voor kort bij de 

kerkrentmeesters. 

Tegenwoordig voorziet de rouwsuite ruimschoots in 

de behoefte aan een persoonlijk getinte opbarings-

mogelijkheid bij overlijden. Zij wordt geleid door een 

team van vier vrijwillige “gastvrouwen”, die bij toer-

beurt beschikbaar zijn en zowel de rouwsuite als 

condoleances verzorgen. 

De suite heeft een aparte ingang aan de Roerdomp-

straat en is daarmee “anoniem” voor iedereen. Er is 

een verbinding “onder één dak” met de zalen in ons 

gebouw. Ook met de kerkzaal, die niet alleen kerk-

gangers aanspreekt, maar ook zeer geschikt is voor 

uitvaartplechtigheden voor niet-kerkelijke dorpsgeno-

ten. Het aantal opbaringen en uitvaartplechtigheden 

neemt toe en de Rouwsuite Badhoevedorp is steeds 

bekender in het dorp. 

Opbaringen worden nu vaker gecombineerd met een 

uitvaartplechtigheid in ons gebouw en het verzorgen 

van een condoleance en/of samenzijn na de uitvaart. 

Hierdoor is intensiever afstemming gewenst tussen 

de gastvrouwen (m.b.t. de rouwsuite en de condole-

ance) en de koster (m.b.t. het gebruik van de kerk-

zaal). Ook het pastoraat is vaak betrokken als het 

eigen gemeenteleden betreft. 

Om de samenwerking tussen vrijwilligers én koster 

nog beter te stroomlijnen heeft de Kerkenraad beslo-

ten dat deze werkgroep rechtstreeks onder verant-

woordelijkheid van het Moderamen (Kleine Kerken-

raad) komt. Zo kunnen betrokkenen directer, in goede 

samenwerking, met vastgelegde afspraken deze be-

langrijke rol vervullen voor zowel eigen gemeentele-

den als dorpsgenoten. Harm Jonker.

 


