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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 

 

 

 

Als er in joodse gezinnen Pesach wordt gevierd waarbij tijdens de maaltijd wordt teruggekeken op de uit-

tocht uit Egypte en het begin van de lange woestijntocht naar het beloofde land, dan staat er altijd een extra 

stoel klaar voor de profeet Elia. 

 

De gedachte hierachter is dat, als Elia onverwacht binnenkomt, het niet lang meer zal duren voor de Messi-

as verschijnt. Het optreden van Elia vinden we niet terug in het boek van de profeet Elia zoals bij de andere 

grote profeten Jesaja en Jeremia, maar in het begin van het boek 1 Koningen, hoofdstuk 18 t/m 20.  

 

Israël maakte toen een heel beroerde tijd door waarbij iedereen betrokken was. Door een langdurige droog-

te dreigde er hongersnood in het land en tot overmaat van ramp werden de mensen aangezet om in plaats 

van de god van Abraham, Izak en Jakob de Baälbeelden te gaan vereren. 

Een idee van Izebel de vrouw van koning Achab, die met die afgod was opgevoed. Zij werd bij haar werk 

geholpen door 450 Baälpriesters die de rituelen van de Baälverering aan de mensen moesten uitleggen. Dit 

ging volledig in tegen de wet van Mozes waarin nadrukkelijk wordt gesteld: maak geen goden van zilver of 

goud om die naast mij te vereren. (Exodus 20 vers 23) maar als bijna iedereen het toch doet, wie heeft dan 

de moed om het bevel van de koningin te negeren? 

 

Elia kreeg opdracht van de Eeuwige om orde op zaken te stellen. Hij nodigde alle Baälpriesters uit om een 

altaar klaar te maken om een offer te brengen. Elia bouwde een altaar van 12 stenen; voor elke stam van 

Israël één steen. 

Alles moest eerst worden klaargemaakt. Daarna zouden de priesters en Elia gaan bidden tot hun eigen god 

om het altaar te ontsteken. De priesters maakten er een heel spektakel van, maar er gebeurde niets. Elia kon 

niet nalaten zijn collega’s toe te roepen wat harder te schreeuwen, want misschien was Baäl wel op reis 

gegaan of in slaap gevallen. 

Op het gebed van Elia kwam er vuur van de hemel dat alles verteerde. De Israëlieten die er omheen ston-

den, vielen op hun knieën en riepen: De Heer is God! Op bevel van Elia werden de Baälpriesters gevangen 

genomen en omgebracht. Toen dit bericht aan koningin Izebel werd verteld, dreigde ze dat Elia hetzelfde 

lot zou over komen als haar 450 Baalpriesters. Elia werd bang en vluchtte de woestijn in. 

 

Wij zijn op weg naar Pasen, het feest van de opstanding van onze Heiland en Heer. Wij zetten geen extra 

stoel klaar voor de profeet Elia, want dat is niet nodig. Voor elk gemeentelid staat er al een stoel. Het is 

alleen de vraag of we die mogen gebruiken in een tijd waarin het coronavirus zich als een olievlek uitbreidt 

en zoveel slachtoffers maakt.  

 

 

Theo Kooij.  

34
ste

 jaargang, nr. 3. 

9 april 2021. 
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DIENSTEN       PELGRIMS-

KERK 

 

 Zondag 11 apr 10.00 uur Ds. N. Scholten (Aerdenhout). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 18 apr 10.00 uur Ds. R. Zandstra (Amersfoort). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 25 apr 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam). 

 Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 02 mei 10.00 uur Mw. N. Gillebaard (Heerhugowaard). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Jong Protestant. 

 

 Dinsdag 04 mei 19.00 uur Raad van Kerken DODENHERDENKING. 

 

 Zondag 09 mei 10.00 uur Ds. J. van der Putte (Zierikzee). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Donderdag 13 mei 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn HEMELVAARTSDAG. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 16 mei 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk  (Amstelveen). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 mei 10.00 uur Ds. S. de Vries (Schoonhoven), PINKSTEREN. 

 Dienst van Schrift &Tafel 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

De richtlijnen voor meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen zijn ongewijzigd, dus wor-

den geen autorijdiensten gereden. 

 

KERKDIENSTEN NOG STEEDS IN LOCKDOWN. 

De diensten zijn nog steeds uitsluitend met de nood-

zakelijke functionarissen. Diensten kunt u, direct of 

later, volgen via www.kerkdienstgemist.nl Wij reke-

nen op uw begrip en hopen dat u deze zo volgt.

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1402 Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt. 

 2102 Mw. P.A. Kamer-van den Heuvel. 

 2802 Fam. Varkevisser-van de Velde. 

 0703 Mw. J.M.C. Eikelenboom-Cornelisse. 

 1403 Dhr. C.A. Bakker. 

 2103 Dhr. Molenaar. 

 2803 Mw. G.E. Peters-de Graaf. 

 

BEDANKT 
Telefonisch, via de scriba, bedankte mevrouw Molenaar voor de bloemen op 21 maart. 

 

" Dat was een hele verrassing die lieve Paaskaart net goede wensen. 

Vooral in deze nare tijd is dat een welkome vrolijke noot. Heel hartelijk dank daarvoor en ik hoop dat dat een ieder 

die dit leest gezegende dagen heeft ervaren." Roos Pipper. 
 

 

Ik werd verrast met een oorkonde en een zilveren 

speldje en een bos prachtige bloemen voor mijn dia-

ken zijn in onze gemeente wat ik met heel veel liefde 

heb mogen doen. Ik wil jullie allen daar hartelijk 

voor bedanken. Lieve groetjes van Ien (Moens).  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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IN MEMORIAM HENDRIK VAN DEN BRINK 

Woensdag 24 februari namen wij vanuit de Pelgrimskerk afscheid van de heer Hendrik van den Brink. 

In een dienst van woord en muziek stonden wij stil bij Henks leven. Zijn trouw aan Gré, zijn vrouw, zelfs na haar 

overlijden, waardoor de herinnering aan haar levend werd gehouden. 

Wij lazen de tekst die zowel bij hun huwelijk als haar overlijden centraal stond, uit psalm 143; “Laat uw goede 

geest mij leiden, over geëffende grond”. Daarbij denkend dat de goede geest de mens zachtmoedig, vriendelijk en 

goedgezind is en op die manier ook keuzes maakt waar anderen blij, gelukkig van, kunnen worden. 

Henk bleef ook trouw aan de normen en waarden waarmee hij was grootgebracht. In zijn leven, waarin de hele 

wereld veranderde, bleef hij vasthouden aan het geloof waarmee hij opgroeide. Henk heeft op zijn eigen manier 

invulling gegeven aan zijn leven, door liefde en aandacht te geven aan zijn gezin, omgeving en een veranderende 

maatschappij. 

Wij sloten de dienst af met het lied “Ruwe stormen moge woeden”, met daarin de woorden: 

“God houdt voor mijn heil de wacht 

moet ik lang zijn hulp verbeiden 

Zijn liefde blijft mij leiden 

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht 

voert Hij mij in ‘t eeuwig licht”. 

Hierna legde wij hem te rustte bij zijn geliefde Gré. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel 

sterkte in deze moeilijke tijd en gedenken hen in onze gebeden. Harry den Arend. 

 

IN MEMORIAM HENRICA MARIA SMIT-WOLVETANG  

Donderdagavond 11 maart is, in haar eigen huis aan de Réamurstraat, overleden op de leeftijd van 87 jaar Hetty 

Smit.  

Hetty ging, voordat ze enkele jaren niet meer in staat was ter kerke te gaan, na het overlijden in 2004 van haar man 

Theo regelmatig naar de Pelgrimskerk. Zij zat vaak voor in de kerk.  

Hetty Wolvetang was een geboren Amsterdamse. Na haar huwelijk met Theo, die registeraccountant van beroep 

was, kwam zij naar het dorp van haar man, Badhoevedorp, waar zij samen twee dochters kregen, Carolien en Anke. 

Zij hadden een hechte band met hun moeder. 

Hetty studeerde af in de economie, werkte eerst in het bankwezen en daarna tot haar pensioen als lerares op het 

Haarlemmermeerlyceum. 

Zoals Hetty zelf haar man vijf jaar heeft verzorgd, zo is zij vijf jaar intensief verzorgd door haar dochters, buurman 

Edwin en professionele zorgverleners. Zo hebben de dochters het mogelijk gemaakt dat zij haar tot haar sterven 

thuis heeft kunnen wonen. 

Haar kinderen en drie kleinkinderen hebben haar afgelopen dinsdag naar haar wens vanuit de kerk uitgeleide ge-

daan samen met enkele verwanten, zorgverleners en gemeenteleden.  

 Hetty was een kiene vrouw, humorvol en trouw. Carolien schetste haar leven, kleinzoon Camille verwoord-

de in zijn eigen taal het Frans wat opa en oma voor hem hebben betekend, buurjongen van weleer Edwin sprak over 

zijn ‘oma’ en Anke las een gedicht van Toon Hermans:  

“Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan”. 

Zo voelde het - en we beaamden de woorden van Psalm 121: “De Heer houdt de wacht over jou, over je gaan en je 

komen, van nu af tot in eeuwigheid”. Paul Boersma en Jeanne Dees.. 

 
IN MEMORIAM CORNELIS ALBERTUS (CEES) BAKKER 

Zaterdag 27 maart 2021 - een week voor Pasen - hebben zijn kinderen, Bep, Henk, Alex, Gerard en Ciska, samen 

met hun partners, kinderen en kleinkinderen, Cornelis Albertus Bakker uitgeleide gedaan. 

Drie maanden eerder, een week voor Kerst hadden zij vanuit dezelfde kerk, ook afscheid genomen van zijn vrouw, 

hun moeder en oma, Maaike Bakker-van Ramshorst. Toen begeleidde ‘onze’ ds. Bakker hen, nu mocht ik betrok-

ken zijn. 

De onder ons zeer bekende Cees en Maaike verbleven enkele jaren in De Schutse in Amsterdam Slotervaart en 

woonden daarvoor lange tijd in de Kamerlingh Onneslaan. Ieder die het dorp vanaf de rijksweg binnenreed pas-

seerde hun woning. Beiden kwamen van de Veluwe, Cees als zoon van een smid, Maaike als boerendochter. Zij 

woonden enige jaren in Amsterdam voordat zij naar ons dorp kwamen. Kort voor zijn sterven was Cees terugge-

keerd naar De Meerwende.  

Cees en Maaike waren actief betrokken bij de kerkelijke gemeente; Cees ondermeer als ouderling en als koorzanger 

– hij kon heel goed zingen! Gelukkig waren ook enkele gemeenteleden in de afscheidsdienst. Daar sprak ook Wim 

over zijn relatie met zijn oudere broer. Aangrijpend was vooral hoe de kinderen de betekenis van hun vader voor 
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hen verwoordden en hoe de dagen voor zijn onverwachte overlijden voor hen van bijzondere waarde zijn gewor-

den. De relatie met enkele van zijn kinderen was zeker vanuit het wat starre gereformeerde geloof niet altijd een-

voudig geweest. Maar alle vijf hebben intensief hun ouders tot het einde trouw bezocht en begeleid. Een kostbaar 

gezin, zo ondervond ik. 

Cees was onder de indruk van Dietrich Bonhoeffer, hij zong graag het lied van diens gedicht, Von guten Mächten 

treu und still umgeben. Bonhoeffer schreef het kort voor Kerst 1944 vanuit de gevangenis, waar hij kort voor Pasen 

in april 1945 werd terechtgesteld. Een ondertoon daarvan is rechtdoen en rechtgedaan worden - het zijn beide be-

langrijke aspecten van Cees’ leven. ‘Geloof je wat Bonhoeffer geloofde?, vroeg Bep haar vader. Cees antwoordde: 

‘ik weet het niet, maar als ik zing, ja, dan geloof ik dat.’ Cees stierf op 22 maart 2021, 90 jaar oud. Paul Boersma. 

 
KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1702 Dhr. H. van den Brink  

 2002 Dhr. J. Nusselder  

 1103 Mw. H.M. Wolvetang  

 1803 Dhr. C.A. Bakker  

 

VERTROKKEN naar: 

 1303 Dhr. M. Bril Loosdrecht. 

 

VERHUISD  

 0902 Dhr. J.A. Ketel  

 1203 Mw. E. van Beem-den Ouden  

 1303 Mw. J. Kroes-de Jong  

 2103 Dhr. C.A. Bakker  

 

NIEUW INGEKOMEN 

 0302 Mw. M. Glas  

 

KERKENRAAD 

Voortgang van zaken in de Kerkenraad 

In voorgaande uitgaven van MEERKONTAKT kon u 

lezen over de plannen die in de maak zijn. Verschil-

lende ideeën zijn daarbij toegelicht en er is  om reac-

tie(s) gevraagd. Deze waren overwegend positief. 

De werkgroep die het beleidsplan 2021-2025 voorbe-

reidt, is druk aan de slag en we verderop leest u meer 

hierover. 

Gezien de reacties kunt u zich kennelijk goed voor-

stellen dat we de structuur van de kerkelijke organi-

satie moeten heroverwegen en aanpassen aan de hui-

dige situatie. Het voorstel is voor een definitief be-

sluit bij de Kerkenraad ingediend. U ondersteunt het 

plan voor het invoeren van KerkTV om gemeentele-

den zo de diensten te kunnen laten meebeleven vanuit 

huis. Inmiddels hebben zich verschillende mensen 

gemeld die, in beginsel, bereid zijn de betreffende 

apparatuur te bedienen. Ook hebben zich gemeente-

leden gemeld met een extra financiële toezegging. 

Voor dat laatste kunt u zich heel graag alsnog melden 

bij Harm Jonker (06 7204 14745). Ook hierover is 

een voorstel voor definitieve besluitvorming bij de 

Kerkenraad ingediend. Ook aan de voortgang van 

andere zaken als kerkdiensten, (basis)catechese, kin-

derdienst, pastoraat, startzondag en andere wordt 

hard gewerkt. En vanzelfsprekend hopen we snel na 

vaststelling van het nieuwe beleidsplan een besluit tot 

invulling van de vacature voor predikant te kunnen 

nemen. Daarvoor zullen op dat moment nog wel en-

kele kerkordelijke zaken moeten worden aangevraagd 

en geregeld. Complicatie bij de voortgang is dat de 

Kerkenraad dit jaar helaas nog niet fysiek bijeen is 

geweest. En deze zaken zijn te ingrijpend en belang-

rijk om schriftelijk, per mail of zelfs online te be-

spreken en te besluiten. Naarstig wordt dus gezocht 

naar een mogelijkheid om -ondanks de avondklok- 

binnenkort toch een gezamenlijke vergadering te 

houden om deze (en andere) zaken te bespreken en 

definitief vast te stellen. Dit is noodzakelijk om te 

komen tot uitvoering van verscheidene zaken, ook ter 

voorbereiding op het nieuwe seizoen vanaf september 

2021. Uw Kerkenraad. 

 

BELEIDSPLAN 

Als kerkelijke gemeente dienen wij te beschikken 

over een beleidsplan. Daarin staat op welke manier 

wij gemeente willen zijn. Maar ook wat onze speer-

punten de komende jaren gaan worden. 

Onder leiding van Johan van Holten zijn zeven ge-

meenteleden, uit al onze geledingen, al een aantal 

malen bijeengekomen. Aan de hand van het boek 

“Herkerken, de toekomst van geloofsgemeenschap-

pen”, is onderzocht wat voor onze gemeente belang-

rijk is. Wat moet er gedaan worden om de komende 

jaren als gemeenschap op inspirerende wijze verder 
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te werken en welke plek willen wij innemen richting 

onze (dorps)omgeving? 

Ook vanuit het pastoraat en de jeugd wordt input 

geleverd, zodat straks een compleet beleidsplan voor-

ligt met daarin de richting die wij denken de komen-

de jaren op te moeten gaan. Het zal dus een plan zijn 

dat niet tot ver achter de komma is uitgewerkt.  

De beleidsgroep verwacht dit plan eind mei te kun-

nen presenteren. Tot dan moeten wij de broedende 

kip niet storen in dit belangrijke proces. 

Zodra het beleidsplan is vastgesteld, kan een profiel 

worden geschetst voor onze nieuwe predikant die 

(mede) invulling zal gaan geven aan dat beleidsplan. 

Wij zullen elkaar dus de komende periode moeten 

blijven vasthouden en (onder)steunen. Dat is in deze 

tijd niet altijd even makkelijk, maar wel noodzake-

lijk. Harry den Arend. 

 

AUTEURSRECHTEN (®) 

De laatste tijd worden liturgieën naar dhr. Slingerland 

gestuurd met het verzoek deze naar de emailadressen 

door te sturen. Dat kan en mag niet zomaar. Liturgie-

ën kunnen bestanden bevatten waar auteursrechten op 

rusten. Daarnaast zijn er mensen die geen gebruik 

van deze dienst willen maken. 

Graag willen wij de mensen die echt geïnteresseerd 

zijn in de liturgie tegemoet komen. Wij verzoeken u 

dan ook dit kenbaar te maken aan ondergetekende. Er 

zal dan een aparte mailinglijst gemaakt worden voor 

deze belangstellenden. Harry den Arend.

 

MODERAMEN 

Vanwege de overheidsmaatregelen en -adviezen heb-

ben het Moderamen en de Kerkenraad besloten de 

kerkdiensten nog steeds zonder kerkgangers te vie-

ren. Ons is gevraagd waarom dit nog zo is. Er mogen 

immers maximaal 30 mensen in de kerk? 

En we kunnen ook geen kerkdiensten via de 

KERKTV uitzenden! Dat is voor velen toch wel een 

groot gemis. De regering heeft nog onlangs alle re-

stricties en adviezen herbevestigd/verlengd. 

Onze Grondwet borgt de godsdienstvrijheid. Daar-

mee is de openstelling van kerken aan de kerkge-

meenschappen voorbehouden. Toch adviseerde de 

regering dringend het maximum aantal kerkgangers 

beperkt te houden tot max. 30 personen. Zéér drin-

gend wordt afgeraden “risicogroepen” toe te laten. 

Wij, als kerkgenootschap, maken daarnaast ook deel 

uit van een maatschappij waar bedrijven en organisa-

ties NIET open mogen terwijl voor hen praktisch 

dezelfde situatie bestaat. 

Het Moderamen heeft, na inventarisatie in de Ker-

kenraad een zorgvuldige afweging gemaakt. Reke-

ning houdend met de dringende wens om weer per-

soonlijk naar de kerk te kunnen gaan heeft zij toch 

het bovenstaande besloten. Daarvoor zijn argumenten 

gewogen als: 

 De nog steeds toenemende besmettingsaantal-

len in Nederland en gezondheidsrisico’s; 

 Het grote deel “risicogroep” kerkgangers (60
+
-

ers, die nog niet zijn gevaccineerd); 

 Een meerderheid van de ambtsdragers in die-

zelfde leeftijdsgroep; 

 De wetenschap én de ervaring dat het zeer 

moeilijk is om tijdens, maar vooral direct na de 

kerkdiensten, de geldende hygiënemaatregelen 

te handhaven; 

 De maatschappelijke cohesie die de Kerken-

raad voelt met andere organisaties en instellin-

gen, voor wie deze uitzondering niet gelden. 

Als uitzonderingen zijn het gebruik van de rouwsuite 

en het organiseren van uitvaartplechtigheden in onze 

kerk aangemerkt. 

Onze gastvrouwen van de Rouwsuite Badhoevedorp 

(allen risicogroep) zijn bereid hun vrijwilligerswerk 

met inachtneming van beperkingen en grote zorgvul-

digheid te blijven doen. Dit biedt de mogelijkheid om 

onze overledenen de laatste eer te bewijzen, zij het 

ook dat hiervoor ook beperkingen gelden die verder 

gaan dan de landelijk vastgestelde. 

Vergaderingen en andere bijeenkomsten worden tot 

een minimum beperkt en zijn strikt gereglementeerd. 

Dat geeft extra belemmeringen in de voortgang van 

allerlei zaken. We vinden het té riskant om nu de 

maatregelen los te laten. Het einde lijkt in zicht met 

het toenemen van het aantal gevaccineerde mede-

mensen. Laten we allen het geduld opbrengen om 

alleen datgene te doen wat onontbeerlijk is en ons 

verder aan de adviezen en maatregelen van de over-

heid houden. Ook óns doet het veel pijn en verdriet 

tot deze slotsom te moeten komen. Maar we zien 

momenteel helaas geen andere mogelijkheid.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Voorlopige uitkomst Kerkbalans 2021

Afgelopen februari gaven wij de tussenstand van uw 

toezeggingen en bijdragen voor uw kerk en kerken-

werk. Inmiddels is de periode waarin u uw jaarlijkse 

toezeggingen doet grotendeels voorbij en 2021 volop 

in gang. 

Met betrekking tot de financiële situatie moeten wij 

vaststellen dat de toezeggingen achterblijven verge-

leken met 2020. Dat is natuurlijk jammer, maar wel 

begrijpelijk in onze krimpende gemeente. Het is juist 

bij ons dus lastig om de inkomsten redelijk “op peil’ 

te houden. Logisch, maar wel zorgelijk voor wat 

betreft de uitvoering van zaken. Juist daarom zijn wij 

heel dankbaar voor allen die een financiële bijdrage 

hebben toegezegd en/of al hebben overgemaakt.

 

Heel hartelijk dank voor al uw gulle gaven tot nu toe! 

Wij zullen ons uiterste best doen uw gaven zorgvul-

dig te besteden aan het werk in onze kerk. 

Hieronder een overzicht van uw toezeggingen voor 

2021 (vergeleken met 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend kunt u nog steeds een financiële bijdrage toezeggen of overmaken. Dit kan door uw toezegging te 

sturen naar: Ineke Gräeve of uw bijdrage rechtstreeks over te maken op ons bankrekeningnummer NL16 RABO 

0373 7158 38 (zie ook de achterkant van MEERKONTAKT). 

 

DIACONIE

Zondag 25 april a.s. gaat ds. Leon Rasser voor in de 

dienst. 

Ds. Rasser is vlootpredikant in de haven van Amster-

dam en ontmoet daar veel zeevarenden die kortere of 

langere tijd aan de wal liggen; velen zijn maanden, of 

soms een jaar, onderweg. De salarissen zijn laag en 

daarom wordt vanuit de Nederlandse Zeevarenden-

centrale, waarin opgenomen het Protestants Koop-

vaardijwerk Amsterdam, voorzien in verstrekking 

van SIM-kaartjes; gratis, tegen kostprijs of tegen een 

gereduceerd tarief. Afhankelijk van de situatie waarin 

de zeevarende zich bevindt. Dit gaat om vele honder-

den kaartjes. Ook wordt tweedehands kleding be-

schikbaar gesteld. De behoefte aan o.a. warme sjaals, 

handschoenen, jacks en mutsen blijkt groot. 

Nu het voorjaar in aantocht is, kunt u misschien trui-

en, jassen, sjaals en/of mutsen weer een goede be-

stemming geven door deze, goed ingepakt, op de 

zaterdagen 17 en/of 24 april a.s. tussen 10.00-11.00 

uur bij de ingang van de kerk af te leveren zodat wij 

ds. Rasser kunnen verrassen. Zo nodig kan de inge-

pakte kleding door mij worden opgehaald (tel.: 020 

659 4094). 

Ook uw financiële steun is uiteraard welkom via een 

bijdrage naar rekeningnr. NL55RABO0373736185 

van de diaconie onder vermelding van “’zeevaren-

den”; wij zorgen voor de juiste afhandeling. 

Het zou fijn zijn indien u ds. Rasser niet met lege 

handen naar huis laat gaan. Namens de diaconie bij 

voorbaat dank voor uw medewerking. 

Roelie Bentschap Knook.

 

Een vrolijke paasgroet voor alle 80
+
ers in onze gemeente 

Een week vóór Pasen en nog 

steeds mogen we niet met elkaar 

naar de kerk! 

 

Wat moeten al die ouderen in on-

ze gemeente wel voelen. Veel van 

hen zitten alleen thuis. Tijd voor 

iets feestelijks! 

Een groepje vrijwilligers uit de commissie eredien-

sten, diaconie en het pastoraat bedachten een leuk 

gebaar. We gaan al die ouderen onze hartelijke groe-

ten doen namens alle andere gemeenteleden. 

Maar…..dat kan toch helemaal niet? We mogen niet 

bij hen op visite?! 

Maar Pasen is (na de lijdenstijd) vrolijk, geel en fees-

telijk. Daarom heeft een van de dames een mooie 

Toegezegd en betaald:  € 61.400,- 

Betaald zonder toezegging: € 33.000,- 

Totaal ontvangen:  € 94.000,- 

Toegezegd; niet ontvangen: €  6.300,- 

2020: afge-

rond: 

2021: nog lopend. 

Toegezegd:      € 61.605,- 

Waarvan betaald:   € 14.984,- 

Betaald zonder toezegging:  € 25.323,- 

Ontvangen tot 1 maart 2021:  € 40.307,- 

 

Ont 
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paasfoto van narcissen in een maatschep in ontlui-

kend groen gemaakt. Dat was een leuk idee. 

Samen zijn al die foto’s op een dubbele kaart geplakt 

met een hartelijke paasgroet van de gemeente. Een 

heel werk, want het gaat dan wel om zo’n 180 foto’s. 

Allemaal inplakken en ook de paasgroet op elke kaart 

plakken. Dan alle adressen erop en rondbrengen. 

Veel van dat werk ziet vrijwel niemand. En dat is ook 

niet erg, want de dankbaarheid die door veel ouderen 

werd uitgesproken, maakte het meer dan de moeite 

waard. En de dames die dit hebben uitgevoerd (en 

alle andere gemeenteleden, natuurlijk) hopen dat de 

ouderen in ons midden met deze paasgroet een (nog) 

iets vrolijker Pasen hebben gehad. 

En we hopen natuurlijk dat we bij de volgende gele-

genheden weer allemaal bij elkaar in de kerk mogen 

zitten.

 

Paasgroet voor alle pastoraal bezoekers 

De pastoraal bezoekers in onze 

gemeente zijn ter gelegenheid 

van Pasen in het zonnetje gezet. 

 

Zij zijn altijd, maar zeker het af-

gelopen jaar, druk met het on-

derhouden van contacten met 

gemeenteleden. 

 

 

Regelmatig zijn die gemeenteleden gedwongen om 

thuis te blijven vanwege alle besmettingsrisico’s. Zij 

zijn daardoor soms verstoken van veel contact. 

Het leek het pastorale team daarom een prima gele-

genheid om deze pastoraal bezoekers een keer in het 

zonnetje te zetten. En wel door bij hen een heel klein, 

maar welgemeend en zonnig bloemetje te bezorgen. 

Naast deze ons bekende bezoekers hebben ook ande-

re gemeenteleden veelvuldig “omgezien” naar mede-

kerkleden en mensen in de buurt die eenzaam zijn, 

niet naar buiten kunnen of om andere redenen steun 

en hulp nodig hebben. Helaas kennen wij al die “stil-

le werkers” niet bij naam en kunnen hen dus geen 

zonnige bloemengroet bezorgen. Dat maakt onze 

dankbaarheid om alles wat zij doen er zeker niet 

minder om. 

Aan allen die steeds weer “omzien naar medemen-

sen”: heel, heel hartelijk dank! Zonder jullie zou het 

leven heel wat minder zonnig zijn voor ouderen, een-

zamen en medeburgers. 

Pastoraal team Pelgrimskerk.
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

06 apr  Moderamen 14.00 uur. 

06 apr  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 06 apr Diaconie 20.00 uur. 

14 apr  Kerkenraad 14.00 uur. 

06 mei College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

06 mei Diaconie 20.00 uur. 

 

 


