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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
 

 

    
 

Mogen groeien en bloeien.  

 

Deze week begint de Veertigdagentijd. De tijd om ons te bezinnen op het lijden, sterven en opstaan van 

Jezus. Een tijd waarin wijzelf ook mogen reflecteren op datgene waar wij ons mee bezighouden. Zowel op 

persoonlijk, kerkelijk, werk en maatschappelijk vlak is het goed om eens even stil te staan met waar wij 

mee bezig zijn, wat onze drijfveren zijn. Is het allemaal goed gegaan het afgelopen jaar? Waar hebben wij 

steken laten vallen? Welke nieuwe dingen zijn wij begonnen en hebben die dan voldoening gegeven? Wel-

ke uitdagingen zijn wij tegengekomen en konden wij daar handen en voeten aan geven? Of hebben wij 

niets nieuws ondernomen en zijn blijven hangen in wat wij al deden? 

 

Ach, het is net als in de gelijkenis van de talenten (Mattheüs25: 14-30). Wat doe jij met talenten die je be-

zit; niets? Stop je ze weg, waarmee jij jezelf dus eigenlijk wegcijfert. 

Zet je de talenten die je bezit in en doe wat je kan en waar je jezelf veilig bij voelt, zonder dat je daar extra 

inspanningen voor hoeft te leveren. 

Of probeer je met de talenten die je hebt andere dingen te ontdekken, nieuwe dingen te ontwikkelen of dat 

extra stapje in het onbekende te zetten om te zien wat er nog er nog meer mogelijk is. 

 

Jezus laat ons in de gelijkenis zien dat niets doen geen optie is. Wij zullen onze talenten moeten inzetten 

om onszelf en onze directe omgeving, ja, zelfs de wereld, beter te maken. Op die manier kunnen wij een 

bijdrage leveren aan het werk waarmee God begonnen is en Jezus, ons, als levend voorbeeld mag zijn. 

Want laten wij eerlijk zijn, Jezus heeft al de talenten die hij bezat ingezet om ons te laten zien dat verande-

ringen noodzakelijk en mogelijk zijn. Zelfs in Zijn tijd. 

  

Dat betekent dus dat wij, als kerkelijke gemeente, hier mogelijkheden te over hebben om stappen te zetten 

om zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten de talenten die wij bezitten te gebruiken. Daarbij hoe-

ven wij niet bang te zijn voor de mensen die zelf niet in staat zijn om hun talenten in te zetten, als er maar 

voldoende mensen zijn die hun talenten wel willen benutten om er goed mee te doen. Als wij daarin willen 

en kunnen geloven, zijn wij tot grote dingen in staat! Daar is moed voor nodig, daarbij moeten wij sterk 

zijn om buiten onze comfortzone te durven stappen en zullen wij de handen uit de mouwen moeten steken. 

Dan kunnen wij als mensen groeien en bloeien. 

 

Ja, dan zijn veertig dagen bezinning echt wel nodig om tot het besef te komen dat het pijn doet als je wilt 

veranderen, dat je een beetje doodgaat als je die nieuwe stap zet op onbekende grond. Maar het geeft ook 

verrijking en mogelijkheden, ja zelfs een nieuw leven, als je met het zetten van die stap, in de onzekerheid, 

een nieuwe toekomst tegemoet mag gaan. 

Harry den Arend.  

34
ste

 jaargang, nr. 2. 

19 februari 2021. 
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DIENSTEN      PELGRIMSKERK 

 

 Zondag 21 feb 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn 1
e
 zondag 40 dagentijd. 

 Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. 40 dagen project. 2. Een kerk van betekenis. 

 

 Zondag 28 feb 10.00 uur Ds. G.H. de Ruiter (Aalsmeer), 2
e
 zondag 40 dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagen project. 2. Missionair werk. 

 

 Zondag 07 mrt 10.00 uur Mw. G.J.H. Bregman-Hoving (Woubrugge), 3
e 
zondag 40 dagentijd 

 Collecten 1. 40 dagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 mrt 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), 4
e
 zondag 40 dagentijd. 

 Biddag voor Gewas & Arbeid. 

 Collecten 1. 40 dagen project. 2. Kerk als thuisplek. 

 

 Zondag 21 mrt 10.00 uur Ds. P. Verhoef (Alkmaar), 5
e
 zondag 40 dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 28 mrt 10.00 uur Ds. J. Schelle-Goedhart (Amsterdam), Palmzondag. 

  6
e
 zondag 40 dagentijd.  

 Collecten 1. 40 dagen project. 2. Kerk als thuisplek. 

 

 Woensdag 31 mrt 19.30 uur Mw. N. Sikkel-Wilschut Vesper. 

 

 Donderdag 01 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk & (Amstelveen), Witte Donderdag. 

 mw. N. Sikkel-Wilschut Dienst van Schrift & Tafel. 

 

 Vrijdag 02 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk & (Amstelveen), Goede Vrijdag. 

 mw. N. Sikkel-Wilschut. 

 

 Zaterdag 03 apr 21.30 uur Ds. J.A. Verkerk & (Amstelveen), Paaswake. 

 mw. N. Sikkel-Wilschut. 

 

 Zondag 04 apr 10.00 uur Ds. A. Verheij Pasen. 

 10 min vooraf samenzang Collecten 1. Wereld diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 11 apr 10.00 uur Ds. N. Scholten (Aerdenhout). 

 Collecten 1. Wereld diaconaat. 2. Kerk. 

 

Autorijdiensten: 

De richtlijnen voor meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen zijn ongewijzigd, vandaar 

dat er nog geen autorijdiensten worden gereden. 

 

KERKDIENSTEN NOG STEEDS IN LOCKDOWN. 

De diensten zijn nog steeds uitsluitend met de nood-

zakelijke functionarissen. Deze kunt u, direct of later, 

volgen via www.kerkdienstgemist.nl Wij rekenen op 

uw begrip en hopen dat u deze zo volgt.

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1701 Mw. E. Bosch-Ablonczy. 

 2401 Dhr. A. de Jonge. 

 3101 Mw. A. Brouwer-van Driel. 

 0702 Dhr. J.D. van Vliet. 

 

BEDANKT 

Heel hartelijk dank voor de bloemen die ik na mijn ziekenhuisopname mocht ontvangen namens de kerk. 

Ik was er erg blij mee! Dhr. Van Munster. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Goud!  

Zondag 31 januari werd er in de kerkdienst namens 

de kerkenraad afscheid genomen van diverse ambts-

dragers. En aansluitend kwam ook ik aan de beurt! 

Werden er eerst oorkondes van de PKN uitgereikt, 

vergezeld van bronzen en zilveren gedenkpenningen, 

bij mij kwam nota bene goud aan de orde!! 

Als organist met officieel 49 dienstjaren. En daarin 

besloten ook een aantal jaren dat ik als cantor functi-

oneerde ten behoeve van de komst van het liedboek 

1973 en nog een paar orgel-gerelateerde klusjes. Het 

was voor mij een totale en absolute verrassing en ik 

ben daar heel bijzonder mee vereerd!! 

Ik weet nog dat de toenmalige organist, Adriaan Bol 

als zodanig uitviel, en ik misschien in het gat paste 

dat was ontstaan. Dus meldde ik mij en werd opge-

roepen door de toenmalige coördinator, de heer Lin-

schoten, die mij zou examineren. Daarbij vroeg hij 

mij om psalm 116 te spelen. Toen ik dat gedaan had, 

vroeg hij mij om die nóg eens te spelen maar nu een 

halve toon hoger! Nou, in dit geval zou het betekenen 

dat ik de psalm niet in F maar in Fis zou moeten spe-

len, met zes kruisen! Veel mensen lezen tegenwoor-

dig ook muziek, dus die begrijpen wat dit betekende! 

Ik protesteerde en zei dat deze mixolydische melodie 

dan toch wel érg zou worden aangetast en dat het 

karakter van deze psalm daarmee eigenlijk op onver-

antwoorde wijze geheel buiten de kerktoonsoorten 

zou vallen. 

Nou, meneer Linschoten was dusdanig onder de in-

druk, dat ik zonder verdere vragen van zijn kant als 

geslaagd aangemerkt werd, met als resultaat: aange-

nomen. 

En zo is ‘t gekomen dat ik  uw kerk van dienst mocht 

zijn. Voor lange tijd, zeker! Ik ben blij dat ik nu op 

mijn 86
ste

 mocht stoppen, want ook de medische om-

standigheden werken niet direct mee. Gelukkig is er 

voldoende jong bloed voorradig dat nu het (mooie!) 

orgel kan bespelen. Alhoewel, nu in de tijd van niet 

zingen, het orgel ook niet echt tot zijn recht komt. 

Ik dank de kerkenraad hartelijk dat men mijn inbreng 

herkend en erkend heeft! Nogmaals, ik ben er heel 

bijzónder vereerd mee, en dat u dit op deze wijze 

duidelijk maakte! 

Met vriendelijke groet aan u allen! Jan Bonke.

 

GEFELICITEERD 

Maandag 22 februari 2021 vieren de heer en mevrouw Volkstedt hun 60-jarig huwelijksjubileum. Namens de ge-

meenteleden feliciteren wij jullie en wensen jullie een mooie dag! De viering zal vanwege de corona-maatregelen 

op een later moment plaatsvinden. Hanneke Bonke. 

 

IN MEMORIAM MEVROUW A. VAN DIJK-POLMAN 

Zaterdag 16 januari is geheel onverwacht Anja van Dijk-Polman overleden. 

Anja werd 30 november 1944 aan de Noorderakerweg in Amsterdam geboren. Hier groeide zij met haar broers en 

zusters op, midden in wat toen nog een plattelandstuindersgebied was. 

Na de lagere school volgde Anja een opleiding tot coupeuse. Daar heeft zijzelf, maar ook vele anderen in haar om-

geving, levenslang veel plezier van gehad. Na haar opleiding werkte zij bij verschillende ateliers. 

In 1967 trouwde zij met Jan van Dijk. Hij viel haar op het voetbalveld op als een heel bijzonder aantrekkelijke 

voetballer. Zij kregen drie kinderen en later vijf kleinkinderen. Zowel haar kinderen als kleinkinderen betekenden 

heel veel voor Anja. 

In de kerk in Badhoevedorp heeft Anja generaties lang jonge kinderen begeleid als crècheleiding. Hierdoor zagen 

de andere kerkgangers haar weinig, maar zij was toch heel dikwijls en langdurig aanwezig. Zij heeft dit zó lang 

gedaan dat ouders die zelf bij haar in de crèche gespeeld hebben, jaren later hun kinderen bij haar brachten. 

Anja sprak niet zoveel over haar geloof, maar zoals de familie zei: “Zij beleed haar geloof in eenvoud en deed in 

haar omgeving wat zij vond dat zij moest doen”. 

In de dienst van 21 januari namen wij afscheid van Anja met de woorden uit Lucas 18: “Wie het koninkrijk Gods 

niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnen gaan”. 

In het vertrouwen dat zij naar huis is geroepen, heeft de familie haar, helaas te vroeg, moeten laten gaan. Wij wen-

sen de familie veel kracht toe om dit grote verlies te dragen. 

 
KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1601 Mw. A. van Dijk-Polman . 

 

VERTROKKEN naar: 

 2501 Dhr. G.J. de Roest Driebergen-Rijsenburg. 

 2701 Dhr. & mw. R.H. Wormhoudt-Bekker Ruinerwold. 
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VERHUISD  

 1201 Mw. N.B. Veldman  

 1201 Mw. R.R. van Meeteren  

 2001 Mw. M.S.A. de Jong  

 2701 Mw. G.E. Zorge  

 2701 Dhr. & mw. G. Klaasse Bos  

 

UITGESCHREVEN 

 3101 Mw. C.P.B. Giesberts  

 3101 Dhr. E.F.R. de Vries   

 3101 Dhr. M.H.G. de Vries . 

 3101 Dhr. J.S.M. de Vries  

 

NIEUW INGEKOMEN 

 2001 Mw. E. Schulze  

 0302 Mw. M. Glas  

 

KERKENRAAD 

Kerkdiensten in coronatijd. 

Iedere zondag is er een kerkdienst, weliswaar beperkt 

in het aantal deelnemers, maar toch. Slechts de nood-

zakelijke (kerkelijke) functionarissen zijn present. Zo 

trachten wij het Woord rond te laten gaan en met u in 

verbinding te blijven. Hopelijk volgt u de diensten 

via de computer?! Maar een dienst met 5 of 6 mensen 

blijft vreemd. 

Wij vieren omdat juist nu een bemoedigend woord, 

een persoonlijke vraag en/of een psalm ons aan het 

denken kan zetten, hoop kan geven of -door de com-

binatie van muziek en preek- onze gedachten verzet. 

Horen en zien, maakt ons beeld completer. Uiteraard 

is het gemis aan de ontmoeting en het kopje koffie 

ook enorm. Verderop (bladzijde 7) in dit Meerkon-

takt leest u hoe wij, naast dat geluid, ook het beeld 

van die diensten bij u in de huiskamer willen bren-

gen. Niet alleen voor nu (Coronatijd), maar ook voor 

de toekomst als oudere gemeenteleden, door  o.a. 

fysiek ongemak, niet meer in staat zijn naar de kerk 

te komen. Harry den Arend, voorzitter.

 

AFSCHEID EN HERBEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS. 
Zondag 31 januari 2021 namen wij afscheid van zeven ambtsdragers die -soms na heel lange tijd- hun ambt hebben 

neergelegd. Deze gemeenteleden zijn: Greet Boersma, Epi Boven, Rita Braam, Jeanne Dees, Lucie Gijzenberg, Ien 

Moens en Marianne Zorge. Wij bedankten hen, namens u allen, voor hun jarenlange inzet. 

Hun afscheid kreeg een bijzonder tintje omdat vier terugtredende ambtsdragers een kerkelijke onderscheiding van 

de PKN ontvingen vanwege die langdurige en trouwe dienst voor de gemeente. 

De oorkonde met het draaginsigne in brons werd toegekend aan de diakenen Jeanne Dees-Prevo, Lucie Gijzenberg-

van de Weg en diaken Rita Braam-Tolsma. 

De oorkonde met het draaginsigne in zilver werd toegekend aan diaken Ien Moens-Roubos. 

Een speciale oorkonde met draaginsigne in goud met briljant werd toegekend aan Jan Bonke, die bijna 50 jaar een 

van onze kerkorganisten was! Begin deze maand zijn alle oorkondes, insignes en bloemen, vergezeld van onze 

dank voor hun inzet en toewijding, thuisbezorgd. 

 

In dezelfde dienst zijn vier diakenen en drie ouderlingen (her)bevestigd en zij vormen nu de kerkenraad (KR). Een 

kleiner gezelschap dan u gewend was. Als gemeente zijn wij natuurlijk blij dat zij bereid zijn hun kerkenwerk voort 

te zetten of (hernieuwd) op te pakken. Wij wensen hen daarbij veel wijsheid, kracht en Gods zegen toe. 

Tot slot de samenstelling van de KR per 31 januari 2021:

Ouderlingen: 

Harry den Arend: voorzitter (vz) KR & pastoraat. 

Harm Jonker: 2
e
 vz & vz CvK

*
. 

Juup Bosch: scriba. 

Hanneke Bonke: pastoraat. 

Hannie van Driel: pastoraat. 

Frank Bentschap Knook: penningmeester CvK. 

Marijn Vis: lid CvK (* = 
College van Kerkrentmeesters). 

 

Diakenen: 

Roelie Bentschap Knook-Knibbe. 

Anneke de Jongh-de Vries: commissie Erediensten. 

Henk Kamerman: penningmeester. 

Thea Schellingerhout-Verhoeve. 

Met vriendelijke groet, Harry den Arend, voorzitter.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Als gememoreerd is ons gezelschap ambtsdragers 

niet erg groot. Daarom zoeken we altijd vrijwilligers. 

Waarvoor kunt u, bij wie, terecht? 

Bij pastoraat is grote behoefte aan één of meer men-

sen met affiniteit voor het omkijken naar -en zorgen 

voor- anderen. Harry den Arend geeft graag die in-

formatie pastoraat@pelgrimskerk.org. 

Ook de diaconie kent al jarenlang hardnekkige gaten 

in haar vrijwilligersbezetting; daarover kan Henk 

Kamerman, jammer genoeg maar met overtuiging, u 

veel meer over vertellen. 

Voor de wekelijkse kerkdiensten komen wij ouder-

lingen (of diakenen) van dienst tekort om een voor 

eenieder, werklast verantwoord rooster, te kunnen 

samenstellen. Wat uw taken zullen zijn, weet Juup 

Bosch.  

Schroom niet contact te zoeken met (een van) hen. 

Vraag u dit keer niet af wat de kerk voor ú betekent, 

maar wat u voor de kérk kunt betekenen. Verbaas u 

zelfs niet als u door een kerkenraadslid wordt be-

vraagd. Zonder meer actieve vrijwilligers in de ker-

kengemeenschap kan een gemeente niet 

(voort)bestaan! Harm Jonker, 2
e
 voorzitter KR.

NIEUWE STRUCTUUR KERKENRAAD 

In de extra januari uitgave van Meerkontakt kondigde 

de kerkenraad het voorgenomen besluit aan haar 

structuur en huidige raden/commissies en werkgroe-

pen te vereenvoudigen  om beter aan te sluiten bij het 

afnemend aantal vrijwilligers voor kerkelijke functies 

binnen onze gemeente. 

Hierop is een aantal positieve reacties ontvangen van 

leden die instemmen met dit voornemen. Reden ge-

noeg om –voordat u een completer plan wordt voor-

gelegd- samen met het beleidsplan 2021-2025 alvast 

een gedetailleerder voorstel uit te werken. Het Mo-

deramen stelt nu een aantal “schetsen van taakgebie-

den” op voor de diverse gremia. Deze schetsen wor-

den ingebracht bij de werkgroep beleidsplan, zodat 

structuur en beleidsplan goed op elkaar kunnen aan-

sluiten. 

Binnenkort verwachten wij zowel het beleidsplan als 

het uitgewerkte plan voor de kerkenraadsstructuur te 

kunnen presenteren. Harm Jonker, 2
e
 voorzitter KR.

 

LEDENADMINISTRATIE (LRP) EN PRIVACY (AVG) 

Onze gemeente heeft een ledenadministratiesysteem 

waarin u, als gemeentelid, geregistreerd staat. Dit 

systeem heet Leden Registratiesysteem Protestantse 

Kerk (LRP) en wordt gefaciliteerd door het landelijk 

dienstencentrum PKN. 

Als Pelgrimskerk moeten we voldoen aan de Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Kortweg betekent dit dat wij privacy regels voor alle 

geregistreerden in het LRP moeten naleven en dit 

moeten documenteren. Dat noem je een “privacy 

statement” (hierna: statement).  

Wat staat er in dat document en hoe raakt het u? 

In een statement staat exact omschreven welke per-

soonsgegevens van u bij ons zijn geregistreerd, waar-

om dat nodig is en welke kerkfunctionarissen welke 

gegevens van u mogen inzien. Dat inzicht mag uit-

sluitend op basis van de noodzaak voor een functio-

naris om die gegevens in te zien. Tot nog toe hadden 

we dat statement nog niet. 

Daarom is het Moderamen bezig met het opstellen 

hiervan; als leidraad gebruikt het Moderamen het 

landelijke model van de PKN. 

Het voornemen is dit statement binnenkort door de 

kerkenraad te laten vaststellen. Zodra het is vastge-

steld, laten wij u weten hoe de informatie-

uitwisseling wordt vormgegeven. Daarna benaderen 

wij u met de vraag of u , wel of niet, opgenomen wilt 

blijven in het LRP en welke gegevens wij dan zullen 

gebruiken. 

Zo weet u straks precies wat u van de kerk kunt ver-

wachten (en wat de kerk eventueel van u verwacht). 

Maar voor nu lijkt het ons goed u te informeren, zo-

dat u straks niet verrast wordt. 

Harm Jonker, 2
e
 voorzitter KR.

 

WIE VULT DEZE LEGE PLAATS? 

Oproep voor het aanmelden van gastpredikanten. 

Het is alweer een jaar geleden dat er een oproep in Meerkontakt stond voor het opgeven van 

gastpredikanten. Sommige gemeenteleden hebben hiervan gebruik gemaakt. Het is erg fijn als 

er meegedacht wordt. Dit jaarrooster is inmiddels gevuld, nu wacht dezelfde uitdaging voor 

2022. Het is nog ver weg zult u zeggen, maar er zijn al verschillende predikanten helemaal vol-

geboekt. Misschien heeft u nog een voorstel om iemand uit te nodigen? Wilt u dit dan aan mij 

doorgeven? 

Preekvoorziener Lia Kooy  

 

  

mailto:pastoraat@pelgrimskerk.org
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

ACTIE KERKBALANS TIJDENS LOCK DOWN!!!

Ondanks de Covid-19 beperkingen is het nieuwe jaar 

gewoon begonnen. 

We hopen en verwachten weer snel “naar buiten” te 

mogen: geen beperkingen, avondklok, of angst voor 

besmettingen en ga zo maar door. Daar kijken we erg 

naar uit! 

Pas dan kunnen we ons “kerkelijk leven” weer op-

pakken: zondags naar de kerk, elkaar ontmoeten, 

maar ook andere activiteiten in en vanuit de kerk. 

Wij werken, achter de schermen, aan die (nieuwe) 

plannen. Daarover is al eerder bericht, maar eerder in 

Meerkontakt hierover wat meer. 

De nieuwe plannen, maar ook bestaande activiteiten, 

kosten geld. Hoewel we nu geen “eigen” predikant 

hebben, zijn we gelukkig met de ondersteuning van 

ds. Johan van Holten als interim-predikant en ds. 

Marieke Meiring als ambulant-predikant. Helaas staat 

ons gebouw vaker leeg, maar de vaste lasten lopen 

door. Ook collecte inkomsten zijn minder. 

Daarom een extra oproep aan u om bij de actie Kerk-

balans goed na te denken hoe u iets extra’s kunt bete-

kenen voor uw gemeente. Wij hopen, vertrouwen en 

rekenen daarom héél graag op uw gulle gaven en 

roepen u op uw toezegging bij Kerkbalans extra glans 

te geven!  

U kunt uw toezegging nu niet in het offerblok depo-

neren; wel op een van deze twee manieren: 

1. In de brievenbus aan de Roerdompstraat 17A (of 

bij de koster, Henriët) of 

2. U belt met onze administrateur, Foeke Dekker Hij 

komt dan graag het toezeggingsformulier bij u 

thuis ophalen.. 

In afwachting van uw gulle gaven/toezeggingen wen-

sen wij u gezondheid toe in deze periode en verwel-

komen u graag gauw in uw Pelgrimskerk.

TUSSENBALANS ACTIE KERKBALANS
In tegenstelling tot andere jaren kunt u dit jaar uw 

toezeggingen voor Kerkbalans dus niet in het offer-

blok deponeren. Daarover stond zojuist in deze editie 

al meer. Maar wat gebeurt er met uw bijdragebrief 

nadat deze in de brievenbus is gedeponeerd? 

Henriët, onze koster, leegt de brievenbus en stopt uw 

antwoordenveloppe in het offerblok. Ineke Gräeve 

haalt deze op om in LRP vast te leggen en incasso-

toezeggingen te agenderen. Ook een overzicht van de 

actuele toezeggingen 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt uit deze staten een paar zaken afleiden: 

 Ondanks die andere inzamelingsmethode van toezeggingen is er bij deze momentopname (7 februari) al een 

prachtig bedrag toegezegd en overgemaakt. HARTELIJK DANK! 

 Het totaal bedrag aan vrijwillige bijdragen neemt af, tenzij u meent dat u dit jaar iets meer zou willen doneren 

aan de instandhouding van uw gemeente. 

 Helaas wordt het bedrag dat wél is toegezegd, maar uiteindelijk niet werd geschonken jaarlijks (zie 2019 & 

2020) hoger. Soms door “overmacht”, maar mogelijk kunt u nagaan of u misschien vergeten bent uw (volledi-

ge) toegezegde bedrag over te maken en wilt u dat alsnog doen? Harm Jonker, voorzitter. 

 

ACHTER DE SCHERMEN WORDT GEWERKT 

Ook wij gebruiken deze periode voor verbeteringen in de Pelgrimskerk. Hier wat “beeld” en “geluid”. 

Audio-installatie:

We hebben een prima audio-installatie in de kerk. 

Hij glimt prachtig, maar  is alweer wat ouder en, in 

elektronicajargon, “over zijn houdbaarheidsdatum”. 

Onlangs was de opname-/afspeelunit defect. Na over-

leg met de fa. SchaapSound en met het oog op moge-

lijkheden in de toekomst, is besloten tot vervanging 

en verbetering. Zo is het nu mogelijk muziek tijdens 

de opname van een kerkdienst af te spelen via usb of 

compact disc zonder dat de uitzending via 

“www.uitzendinggemist” 

(http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3Pn

D-TM) daarvan hinder ondervindt. Een prijzige, maar 

absoluut noodzakelijke aanpassing, die het weer mo-

gelijk maakt diensten goed te kunnen beluisteren.

Toegezegd & betaald:  € 68.700,- 

Betaald zonder toezegging: € 39.500,- 

Totaal ontvangen:  € 108.200,- 

Toegezegd; niet ontvangen: € 2.300,- 

2019: afgerond. 

Toegezegd & betaald:  € 61.400,- 

Betaald zonder toezegging: € 33.000,- 

Totaal ontvangen:  € 94.000,- 

Toegezegd; niet ontvangen: € 6.300,- 

2020: afgerond. 2021: lopend. 

Toegezegd:   € 53.200,- 

Waarvan betaald:  € 6.300,- 

Betaald zonder toezegging: € 9.200,- 

http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM
http://kerkdienstgemist.nl/assets/196793#.UnVH3PnD-TM
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Verbeterde digitale ontvangstmogelijkheid via WiFi: 

Al jaren proberen we “bij de tijd” te blijven voor wat 

betreft de internetverbinding in onze gebouwen (up- 

en download snelheid). Tot nu toe ging dat via een 

telefoonaansluiting in de Karavanserai. Dat signaal 

werd doorgestuurd naar de kerkzaal, door middel van 

(tussen)versterkers. 

Tot nu toe was die transmissiesnelheid voldoende en 

werd onze glasvezelaansluiting in de stookruimte niet 

gebruikt.  

Maar, steeds meer mensen gebruiken hun smartpho-

ne, tablet en/of laptop in onze gebouwen om te ver-

gaderen en te werken. Daarvoor geeft onze installatie 

een te traag signaal door. 

Wij zijn nu –deels met vrijwilligers en deels uitbe-

steed- bezig met het aanleggen van nieuwe, betere 

versterkingsapparatuur tussen de plafonds. 

Als dat klaar is. wordt de glasvezelverbinding geacti-

veerd en hebben we, naast een optimaal signaal voor 

audio in de kerkzaal, ook een snellere internetverbin-

ding. En nu hopen dat we dat snel gaan gebruiken. 

 

KerkTV 

Hoe staat het hiermee?  

In de extra januari editie van Meerkontakt kondigden 

we hiervoor een onderzoek aan. 

De vraag was of we genoeg “kapitaal” (mensen & 

financiën) hadden om KerkTV te kopen en te gebrui-

ken. We beloofden daar op terug te komen tijdens de 

volgende gemeenteavond. Die gemeenteavond in 

februari is nu niet realistisch, dus dan maar op papier. 

Aan dit plan voor aanschaf waren twee rand voor-

waardelijke eisen verbonden: 

 zijn er genoeg vrijwilligers voor de bediening?  

 zijn er gemeenteleden die hiervoor een extra 

financiële bijdrage willen geven? 

De tussenbalans: 

Inmiddels hebben verschillende gemeenteleden toe-

gezegd KerkTV te willen bedienen als het zover 

komt. Nog niet genoeg, maar wel een goed begin! 

Ook heeft een aantal gemeenteleden een extra donatie 

toegezegd, indien tot aanschaf van KerkTV is over-

gegaan. Hoopvol, dus gaan we door met de voorbe-

reidingen. Aan u hierbij een dringende oproep:  

1. Ziet u kans, en bent u bereid (na instructie), 

KerkTV te bedienen? Geef u dan op bij onderge-

tekende! We gaan, zodra dat mag, bij buurge-

meenten zien hoe KerkTV werkt. 

2. Bent u (ook) genegen een extra financiële bij-

drage te leveren? Neem ook dan contact op met 

mij. Ik noteer dat als een voorlopige toezegging 

en we brengen zo samen invoering van KerkTV 

dichterbij! Harm Jonker, tel: 06 2041 4745.

 

PASTORAAT 

Binnen het pastorale team wordt de komende tijd 

gewerkt aan een beleidsplan t.b.v. het pastoraat. Dit 

wordt onderdeel van het beleidsplan voor de gemeen-

te. Binnen het pastoraat stond een aantal bijeenkom-

sten gepland voor de pastoraal bezoekers en de wel-

bekende ouderenmiddag. Beide bijeenkomsten kun-

nen i.v.m. de coronamaatregelen voorlopig niet door-

gaan. Wij betreuren dat;  graag hadden direct contact 

met u willen hebben, maar die gezondheidsrisico’s 

achten wij te groot. Wij kijken dan ook voor die bij-

eenkomsten naar de toekomst zonder een datum te 

noemen. Mocht er behoefte zijn aan een persoonlijk 

gesprek c.q. bezoek, schroom dan niet contact met 

ons op te nemen. Wij komen graag langs als u dat 

nodig vindt. Harry den Arend. 

 

 

EN TOEN.. WAS ER WEER BASISCATECHESE.  

De basisscholen zijn weer begonnen, dus we zijn ook weer gestart met de basiscatechese. We volgen de tred van de 

school en dat betekent dat, na een hele tijd waarin het niet kon, we nu weer bij elkaar kunnen komen. Wij allemaal 

blij natuurlijk! Uiteraard gelden ook bij ons de regels die op school gelden voor groep 7 en 8. 

Dinsdag 16 februari zijn we weer begonnen en daarna volgt de krokusvakantie. Maart staat in het teken van de 

Veertigdagentijd waarin we ons voorbereiden op de stille week en het Paasfeest. Zoals we gewend zijn in de vas-

tentijd nemen we geen chipjes bij de limonade, maar rijstwafels. Geen enkel probleem voor de kinderen hoor, onze 

ervaring is dat ze in deze weken ook iets anders dat ze graag lusten kunnen laten staan. Alleen op zondag hoeft er 

niet gevast te worden. Na Pasen hopen we in april de draad weer op te pakken, waarna we na de meivakantie gaan 

toewerken naar het afscheid (de overstap). Nan Sikkel en Juup Bosch. 

  



Pagina 8 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
 

 

WERELDGEBEDSDAG 2021. 

Wereldgebedsdag, vrijdag 5 maart, gaat het gebed, waaraan 183 landen in de wereld 

meedoen, rond. Sinds 1929 wordt ook in ons land deze internationale dag gevierd, ge-

organiseerd en gedragen door vrouwen. Maar zowel mannen als vrouwen zijn van harte 

welkom. Ook in Badhoevedorp kennen we een rijke traditie. 

 

De liturgie komt dit jaar uit Vanuatu, dat vroeger de Nieuwe Hebriden heette. Het is een eilandengroep die ten 

zuidoosten van Nieuw-Guinea en ten noordoosten van Australië ligt. Tot 1980 werd het bestuurd door Engeland en 

Frankrijk. Daarna werd het een zelfstandige republiek. 

Thema van de Wereldgebedsdag is: ‘rotsvast’, naar aanleiding van Mattheüs 7: 24-27, waar Jezus een verhaal ver-

telt over het koninkrijk van de hemel en de vergelijking maakt met een huis en het land waarop het huis is ge-

bouwd. Het kiezen van het land waarop het huis wordt gebouwd is een belangrijke beslissing voor mensen in Va-

nuatu. De combinatie van het terrein en het klimaat is cruciaal in een tropische archipel in de Stille Zuidzee die 

gevoelig is voor aardbevingen, cyclonen, vulkaanuitbarstingen en een stijgende zeespiegel. De vrouwen uit Vanua-

tu prijzen God voor vruchtbaar land, de zang van de vogels en voor het geluid van de kinderen. 

Om de gebeden in praktijk te brengen wordt geld ingezameld voor onder andere het project ‘Early Intervention 

Pikinini Group’. Zij zet  zich in voor de vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 

De viering van Wereldgebedsdag met elkaar in een gebedsruimte  is dit jaar helaas niet mogelijk. Als u thuis de 

liturgie wilt meebeleven, zie wereldgebedsdag.nl. Vanaf 25 februari 10.00 uur zal een alternatieve viering tot 

half maart beschikbaar zijn op ons YouTube kanaal. Tevens zal, datum en tijd met link volgen nog, de vie-

ring via het kanaal van het Leger des Heils direct te volgen zijn. Zo kunnen we –op afstand– maar wel samen, 

toch Wereldgebedsdag vieren. Namens de Raad van Kerken Badhoevedorp.  

 

 

 

 Afsluiting & verantwoording 

 

 Eetclub PKN Badhoevedorp 

 

 

Vorig jaar heeft de afweging plaatsgevonden of onze 

Eetclub kon worden voortgezet. 

Om meerdere redenen werd geconcludeerd dat dit 

niet het geval was. De medewerk(st)ers zijn hierover 

geïnformeerd en zo ook de kerkenraad. 

Door scherpe inkoop en lage kosten tijdens haar be-

staan was het gelukt de opstartkosten (€ 500,- door de 

kerk beschikbaar gesteld) terug te betalen. Daarnaast 

werd een nieuw fornuis in de Karavanserai met bij-

behorende afzuigkap aangeschaft; keukenblok en 

leidingen werden eveneens aangepast. Totale kosten 

€ 1.457,50. Ook voor de uitbreiding van de keuken-

inventaris werden de kosten gedragen. En tenslotte 

resteert een saldo van € 2.960,-! 

Besloten is de bankrekening op te heffen i.v.m. het 

beëindigen van de activiteiten en de maandelijkse, 

onnodige, kosten. Na overleg is € 960,- overgemaakt 

naar de bankrekening van de kerk en € 1.500,- naar 

de diaconie. € 500,- wordt in reserve gehouden, inge-

val wordt besloten om rond het thema “Eetclub” nog 

een activiteit te starten. Namens de eetclub, Anneke 

de Jongh & Nel Biemond. 

  

https://youtu.be/zCktIQZ75Mo
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BLOEMENGROEP 

Lieve gemeente, helaas kunnen wij als bloemengroep ook weinig doen tijdens 

deze Coranatijd. 

 

We hebben nog geen beeldcamera bij de gesproken tekst van een dienst op zon-

dag, anders hadden jullie nog iets kunnen zien. Zodra we weer naar de kerk 

mogen, gaan wij, als bloemengroep, ook door met bloemschikken. 

De eerste dag van de veertigdagentijd is 17 februari, Aswoensdag. De 1
e
 zon-

dag, 21 februari zou starten met een bassischikking uit verschillende onderdelen 

die gezamenlijk een open hart vormen. Het hart dat open staat voor een ander, 

het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 

‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. 

 

Zeven werken van barmhartigheid (Mattheüs 25:35, 36) 

‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 

te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jul-

lie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe”. 
(deze tekst en voorbeelden komen uit “Liturgisch bloemschikken” van de PKN). 

 

 

 

 

 

 

Bij de bloemstukken horen passende teksten; die worden in de dienst voorgelezen. Deze teksten staan ook hierna 

bij de uitleg, zodat de schikking meer voor u kan betekenen. De symbolische schikking is eenvoudig thuis te ma-

ken. Om zo liturgisch verbonden te zijn met elkaar en de wereld om u heen. Voor wie zelf aan de slag wil, heb ik 

een stappenplan gemaakt. Natuurlijk heeft u niet alles in huis; maar via internet of in een supermarkt/bloemenzaak 

is van alles te koop. Uiteraard kan het ook met glaasjes die u al in huis hebt en/of gebruikt u, in plaats van kurk, 

kleine stammetjes en materialen die u in de natuur vindt. Zie ook de foto’s. 

Er zijn zeven glazen kruidenpotjes met een kurken dop en acht kiezelstenen nodig. De fles-

jes/kruidenpotjes/glaasjes en stenen worden op een grote spiegel (of mooi bord/dienblad) geplaatst in de vorm van 

een open hart. De glazen vult u met water en volgt de beschrijving hierna. 

 

 

21 februari: 7 glazen, 8 stammetjes, 7 vergeet-mij-nietjes (in glas), bundel lavendel (tussen glazen in mogen ook 

verschillende kruiden). 

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in 

zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de 

kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit 

wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in 

deze pandemie nabij blijven 

 

 

28 februari: 7 glazen, 8 stammetjes, de bloemetjes (de nagels) van de blauwe hyacinten en draad om bloemen te 

rijgen. De bloemetjes in de glazen, maar ook een ketting van deze bloemen tussendoor. 

Water lijkt zo gewoon, Het is overal, We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone 

is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. 

Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet als 

vanzelfsprekend beschouwen. Laten we zorgen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. 

 

 

7 maart: 7 glazen, 8 stammetjes. 7 bloemetjes van het paarse viooltje) en grind om een pad te maken of ijzer-

draad). 

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in 

de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De 

eerste stap is dus om elkaar te leren kennen, Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met 

mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met 

mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf. 
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14 maart: 7 glazen, 8 stammetjes, allerlei bloesemtakken, b.v. kersenbloesem, ribes, Japanse sierkwee, brem- of 

berkentakken). de takken naar elkaar toe laten vallen als een soort geweven kleed. Katoenbollen en touw (die kun-

nen er op gelegd worden). 

Kleding biedt bescherming tegen hitte, kou en blikken van anderen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets 

over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit 

iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben, Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kle-

ding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht. 

 

 

21 maart: 7 glazen, 8 stammetjes, korenaren gerst aren (in de glazen) en ontkiemde bonen tussen door gelegd). 

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om de zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ont-

kiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het 

samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij met elkaar. Zoals voedsel de basis is van 

ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een 

maaltijd, die we samen delen. 

 

 

28 maart: 7 glazen, 8 stammetjes, 20 paarse tulpen (in het glas), rozemarijn neerleggen. 

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven 

wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood 

niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als het zaadje, is het in rust tot het 

tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven. 

 

 

Witte Donderdag:7 wijnglazen, 8 stammetjes, rode wijn (limonade) korenaren, gerst aren neerleggen. 

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. 

Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een 

vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een 

groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie 

weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander. 

 

 

Goede Vrijdag: 8 stammetjes, judaspenning (neerleggen), stekelige takken (een kruis van maken) neerleggen of 

rechtop zetten. 

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er 

vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus 

wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hierbij stil en 

keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we 

Hem af, zelfs tot in de dood. 

 

 

Stille Zaterdag: 7 glazen, 8 stammetjes, judaspenning (in het glas) klimop ranken er doorheen gelegd. 

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken. Hij heeft een plek gekregen. 

Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje 

in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij zijn gesloten graf. 

 

 

Pasen: 15 glazen, buxus, allerlei witte en gele bloemen, bloesems (gesloten hart). 

De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog te-

gen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. 

Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstige laven. De hongerige voeden. De 

vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De 

Heer is waarlijk opgestaan. 

 

 

Ik snap dat het niet elke keer mogelijk is om (iets) te veranderen. Maar het is aan u, om hiermee wat te doen en er 

rust, verbondenheid met de kerk mee te voelen. Ik wens u een goede vastentijd toe. 

De bloemengroep, mede namens Cockie, Ina en Alida, Caroline Houtsma.  
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Correctie: 

In de reguliere januari editie van Meerkontakt werd 

u, in de meditatie, opgeroepen gul te geven voor de 

Aktie Kerkbalans. 

Per abuis staat daarin vermeld dat voor een gift een 

belastingaftrek van 125% zou gelden. Dit is (helaas) 

slechts 100%. Die hogere aftrekmogelijkheid is 

slechts van toepassing bij culturele ANBI’s (bv het 

Bijbels Museum). De redactie.

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

11 mrt Moderamen 14.00 uur. 

12 mrt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

06 apr  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 

 


