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Ik ben er voor jou! Zeven keer Barmhartigheid. Dit is het thema voor dit jaar. 

 

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad en een beetje barmhartigheid. 

Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om 

de hoek. In de Veertigdagentijd staan wij stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat 

barmhartigheid is: de mensen die honger hadden eten en de mensen die dorst hadden, drinken geven. De 

naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de 

doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij 

zijn leven en stond op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te 

doen. Samen zijn we de Kerk in Actie. Doe mee!  

Zo. 21 februari 2021: Werelddiaconaat Moldavië. 

 

 

 

 

Zo. 7 maart 2021: Zending Midden-Oosten, theologisch onderwijs. 

 

 

 

 

Zo. 14 maart 2021: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s . 

 

 

 

 

 

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 

mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze 

gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 

ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor 

elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden 

ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun 

verhaal terecht kunnen. Bemoedig hen met deze collecte! 

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen 

relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben 

vaak een regionale functie, zo ook de Near East School of Theology (NEST). Dit 

opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 

Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er, namens Kerk in 

Actie, als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en 

missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun 

gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door het Midden-Oosten. 

Met de opbrengst van deze collecte steunen we dit werk. 

 

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak van generatie op generatie 

doorgegeven. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 

jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet 

veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor deze mensen 

in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die 

opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun 

diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 

 



Zo. 21 maart 2021: Indonesië, een beter inkomen voor Javaanse boeren.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Zo. 28 maart 2021: PaasChallenge - Ontdekken wat Pasen is. 

 

 

 

 

Zo. 4 april 2021: Zuid-Afrika - Een toekomst voor kansarme kinderen. 

 

 

 

 

 

Graag willen we u bedanken voor alle giften, die we afgelopen jaar mochten ontvangen; giften via de 

collecten en de extra giften. We konden hierdoor, naast onze verplichte- en lokale diaconale uitgaven, 

weer een aantal andere instellingen en projecten ondersteunen. 

Misschien is er een goed doel waarvan u denkt dat het goed zou zijn als dit gesteund wordt? Laat dit dan 

één van de diakenen weten zodat we dit in onze keuze kunnen meenemen. In de komende 40-dagentijd 

willen we de genoemde projecten steunen, in deze coronatijd, met geen- of kerkdiensten met een 

beperkt aantal mensen, zijn de inkomsten aanzienlijk minder dan gewoonlijk. We willen daarom ook 

een beroep op u doen, om voor deze mensen toch iets te kunnen betekenen. Dit kan door een bedrag 

over te maken via de Givt, of naar het bankrekeningnummer van de diaconie. Wij zijn er ook voor hen. 

De Diaconie. 

 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 

kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en 

boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk  

van de tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten.   Met 

het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. 

De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 

biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.  

 

 

Wat betekent Pasen en wat betekent het Paasverhaal voor mij?                              

Met deze vraag gaan ieder jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze, 

in groepen, de PaasChallenge doen. 

De PaasChallenge, in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door “Jong 

Protestant” (de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk). 

Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal.           

Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw 

leven mogelijk is. 

 

Veel donkere jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 

gewelddadige wijken en  gebroken gezinnen. 

De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de 

jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. 

Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar 

vooral met het geven van persoonlijke begeleiding. Ze doen dit totdat ze 

volwassen zijn. 

Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder 

worden en kans maken op een beter leven. 


