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PROTESTANTSE GEMEENTE 33 jaargang, nr. 8.
BADHOEVEDORP-LIINDEN 2 oktober 2020.

MEDITATIE

Vragen stellen.

Aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen blijken wij nog steeds te maken te hebben
met een virus dat van geen wijken weet. Een nieuwe golf met besmettingen is op dit moment
ons deel. Dat zorgt voor onrust en vraagt voorzichtigheid.

Gelukkig mogen wij als gemeente elkaar nog steeds op zondag ontmoeten in de kerkzaal. Op
gepaste afstand luisteren naar muziek en het Woord.

Het geeft de onderlinge verbondenheid weer en zorgt ook voor de gesprekjes over hoe het
gaat.

Anderen kiezen, uit voorzorg, er voor om de dienst via de computer te volgen. Zij kunnen dan
in de huiskamer uit volle borst meezingen.

Het is natuurlijk jammer dat er op dit moment niet meer inzit. Je wilt graag weer wat uitbun-
diger de dienst met elkaar vieren. Maar de zorg voor de mensen die gevoeliger zijn voor het
virus maakt het noodzakelijk dat wij dat dus nu nog niet doen.

Ik troost mij dan maar met alle verhalen die in de Bijbel staan opgetekend, waarbij het VVolk
in de verdrukking zit en harde klappen moet opvangen. Hoe zij uiteindelijk dan ook weer mo-
gen terugkeren naar hun eigen vertrouwde omgeving, gesterkt door de opgedane ervaringen.
Want daar gaat het dan natuurlijk om, vertrouwen hebben in God en de belofte van Jezus. Hij
is het voorbeeld voor ons. Hij gaf mensen het vertrouwen en geloof dat het goed is om naar
elkaar om te zien. Vanuit die wetenschap mogen en moeten wij er voor elkaar zijn. Dat wil
niet zeggen dat alles nu verder vanzelf gaat. Wij zullen vragen zo nodig ook zelf moeten stel-
len. De hulpvraag, in welke zin dan ook, mag gesteld worden. Dat betekent niet altijd dat het
antwoord er direct panklaar ligt. Maar de opening om met elkaar in gesprek te gaan en aan te
horen en te bevragen geeft veelal rust en tijd om naar oplossingen te zoeken.

Ook Jezus gaf geen panklare antwoorden. Hij stelde vaak een wedervraag die ervoor zorgde
dat mensen de gelegenheid namen om op die manier tot antwoorden te komen om zo de pro-
blemen op te lossen.

Hopelijk kunnen wij elkaar op deze manier steunen, in een tijd dat er zoveel onzekerheid is.
Een tijd waarin wij niet al teveel kunnen plannen omdat wij bijna dagelijks door de harde rea-
liteit worden teruggefloten. Maar omzien naar elkaar en vragen stellen kan en mag altijd.

Harry den Arend.
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DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 04 okt 10.00 uur Ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen).
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 11 okt 10.00 uur Ds. H. Scholten (Aerdenhout).
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 18 okt 10.00 uur Ds. T. de Vries-Meijer (Overveen).
Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Zondag 25 okt 10.00 uur Ds. J. van Holten (Amersfoort).
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 01 nov 10.00 uur Dhr. A. Verhegij (Heemstede), Oogstdienst.
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 08 nov 10.00 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede), ZWO.
Collecten 1. Diaconie. 2. Jeugdwerk PKN.
Zondag 15 nov 10.00 uur Ds. M. Meiring (Woerden).
Collecten 1. Luchthavenpastoraat. 2. Kerk.
Meerwende 10.30 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).

Autorijdiensten:

De richtlijnen voor meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen zijn ongewijzigd, vandaar

dat er nog geen autorijdiensten worden gereden.

BlJ DE DIENSTEN

Viering Heilig Avondmaal 4 oktober GEWI1JZIGD

De Kerkenraad heeft —op voorstel van de diaconie—
besloten 4 oktober géén Avondmaal te vieren zoals in
het vorige Meerkontakt werd vermeld. Het lopen zou,
in verband met corona, niet verantwoord zijn.
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BEDANKT

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik namens de kerk voor mijn 100* verjaardag mocht ontvangen.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
Mw. K.G. van Weering-van Wielink

0609 Mw. B. van Gaalen-Nugteren
1309 Mw. A. Gehrels-Knibbe
2009 Dhr. G. Hoogendam

Ik heb er van genoten. Mw. J. van Vugt-Kroes.

Dienst van Schrift & Tafel.

Ds. Van Viegen breekt wel brood en schenkt wijn —
met de instellingswoorden— maar ieder blijft op
zijn/haar plaats.

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk voor mijn 90 verjaardag.

Groetjes, Eigje van Beem.

Een grote verrassing was’t voor mij toen ik zondag,
na een bezoek aan Jan in ‘t “Hof van Sloten”, van len

Moens een mooie bos bloemen namens de Pelgrims-

Na mijn heupoperatie en bij ons 40 jarig huwelijksfeest hebben wij veel bloemen en kaarten van u mogen ontvan-

gemeente mocht ontvangen. Heel hartelijk dank en
vriendelijke groeten, Ineke van Weering.

gen met veel lieve woorden. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. Harry en Henriét den Arend.

Hartelijk dank voor de bloemen. Ik werd er heel erg blij van. Vriendelijke groet, Mevr. B. van Gaalen-Nugteren.
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KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN
1405 Mw. J.M. van Nes-Herneveld
2305 Dhr. J. Boorsma
2905 Mw. M. Kromhout-Kliffen
2706 Mw. G. Krom-Kliffen
2906 Mw. C. van Vliet-Pijper
0107 Mw. M.H. Snaterse-Tensen
1308 Dhr. J.T.L. van Gaalen
VERHUISD BINNEN GEMEENTE: naar:
2606 Dhr. & mw. J.A. Slootweg-Sparreboom
0308 Mw. A.M. Langvoort-Kiestra
0408 Mw. L.J. Kreuzen-Eilander
2608 Dhr. J.1. Verhoef Middelburg (blijft ingeschreven).
UITGESCHREVEN
0606 Mw. L. van Egmond
0207 Dhr. S.F. van der Koppel
0207 Dhr. F.A.M. Schut
0208 Dhr. B. Waterkom (Waterman)
0208 Dhr. & mw. P.D. Pruiksma-van Dierendonck
0207 Dhr. V. Wierda
VERTROKKEN naar.
2705 Mw. J.C. Schaar Amsterdam.
2606 Fam. Van Santen-Hobbie Buiten Nederland.
0307 Mw. AJ. de Vries-Pruggtink Aalsmeer.
1007 Mw. 1. de Groot Amsterdam.
1207 Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden Amsterdam.
2707 Dhr. J.A. Koetsier Amsterdam.
NIEUW INGEKOMEN
0207 Mw. H.L. Jansema-Bartelds
0308 Mw. R.C. Schaar
0808 Dhr. H.H. Grobbe
0309 Mw. E.C. den Braber-Koeij

KERKENRAAD

Spanningen binnen de Kerkenraad.

Enige tijd geleden hebben wij u gemeld dat de ker-
kenraad het afgelopen half jaar te maken heeft gehad
met spanningen van interne en organisatorische aard.
Aanleiding daarvoor was een brandbrief aan de Ker-
kenraad (KR) van de voorzitter en vicevoorzitter over
het gebrek aan voortgang en de wijze van vergaderen
door de Kerkenraad.

In deze brief zijn voorbeelden gesteld. Deze voor-
beelden hebben voor commotie en vertrouwensbreu-
ken gezorgd. Met behulp van ds. Van Holten is ge-
tracht d.m.v. gesprekken de problemen op te lossen.
Helaas heeft dat er niet voor gezorgd dat wij op dit
moment gezamenlijk verder konden. Uiteindelijk
heeft dit ertoe geleid dat twee leden van de Kerken-
raad zich hebben teruggetrokken.

Dit was en mag niet de bedoeling zijn geweest van
het schrijven van de brief. De brief was bedoeld als
een cri de coeur om bewustwording en besef van
urgentie binnen de kerkenraad te creéren. Dit om

noodzakelijke stappen vooruit te zetten in een proces
van een veranderende gemeente richting de toekomst.
Terugkijkend had de brief anders gesteld moeten
worden. Het is altijd jammer dat je dat pas achteraf
vaststelt.

De pijn die dat voor eenieder van de Kerkenraad en
de twee teruggetrokken leden (en hun familie) heeft
gegeven is verdrietig. Er wordt gezocht naar een ge-
spreksmogelijkheid tussen de betrokkenen om geza-
menlijk te werken aan herstel van het geschade ver-
trouwen. Wij hopen dan ook dat dit met de tijd zal
herstellen om gezamenlijk te kunnen bouwen aan de
toekomst van onze gemeente.

Een en ander is in de Kerkenraad besproken en tij-
dens de laatste vergadering is afgesproken dat wij
vanaf nu de blik vooruit willen richten.

Harry den Arend, voorzitter KR en

Harm Jonker, vicevoorzitter KR.
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DIAKENEN GEVRAAGD!

Drie diakenen, Rita Braam, len Moens en Marianne
Zorge, hebben te kennen gegeven niet beschikbaar te
zijn voor een nieuwe periode als ambtsdrager. Om-
dat er dan te weinig diakenen zijn voor de zon-
dagse eredienst, vragen we u met klem zich be-

schikbaar te stellen, voor twee of vier jaar. U kunt
desgewenst informatie vragen bij Henk Kamerman,
penningmeester diaconie. Aanmelden kan bij de scri-
ba, liefst per mail, juupbosch@online.nl. Juup Bosch.

Dit plaatje was de start van de preek van Nel van Doorn op 20 september j.I. Omdat

Sjechina (Hebreeuws: nxow, Sachinah, "het (in)wonen™ of "woonplaats') duidde in
het Jodendom de aanwezigheid van JHWH, God aan, in het bijzonder in de Joodse

geluk”, heiligheid"

SJECHINA
mso;_f : het ontbrak in de PowerPoint bij deze alsnog.
¥ 3 / //
> b tempel te Jeruzalem. Als bijbetekenis kon het duiden op "rust",
@ of "vrede". Foeke Dekker.
PASTORAAT

Zoals in een eerdere uitgave van Meerkontakt reeds
is vermeld, hebben Lucie Gijzenberg en Jeanne Dees
per 1 september hun functie als ouderling pastoraat
neergelegd. Wel blijven zij actief als pastoraal be-
zoeker. Inmiddels is een interim-pastoraat ingegaan.
De pastoraal assistenten, Epie Boven, Hanneke Bon-
ke en Hannie van Driel, hebben de afgelopen maan-
den veelvuldig overleg gepleegd hoe nu verder te
gaan. Het zal niet meevallen het vele werk dat Lucie
als coodrdinator pastoraat op zo’n zorgvuldige wijze
deed te evenaren. Gelukkig heeft zij een uitgebreide
overdracht van haar werkzaamheden geschreven
waar verder op gebouwd kan worden.

De onderdelen van het pastoraat die nu goed lopen en
echt nodig zijn, zoals het bezoekwerk, moeten in

STARTWEEK “HET GOEDE LEVEN”

Het mooie orgelspel van Jeroen Koopmans, het
prachtige bloemstuk van de bloemengroep, het zin-
gen door onze voorganger en de aanwezigheid van
een grote groep kinderen in de kerk maakten het tot
een mooie en feestelijke dienst.

Voor het eerst weer koffie drinken buiten op het
kerkplein zorgde voor een warme en hartelijke ont-
moeting met elkaar. De kinderen mochten na de
dienst genieten van een pannenkoekenfeestje.
Maandag 14 september hebben wij een gespreks-
avond gehad onder leiding van ds. Aarnoud van der
Deijl, onze consulent predikant. Rond de lezing uit
Lucas 18:18-23 over de rijke jongeling werd gedis-
cussieerd over de vraag: eeuwig leven, is dat hetzelf-
de als “goed leven?”.

ieder geval doorgaan, maar sommige andere zaken
zullen wellicht anders aangepakt moeten worden.
Daar wordt in de komende tijd verder over gebrain-
stormd door het pastorale team samen met de voorzit-
ter van de Kerkenraad, Harry den Arend en interim-
predikant dominee Johan van Holten. Deze plannen
krijgen vorm in het op te stellen beleidsplan pastoraat
in onze kleiner wordende gemeente en dat onderdeel
zal zijn van het algehele beleidsplan.

Op deze wijze proberen wij de pastorale zorg zo goed
mogelijk voort te zetten. Aarzelt u niet contact met
een van ons op te nemen, indien u een gesprek zou
willen hebben. De contactgegevens vindt u achterop
Meerkontakt. Het pastorale team.

De startweek ligt weer achter ons. Het werd, ondanks de beperkende maatrege-
® len, een week met mooie en goede momenten.
Zondag 13 september zijn we het kerkelijk nieuwe seizoen gestart met een in-
spirerende kerkdienst waarin ds. Zijlstra uit Haarlem voorging. In zijn verkon-
diging gaf dominee Zijlstra aan dat het goede leven alleen tot zijn recht kan
' ’“‘ komen als wij willen leven met de goedheid van God. De corona crisis bedreigt
¥ wat goed is: in liefde en harmonie samen optrekken. Afstand houden frustreert
= de gemeenschap. Het vraagt extra inzet en creativiteit van ons om in deze tijd
geen afwachtende en passieve houding aan te nemen maar juist nu op elkaar en
de samenleving betrokken te blijven en op een aansprekende manier inhoud te
geven aan ons kerk-zijn.

De inleiding over het boek “De tweede berg” van
David Brooks en de stellingen van Theo Boer over
“het Goede Leven” gaven veel stof tot gesprek. Het
werd, mede door de goede begeleiding van dominee
Van der Deijl, een goede inhoudelijke avond .

Op de door de Raad van Kerken georganiseerde film-
avond, donderdag 17 september, werd de film “Sto-
ries we tell” gedraaid. In deze Canadese film maakt
Sarah Polley een indrukwekkende zoektocht naar het
leven van haar overleden moeder. Ze bevraagt haar
vader, broers en zussen. leder heeft een eigen waar-
heid. En zij ontdekt een waarheid over zichzelf. In
het nagesprek over deze film ontstond een interessan-
te discussie waaruit bleek dat aanwezigen ook onder-
ling een heel verschillende kijk op het leven van deze
moeder hadden.


mailto:juupbosch@online.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
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https://nl.wikipedia.org/wiki/JHWH
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Al met al mogen we terug Kijken op een goede week Greet Boersma.
en een goede start van het kerkelijk seizoen.

Tekst bij de foto van het bloemstuk tijdens de Startdienst:

De grote bladeren onderaan het bloemstuk verbeelden

de handen van God waaruit al het goede opbloeit.

De ring van rode rozen verbeeldt de liefde van God, de bron van het leven.

De gladiolen verbeelden de gemeente die gedragen wordt door de handen van God.
Greet Boersma.

HERDENKING SCHIPHOLBRAND

Het is het 15 jaar geleden dat de Schipholbrand uitbrak. 26 oktober 2005 vie-
len in het cellencomplex op Schiphol-Oost elf doden: ingesloten vreemdelin-
gen die wachtten op verblijfspapieren of het besluit over hun toekomst. Die
dag gedenken we als Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer dit trieste jubi-
leum bij het monument in Oude Meer.

Een paar jaar geleden kwam de vraag op: moet deze herdenking nog door-
gaan? Toen bleek dat bij veel nabestaanden en overlevenden het trauma nog
duidelijk leeft. Hun gevoelens willen we recht doen. Ook constateerden we dat
‘vreemdelingendetentie in Nederland’ nog steeds omstreden is.

De herdenking, maandag 26 oktober om 19.00 uur, is bij het monument achter
Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp in Oude Meer (Schiphol-Oost).
Vanwege de coronamaatregelen is er geen koor, maar wel muziek. Een ge-
meentebestuurslid zal een kort herdenkingswoord spreken. Daarna leggen we
bloemen bij de elf naampaaltjes, terwijl de slachtoffers genoemd worden. Be-
langstellenden zijn van harte welkom en worden uitgenodigd bloemen mee te
nemen. Ter plekke wordt instructie gegeven over de coronamaatregelen. \Voor
meer informatie: wwwi/vluchtelingenhaarlemmermeer.nl. Rien Wattel.

Opening “TINY CHURCH”

8 oktober 2019 werd de eerste paal geslagen in Almere. Na ruim tien maanden hard werken door een Kkleine groep

toegewijde vrijwilligers is het kerkje af. De bouw was mede mogelijk door een gift uit uw gemeente. Het is in vele

opzichten uniek:

» De bouw is volledig door (voornamelijk) gepensioneerde vrijwilligers gedaan, onder aanvoering van iemand
met 30 jaar carrosseriebouw ervaring.

» Die ervaring was nodig omdat het kerkje met de zon meedraait (om zoveel mogelijk zonne-energie te winnen).
Het is, voor zover bekend, de enige elektriciteitsnet-onafhankelijke (off-grid) en energie-neutrale kerk.

> Met 50 m* vloeroppervlak is dit misschien wel de kleinste kerk in Nederland (zeker als het om nieuwbouw
gaat); toch zijn er 50 zitplaatsen.

De opening is vanwege Corona gespreid over drie dagen: 25, 26 & 27 september. U bent van harte welkom. Om te

voldoen aan de Corona-regels dient u zich aan te melden via de website: www.tinychurch.site).

Maar we vinden het ook leuk om, na deze openingsperiode, een speciale ontvangst te houden voor een delegatie uit

uw gemeente. Als u van plan bent om met een klein groepje naar Almere te komen, neem dan contact met ons op,

dan maken we een afspraak. Met hartelijke groet, Bettie Woord, tel. 06 1533 2197/email: info@deschonepoort.nl.



http://www.tinychurch.site/
mailto:info@deschonepoort.nl
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
06 okt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
06 okt Diaconie 20.00 uur.
19 okt Moderamen 19.30 uur.
26 okt Kerkenraad 20.00 uur.
03 nov College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
03 nov Diaconie 20.00 uur.
09 nov Raad van Kerken 13.00 uur.

16 nov Moderamen 19.30 uur.



