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 MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
  

 

Startzondag. 

 

Toen de preekroosters en de data voor het Meerkontakt van dit jaar werden samengesteld, hadden we 

geen idee dat alles anders zou gaan dan we toen dachten. 

 

 

We leefden daarvoor in een samenleving met allerlei zaken, waar we op konden rekenen. Vanzelfspre-

kendheden, waar we niet bij stilstonden. We waren vrij om te gaan en te staan waar we wilden, op tijd-

stippen die ons uitkwamen; brachten bezoekjes aan hen, die in zorginstellingen woonden, bezochten mu-

sea, genoten van theatervoorstellingen en als gemeenteleden gingen we zondags ter kerke.  

 

 

Vanaf 22 maart ging dat niet meer, omdat we met elkaar en door elkaar risico zouden lopen ziek te wor-

den van een allesbeheersende pandemie. Vanuit een situatie, waarin tuberculose, polio, malaria, cholera, 

lepra en zelfs vele soorten kanker en hart- en vaatziekten beheersbaar bleken, werden we overvallen door 

een zeer besmettelijk virus waar we geen greep op hadden. Op een enkele deskundige na zagen ‘gewone’ 

stervelingen dat niet aankomen. 

 

 

Als we echter over onze schouders naar het verleden kijken, blijken we ook nu weer weinig van onze ge-

schiedenis te hebben geleerd. Door allerlei natuurwetenschappelijke en medische ontdekkingen en uitvin-

dingen zijn we bewust en onbewust gaan geloven in een maakbare samenleving met levens, waarin we 

zelf bepalen wat ermee gebeurt. Onze ouders en grootouders zouden dat nogal arrogant vinden, maar die 

leefden dan ook onder omstandigheden, waarin hen van alles boven het hoofd hing waar ze geen greep op 

hadden. Niets nieuws onder de zon dus…(Prediker 1: 9). 

 

 

Als we dat tot ons door laten dringen, kan het antwoord op de vraag naar het waarom (zie boven) een start 

zijn voor een zoektocht naar het belangrijke antwoord op de vraag: Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we 

met de schepping om, waar we zelf deel van uitmaken? Wanneer zullen we beseffen, dat als we met oog-

kleppen op alleen de eigen wensen najagen, wij in wezen slecht voor onszelf zorgen? Omdat al het leven 

op aarde afhankelijk is van het milieu, waarin wij met z’n allen in woord en daad voor kiezen.  

 

 

Het besef van waar we mee bezig zijn, zou een mooie start zijn voor een toekomst, waarin duurzaamheid, 

vrede en gerechtigheid de boventoon voeren. Iets voor een startzondag? 

 

  

 

 

 

 

Kick Koldewijn.  
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 jaargang, nr. 7. 

04 september 2020. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 06 sep 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 13 sep 10.00 uur Ds. S. Zijlstra (Haarlem). 

 STARTZONDAG 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Jeugdwerk, eigen kerk. 

 

 Zondag 20 sep 10.00 uur Ds. N. van Doorn (Middelburg). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Meerwende 10.30 uur Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart). 

 

 Zondag 27 sep 10.00 uur Dhr. J.M. Prins (Haarlem). 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Vredesweek. 

 

 Zondag 04 okt 10.00 uur Ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen). 

 Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Autorijdiensten: 

De richtlijnen voor meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in voertuigen zijn ongewijzigd, 

vandaar dat er nog geen autorijdiensten worden gereden. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1207 Dhr. P.G. Roos  

 1907 Mw. C.M. Plessius-van Ginkel  

 2607 Mw. G.C. Kliffen  

 0208 Dhr. A.J.T. den Arend . 

 0908 Dhr. J.D. van Vliet  

 1608 Mw. L. Heemelaar-de Vries  

 2308 Mw. H. Boerkoel-Vermaat  

 

BEDANKT 

Blij waren wij en verrast door de bloemen van de kerk die wij mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Fami-

lie Munster. 

 
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat mij zon-

dag 26 juli vanuit de dienst in de Pelgrimskerk werd 

gebracht. Het is geweldig fijn om te merken dat er 

aan je gedacht wordt en ik werd daar heel blij van. 

Hartelijke groeten, Tiny Kliffen. 

 
GEFELICITEERD 

Dinsdag 18 augustus werd mw. J. van Vugt-Kroes 

(wonend in het appartementencomplex Meerbosch) 

100 jaar! 

Dit feest werd in familiekring in het restaurant van 

het appartementencomplex “de Schuilhoeve” gevierd. 

Naast felicitaties van koning Willem-Alexander belde 

burgemeester Schuurmans persoonlijk op om haar te 

feliciteren. Namens de Pelgrimskerk kreeg mw. van 

Vugt een mooie bos bloemen. Zij genoot van alle 

aandacht en het feest. Vanaf hier wensen we mw. van 

Vugt nog een goede en gezonde tijd toe. Ina Jonker. 

 

KERKENRAAD 

Sommige gemeenteleden zijn al lang in functie als 

ouderling of diaken en komen in aanmerking voor 

herbevestiging, anderen komen voor het eerst aan 

bod. Volgens de kerkorde mag u laten weten of ook u 

belangstelling hebt om mee onze gemeente te bestu-

ren of wellicht weet u anderen die u daarvoor ge-

schikt acht. Wilt u vóór 26 september 2020 aan de 

scriba doorgeven of u zelf beschikbaar bent -voor 

twee of vier jaar- of anderen voordraagt? 

De bevestiging zal plaatsvinden op 25 oktober door 

ds. Johan van Holten, interim-predikant. Juup Bosch, 

juupbosch@online.nl.

Viering Heilig Avondmaal 

mailto:juupbosch@online.nl
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Zondag 4 oktober wordt voor het eerst sinds de coro-

namaatregelen Avondmaal gevierd, maar op andere 

wijze dan we gewend zijn. De ouderling van dienst 

wijst aan wie naar voren mogen komen. Zij nemen 

dan zelf een stukje brood van de schaal op de tafel en 

vervolgens een klein bekertje wijn of druivensap. 

Daarna gaan zij weer naar hun plaats. Juup Bosch, 

scriba.

 

PASTORAAT 

Zoals in de vorige uitgave van Meerkontakt is ge-

meld, zullen er binnen het pastoraat per 1 september 

a.s. wijzigingen plaatsvinden. 

Lucie Gijzenberg, Jeanne Dees en Anneke de Korver 

zullen hun huidige werkzaamheden neerleggen. We 

zijn hen dankbaar voor al die jaren, dat ze zich inge-

zet hebben voor het pastoraat. Lucie en Jeanne blij-

ven wel betrokken als pastoraal bezoekers voor res-

pectievelijk de wijken N&O en Q. 

In overleg met de pastoraal assistenten, onze interim-

predikant en de voorzitter van de kerkenraad is beslo-

ten om voorlopig uit te gaan van een interim-

pastoraat. In de komende maanden moet het pastorale 

werk zo goed mogelijk doorgaan. Tegelijkertijd moe-

ten we nagaan op welke wijze het pastoraat in de 

nabije toekomst wordt georganiseerd vanwege onze 

veranderende kerkelijke gemeenschap. Zoals al eer-

der is aangegeven, zullen we ons beraden op welke 

wijze we met onze kleiner wordende gemeente verder 

kunnen gaan. Ook ten aanzien van het pastoraat zul-

len er organisatorisch en inhoudelijk aanpassingen 

moeten worden gedaan. Aan deze vormgeving gaan 

wij de komende maanden werken. 

Voor de komende maanden hebben wij in onderling 

overleg deze afspraken gemaakt voor onze bereik-

baarheid: 

M.i.v. 1 september is er geen vaste contactpersoon of 

coördinator voor het pastoraat. Er zal zo snel als mo-

gelijk een apart mobiel telefoonnummer voor het 

pastoraat beschikbaar worden gesteld, zodat er altijd 

iemand kan worden gesproken. Voorlopig kan ge-

bruik gemaakt worden van 06 … voor situaties waar-

bij met spoed pastorale ondersteuning vereist is. 

Er wordt een e-mailadres aangemaakt ten behoeve 

van het pastoraat. In verband met de vakantieperiode 

kan dit adres nog niet worden geactiveerd. Voor vra-

gen aangaande het pastoraat kunt u voorlopig gebruik 

maken van het volgende adres: epieboven@... 

Wij zullen u op de hoogte houden, wanneer er veran-

deringen zijn. Op deze manier zullen we proberen de 

pastorale zorg zo goed als mogelijk doorgang te doen 

vinden.

 

STARTWEEK 2020: HET GOEDE LEVEN 

Het kerkelijk seizoen 2020-2021 begint met de 

STARTWEEK van 13-17 september. 

Een voorbereidingsgroep heeft een aantal activiteiten 

voorbereid rondom het thema “Het goede leven”, een 

thema dat zeker in deze crisisperiode door corona 

vragen op zal roepen. Deze keer geen walking dinner 

of barbecue, maar we beleven een mooie dienst, gaan 

kijken naar een goede film en gaan in gesprek met 

elkaar over “Het goede leven”. 

Zondag 13 september 10.00 uur is er de startdienst. 

Voorganger is ds. S. Zijlstra, predikant van de Pel-

grimkerk in Haarlem. Welke invulling wordt in de 

Bijbel gegeven aan het goede leven? Wat betekent dit 

voor ons leven en voor de keuzes die we maken? Het 

orgel wordt bespeeld door Jeroen Koopman. Hij zal 

ons zeker verrassen met zijn muzikale bijdrage. 

Maandag 14 september 20.00 uur wordt er een ge-

spreksavond in de kerkzaal gehouden o.l.v. onze 

consulent predikant ds. A. van der Deijl uit Hoofd-

dorp over het startweekthema. Aan de hand van prik-

kelende uitspraken hopen wij met elkaar in gesprek te 

gaan over “Het goede leven”. 

Informatie op: www.protestantsekerk.nl/startweek 

Woensdagmiddag 16 september wordt er voor de 

kinderen iets leuks georganiseerd. Zij horen nog via 

de kinderdienst app hoe laat dit begint. 

Donderdag 17 september 20.00 uur organiseert de 

Raad van Kerken een filmavond in de kerkzaal van 

de Pelgrimskerk. De titel van de film is nog even een 

verrassing. Na afloop zal er een bespreking zijn. 

U wordt van harte uitgenodigd om de startdienst en 

de beide avonden bij te wonen. Wij hopen er mooie 

bijeenkomsten van te maken waarbij we, ondanks de 

fysieke corona afstand, van elkaars nabijheid mogen 

genieten. Namens commissie erediensten, Greet 

Boersma. 

 

FIETSEN EN NAAIMACHINES VOOR HONGARIJE 

Ja, die kunt u -als u ze niet meer gebruikt- beschik-

baar stellen voor Hongarije. 

Eind september vertrekt er weer een transport hulp-

goederen. Gevraagd is om, naast kleding, bedden-

goed en schoenen, ook naaimachines en fietsen te 

sturen. Mocht u op deze wijze een bijdrage willen 

leveren: maandagmorgen tussen 10.00-12.00 uur 

zijn medewerkers aanwezig in een loods bij Garage 

Erik van Wijk, Sloterweg 343. 

Een afspraak voor een ander tijdstip is ook mogelijk. 

Juup Bosch. 

  

mailto:epieboven@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/startweek
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“EXPOSITIES”. 

  KinK 

Vanaf 1 juli is, in de ontvangstruimte van de Pelgrimskerk, een foto expositie te bewonderen van de kunstenares 

Corry Zwart uit Amstelveen.(www.corryzwart.nl). 

Haar fascinatie voor de natuur heeft altijd als een rode raad door haar werk heen gelopen. Zij 

heeft prachtige foto’s gemaakt van bloemen en planten die in een vergankelijk stadium verkeren. 

De details van deze kleurrijke planten en bloemen zijn fascinerend. 

Zelf zegt ze over haar werk: “Ik probeer nieuwe werelden te openen en te schilderen met fotogra-

feren. Nu, door corona, zijn gelukkig meer mensen zich bewust van de waarde van het kleine, 

maar het is zo ontzettend makkelijk om weer te vervallen in het snelle gejaagde leven waarin je 

aan zoveel waardevols voorbij gaat. Ik hoop dat mijn werk een remember blijft en uitdaagt om 

even stil te staan en te kijken naar dat wat er al is”. 

In de vitrinekast en in de hal van de kerk treft u prachtig keramisch werk aan van de kunstenares 

Mien Gijzenberg uit Nieuw-Vennep. Zij bestempelt haar werk als “een uit de hand gelopen hob-

by” waar zij al jaren met veel plezier mee bezig is. Haar werk valt op door de afwisselende vorm-

geving en de mooie en vrolijke kleuren waarmee ze haar werk heeft beschilderd. U treft vrolijke 

dieren, mooie schalen en kannen aan in de vitrinekast en in de hal. De exposities duren tot half 

september; iedere zaterdagmorgen tussen 10.00-10.30 uur en na de kerkdienst. 

Greet Boersma. 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

07 sep Kerkenraad 20.00 uur. 

13-17 sep STARTWEEK. 

13 sep STARTZONDAG 10.00 uur. 

14 sep Gespreksavond (kerkzaal) 20.00 uur. 

16 sep Kindermiddag. 

17 sep Filmavond (kerkzaal) 20.00 uur. 

21 sep Moderamen 19.30 uur. 

 06 okt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 06 okt Diaconie 20.00 uur. 

 

http://www.corryzwart.nl/

