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 MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
  

 

ENGELEN 

 

Psalm 91 zegt vanaf vers 11: 

”Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,  

die over je waken waar je ook gaat. 

”Hun handen zullen je dragen, 

je voet zul je niet stoten aan een steen.  

 

 

 

 

 

Engelen komen we regelmatig tegen in de Bijbel. 

Toen Adam en Eva uit het paradijs verdreven werden, bewaakte een engel de toegang. Terugkeren was 

onmogelijk. 

Abraham kreeg drie engelen op bezoek voordat de steden Sodom en Gomorra werden omgekeerd. Jacob 

droomde van engelen toen hij op weg was naar zijn oom Laban en op de paasmorgen zagen vrouwen 

een engel in het graf van Jezus. 

 

 

Toch weten we verder weinig van hen. In ons collectief geheugen stellen we ons engelen voor als de 

mollige figuren die ons toelachen vanaf de beschilderde plafonds in een kathedraal of de kleine figuren 

die naast David met de harp soms de kast van barokorgels versieren. In die gedaante zullen we een engel 

waarschijnlijk nooit tegen komen.  

 

 

Toch zegt de psalm dat engelen over ons waken. Hoe dan? Zult u zich waarschijnlijk afvragen. Mis-

schien is dit het beste duidelijk te maken aan de hand van een voorbeeld. Laatst daalden mijn vrouw en 

ik na afloop van een concert de trap af naar de begane grond.  

Plotseling gaf ze mij een por en zei: “De veter van je schoen is los”. Als je zoiets overkomt op een 

drukke trap met een onafgebroken stroom op- en afgaande mensen dan is dat bijzonder lastig. Voor we 

konden overleggen wat we zouden doen om dit probleem op te lossen, knielde er een dame voor me 

neer die zei: ”Wacht even meneer, dat regel ik wel even.” 

 

Achteraf zeiden we tegen elkaar: 

 “Die dame was niet in het wit gekleed en had ook geen vleugels, maar zij was wel een echte engel.” 

 

 

 

 

 

Theo Kooij.  

33
ste

 jaargang, nr. 6. 

17 juli 2020. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 19 jul 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 26 jul 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 02 aug 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 09 aug 10.00 uur Ds. R.J. Bakker. 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 16 aug 10.00 uur Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk). 

  Collecten 1. Zending Rwanda. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 aug 10.00 uur Ds. B. Woord (Almere). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 30 aug 10.00 uur Ds. M. Vermeij (Haarlem). 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 06 sep 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 13 sep 10.00 uur Ds. S. Zijlstra (Haarlem). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Autorijdiensten: 

Ofschoon de regels over meerijden van personen uit verschillende huisgezinnen in privé voertuigen is ver-

soepeld, worden nog geen autorijdiensten gereden. 

 

BIJ DE DIENSTEN

Vanaf 5 juli zijn de kerkdeuren van de Pelgrimskerk 

weer opengegaan. Zondag 26 juli en 2 augustus aan-

staande mag ik daar weer voorgaan. Voordat het zo-

ver was, is er in juni nog een preek op papier ge-

maakt, waarin lijnen zijn getrokken tussen de ge-

schiedenis van Abraham in de wereld van toen en de 

gevolgen voor die van nu.  

Aan de ene kant is de wereld van de aartsvaders niet 

te vergelijken met die van ons, maar aan de andere 

kant heeft die geschiedenis ook vele actuele raak-

vlakken, waardoor we ons er aan kunnen spiegelen. 

Op bovengenoemde zondagen gaan we ons buigen 

over de belevenissen van zijn kleinzoon Jacob, die 

uiteindelijk als Israël door het leven zal gaan. Van 

harte welkom! Kick Koldewijn. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 0706 Dhr. E.J. Mebius  

 1406 Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden  

 2106 Fam. Van Munster-van Oosten  

 2806 Mw. W.C. Dekker-Westerveld  

 0507 Mw. J.H Maas-Borkent   

 

BEDANKT 

Blij waren wij en verrast door de bloemen van de kerk die wij mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Fami-

lie Munster. 

 
Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik namens de Pelgrimskerk mocht ontvangen. Het doet extra 

goed, nu we in deze tijd weinig contact hebben, dit medeleven te ervaren. Hartelijke groet, Ina Goudappel. 
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IN MEMORIAM JOHANNES BOORSMA 

Johannes, geboren op 17 april 1930 te Scharnegoutum, overleed op 23 mei 2020 te Badhoevedorp. 

Hij groeide op in een klein dorp, samen met zijn vijf broers. Hij is naar de ambachtsschool gegaan om daar het vak 

van elektricien onder de knie te krijgen. Vervolgens is hij gaan werken bij een klokkenmaker en een touwfabriek. 

Toen kwam de oproep dat hij in militaire dienst moest, zijn voorkeur ging uit naar de Marine en dat is ook gelukt. 

Tijdens een weekendverlof zag hij zijn Boukje, kleuterleidster, in het dorp. Zijn enige gedachte was: “dit is mijn 

toekomstige vrouw” en dat is zij ook geworden. Het was blijvende liefde en samen kregen zij vier dochters. 

Na zijn dienst bij de Marine is hij bij de gemeentepolitie Amsterdam gaan werken. Hij is gestart bij het politiebu-

reau Leidseplein en in een latere periode heeft hij met heel veel plezier gewerkt bij de afdeling verkeersvoorlich-

ting. 

Na zijn pensioen is hij betrokken gebleven bij het onderwerp "verkeer" en deed hij vrijwilligerswerk voor Veilig 

Verkeer Nederland, gaf hij verkeerscursussen aan koeriers en was ook betrokken bij het afnemen van de schriftelij-

ke verkeersexamens op de basisschool. 

Met heel veel liefde heeft hij zijn vrouw begeleid toen zij de ziekte van Alzheimer kreeg. Wij hebben afscheid van 

hem genomen in de aula van P.C. Hooft te Nieuw-Vennep, met de woorden van een brief geschreven door Paulus 

aan de christenen te Filippi: “De Heer is dichtbij. En God zal met zijn vrede die alle begrippen te boven gaat, 

 waken over uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus”. Lucie Gijzenberg. 
 

IN MEMORIAM GUURTJE (GUUS) KROM-KLIFFEN 

Op 27 juni 2020 overleed Guurtje (Guus) Krom-Kliffen. De afscheidsdienst vond op 4 juli plaats in de Sloterkerk, 

waar zij 90 jaar geleden ook gedoopt werd. 

Guus werd 8 december 1929 in Amsterdam geboren. Hier groeide zij op als tweede kind in een gezin met zes kin-

deren. De zomervakanties waren één groot feest! Zij werden alle jaren in Egmond aan Zee gevierd, waar het gezin 

de hele schoolvakantie verbleef. Guus kon goed leren en ging naar de HBS.  

Om de Franse taal beter onder de knie te krijgen ging zij daarna een jaar in Frankrijk als au pair werken en deed 

examen aan de Sorbonne. Terug in Nederland volgde zij de opleiding tot boekhouder. Guus was sportief ingesteld: 

zij ging graag tennissen en skien. Ook ging ze graag op reis met haar zus Tiny. Zo maakten de zussen samen met 

een vriendin een reis naar Nieuw-Zeeland en Australië om daar hun broer te bezoeken. Guus wist goed wat zij wil-

de en “trok regelmatig haar eigen plan". 

Zo vertrok zij, na aantal jaren als boekhouder in Amsterdam gewerkt te hebben, naar België waar zij trouwde met 

Herman Krom. Kerkelijke aansluiting vond ze in Chaam waar zij zich erg betrokken voelde bij de geloofsgemeen-

schap. Zij verrichte o.a. bezoekwerk aan de Belgische zijde van de grens. 

Na het overlijden Herman bleef ze nog een aantal jaren in Belgie wonen. In 2014 besloot ze terug te keren naar 

Badhoevedorp om in de buurt van haar zusters te gaan wonen. In Badhoevedorp heeft zij binnen de kerk echt moe-

ten zoeken om haar plekje te vinden. Lid worden van de cantorij heeft hier zeker aan bijgedragen. Guus Krom leef-

de met het geloof. We mogen geloven dat ze nu veilig is aan de andere kant, waar wij nog niet kunnen kijken, maar 

zelf ook eenmaal veilig en geborgen mogen zijn. Ina Jonker. 
 

IN MEMORIAM CATHARINA VAN VLIET-PIJPER 

Maandag 29 juni 2020 overleed Catharina (Tiny) van Vliet-Pijper. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevon-

den. 

Tiny werd als één van een tweeling op 24 mei 1938 geboren in Ter Aar. Zij groeide op in het grote tuindersgezin. 

Na de huishoudschool en vormingsklas ging zij werken in de huishouding. 

Joop leerde zij kennen als de broer van haar vriendin. En tja, een ritje achter op de motor bij Joop was het begin 

van hun jarenlange liefde. Zo vierden zij afgelopen februari hun 60-jarig huwelijksfeest. 

Het echtpaar begon in Nieuwkoop waar Joop een garagebedrijf had. Later verhuisden zij naar Castricum. Zij kre-

gen samen drie dochters. Groot was het verdriet toen de kleine Marja overleed. 

Tiny was een hartelijke, gastvrije vrouw. Er was thuis veel aanloop en iedereen was welkom. Er werd nooit tever-

geefs een beroep op haar gedaan als iemand hulp nodig had. Daarnaast was haar hobby naaien. Het ene lapje na het 

andere lapje ging onder de naaimachine door. Wie in haar omgeving heeft niet een leren tasje, etui of iets dergelijks 

mogen ontvangen? 

Nadat Joop gestopt was met werken begon het echtpaar met reizen. Uiteindelijk bleven er weinig onbekende plek-

jes op de wereldkaart voor hen. De vele reisboeken in de boekenkast en de verhalen van Joop getuigen hiervan. 

Tiny genoot met volle teugen. 

Het geloof zat meer in haar hoofd dan in een regelmatige kerkgang. Ze sprak hier weinig over. Helaas werd zij in 

2007 getroffen door een hersenbloeding waarna verzorging in Meerwende noodzakelijk werd. Hier heeft Joop haar, 

bijna dagelijks, al die jaren bezocht. Na deze lange levensreis waar zowel vreugde als verdriet deel van uitmaakte, 

heeft zij nu rust gevonden. Ina Jonker.  
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KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1405 Mw. Van Nes-Hennenveld  

 2305 Dhr. Boorsma  

 2905 Mw. M. Kromhout-Kliffen  

 

VERHUISD BINNEN GEMEENTE:  

 2606 Dhr & mw. J.A. Slootweg-Sparreboom  

 

UITGESCHREVEN 

 0606 Mw. L. van Egmond  

 0207 Dhr. S.J. van der Koppel  

 0207 Dhr. F.A.M. Schut  

 

VERTROKKEN   naar: 

 2506 Mw. J.C. Schaar Amsterdam. 

 2606 Fam. Van Santen-Hobbie buiten Nederland. 

  

NIEUW INGEKOMEN 

 0207 Mw. H.L. Jansema-Bartelds  

 

KERKENRAAD 

Een nieuwe start met nieuwe uitdagingen. 

Wij mogen weer gehoor geven aan de oproep van de kerkklok om bijeen te komen op zondagmorgen. 

Wel op een andere manier dan voorheen, maar het mag en kan weer. Toch wat vreemd, zo de eerste keer en dan 

gelijk een bijzondere dienst. Het afscheid van onze predikant Bert Griffioen en zijn partner Will. Gelijk een volle 

kerk en een dienst waarin wij niet mochten zingen, maar luisteren naar orgelspel en de stem van Nadine, met muzi-

kale ondersteuning van Jochem. Het werd een mooie dienst en gelijk een nieuwe start van het kerk/gemeente zijn. 

Het was net als het Joodse volk dat vertrekt uit Egypte en door de Schelfzee heen moet op weg naar het beloofde 

land. Zij moesten met z’n allen door die zee om verder te kunnen, om opnieuw te kunnen beginnen. Het lukt, het 

kost veel pijn en moeite, maar de beloning mag er dan ook zijn: een nieuw thuis. 

Als gemeente moeten wij ook op weg naar de nieuwe vorm van gemeente zijn in tijden van een pandemie. Want 

voorlopig zijn wij nog niet van dit virus af. Dat vraagt geloof in elkaar en samen verantwoordelijkheid dragen. 

Wij hebben best een moeilijke en pijnlijke periode achter de rug, maar dat moet ons er niet van weerhouden om 

toch weer verder te gaan. Gezamenlijk stappen zetten, soms op een andere manier, om het gemeente zijn weer 

vorm te geven voor nu en in de toekomst. Daarom was het afscheid van Bert ook belangrijk. Je sluit een goede 

periode van negen jaar samen af. 

Nu gaan we een periode tegemoet waarin wij samen onderzoeken wat wij als gemeente willen en kunnen. Daar is 

tijd voor nodig en die tijd moeten wij ook nemen, al wordt de tijdsdruk wel groter. Hoe gaan wij invulling geven 

aan het “nieuwe” gemeente zijn? 

Het jaarthema waarmee gewerkt gaat worden komend seizoen krijgt als titel “Het goede leven” mee. 

Ik hoop dat wij met ons allen willen meewerken om dit thema verder uit te diepen en vorm te geven, zodat “het 

goede leven” ook bij ons op verschillende niveaus vorm en inhoud kan krijgen. Bouwen aan de gemeente kan in-

spirerend werken en ons sterker maken om het geloof in de Heer en in elkaar nieuwe vorm en inhoud te geven. 

Maar eerst gaan er velen genieten van een zomervakantie. Uitrusten van de vele zaken die ons bezighouden en de 

vreemde periode die achter ons ligt. Denk aan en let op elkaar en de ander. Harry den Arend. 

 

AFSCHEIDSLIED VOOR DOMINEE BERT GRIFFIOEN EN WILL JANSEN 

Zondag 5 juli hebben wij afscheid genomen van onze dominee Bert Griffioen en van zijn partner Will Jansen. 

Hierbij heeft de MIK (Muziek in de Kerk) werkgroep onderstaand gedicht voorgedragen. Ter verduidelijking volgt 

een stukje uit de voorafgaande speech van Nico van Driel:  
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“Beste Bert en Will, 

Ik mag namens de MIK groep enige woorden tot jullie richten. Voor hen die niet bekend zijn met de MIK; het is 

een werkgroep in onze kerk en het staat voor Muziek in de Kerk. 

Bert, het zal dan ook duidelijk zijn dat wij je met pijn in het hart moeten laten gaan. 

Gezien de muzikale achtergrond van de MIK was het de bedoeling om voor dit afscheid een lied te maken dat door 

iedereen uit volle borst kon worden meegezongen. Maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Wij mogen niet 

meer gezamenlijk uit volle borst zingen. Gezien alle risico’s en onzekerheden is besloten dit lied dan maar als een 

gedicht voor te dragen. Maar om toch de melodie te laten horen zal onze organist Bert Kraan het eerst een keer op 

het orgel spelen. En voor de afwisseling zullen de coupletten afwisselend door Tineke Vasmel van de MIK en mij 

worden voorgedragen.“ 

Nico van Driel.  (melodie: lied 315 uit Liedboek).

Na negen volle, mooie jaren  

Heb jij je Pelgrimstocht volbracht 

Gaat naar het ziekenhuis in Alkmaar  

Waar 'n nieuwe roeping op je wacht 

Over geloof en hoop en liefde 

Ja, van dat laatste nog het meest  

Hield je -soms lange- mooie preken 

"In naam van Vader, Zoon en Geest ". 

 

Gebeden, dichterlijk gesproken 

Brachten ons dichter bij de Bron 

Doordat door jou gekozen woorden 

Een ieder goed begrijpen kon 

Je roep om vrede, vaak te horen  

- een altijd weerkerend appèl  

Onmisbaar voor ons samenleven -  

Bereikte onze harten wel! 

 

Geloof al zingend te belijden 

Voor jou een vanzelfsprekendheid 

Door jou gekozen mooie teksten 

Zong 't MIK - koor immer toegewijd.  

Op zaterdag concerten plannen  

Een taak die MIK was toebedacht 

Werd steeds door jou - en Will! - behartigd 

en met ons saam tot stand gebracht. 

  

Rondfietsend langs je pastoranten  

De zielzorg maakte jij steeds waar:  

Aandachtig en met heel veel liefde  

Met luist'rend oor en troostgebaar 

Al was het in de late avond 

Of midden in de nacht of zo 

Je was altijd heel snel ter plekke  

Ja , pastoraat op hoog niveau! 

 

Samen een huis aan zee gaan kopen  

Bracht jullie heel veel heil en vreugd' 

Wij gunnen jullie alle goeds daar  

Ondanks gemis zijn we verheugd 

Nu onze wegen zich gaan scheiden 

Wensen wij jullie alle twee 

Geluk en voorspoed voor de toekomst  

En geven je Gods' zegen mee.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Onze gemeente heeft een eigen Kerkgeld app: https://site.skgcollect.nl/366/.  

De app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw 

financiële kerkzaken. In die Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bij-

voorbeeld giften doen. Ook leest u in de app nieuwsberichten van de gemeente. De 

app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). 

Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en bent u klaar om ‘m te gebrui-

ken. Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op: 

www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app of vraag een exemplaar aan bij de 

kerkrentmeesters. Voor verder informatie: 

financiele.administratie@pelgrimskerk.org. Foeke Dekker. 

 

PASTORAAT

Terugtreden ouderlingen pastoraat. 

In het vorige Meerkontakt hebt u kunnen lezen dat wij, Jeanne Dees en Lucie Gijzenberg, zijn afgetreden als ouder-

ling pastoraat. Het is met veel verdriet en spijt dat wij dit besluit hebben moeten nemen. 

Per abuis staat echter vermeld dat wij besloten hebben onze werkzaamheden neer te leggen. Nu wij niet meer in het 

ambt zijn, maken wij geen deel meer uit van de Kerkenraad en het Moderamen. In overleg met en op verzoek van 

het pastorale team zullen wij nog wel betrokken blijven bij het pastoraat als pastoraal bezoekers in wijk Q (Jeanne ) 

en wijk N en O (Lucie). Verder zal Lucie haar taak als coördinator pastoraat blijven vervullen tot 1 september. Tot 

die datum kunt u met uw vragen, signalen en meldingen nog bij haar terecht. Wie het dan over gaat nemen is nog 

niet bekend.  

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen ook in de toekomst ons steentje bij te dragen in het 

werk in de gemeente. Een hartelijke groet van Jeanne Dees en Lucie Gijzenberg.  

https://site.skgcollect.nl/366/
http://www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app
mailto:financiele.administratie@pelgrimskerk.org
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

17 aug Moderamen 19.30 uur. 

30 aug College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

30 aug Diaconie 20.00 uur. 

07 sep Kerkenraad 20.00 uur. 

13 sep STARTZONDAG  

 

 


