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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
  

 

 

Afhankelijk....waarvan? 

 

Vanaf de tweede week in maart van dit jaar brengen we verreweg de meeste tijd thuis door. 

Vooral de oudere en kwetsbare gemeenteleden onder ons zijn vanaf die tijd aan huis gebonden. Nog 

meer dan anders zijn ze afhankelijk van het bezoek, dat anderen hun brachten. Maar in feite zijn we al-

lemaal afhankelijk geworden; iets waar we vóór die tijd niet zo bij stil stonden. 

 

 

Door de coronacrisis beseffen we pas hoe kwetsbaar we zijn en begrensd in onze mogelijkheden. Om 

onafhankelijk te kunnen zijn, zijn we afhankelijk van onze mobiliteit: Het kunnen gaan en staan waar en 

wanneer wij maar willen. Ons gevoel van vrijheid is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

 

 

Het is opeens niet vanzelfsprekend meer. We hebben het daar moeilijk mee. Dat gaat ook op voor ons 

geluksgevoel, want onze verlangens naar geborgenheid en liefde kunnen niet buiten de wisselwerking 

met een ander. In een wereld, waarin anderhalve meter afstand is voorgeschreven, is dat een begrenzing 

van mogelijkheden. Als we alleen op onszelf worden teruggeworpen en er geen mens meer in de buurt 

is waar we onze menselijke eigenschappen mee kunnen delen, waar kunnen we dan nog naartoe? 

 

 

Geen wonder, dat mensen die nooit in de kerk kwamen nu wel de digitale uitzendingen van kerkdiensten 

volgen. In hun zoektocht naar bevestiging en verbinding met elkaar horen ze daar in alle toonaarden en 

invalshoeken over een Macht spreken, die Liefde is voor iedereen. Veel mensen, die voorheen dachten 

onafhankelijk te zijn door anderen buiten te sluiten en zichzelf als enige autoriteit in hun leven toe te 

laten, merken nu hoe begrensd dat is. De vraag naar “de zin van het bestaan” is daardoor actueel gewor-

den; dagbladen publiceren daar artikelen over en uitgevers boeken. 

 

 

In de zoektocht naar antwoorden komen mensen onherroepelijk de vraag tegen naar het bestaan van 

God. 

Het antwoord op die vraag zal ieder mens zelf dienen te geven. Geloven en moeten zijn nu eenmaal 

werkwoorden, die onverenigbaar zijn. 

Een gelovig mens is een vrij mens; het jawoord dient in alle vrijheid gegeven en beleden te worden. 

Aan de ene kant ben en blijf je verantwoordelijk voor wat je doet en laat, aan de andere kant weet je 

ook, dat je als onvolmaakt mens altijd afhankelijk bent van Gods erbarmen. 
 

 

 

 

 

Kick Koldewijn.  

33
ste

 jaargang, nr. 5. 

12 juni 2020. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 05 jul 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen (Castricum). 

    Afscheidsdienst. 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 12 jul 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 19 jul 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Autorijdiensten: 

 Zondag 05 jul Dhr. J. Handgraaf 659 3889. 

 Zondag 12 jul Dhr. D.J. Tolsma 619 7638. 

 Zondag 19 jul Dhr. F.J. Goudappel 659 4876. 

 

5 JULI 2020: DE KERKDEUREN ZIJN WEER OPEN! MET EXTRA MAATREGELEN. 

 

In aansluiting op de landelijke maatregelen in het kader van de openstelling van open-

bare gebouwen kunnen we gelukkig vanaf zondag 5 juli 2020 weer in ons eigen kerk-

gebouw kerkdiensten vieren! 

Na een periode van bijna vier maanden (!) mogen maximaal 100 personen gelijktijdig 

in de kerkzaal zitten. Dat betekent dat we weer kerkdiensten met gemeenteleden kun-

nen vieren, zonder kerkgangers te hoeven weigeren. 

 

Nadat wij half maart moesten melden dat we met onmiddellijke 

ingang géén kerkdiensten meer hielden vanwege het coronavirus 

zijn wij gelukkig, maar vooral ook dankbaar, dat we weer “ge-

woon” naar de kerk mogen. Velen van ons hebben vast hun leven 

lang niet meegemaakt dat een kerkgang op zondag onmogelijk 

was. Dit jaar vierden we (op bijzondere, stille maar indrukwek-

kende wijze) het feit dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. Enke-

len van ons zullen zich nog herinneren dat veel ontzegd werd, mo-

gelijk op sommige plaatsen ook de kerkgang op zondag. Te meer 

zal het velen pijn hebben gedaan dat juist dít jaar die kerkgang 

onmogelijk was. 

 

Maar nu we weer bij elkaar mogen komen, zullen we dat natuurlijk vieren met dank aan Hem die alles mogelijk 

maakt. De eerste dienst staat dus vooral in het licht van dankbaarheid. Maar ook in het teken van een afscheid dat 

eerder niet kon worden gevierd. In “BIJ DE DIENSTEN” leest u hierover meer. 

 

Uit voorzorg en voorzichtigheid zijn ook in ons gebouw diverse maatrege-

len van kracht om zoveel als mogelijk te voorkomen dat het virus opnieuw 

de kop opsteekt. 

We hebben maatregelen getroffen om “eventuele besmetting” te voorko-

men. Denk daarbij aan de zo genoemde “social distance” regels: 1,5 meter 

afstand, vragen over uw gezondheid bij binnenkomst, handen wassen en 

desinfecteren, geen boeken en zo min mogelijk handgrepen vasthouden, 

minder beschikbare plaatsen (die worden aangewezen) en dan vooral…er 

mag niet worden gezongen! 

Allemaal “spelregels” die we niet gewend zijn en waar we liever niets van 

willen weten. Toch moet het; voor onze eigen veiligheid. 

Dit MEERKONTAKT bevat een los inlegvel (A4) met alle afspraken op 

een rij om een kerkdienst veilig te kunnen bijwonen. Neem die goed door 

en we vragen u: houd u hieraan! Deze afspraken gelden per 1 juli. Het inlegvel kunt u bewaren als naslagwerk bij 

volgende kerkdiensten. Uw Kerkenraad. 
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BIJ DE DIENSTEN

Per 1 april 2020 vertrok onze predikant, ds. Bert Griffioen. We hadden een prachtige afscheids-

dienst in voorbereiding om hem op vrolijke en passende wijze “uit te wuiven”. Helaas kon dit 

niet doorgaan vanwege de coronacrisis, die zich in die periode voordeed. 

Op passende manier gaan we nu dus echt afscheid van hem nemen. Dat doen we tijdens de al-

lereerste kerkdienst die we weer kunnen houden: 

Zondag 5 juli gaat dominee Bert voor. 

 

Uiteraard is er, na de kerkdienst, gelegenheid om hem en zijn partner Will weer te ontmoeten. 

Ongetwijfeld kunnen zij ons over hun nieuwe woonplek en Berts werkkring vertellen. 

Speciale afspraken en regelingen over hoe iedereen na afloop van deze dienst de kerkzaal mag verlaten, in welke 

volgorde, hoe een hapje & een drankje waar kan worden verkregen en andere aanwijzingen komen als “huishoude-

lijke mededelingen” onmiddellijk na afloop van de dienst aan bod. Op die wijze denken wij de speelruimte die de 

overheid ons op dat moment biedt voor geloofsbijeenkomsten zo optimaal mogelijk te gebruiken voor een gepast 

afscheid van Bert en Will. Wij zien er allemaal naar uit en zij ongetwijfeld ook! Harm Jonker. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2604 Mw. G. Dijksman  

 0305 Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft  

 1005 Mw. A.M. Langevoort-Kiestra  

 1705 Dhr. J.D. van Vliet  

 2405 Mw. J. van Vugt-Kroes   

 3105 Mw. I.M.K. Prins  

 

BEDANKT 

Lieve mensen allemaal. We kregen een prachtig boe-

ket van u, heel hartelijk dank daarvoor. Het was sa-

mengesteld uit allerlei tinten oranje, heel toepasselijk 

bij de bijzondere Koningsdag! Het stond te pronk op 

onze tafel. Blijf gezond! 

Met een hartelijke groet, Jan & Truus Peters. 

 
Afscheidscadeau van Bert en Will

Hoewel we pas op 5 juli aanstaande offici-

eel afscheid nemen van ds. Bert Griffioen, 

hebben Bert en Will ons alvast verrast met 

een heel mooi cadeau. 

Wanneer u op 5 juli weer naar de kerk 

komt, treft u in de Stiltekapel een prachtige 

standaard aan onder de kaarsenbak. Een 

cadeau dat het interieur van de stiltekapel 

verrijkt en een blijvende herinnering vormt 

aan ds. Griffioen die onze gemeente de 

afgelopen negen jaren heeft gediend.  

Bert en Will, heel erg bedankt voor dit 

mooie cadeau.  

Bert, jouw afscheidscadeau krijg je als de 

gelegenheid daar is. Maar wat in het vat zit, 

verzuurt niet! 

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-

Lijnden.

Mevrouw G. Dijksman bedankt ons heel hartelijk voor de bloemen van de kerk. Ien Moens. 

 
IN MEMORIAM MARTENTJE KROMHOUT-KLIFFEN 
Vrijdag 29 mei overleed Martentje (Marry) Kromhout-Kliffen. 

Het afscheid vond 4 juni in besloten kring plaats in de Sloterkerk. Marry werd op 29 oktober 1928 geboren in Am-

sterdam. Hier groeide zij op in een gezin waar zij de oudste van zes kinderen was. 

Marry trouwde met Jaap Kromhout. Zij kregen vier kinderen en verhuisden later naar Badhoevedorp. Marry was 

een harde werkster. Zowel vroeger in de groentewinkel van haar ouders als later in haar gezin. Daarnaast vond zij 

altijd wel tijd om te handwerken, naaien en breien. 

Zij genoot van de gezelligheid en activiteiten van haar gezin. Hierin speelde zij een centrale rol. 

Het vrijwilligerswerk dat zij vele jaren deed lag haar ook na aan het hart. Zeker ook vanwege de sociale contacten. 

Marry maakte in haar leven vele grote en kleine reizen met kinderen en kleinkinderen waar zij erg van genoot. Tot 

op hoge leeftijd reisde zij nog naar haar zoon en schoondochter in Frankrijk. 

Helaas namen de laatste jaren haar krachten af en werd verzorging in de Meerwende nodig. Ook hier genoot ze van 

het bezoek van (klein)kinderen. 

Ze nam regelmatig deel aan de kerkdiensten in de Meerwende waar ze “de oude liederen” als “vanzelf” meezong. 

Met haar heengaan verliest de familie een bijzondere (schoon)moeder, oma en zus. We wensen allen die haar mis-

sen vele liefdevolle herinneringen. Ina Jonker. 
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KERKELIJKE STAND 

VERHUISD BINNEN GEMEENTE:  

 0203 Dhr. S.A.M. Houtsma  

 1003 Dhr. D.M.P. Knibbe  

 1003 Mw. L.D. Knibbe  

 2504 Mw. M. van Nienes-Maas  

 

UITGESCHREVEN 

 1205 Dhr. & mw. S.J. van de Koppel-Laurier  

 1605 Mw. L. van Straalen  

 

VERTROKKEN   naar: 

 2303 Mw. L.C.M. van Staalduinen Leiden. 

 2403 Mw. R.F. Mulder Leidschendam. 

 3004 Dhr. F.A.M. Schut Amsterdam (blijft ingeschreven). 

 0104 Mw. M.A. Dijken Beilen. 

 0404 Mw. S.M.J. Mulder Amsterdam. 

 1004 Dhr. R.E. Oosterhof Amsterdam. 

 2504 Dhr. R.W.J. Snoek Zaandam. 

 0405 Dhr. B.J. Griffioen Castricum. 

 

NIEUW INGEKOMEN 

 3103 Mw. A.M. Heetderks  

 3103 Dhr. D.H.A. Vermeulen  

 3103 Mw. J.M.J. Hogenhout  

 3103 Mw. L.M. Gietema  

 0204 Dhr. J. Grijzenhout  

 1005 Mw. F.M. Dekker  

 

KERKENRAAD 

Afscheidscadeau voor dominee Bert Griffioen 

In “BIJ DE DIENSTEN” heeft u kunnen lezen over de afscheidsdienst van Bert Griffioen. Bij dit afscheid zullen 

we onder meer ons geschenk aan hem overhandigen. Velen van u hebben in de loop van maart al een bijdrage 

daarvoor overgemaakt. Maar voor wie dat nog niet gedaan heeft, is er nu dus een “herkansing”. U kunt desgewenst 

uw bijdrage overmaken op:  Rekeningnummer NL91RABO0373715846, 

t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden, 

onder vermelding van “onze predikant gaat naar noordwest”. 

 

Aftreden ambtsdragers 

In verband met gerezen spanningen binnen de Kerkenraad is aan de interim predikant, 

ds. Johan van Holten, gevraagd hierin te bemiddelen.  

Dit, vooruitlopend op het verzoek tot begeleiding bij het formuleren van een beleids-

plan voor onze gemeente. 

Deze bemiddelingspoging heeft helaas de gerezen spanningen niet opgelost. Als ver-

volg hierop hebben twee ouderlingen, mw. Lucie Gijzenberg-van de Weg en mw. 

Jeanne Dees-Prevo, besloten hun ambt en werkzaamheden te beëindigen. 

De leden van de Kerkenraad betreuren het dat dit kennelijk de enige uitweg was om te 

komen tot een werkbare samenwerking binnen de Kerkenraad. Zij danken beide dames nadrukkelijk voor hun 

langdurige inzet voor het pastoraat in onze gemeente en het vele werk dat zij hierbij hebben verzet. 

 

Rooster van aftredende kerkenraadsleden: 

Een aanzienlijk deel van onze kerkenraadsleden heeft al vele jaren zitting in de 

Kerkenraad. 

Dit betekent dat de continuïteit in de Kerkenraad in relatie tot de kerkordelijke 

periodes van aftreden niet in alle gevallen goed aansluit. Ds. Johan van Holten 

maakt een voorstel maken voor de nieuwe zittingstermijnen van de leden. 

Dit leidt ongetwijfeld tot een beroep op u om zich (waar mogelijk) beschikbaar 

te stellen om uw kerk een periode te dienen. Daarover later meer. 
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Gemeenteavond 

De in het voorjaar 2020 geplande gemeenteavond kon door de coronacrisis helaas 

geen doorgang vinden. 

Om dezelfde reden vinden wij het ook nu nog niet verantwoord die bijeenkomst 

te houden. Wij verwachten en hopen dat dit tegen het einde van dit jaar wel mo-

gelijk is en nemen daarover in september een besluit. 

Elders iets meer over een aangepaste methode om de jaarrekening over 2019 vast 

te stellen, zonder een gemeente avond. Andere onderwerpen die ons bezig hou-

den en op een gemeente avond aan de orde moeten komen zijn een nieuw meerjarenbeleidsplan en voortgang in de 

planvorming over de materiële zaken van de gemeente. Harry den Arend, voorzitter Kerkenraad. 

 

Nieuw meerjarenbeleidsplan 

Na het vertrek van ds. Bert Griffioen heeft de Kerkenraad besloten om niet onmid-

dellijk een nieuwe predikant te beroepen, maar eerst tijdelijk een interim-predikant 

aan te trekken. Belangrijke reden daarvoor is dat ons meerjarenbeleidsplan gold voor 

de periode van 2015 tot 2020. 

We moeten dus dit jaar komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan. Mede vanwege 

het feit dat onze gemeente krimpt en vergrijst, het aantal actieve vrijwilligers en fi-

nanciële middelen afnemen en daardoor voor ingrijpende keuzes staan met betrek-

king tot zowel onze pastorale alsmede materiële zorg voor de gemeente. 

Voordat we definitieve keuzes kunnen maken, dienen we eerst antwoord hebben op 

vragen als: “wat voor gemeente willen en kunnen we zijn in de toekomst”? En ”Wat 

betekent dit dan voor ons pastoraat, onze diaconie gebaseerd op onze materiële mo-

gelijkheden. 

Ds. Johan van Holten zal in de loop van deze zomer -hopelijk samen met een groepje vrijwilligers- komen tot een 

voorstel hiervoor aan de Kerkenraad. Mocht u daar graag aan willen meewerken, dan kunt u zich opgeven bij de 

voorzitter van de Kerkenraad. Voor een goede, gedifferentieerde samenstelling zal een keuze gemaakt worden uit 

beschikbare leden. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Vaststellen “jaarrekening 2019” in deze bijzondere tijd 

Jaarlijks wordt een gemeenteavond gehouden, waarin onder meer de jaarrekening over het 

voorgaande jaar aan u wordt voorgelegd. 

Zoals bij veel zaken moeten we ook dit in 2020 iets anders regelen. 

De jaarrekening is wel al vastgesteld door het CvK en goedgekeurd 

in de Kerkenraad, onder voorbehoud van akkoord van de kascon-

trolecommissie. Hij kan dus worden ingediend bij het dienstencen-

trum van PKN en de verkorte cijfers worden voor1 juli gepubli-

ceerd op onze website. 

We verwachten voorlopig nog geen gemeenteavond te kunnen houden waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd. 

Daarom is voor het vervolg het volgende besloten: 

Vanaf 1 juli 2020 kunt u als lidmaat de jaarrekening inzien en/of opvragen bij de scriba, Juup Bosch. 

Als de inhoud tot vragen leidt, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij de penningmeester, Marijn Vis, beantwoor-

ding kan vanwege de vakantieperiode mogelijk enige vertraging oplopen). 

Indien er, uiterlijk voor 1 september 2020, geen (nadere) vragen zijn, nemen we aan dat u akkoord kunt gaan met 

de jaarrekening over 2019. U verleent daarmee dan de penningmeester decharge onder dankzegging voor diens 

werkzaamheden (en ook voor al het werk dat werd verricht door onze administrateur, Foeke Dekker). 

Resumerend: 

U kunt als lidmaat vanaf 1 juli 2020 de jaarrekening 2019 inzien/opvragen 

bij de scriba, Juup Bosch. 

Mogelijke vragen dient u schriftelijk in bij de penningmeester, Marijn Vis. 

Indien er geen vragen/opmerkingen/bezwaren (meer) resten op 1 september 

2020, verleent u de penningmeester decharge en is de jaarrekening definitief 

vastgesteld.  

College van Kerkrentmeesters; Harm Jonker, voorzitter CvK. 
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PASTORAAT 

Helaas moeten wij u melden dat er afgelopen weken 

drie gemeenteleden ons zijn ontvallen. 

Zondag 14 mei overleed mevrouw van Nes-

Hennenveld uit de Keesomstraat. 

Dinsdag 23 mei overleed, na een kort ziekbed, de 

heer Boorsma, hij woonde in de Schuilhoeve en ont-

brak zelden op zondagmorgen in de dienst. 

Zondag 28 mei overleed mevrouw Kromhout-Kliffen 

uit de Meerwende. 

Voor de familie, vrienden en kennissen zijn de be-

perkende maatregelen schrijnend. Afscheid moet 

worden genomen in besloten kleine kring en dan nog 

is er de steeds die afstand......  

Laten wij in onze gedachten dichtbij hen zijn en hun 

de troost en de nabijheid van de Eeuwige toe bidden.

 

BASISCATECHESE 

Het was een gelukkig toeval. 

Woensdagmiddag 11 maart, twee dagen voordat de 

coronamaatregelen van kracht werden, hadden we 

een uitje met de kinderen van de basiscatechese. Het 

was eerder dan gebruikelijk omdat dominee Bert ging 

vertrekken. Gelijk een soort afscheidsfeestje dus. 

Dominee Bert werd door de kinderen verwend met 

allerlei lekkere cadeautjes! 

Met alle zes kinderen gingen we naar het Verzetsmu-

seum in Amsterdam en na een wandeling door de 

joodse buurt naar een leuke pizzeria in de Utrecht-

sestraat. Met elkaar in bus, tram en metro was ook 

een levendige en spannende ervaring. Een uurtje later 

dan het plan was waren we weer terug bij de Pel-

grimskerk. Niet helemaal de afspraak, maar wel een 

goed teken! 

Aanvankelijk zag het er naar uit dat ik op dinsdag 21 

april verder zou gaan met de catechese en vervolgens 

het seizoen zou kunnen afmaken. Maar zoals met 

zoveel dingen liep het anders. Ook de Stap-over-

dienst die we 21 juni zouden houden, kan niet door 

gaan. Twee meisjes: Micky Kabel en Vieve de Rooij, 

die beide twee jaar lang de catechese heel trouw en 

intensief hebben bijgewoond, gaan ons verlaten. Ze 

gaan de bakens verzetten en naar het vervolgonder-

wijs, een andere fase in hun leven. Het is jammer dat 

we hen niet in brede kring vaarwel kunnen zeggen en 

een zegen meegeven. Maar we laten hen niet zomaar 

gaan. 

Op een moment dat het kan nemen we persoonlijk 

afscheid van hen en hun ouders. En dan krijgen ze 

een Startbijbel als een blijvende herinnering aan de 

basiscatechese en om zelf de verhalen te lezen. 

Je bent gevoed met de oude verhalen 

Die hebben nu en ook morgen nog zin. 

Die geven richting en hoop, ze bepalen 

Ons bij ons doel en bij elk nieuw begin… 

Nan Sikkel.

 

 
 

 

T&T (Thee met een thema)

Tot onze spijt moeten wij u melden dat de T(hee) & 

T(hema) middagen die wij samen 

met de parochie afgelopen jaren in 

de zomermaanden organiseerden 

deze zomer helaas niet door kun-

nen gaan, zoals u wel zult begrij-

pen. We hopen dat het tij zal keren 

en dat we in de zomer van 2021 nieuwe kansen krij-

gen. 

Voor diegene, voor wie de zomer lang en stil lijkt te 

worden, weet dat u ons altijd kunt bellen voor een 

gesprek of per telefoon of als u wilt op afstand en bij 

mooi weer in de tuin? U vindt telefoonnummers ach-

terin de Meerkontakt.
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KINDERDIENST 

PINKSTEREN VIEREN IN DE ZON 

Op Pinksterochtend hebben de 

kinderen hun eigen buitenactivi-

teit gehouden. We zagen elkaar 

na lange tijd weer! Elkaar ont-

moeten buiten op het grasveld 

tegenover het kerkgebouw. 

Gezellig zittend op het gras in de 

lentezon. Voor veel ouderen vast 

een goede herinnering aan al die 

Pinksterdiensten in een tent en 

buiten, maar ook aan het Pinksterontbijt achter de kerk. 

 

We begonnen met het Pinksterverhaal. Want wat betekent Pinksteren nu ook alweer? 

Daarna moesten de kinderen natuurlijk wel even hun energie kwijt. 

Maar ook dat gebeurde allemaal met het uitbeelden van wat de kin-

deren in het Pinksterverhaal hadden gehoord…. 

 

Pinkstertikkertje waarbij je als 

je aangetikt wordt een vuurtje 

boven je hoofd moest uitbeel-

den, maakte misschien nog wel 

duidelijker wat Pinksteren pre-

cies inhoudt! 

Na nog een paar spellen en 

limonade gingen we voldaan 

weer naar huis.  

Marieke Jonker en Anja van Andel. 

 

VERANDERINGEN IN DE VERSPREIDING VAN MEERKONTAKT 

Woensdag 3 juni j.l. vond, op uitnodiging van de heren 

Slingerland, Gräeve en Jonker namens de Kerkenraad, een 

informatief samenzijn plaats (op corona-afstand) in de ont-

moetingsruimte van de kerk voor alle medewerkers die be-

trokken zijn bij de vervaardiging en de verspreiding van 

Meerkontakt. 

Na de koffie met lekkers werden we gevraagd naar de kerkzaal te gaan waar Harm Jonker ons welkom heette en 

bedankte voor onze jarenlange inzet. Daarna volgde een presentatie met beeld waarbij duidelijk werd gemaakt 

waarom verandering van de vervaardiging en verspreiding van Meerkontakt zinvol en juist nu aan de orde was. 

Al enige tijd werd gewerkt aan actualisering van de ledenlijst van onze kerk. Zeer 

zorgvuldig is nagegaan wie, al dan niet, prijs stelde op ontvangen van Meerkontakt. 

Daarnaast is veel werk verricht om te onderzoeken in hoeverre een papieren versie 

vervangen kon worden door een digitale. Daarom is gevraagd, indien beschikbaar, 

een e-mailadres door te geven; bij afwezigheid daarvan wordt uiteraard een papie-

ren versie bezorgd. Bij digitale bezorging kunt u natuurlijk ook zelf het exemplaar 

printen als dit de voorkeur geniet, of het Meerkontakt daarna doorgeven aan ken-

nissen of buren. 

Door de coronasituatie is extra zorgvuldigheid vereist, zowel bij samenstelling als verspreiding, van Meerkontakt 

(wij horen immers veelal tot de risicogroep). 

Uiteindelijk zijn door die screening veel adressen afgevallen en/of vervangen door digitale 

ontvangst. Het aantal papieren exemplaren is sterk verminderd waardoor het aantal benodigde 

bezorgers is geslonken van 33 naar 10. Ook veel minder werk qua productie en veel minder 

papiergebruik etc. 

De presentatie werd goed ontvangen en was verhelderend voor iedereen. Bertus Rechtuyt 

werd apart toegesproken en kreeg bloemen als dank voor zijn gemotiveerde en langdurige 

inzet bij de productie en verspreiding van Meerkontakt. Na beantwoording van enkele vragen 

werd de bijeenkomst op gepaste wijze afgesloten en kreeg iedereen als dank bloemen. 

Roelie Bentschap Knook-Knibbe.  
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

15 jun  Moderamen 19.30 uur. 

 30 jun College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 30 jun Diaconie 20.00 uur. 

 

 

 


