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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 

 Vriend 
Je hebt iemand nodig 

Stil en oprecht 
Die als het erop aan komt 

Voor je bidt en voor je vecht 
Pas als je iemand hebt 

Die met je lacht en met je grient 
Dan pas kun je zeggen 

‘k heb een vriend.   (Toon Hermans). 
 

Het zijn vreemde tijden. De lijdensweek, Pasen, binnenkort 4 mei - dodenherdenking, Hemelvaart en Pinksteren. 

Dat alles in volstrekte stilte, rust en afzondering. Geen kerkdiensten, geen vieringen. Een leeg kerkgebouw, geen 

ontmoeting, geen “Onze Vader” onder het luiden van de klok, geen koffie na de dienst. Dit hadden wij met ons 

allen drie maanden geleden absoluut nog niet bedacht. Nu is het een harde werkelijkheid. Een virus dat ons allen in 

zijn macht heeft en verhindert dat wij elkaar niet mogen ontmoeten, elkaar een hand, een omhelzing, een aai over 

het hoofd kunnen geven. 

 

Zo’n virus zorgt ervoor dat velen van ons, maar vooral ouderen, alleen zijn. Er wordt snel boodschappen gedaan in 

alle vroegte, want dan zijn er nog geen mensen in de winkels. Dan direct weer naar huis en wachten wat de dag 

verder brengt. Misschien dat één van de (klein)kinderen even langs komt en een tasje met wat boodschappen aan de 

deurklink hangt. Even zwaaien naar elkaar, maar geen contact zoals we dat gewend waren. 

Dit alles terwijl mensen eigenlijk echte kuddedieren zijn. Wij willen en zoeken bewust contact met elkaar. 

Als kerkgemeenschap zijn wij ook de weg kwijt. In tijden van angst, geweld en ellende zoeken wij, door de eeuwen 

heen, elkaar altijd weer op in het huis van God. Om elkaar te ondersteunen, te bemoedigen en ons geloof te delen. 

Maar zelfs dat kan nu niet! 

 

Jezus kende ook die momenten van alleen en verlaten zijn. Hij vraagt zijn discipelen om met hem te bidden en als 

hij terugkomt, liggen zij te slapen. Als Hij voor zijn rechters en beulen staat, neemt niemand het voor Hem op, 

wordt Hij verloochend door zijn vrienden, Hij staat alleen. Hangend aan het kruis, helemaal alleen. 

 

En dan Toon Hermans met zo’n klein, fijn en heel mooi versje. “Je hebt iemand nodig……”. 

Ja, wij hebben iemand nodig. Dat kunnen woorden van bemoediging zijn die Jezus heeft gesproken, die kun je tot 

je nemen, maar je bent dan nog steeds lijfelijk alleen. Maar je kunt elkaar wel opzoeken door bij die ander langs te 

lopen en te kijken of er nog iets nodig is. Dat alles wel op gepaste afstand, maar je ziet naar elkaar om, je kunt even 

met elkaar praten en contact hebben. Kopje koffie of thee in de tuin, op stoelen met minstens anderhalve meter 

tussenruimte. Pak de telefoon en bel, spreek en zorg voor elkaar. Onze kerkgemeenschap kijkt naar de ander om en 

zorgt voor iedereen. Bidden wij voor onze medemens en staan klaar om (on)gevraagd te helpen. Dat moet onze 

kracht zijn, dat is de boodschap die Jezus ons heeft meegegeven: Zorg voor elkaar en heb het geloof dat na een 

donkere periode, ook al duurt die wat langer dan gedacht, het licht weer zal gaan schijnen. 

  

Dan zullen de kerkklokken weer over de daken galmen om ons op te roepen bijeen te komen in Zijn huis. 

 

 

Harry den Arend.  
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DIENSTEN        PELGRIMS-

KERK 

 

 

  

Er zijn vooralsnog tot september geen diensten in onze kerk. 

 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2203 Mw. H.M. Wolvetang  

 2903 Mw. G. Wapstra-Post  

 0504 Dhr. J. van Kooten  

 1204 Dhr. & mw. J. van Weering-van Wielink  

 1904 Dhr. & mw. Peters-de Graaf  

 

 

BEDANKT 

Zaterdag voor Pasen werden wij enorm verrast met een boeket bloemen. Hartelijk dank daarvoor. Juist in deze tijd 

van thuisblijven, genieten wij er dubbel van! Vriendelijke groet, Jan en Ineke van Weering. 

 

Ik wilde graag de kinderdienst bedanken voor de bloemen, gebracht met Pasen, en voor de mooie kaart van Feline. 

Dat was een hele fijne verrassing. Hartelijk bedankt! En ook hartelijk dank namens mijn zwager, dhr. H van de 

Brink uit de Zernikehof. Ien Moens. 

 

Ook een bedankje namens mevrouw Wapstra voor de bloemen van de kerk. Zij was daar heel blij mee en vond het 

fijn dat er aan haar gedacht werd. Ook hier hartelijke dank. Namens haar, Ien Moens. 

 

PROFICIAT 

Een hartelijke felicitatie voor het bruidspaar Groene-

weg-Engelsman.  

Riet en Arie waren eind maart 2020 50 jaar ge-

trouwd. Hun wens was om hier weinig ruchtbaarheid 

aan te geven en dit binnen de kring van de naaste 

familie te vieren. Wij wensen hen nog een mooie tijd 

toe, onder de zegen van de Allerhoogste, samen met 

kinderen, kleinkinderen en allen die hen lief zijn. 

Anneke de Korver-Blazer.

 

IN MEMORIAM ADRIANUS VAN EGMOND 

Zondag 19 april 2020 overleed prof. dr. Adrianus van Egmond, voor ons ds. Aad van Egmond. 

Hij mocht tachtig jaar worden. Aad was ‘mijn’ dominee (en niet alleen de mijne!), die samen met de dominees Bil, 

De Savornin Lohman, Alberts en pastores Van den Anker en Boshouwers in de zeventiger jaren voorging in een 

dynamisch proces van oecumene. 

 

Deze Rotterdammer kwam bij ons vanuit Wormer als tweede predikant naast de Amsterdammer Bil. Aad was van 

hen beiden de ‘theoloog’. Hij nam zijn gemeente mee in passievolle diensten. Want het lijden van God in Christus 

stond centraal in zijn moderne denken. Hij bleef samen met zijn wederhelft Wimke, verbonden aan de Gerefor-

meerde Kerk van Badhoevedorp-Lijnden, ook toen hij als docent ging werken in Kampen en daarna als weten-

schapper en hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit. Hij inspireerde veel studenten. 

Als decaan van de faculteit theologie maakte hij (toen niet meer in Badhoevedorp woonachtig) intensief de ontwik-

keling van de PKN mee die aanvankelijk niet koos voor een verband met de faculteit van de VU. 

Aad was een bijna altijd goedgehumeurde, humorrijke man. Een heel goed prediker, een leraar vooral. Maar ie-

mand die een van de onzen was en bleef. Veel vrienden maakte het gezin Van Egmond hier en overal. 

 

Aad is veel lichamelijke pijn en ongemak niet bespaard gebleven. Desondanks bleef hij actief. Vorig jaar was hij 

nog onder ons om te spreken over zijn boek Het christelijk geloof. Daarin neemt hij de lezers mee op weg door het 

Bijbelse gedachtegoed met als ondertoon:  de liefde, dat is God. 

 

Aad en Wimke vierden  een aantal maanden geleden hun beider tachtigste verjaardag. We vermoedden toen wel dat 

het ook misschien een afscheid was, maar we beleefden het niet zo. Hij noemde al zijn vrienden persoonlijk bij 

naam en bleef ons inspireren. We herdenken hem in grote erkentelijkheid en dankbaarheid en ik, en anderen met 

mij, in ervaren vriendschap. Paul Boersma. 
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KERKELIJKE STAND 

Er is geen informatie beschikbaar vanwege de verplichte sluiting van het kerkgebouw. 

 

 

BESLUITEN KERKENRAAD 

Na de regeringsverklaring van minister-president Rutte van dinsdag 21 april heeft de Kerkenraad over onderstaande 

zaken besluiten genomen om de voortgang voor onze gemeente te waarborgen en te voldoen aan de regeringsaan-

wijzingen. 

Kerkdiensten: de komende periode geen kerkdiensten; juni lijkt de vroegste mogelijkheid. Maar mogelijk mag  dit 

(net als bij melding plichtige evenementen) pas vanaf september. 

 

Gelukkig blijft Kick Koldewijn bereid zijn preek/meditatie voor ons schrijven. Die bijdrage kunt u wekelijk,  per 

mail of (als link) via de website lezen. 

 

Kerkopenstelling op zaterdagmorgen: 

We hadden ons kerkgebouw op zaterdagmorgen opengesteld voor gemeenteleden die in de stiltekapel wilden ko-

men. Gebleken is dat hiervoor geen belangstelling is;  Vanaf volgende week sluit de kerk hiervoor. 

 

Collecteren op afstand: 

De mogelijkheid om, “op afstand, “giften en/of collectebijdragen te doen met behulp van de “Gict-app” wordt in 

deze Meerkontakt en op www.pelgrimskerk.org  onder uw aandacht gebracht en warm aanbevolen.. 

 

Een nieuwe (interim) predikant: 

De Kerkenraad heeft besloten. Hierna in Meerkontakt en op www.pelgrimskerk.orgp leest u meer.  

 

Communicatie: 

Dit onderwerp is uiteraard ook uitgebreid aan de orde geweest, maar aangezien dit besluit eigenlijk iedereen raakt 

is een uitgebreidere toelichting op zijn plaats. 

 

Meerkontakt is altijd welkom (hopen wij), maar zeker in deze periode. Nu proberen we dit 

keer zo nauwkeurig mogelijk in beeld te hebben welke ouderen in onze gemeente “met smart” 

wachten op nieuws van de gemeente, maar geen computer hebben. De bestaande bezorglijst 

(meer dan 450 stuks) is tegen het licht gehouden en opgeschoond. Uitgangspunt is dat ge-

meenteleden zonder computer Meerkontakt gewoon in hun brievenbus krijgen. Wel zal de 

uitstraling van deze papieren versie professioneler ogen dan u gewend bent. Met deze maatre-

gel hopen we ook de belasting en risico’s voor onze (veelal) oudere lopers te beperken.  

 

Heeft u hem 1 mei niet in de bus, maar via een andere weg, terwijl u écht geen eigen computer hebt? 

Laat dan even door iemand naar mailen. We gaan dan serieus bekijken hoe we u in het 

vervolg weer kunnen voorzien van een “papieren Meerkontakt”. 

En mist u hem terwijl u wél een mailadres hebt? 

Mail dan uw mailadres door naar vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org en u wordt op 

de verzendlijst gezet voor digitale verzending. 

We hopen oprecht dat onze “trouwe lezers” op deze manier weer snel kunnen worden 

voorzien van het “kerknieuws”. 

 

Tot slot: 

Na de volgende persconferentie van de regering besluiten wij opnieuw over de relevante zaken. Uw kerkenraad. 

 

EEN NIEUWE PREDIKANT VOOR ONZE GEMEENTE! ZO SNEL AL? 

Per 1 april van dit jaar vertrok onze predikant, dominee Bert Griffioen. En hij verhuist pas begin mei naar zijn 

nieuwe woonplaats. Maar we wisten natuurlijk eind vorig jaar al dat hij zou vertrekken. En hoe jammer we dat ook 

vonden, we hebben als Kerkenraad tijdig ingespeeld op deze nieuwe uitdaging: de vacature voor predikant! 

De zoektocht heeft gelukkig snel resultaat gehad, maar op een iets andere manier dan gebruikelijk. Na een kort, 

maar grondige gesprek in de Kerkenraad is besloten het dienstencentrum van de landelijke PKN te vragen of er 

voor ons een “interim predikant” (IP) beschikbaar is. 

En…..die is er. Hij is direct beschikbaar, heeft zich in april al “ingelezen” in onze gemeente en gaat dus direct van 

start. In deze MEERKONTAKT en op www.pelgrimskerk.org stelt hij zichzelf kort voor. 

Maar hieronder iets over de “weg er naartoe”. Wat hebben we als Kerkenraad vanaf januari gedaan om dit te reali-

seren. En….wat verwachten we verder?! 

http://www.pelgrimskerk.org/
http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org
http://www.pelgrimskerk.org/
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Toen Bert eind december aankondigde dat hij per 1 april zou vertrekken hebben we “onze knopen geteld”. Dat wil 

zeggen: we hebben op een rij gezet waarmee we op dit moment allemaal bezig zijn, wat we verwachten van onze 

toekomst en vooral waar we “naartoe” zouden willen. 

De uitkomst daarvan hadden we graag in de gemeenteavond van 20 april willen uitleggen en toelichten. Maar dit 

was helaas onmogelijk. Daarom zullen we u hierbij uitleggen wát we hebben besloten en waaróm! 

Hoe jammer ook, een gesprek over de invulling van deze vacature begint altijd met de (on)mogelijkheden! Wat 

zouden we het liefst willen, hoe zien we dat dan voor ons, welke uitdagingen zien wij dan voor de nieuwe predikant 

en….kunnen we dat (ook op termijn) betalen? 

We hebben eerst de (geschatte) financiële ruimte van nu en de toekomst (de komende 8 à 10 jaar) in kaart gebracht 

om een predikant te beroepen. Want daarvoor is toestemming van de Classis Noord-Holland vereist. Zij beoordelen 

of we dat als (krimpende) gemeente kunnen blijven financieren. Na interne discussie over de wenselijkheden en 

mogelijkheden is een extra Kerkenraadsvergadering belegd in aanwezigheid van ds. Peter Verhoeff, classispredi-

kant voor Noord-Holland. 

Op basis van onze (on)mogelijkheden en het advies van Verhoeff is gekozen een “interim predikant” (IP) aan te 

vragen bij het dienstencentrum van PKN. De rol van een IP in een gemeente is iets anders dan een “gewone” predi-

kant. Zijn rol is om de Kerkenraad en de gemeente te begelei-

den bij de (forse) voorziene veranderingen. Hij is dus geen 

predikant die “voorgaat”, “pastoraat verricht” en reguliere  

predikantstaken uitvoert. Hij werkt tijdelijk en part-time en 

begeleidt ons bij het opstellen van het beleidsplan voor de 

toekomst en de gevolgen die dat heeft voor keuzes over “ge-

bouwen” en “pastoraat”. 

Wij zijn tevreden dat het dienstencentrum vrijwel zo snel 

heeft gereageerd (normaal kost dit proces een aantal maan-

den). 

Ondanks alle huidige beperkingen hebben we de aanstellings-

procedure vrij snel kunnen afronden. Daarom is de IP vanaf 1 

april al aan de slag en blijft tot november voor onze gemeente werken. 

Zijn naam is ds. Johan van Holten en hij stelt zichzelf hieronder aan u voor. Ondanks de intelligente lock-down zal 

menigeen hem binnenkort wel “ergens” ontmoeten. Als Kerkenraad zijn wij heel gelukkig met zijn (snelle) komst 

en heten hem hartelijk welkom. Uw Kerkenraad. 

 
VOORSTELLEN INTERIM-PREDIKANT VOOR KR BADHOEVEDORP 

 

Met het oog op onze samenwerking, stel ik mij graag kort aan u voor.  

Ik ben Johan van Holten geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel 

van mijn jeugd heb ik doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-

Overflakkee. Na de middelbare school ben ik naar de Pedagogische Academie 

gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Op 4 oktober 1992 werd ik 

als predikant bevestigd in Zalk en Veecaten, het dorp dat destijds bekend was 

door Klazien uut Zalk. Dat is inmiddels ruim 27 jaar geleden. Na ruim zes jaar 

in Zalk gewoond en gewerkt te hebben, verhuisden we naar Wezep waar ik 

begin 1999 predikant werd. Sinds 1 september 2017 ben ik fulltime interim-

predikant in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Op dit moment werk ik in de PG Brielle en de Protestantse wijkgemeente Rot-

terdam Schiebroek. Tot eind maart jl. was ik ook werkzaam in de PG van 

Vijfhuizen. Daarvoor werkte ik in de PG van Arnhem (Noord), de Herv. Gem. 

Bennekom (wijk 3) en de Hervormde Gemeente Pernis. 

Ik ben getrouwd met Afina en samen hebben wij drie (getrouwde) kinderen, 

twee dochters en een zoon en vier kleindochters. We wonen in Nunspeet. 

 

In de periode dat ik gemeentepredikant was heb ik mij ontwikkeld door het volgen van verschillende studies en 

opleidingen: 

- Opleiding tot interim predikant  2017. 

- Cursus ‘Onopgeefbaar verbonden’(m.n. Conflict en verzoening in Israël)  2016. 

- Opleiding tot gemeentebegeleider na seksueel misbruik in een pastorale relatie  2015. 

- Cursus ‘Geschonden Lichaam’ (via SMPR)  2014. 

- Cursus ‘Kerkelijke Rechtspraak’  2014. 

- Klinisch Pastorale Vorming in ‘Zon en Schild’ te Amersfoort  2010. 

- Opleiding om online assessments uit te kunnen voeren en de resultaten van een 
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   persoonlijkheidsscan te interpreteren (iScreen)  2010. 

- Doctoraat in de Praktische Theologie (PThU Kampen)  2009. 

- Training tot mentor voor beginnende predikanten op Hydepark  2001. 

- Opleiding tot gecertificeerd conflictbemiddelaar (Mediatior)  2000. 

- Training tot mentor voor ouderejaars studenten in de theologie op Hydepark  2000. 

 

Ook ben ik op andere terreinen actief geweest: 

- Mentor beginnende predikant  2019. 

- Docent pastoraat bij de cursus Psycho Pastorale Toerusting  2010-2011. 

- ‘Flexdocent’ Christelijke Hogeschool Ede (Pastoraat en Gemeenteopbouw)  2006-2007. 

- Scriba Classis Kampen  1997-1999. 

- Scriba van het Breed Ministerie van de Ring Kampen  1994-1997. 

- Lid ‘In Between’ netwerk voor interim pastores + intervisiegroep sinds  2011. 

- Lid (voorz.) Reg. College voor het Opzicht, Gelderland/Overijssel en Flevoland  2004-2014. 

- Lid (voorz.) van de Cie. Opleidingen en Werkbegeleiding  2000-2004. 

 

Ik zie uit naar goede gesprekken en een vruchtbare samenwerking. 

Met een hartelijke groet, ds. Johan van Holten. 

 

COLLECTEREN VOOR ONZE GEMEENTE BIJ EEN KERKDIENST, OP TV OF BIJ KERKDIENSTGEMIST? 

Een vraag die vaak wordt gesteld, zeker nu er nu even geen kerkdiensten zijn in onze Pelgrimskerk. 

 

De collecte, of “Dienst der Offerande”, zoals collecteren in de orde van dienst 

wordt genoemd, is “onderdeel van de kerkdienst”. Het voelt dus vertrouwd en 

goed om naast het (mee)zingen en beluisteren van de bijbeluitleg ook uw 

financiële steun aan diezelfde kerk en diaconie te willen continueren! 

Sinds we geen “eigen kerkdiensten” mogen houden (wie weet voor hoe lang), 

mist dit onderdeel van de kerkdienst. Wel dus luisteren via de TV naar een kerkdienst die door de PKN wordt aan-

geboden, luisteren naar “samenzang” of meezingen daarbij, maar niemand die dan “collecteert”. Gek of raar?!  

 

Ja, eigenlijk wel. Want ook onze kerk moet financieel 

zien “rond te komen” en daarbij zijn collectes voor de 

kerk (en allerlei speciale doelen daarbinnen) belang-

rijk om “in stand te blijven”. Ook de diaconie heeft 

vaste financiële verplichtingen; allerlei goede doelen 

waaraan zij maandelijks of jaarlijks geld toekennen. 

Een “noodfonds” van waaruit acute financiële zaken 

kunnen worden vergoed. 

En voor al die zaken komt nu dus géén geld binnen. 

Waar een kerk natuurlijk vooral bedoeld is als “groep 

geloofsgenoten”, is het ook een organisatie met kos-

ten, zoals elektriciteit, gas, water, onderhoud enzo-

voort. 

De vraag of collectes dus noodzakelijk zijn, ook in 

deze tijd? Eigenlijk wel en mogelijk zelfs juist nu! 

 

Nu kunnen de diakenen natuurlijk niet met de collec-

tezak bij u allen thuis langskomen om te collecteren. 

Maar er kan wél iets anders……. Vorig jaar hebben 

wij bij u allen een “app” op uw mobiele telefoon 

aanbevolen om te gebruiken bij de collectes, wanneer 

u geen “contant geld” bij u heeft.

Deze app kunt u op uw mobiel/smart Phone (door iemand laten) installeren. Daarna kunt u, “op afstand”, collecte-

geld schenken aan uw kerk & diaconie. Dat gaat als volgt: 

1. U opent de app (door “aanklikken”); 

2. U vult een bedrag in bij één (of meerdere) collecte(s); 

3. U drukt dan op “volgende” en kunt kiezen uit drie mogelijkheden: “collectemiddel”, “QR-code” of “lijst”. 

U drukt in dit geval op “lijst” en ziet een lijst van “deelnemende kerken”. 

4. Zoek daar “PG Badhoevedorp-Lijnden” op (die kleurt dan blauw). 

5. Druk dan op “geven” (groene vakje onderaan). 

Zo heeft U dan uw eigen Pelgrimskerk en diaconie financieel gesteund, ook in deze “Corona-tijd”. 

 

Komt u er niet uit of zoekt u iemand die u helpt deze app op uw mobiele telefoon te installeren? 

Zoek dan contact met Foeke Dekker.  Samen met hem komt u er beslist uit! 

Uw Kerkrentmeesters en Diakenen zijn u dankbaar! 
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EEN FRAAIE PIANO IN DE STILTEKAPEL 

Een piano in de stiltekapel? Nooit gezien! 

Dat zult u zich ongetwijfeld meteen afvragen als u dit stukje leest. Dat is ook begrijpelijk, 

want we komen geen van allen helaas op dit moment in de Pelgrimskerk. Dit neemt niet 

weg dat er “achter de schermen” van alles gebeurt. Daarover vertellen we u later meer. 

Maar één ding willen we natuurlijk wel al bekend maken. 

 

Tot ons verdriet zagen we afgelopen winter een van 

onze trouwe kerkgangers, Jan Koetsier, snel “ouder” 

worden. Ouder worden overkomt ons (bijna) alle-

maal, maar Jan “verouderde” helaas erg snel. Velen 

maakten zich zorgen en zeker zijn neef, Paul. 

Gelukkig kreeg Jan enkele maanden geleden een plek 

in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Oost. Hij 

wordt daar goed verzorgd en is in “veilige handen”. 

Jammer dat dit niet in ons dorp mogelijk was. Helaas 

is dit een situatie die voor meer oud-gemeenteleden 

geldt. Wij hopen natuurlijk allemaal dat Jan daar nog 

lang mag genieten. 

We kennen Jan Koetsier als een kerklid die hield van 

gezelligheid en aanspraak. We zijn er dan ook van 

overtuigd dat Jan het heel leuk zou vinden iets vanuit 

zijn gemeente te horen. Een kaartje is zéker welkom! 

Zijn verhuizing hield wel in dat Jans huis moest wor-

den ontruimd. Ook dat heeft neef Paul geregeld. 

Daarbij bedacht hij dat Jans piano mogelijk een wel-

kome aanwinst zou zijn voor onze gemeente. Na 

overleg met -en hulp van- de firma Ketel staat de 

piano in de stiltekapel. We bekijken of dat de vaste 

plaats wordt, maar we gaan in elk geval een “naam-

plaatje” maken ter herinnering aan Jan, die ons de 

piano schonk, maar…..ook op andere manieren veel 

voor onze gemeente heeft gedaan. Natuurlijk hebben 

we “neef Paul” al extra bedankt voor zijn bemidde-

ling. Hierbij dus: hartelijk dank voor de geste, Uw 

Kerkrentmeesters. 

 

KINDERDIENST VIERT PALMPASEN VIRTUEEL! 

Voor de ouderen onder ons is deze tijd lastig. Vaak zijn we 

niet gewend aan “moderne technieken”. Dat betekent dat 

we afhankelijk zijn van persoonlijk contact, een telefoon 

tje, een email (als dat kan)…… 

Maar kinderen zijn heel snel gewend aan de “nieuwe wer-

kelijkheid”, de mogelijkheden die de techniek hen biedt om 

SAMEN leuke dingen te doen. En gelukkig weten hun ou-

ders (en de leiding van de Kinderdienst) daar ook wel raad 

mee! Oh ja, natuurlijk missen zij ook het persoonlijke con-

tact met elkaar. Het kan dus beslist niet “eeuwig” duren. 

Maar intussen hebben de kinderen van de kinderdienst wél contact met elkaar en vieren zij de christelijke hoogtij-

dagen op hun eigen manier: virtueel, online! 

 

Zo hebt u rond Pasen gelezen (en veel ouderen hebben dat ook ondervonden) dat 

de kinderdienst een leuke “bloemenactie” op touw had gezet voor de ouderen 

onder ons. Deze keer laten we zien hoe zij ook “Palmpasen” hebben gevierd. 

Andere jaren was het gebruikelijk dat zij in hun kinderdienst “Palmpasen stokken 

versierden”. Zij vrolijkten eerst hun eigen bij-

eenkomst op, maar lieten ons daarna meege-

nieten door gezamenlijk, met de stokken om-

hoog, zingend de dienst binnen te komen. Dat 

laatste was nu niet mogelijk. 

Maar via digitale verbindingen hebben alle 

kinderen materiaal thuis gekregen om die 

stokken te maken. Daar hebben zij die -samen 

met hun ouders- gemaakt. En daarna….met 

elkaar gedeeld via allerlei digitale program-

ma’s, whatsapp-groepen en dergelijke. Hierbij 

een aantal plaatjes van de resultaten! 

De kinderen vonden het een leuke activiteit en bovenal: het betrekt hen toch 

weer bij onze christelijke feestdagen! Leiding van de kinderdienst.  
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WAT BETEKENT DE CORONACRISIS VOOR PASTORAAT IN DE MEERWENDE? 

Minister-president Rutte hield 12 maart een pers-

conferentie die veel gevolgen had voor de bewoners 

van De Meerwende. Hij maakte bekend dat bijeen-

komsten met meer dan 30 mensen niet meer moch-

ten plaatsvinden! 

Oei, dát betekende veel voor de bewoners. 

Zo kon de geplande ouderenmiddag vanuit onze 

kerk die vrijdag (13 maart) niet doorgaan. Maar ook 

mochten kerkdiensten -en dus ook die in De Meer-

wende- vanaf dát moment niet meer doorgaan. Kort 

daarna was zelfs een bezoek taboe, waardoor we 

weinig weten van wat er zich binnen afspeelt. En er 

gebeurt natuurlijk “van alles”! Daarom hier (hoe 

beperkt ook) wat informatie over het pastoraat voor 

de protestantse bewoners. 

 

Voor de ouderen was het bericht die donderdag een schok. Maar als pastoraal team moesten we heel snel handelen. 

De bijeenkomst op de vrijdag erna moest worden “afgezegd” en de uitgenodigde bewoners moest worden verteld 

dat het samenzijn niet doorging. Veel ouderen keken uit naar deze jaarlijkse bijeenkomst. Ondanks de teleurstelling 

waren zij het eens met de genomen maatregel. 

Ook zou die vrijdag afscheid genomen worden van ds. Bert Griffioen. Hoe moest dat nu? We konden hem toch niet 

“zomaar” laten vertrekken? Ja dus; het is niet anders. Inmiddels heeft mevrouw Van Zoelen het afscheidscadeau 

(een VVV-bon en een grote kaart met alle handtekeningen) namens de bewoners al bij Bert bezorgd. En….we ho-

pen als gemeente nog op een ander moment afscheid te nemen. 

 

Maar kort daarna gingen de deuren van De Meer-

wende “op slot”. Nog een grote schok. De zorglei-

ding moest (in navolging van alle zorginstellingen) 

bezoek “buiten de deur” houden en dat duurt nu nog 

steeds voort. 

Dat betekent onder meer dat ook de wekelijkse kerk-

diensten, niet op de normale manier kunnen door-

gaan; dus ook de protestantse diensten niet. Gelukkig 

is in De Meerwende kort geleden een interne video-

verbinding aangelegd. Na wat aanloopproblemen 

verzorgt pastor Van Zoelen nu wekelijks de kerk-

dienst. Alle bewoners kunnen vanuit hun kamer de 

zondagsdienst bijwonen. Hulde aan haar en haar team 

om dit meteen op te zetten, want ook andere pastores 

mogen niet meer “binnenkomen”. 

Maar deze “sluiting” betekent voor de bewoners ook: 

geen bezoek meer, geen activiteiten in de binnentuin, 

niet meer een wandelingetje in het voorjaarszonnetje, 

maar ook… geen bezoek meer vanuit de eigen kerk-

gemeenschap, Héél ingrijpend allemaal voor familie, 
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vrijwilligers, kerkelijk bezoekers, personeel maar 

vooral: de bewoners!  

Voor ons als pastoraal team vanuit de Pelgrimsge-

meente betekende dit dus ook: niet meer naar binnen. 

Vanaf dát moment hebben we geprobeerd om zo 

regelmatig mogelijk te bellen met bewoners waar we 

ons “verantwoordelijk” voor voelen. We doen een 

boodschapje voor hen, sturen af en toe een kaartje en 

proberen hen “op te beuren”. En waar persoonlijk 

bellen niet mogelijk is, proberen we contact te hou-

den met familieleden, zodat we toch (een beetje) op 

de hoogte zijn van het wel en wee daarbinnen. 

Maar dat ook “de oudsten onder ons” weerbaar en 

flexibel zijn, mag blijken uit de reacties die we kre-

gen. Natuurlijk vindt iedereen het stil en saai. En 

vanzelfsprekend maakt men zich zorgen over de toe-

komst. Het gaat immers om mensen die aan het einde 

van hun levensweg zijn en zich zorgen maken of zij 

nog een andere, vrolijker tijd mogen meemaken. 

Toch vertelde één bewoner: “Het is wel stil en saai, 

maar in de oorlog was het veel erger. Toen zat je 

binnen in de kou zonder eten. Nu in een verwarmde 

kamer, met goed eten en aandacht. Daarvoor ben ik 

dankbaar”. 

 

Het laat maar weer zien, dat wij er goed aan doen positief te 

blijven. En de verzorging? Die vindt men fantastisch en 

ontzettend lief. Die helpen, naast hun verzorgende taken, de 

mensen met beeldbellen, brengen bewoners naar beneden 

om achter glas hun familie te zien, brengen attenties die 

bewoners aangeboden krijgen rond en ga zo maar door. 

Wat zijn ook deze verzorgenden toch weer kanjers! 

Maar naast deze dagelijkse beslommeringen worden ook 

gezellige activiteiten georganiseerd. Dat mag niet binnen, 

maar kan met dit mooie weer gelukkig wel buiten. 

Levende muziek op het binnenplein, grote stoepkrijt-

tekeningen, een draaiorgel enzovoort. Ook de kinde-

ren van de Pelgrimsgemeente hebben van zich laten 

horen: zij bezorgden voor alle protestantse bewoners 

met Pasen een leuk pakketje met chocolade eitjes 

voor elke bewoner. 

 

En de (nabije) toekomst? Die is nog steeds onzeker! 

Afgelopen dinsdag hebben we van Mark Rutte ge-

hoord dat er voorlopig nog steeds geen bezoek in o.a. 

De Meerwende mag komen. Dat betekent géén fami-

lie, kinderen of vrienden op bezoek. Maar ook als 

pastoraal team mogen we voorlopig nog niet binnen-

komen. Maar…we laten hen niet in de steek! We 

blijven bellen en contact onderhouden. Heel veel 

sterkte gewenst. 

Zo proberen we het leven van deze bewoners -

ondanks hun gedwongen quarantaine- een klein 

beetje aangenamer te maken en hun te laten voelen 

dat hun Pelgrimskerk meeleeft en ook niet vergeet. 

Pastoraal team De Meerwende. 

 

 

BERICHT TER BEMOEDIGING VAN ONZE ORGANIST, MARC DE VRIES 

Enkele gemeenteleden met wie onze organist, Marc de Vries, regelmatig contact heeft 

over het “orgelspelen” tijdens de kerkdiensten , ontvingen afgelopen week zijn onder-

staande “blijk van medeleven en bemoediging”. Op onze vraag of wij dit bericht ook op 

www.pelgrimnskerk.org en in Meerkontakt mogen zetten, schreef hij: 

 

Prima! 

Met meer van deze mails kunnen we elkaar versterken in Geloof en Hoop. 

En elkaar bemoedigen. Geloofsinhoudelijk is deze tijd een GTST = Geloof Tijden Sterke 

Tijden. 

 

En daaraan voorafgaand mailde hij ons dit bericht: 

 

“Beste Allemaal, 

Ik wil jullie allemaal sterkte wensen in deze bijzondere tijden. Ik hoop en bid dat deze "beker" aan jullie voorbij 

mag gaan. Ben benieuwd, hoe het jullie vergaat? Mijn laatste orgelspel /kerkdienst tot nu toe was op zondag 8 

maart. Een bijzondere ervaring in de Pelgrimskerk met een "volle bak", tijdens de Kind en School dienst, de laatste 

keer met ds. Bert Griffioen......” 

“In onze familie zijn diverse personen in quarantaine, in o.a. Slowakije en Spanje en in Oost-Nederland. Geen is 

opgenomen in het ziekenhuis, tot nu toe. 

Mijn vrouw Willeke en ik maken deel uit van de vitale organisatie van Nederland. (Zorg en Energie). Zo komen we 

veel in aanraking met menselijk leed. In de afgelopen weken zijn er vele ons bekende personen overleden aan de 

http://www.pelgrimnskerk.org/
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gevolgen van Corona. We ervaren veel steun aan de vele Kerkdiensten en RK missen, die ons via de TV en het 

internet bereiken. Alle goeds en de hartelijke groeten vanuit Osdorp”. Mark de Vries (organist). 

 

Hieruit mag blijken dat wij allen -ook al kunnen we elkaar niet letterlijk “van dichtbij” spreken- nabij zijn in onze 

zorgen en bemoediging. Redactie. 

 

 

4 MEI DODENHERDENKING 

Er vindt geen 4 mei herdenking plaats bij het monu-

ment en ook geen bijeenkomst vooraf om 19.00  uur 

in de kerk. De overheid staat geen herdenking toe. 

Ruim voor 20.00 uur zal wethouder Sedee samen met 

Henk Biemond een krans leggen en de vlag bij het 

monument hangt de hele dag halfstok. 

In de Meerwende vindt wel om 15.00 uur een her-

denking plaats. 

Voor verdere informatie verwijs ik naar berichten van 

de gemeente en naar het landelijk comité. De ge-

meente zal niet verhinderen wanneer personen zelf -

zonder samen te komen en zich houdend aan de soci-

ale regels-  de slachtoffers van de oorlog bij het mo-

nument te herdenken.  

Het 4 mei comité & Raad van Kerken, Paul Boersma. 

 

 


