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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
 

 

 

 

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 
 

 

Met deze woorden begint Psalm 22 , die we ook in het Aramees bij Marcus 15: 34 lezen: 

Eloï Eloï lema sabachtani? 

 

 

Wat is het verband tussen die uitroepen en wat wil Marcus ons hiermee over Jezus vertellen? Allereerst 

moeten we ons goed realiseren, dat in de Bijbel de aanhef van een boek, psalm of geschrift verwijst naar 

het geheel van de tekst die daarop volgt. 

 

Het boek Genesis bijvoorbeeld kennen wij onder die naam als het eerste boek van de Bijbel. Dat hebben 

we overgenomen uit de Griekse vertaling van het eerste Testament, de Septuaginta. De Hebreeuwse 

Bijbel echter heeft het over ‘In den beginne’, de aanhef van dat boek. Als dat gezegd wordt, gaat het 

voor ons over Genesis, net zoals wij het ‘Wilhelmus’ zeggen en daar ons volkslied mee bedoelen en met 

‘De Heer is mijn Herder’ psalm 23, die ook daar mee begint. 

 

Marcus wil met de woorden van Jezus in het Aramees -de spreektaal van die tijd- allereerst de authenti-

citeit ervan benadrukken, maar tevens verwijzen naar de bedoeling achter die woorden; want ook hier 

gaat het om de psalm in zijn geheel. Als we het alleen beperken tot de uitroep van godverlatenheid, dan 

versmallen we het tot die ene zin. Met Psalm 22 gaat vanaf het begin een hele wereld voor ons open en 

vallen we van de ene verbazing in de andere: Getsemané en Golgotha komen voorbij met tot slot een 

lofzang van allen die God zoeken; zij zullen voor altijd mogen leven. 

 

Natuurlijk wisten de schrijvers van de TheNaCH (Wet, Profeten, Geschriften) niets van Jezus van Naza-

reth en de weg die hij is gegaan. Andersom is dat wel het geval: Jezus, de evangelisten, Paulus, maar 

ook al die anderen in het Tweede Testament, citeren teksten uit bijna alle boeken en geschriften van de 

hun bekende Bijbel om de betekenis van het Evangelie voor heel de wereld duidelijk te maken.  

 

Eerste en Tweede Testament zijn daardoor onverbrekelijk met elkaar verbonden, waarbij het Tweede 

Testament aanvullend afhankelijk is van de Bron, die Zich al in het Eerste heeft geopenbaard. 

Vanuit de lijdensweek zien we zo uit naar Pasen, wanneer het allemaal zal zijn vervuld. 

 

 

 

 

 

 

Kick Koldewijn.  

33
ste

 jaargang, nr. 3. 

27 maart 2020. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 

  

 Woensdag 08 apr 19.30 uur Mw. N. Sikkel-Wilschut Vesper. 

 

 Donderdag 09 apr 19.30 uur Mw. N. Sikkel-Wilschut Witte Donderdag. 

   & dhr. Chr. Koldewijn Dienst van Schrift & Tafel. 

 

 Vrijdag 10 apr 19.30 uur Mw. N. Sikkel-Wilschut Goede Vrijdag. 

   & dhr. Chr. Koldewijn. 

 

 Zaterdag 11 apr 21.30 uur Dhr. Chr. Koldewijn Paaswake. 

 

 Zondag 12 apr 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk Pasen (Amstelveen). 

 10 min vooraf samenzang Collecten 1. Zending/Pasen. 2. Kerk. 

 

 Zondag 19 apr 10.00 uur Pastor F.A.L. v.d. Louw (Heemskerk). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 26 apr 10.00 uur Ds. N. van Doorn (Middelburg). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 03 mei 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen). 

  Collecten 1. Noodhulp. 2. Kerk. 

Autorijdiensten:    

 Zondag 12 apr Dhr. R. Hoogeboom 659 5322. 

 Zondag 19 apr Dhr. G. KlaasseBos 023 555 1782. 

 Zondag 26 apr Dhr. J. Handgraaf 659 3889. 

 Zondag 03 mei Dhr. D.J. Tolsma 619 7638. 

 

BIJ DE DIENSTEN

De tijdsindeling in de Bijbel is een andere dan wij 

gewoon zijn. De sabbat begint bijvoorbeeld al op de 

dag daarvoor als de zon is ondergegaan. Niet voor 

niets wordt in de synagoge de sabbat op vrijdagavond 

door de gemeente verwelkomd. 

Vergelijkenderwijs: als in de Stille Week op woens-

dagavond een vesper wordt gevierd, komt Witte 

Donderdag al om de hoek kijken. De dienst op die 

dag, wanneer Jezus met zijn leerlingen de Pesach 

maaltijd gebruikt en wij het Heilig Avondmaal vieren, 

loopt over in die van Goede Vrijdag. Nadat we stil 

hebben gestaan bij de gebeurtenissen op die dag en 

Jezus de Geest heeft gegeven, begint de Paaswake. 

Die wake eindigt met de opstanding in de vroege 

morgen als de horizon oplicht en op de derde dag God 

beslissend ingrijpt. 

De dag ook, dat in het Eerste Testament nieuw leven 

mogelijk wordt (Genesis 1: 9 e.v. en Hosea 6: 1 t/m 

3). 

Nan Sikkel-Wilschut en Kick Koldewijn zullen samen 

in de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag 

voorgaan. Nan begint met de vesperdienst en ik zal de 

Paaswake verzorgen. Kick Koldewijn. 

In de Paasdienst, die wordt geleid door dominee 

Verkerk, bespeelt Harrie den Besten het orgel en Jean-

Pierre Biemond de trompet.

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2302 Mw. E. van Beem-den Ouden 

 0104 Mw. L.W. Gijzenberg-van de Weg  

 0804 Mw. L.J. Albers-Kruijer  

 1504 Mw. L.C.M. de Pijper-Staal  

 

BEDANKT 

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik 

enige tijd geleden, namens de Pelgrimskerk ont-

ving. Na mijn nachtelijke valpartij op 23/12/2019 -en 

de daaropvolgende operatie- verblijf ik sinds 

14/01/2020 voor revalidatie in de Meerwende. Ik ben 

daar onder goede begeleiding bezig te herstellen van 

een "uitgebroken" kunstheup. Dat vergt vele weken 

van geduldig, onbelast oefenen vanuit de rolstoel, 

maar....ik hoop, als u dit berichtje leest, weer redelijk 

mobiel te zijn. Liefst op het Kraayveld. 

Hartelijke groet, Cees van der Vlies.
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Hartelijke dank voor het prachtige boeket tulpen, dat 

mij werd gebracht na de dienst van één maart! Na een 

spannende tijd rond de operatie, is er een goede 

prognose en ben ik met kleine stapjes aan het herstel-

len. Dit boeket, uw gebed en alle blijken van meele-

ven in de vorm van kaartjes, telefoontjes en bezoek-

jes waren en zijn een steun en een warme deken om 

ons heen. Ook namens Koos en de kinderen veel 

dank hiervoor en hartelijke groeten, Lucie Gijzen-

berg. 

 

KERKELIJKE STAND 

NIEUW INGEKOMEN:   naar: 

 0602 Dhr. S. de Jong  

 1402 Mw. C. Louhenapessy  

 2702 Dhr. & mw. Pruiksma-van Dierendonck  

 2802 Mw. A.M. Atsma  

VERTROKKEN 

 0302 Mw. N.A. Mutsaers-Eversdijk Hoofddorp. 

 

AFSCHEID MOETEN NEMEN IN VREEMDE TIJDEN. 

Het zijn vreemde tijden. Het coronavirus waart rond en houdt iedereen in zijn ban. 

Naast het maatschappelijke leven ligt ook het kerkelijke leven stil. Geen kerkdiensten, geen liederen die gezongen 

worden en geen gebeden. Dit terwijl de kerk altijd de plaats was en is om juist bij elkaar te komen in moeilijke 

tijden. Daar waar je elkaar kunt ontmoeten en bemoedigen, waar je met geloofsgenoten naar elkaar kunt omkijken, 

met elkaar in gesprek kunt gaan over datgene wat je bezighoudt. 

Raar eigenlijk dat een nieuw virus dit alles in de war schopt en de wereld op zijn kop zet. Het zet mij in ieder geval 

aan het denken hoe kwetsbaar wij als mensen zijn, ondanks ons vermogen om te kunnen denken en handelen naar 

datgene wat wij op onze weg tegenkomen. Voorlopig hebben wij op deze situatie nog geen grip en houden wij ons 

vast aan de deskundigen die ons adviseren. 

 

Maar wij hadden zoveel andere dingen te doen deze maand. Veel activiteiten waren in gang gezet om onze domi-

nee het afscheid te bezorgen dat hem toekomt. Alles is stilgelegd door het virus en de terechte angst dat alle men-

sen, maar in het bijzonder zij die tot de risicogroepen behoren, besmet kunnen worden. 

Toch vertrekt onze predikant na negen jaar in onze gemeente te hebben gewerkt met ingang van 1 april aanstaande. 

Als gemeenschap zullen wij deze situatie moeten accepteren, maar dat doet wel pijn. Het geeft mij nu het gevoel 

dat hij met stille trom moet vertrekken. Maar gelukkig: niets is minder waar. Onze Bert vertrekt, maar zoals iemand 

het verwoordde: “wat in een goed vat zit, verzuurt niet”. Met hem is afgesproken zijn vertrek op een later tijdstip te 

vieren. De bedoeling is dat eind juni te doen. Laten we ervan uitgaan dat wij tegen die tijd op passende wijze 

alsnog van onze dominee en Will afscheid kunnen nemen. 

Bert vertrekt in roerige tijden, maar de start in zijn nieuwe functie in Alkmaar zal de komende periode direct veel 

van hem vragen. Wij wensen hem daarbij veel sterkte en wijsheid, gesteund door de Heer, die ons heeft geleerd 

vertrouwen in Hem te hebben en van elkaar te houden. 

 

Bert, het gaat je goed in je en werkomgeving. Weet dat ook Will en jij gezegende mensen zijn. Harry den Arend.  

 

KERKENRAAD: MEDEDELINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE CORONA CRISIS 

De Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden heeft naar aanleiding van de 

gezondheidscrisis het volgende besloten: 

Omdat de actuele situatie ieder moment kan verande-

ren, zijn wij overeengekomen dat alle besluitvorming 

en communicatie verloopt via de voorzitter van de 

Kerkenraad (Harry den Arend;   harrydena-

rend@hotmail.com) en het College van Kerkrent-

meesters (Harm Jonker); 

Zij hebben dagelijks contact/overleg over de actuele 

situatie en zullen (vanzelfsprekend de inbreng van 

velen wegend) beslissen wat te doen en hoe te com-

municeren. Mocht u praktische vragen/suggesties 

hebben, dan kunt u hen mailen, appen of bellen (en 

inspreken). 

 

Stopzetten van alle activiteiten, waarbij mensen persoonlijk aanwezig moeten zijn: 

In verband met de huidige gezondheidscrisis in Ne-

derland en het feit dat onze gemeente voor een be-

langrijk deel bestaat uit de zo genoemde “risicogroe-

pen”, achten wij het niet langer verantwoord activi-

teiten vanuit onze gemeente te doen plaatsvinden. Dit 

geldt zowel in onze gebouwen als vanuit onze ge-

meente op andere locaties. Dit besluit blijft van 

kracht voor de periode waarbinnen de regering de 

landelijke maatregelen heeft afgekondigd (momen-

teel t/m 6 april 2020) en zal dus eventueel worden 

verlengd als dit van regeringszijde wordt besloten. 

Wij vragen dan ook alle vrijwilligers die enige activi-

teit coördineren ervoor zorg te dragen dat de betref-

fende activiteit(en) wordt/worden afgelast. Onze 

gebouwen zullen daarmee (ook voor andere activitei-

ten) gesloten blijven. 

mailto:harrydenarend@hotmail.com
mailto:harrydenarend@hotmail.com


Pagina 4 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
  

De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt is 

het gebruik van de rouwsuite als dit onverhoopt no-

dig mocht zijn. Wij weten dat de “uitvaartbranche” 

zeer stringente regels heeft vastgesteld voor mogelij-

ke uitvaarten, waarover wij met de ons bekende uit-

vaartondernemers zorgvuldig zullen overleggen in 

voorkomende situaties. 

 

Wekelijkse kerkdiensten: 

Meer specifiek geldt dit ook voor de wekelijkse 

kerkdiensten. Er worden géén kerkdiensten in welke 

vorm dan ook in ons kerkgebouw gehouden. 

De landelijke PKN zendt voorlopig iedere zondag-

morgen vanaf 09.20 uur via NPO2-TV een korte 

kerkdienst uit. Zo kunt u toch een kerkdienst volgen! 

Daarnaast kunnen kerkleden, die daaraan behoefte 

hebben, wekelijks een schriftlezing en daaraan ver-

bonden een overdenking/preek lezen. Kick Kolde-

wijn verzorgt dit, waarvoor hartelijk dank! 

Hoe? 

Op de website onder het kopje “kerkdiensten” (bij de 

betreffende datum) via de link die u aanklikt. 

Per mail via: pelgrimskerk@gmail.com. Hiervoor 

stuurt u een mailtje vanaf uw eigen emailadres waar-

in u aangeeft deze te willen ontvangen.

 

Overige activiteiten: 

Bovengenoemde sluiting geldt ook voor alle andere, 

commerciële activiteiten in en vanuit ons gebouw. 

Wij informeren alle externe belanghebbenden. Mocht 

u merken dat iemand is vergeten, geef dit dan graag 

aan hem/haar/ons door.

Tot slot onze pastorale plicht: 

Als kerkgemeenschap zijn wij genoodzaakt elkaar 

even “uit het oog te verliezen”. Dit ontneemt ons 

allerminst onze verantwoordelijkheid als medemens 

en medechristen. Laten we dus allemaal heel goed 

om ons heen kijken en extra attent zijn op mensen in 

onze omgeving die hulp en steun nodig hebben. 

We kennen in onze omgeving vast medemensen die 

blij zijn met onze steun: een telefoontje uit belang-

stelling, een vraag om boodschappen te doen, even 

helpen bij een praktisch probleem, enzovoort. Juist 

op dit soort momenten kunnen we “het verschil ma-

ken” en onze geloofsbeleving op heel praktische ma-

nier laten blijken! 

Mocht u dan uiteindelijk toch (ook) pastorale steun 

zoeken, dan kunt u daarvoor vanzelfsprekend op de 

gebruikelijke manier contact zoeken met de coördina-

tor van het pastoraat (nu bij afwezigheid van Lucie 

Gijzenberg): 

Jeanne Dees; onze predikant (tot 26 maart): 

Bert Griffioen; of een afspraak via: Anneke de Kor-

ver;. Namens de Kerkenraad, Harry den Arend & 

Harm Jonker. 

 
PASTORAAT 

De verregaande maatregelen die zijn genomen ten 

behoeve van indamming van het Coronavirus treffen 

vooral oudere en kwetsbare mensen. Zo wordt onder 

andere aangeraden om niet op bezoek te gaan bij 

ouderen thuis en in verzorging/verpleeghuizen. Ui-

teraard ter bescherming tegen overdracht van het 

virus, tegen besmetting. Maar het kan leiden tot iso-

lement en eenzaamheid.

 

Belbezoek 

Voor onze gemeenteleden betekent het onder andere 

dat er niet meer gebeld zal worden voor het afspreken 

van een persoonlijk bezoek, maar voor een telefo-

nisch gesprek, een "Belbezoek" Pastoraal Werkver-

band. Door de pastorale werkers en contactpersonen 

wordt met aandacht naar hun bezoekersbestand geke-

ken naar wie mogelijk getroffen worden door deze 

maatregelen Het is bijzonder dat juist op dit moment 

Carla en Ton Herngreen bereid zijn gevonden om ons 

bezoekersteam te versterken.

 

Persoonlijk Pastoraat  

In het verlengde van hetgeen hierboven al is aange-

geven namens de Kerkenraad, willen we u vragen 

om, nog meer dan u al gewend bent, met open ogen 

en oren naar elkaar om te zien, alert te zijn op signa-

len en elkaar waar mogelijk te helpen. 

Dat geldt op dit moment zeker hen, die vallen in de 

zogenaamde risicogroepen: ouderen, kwetsbaren, 

zieken en eenzamen. We vragen aan u om aan ons 

(Pastoraal Werkverband) door te geven als u denkt 

dat er behoefte is aan aandacht en contact vanuit ons. 

Hoe u ons kunt bereiken? Zie daarvoor het voorgaan-

de artikel van de Kerkenraad, de achterzijde van deze 

Meerkontakt en/of de adressenpagina op de website. 

In dit alles vertrouwend op de nabijheid van onze 

Heer mede namens alle leden van Pastoraal Werk-

verband, Jeanne Dees.

GEMIS EN HOOP–PASEN ZAL HET ZIJN 

De Coronacrisis heeft tot gevolg dat kerk en samenleving voor een groot deel stilvallen, maar er worden ook veel 

nieuwe initiatieven geboren, rijp en groen overigens. Maar dat is niet vreemd, want wat ons nu gebeurt is nieuw. 

Een geslaagd initiatief was de eerste kerkdienst op televisie door de PKN vanuit het landelijk dienstencentrum door 

ds. De Reuver. Door velen zeer gewaardeerd, heb ik de indruk. Dit zal zijn vervolg krijgen op de komende zondag-

mailto:pelgrimskerk@gmail.com
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ochtenden, steeds om 09.20 uur, en het is goed om zo met elkaar verbonden te zijn. Zolang onze eigen kerk geslo-

ten is, kunt u dan een moment van bezinning vinden.  

 

Het sluiten van de scholen tot 6 april zou betekenen dat juist in de Stille Week de kerkelijke vieringen naar Pasen 

toe weer plaats zouden kunnen gaan vinden, maar ook dat is op dit moment onzeker. Hoe we straks Pasen moeten 

vieren, zal wellicht ook veel nieuwe creatieve invulling vragen. Maar hoe dan ook, Pasen zal het zijn, dat bent u 

hopelijk met me eens! 

 

Behalve dat nu onze mogelijkheden om te delen in de kerkgemeenschap kleiner zijn geworden, kunnen we door 

telefoontjes, kaarten, briefjes, app-jes, mails en andere middelen natuurlijk gelukkig ook veel doen om zo direct als 

maar mogelijk is met elkaar contact te leggen, al is het nu niet door lijfelijke aanwezigheid. Dat is een zegen in 

onze tijd, bij de verdrietige omstandigheid dat gezondheid van met name kwetsbare mensen op het spel staat. Alom 

wordt er over nagedacht hoe mensen het niet al te lang zonder contact hoeven te redden, die alleen thuis zijn en 

meer aan huis gebonden. Zo komt er veel positieve inbreng en dat geeft mensen moed. 

 

Bemoedigend vind ik de goede communicatie van de overheid en de deskundigen over deze uitbraak, de motive-

ring van de beleidskeuzes die daarin gemaakt worden, de reacties van voormalig zorgpersoneel dat in deze omstan-

digheden zijn diensten aanbiedt, de spontane uitingen van solidariteit van veel Nederlanders met het zorgpersoneel, 

de bloemen die anders zouden doordraaien die worden geschonken aan het zorgpersoneel enz. Onze samenleving 

wordt spontaan veel menselijker en fatsoenlijker, lijkt het wel. Als we daar bijval aan willen betuigen, dan maken 

we allen op onze eigen manier werk van ons geloof dat er opstanding is. Pasen zal het zijn, ook in 2020! 

 

Het is sowieso al vreemd om afscheid van u te nemen na een periode van negen jaar als dominee in uw midden te 

zijn geweest. Maar dat deze periode na mijn berichtgeving drie maanden geleden, zó uit zou lopen in een Corona-

crisis tijd kon niemand verwachten. Natuurlijk halen we het moment van afscheid later in.  

 

Maar in april kom ik nu in het Alkmaarse ziekenhuis eveneens in een heel aparte omstandigheid binnen. Mijn col-

lega’s zijn echter behulpzaam heb ik al gemerkt, dus ik verwacht snel te kunnen wennen in het nieuwe werk.  

 

En, heb ik gemerkt, in Badhoevedorp-Lijnden wordt er door gemeenteleden ook echt opgelet en gebeld en actie 

ondernomen. Wilt u er allemaal aan mee blijven doen om deze mooie positieve beweging vast te houden?  

 

Ds. de Reuver haalde zondag jongstleden psalm 25 aan, en sprak over ons zien, omdat er staat (15): “ik houd mijn 

oog gericht op de Heer”. Het treft me ook, wat ik in een wat vrijere vertaling lees in vers 21 van dezelfde psalm 25 

bij Karel Eykman, en geef graag een stukje van zijn tekst ter bemoediging en inspiratie voor ons allen. 

 

“Wil mij te hulp komen 

in kwaadwillige tijden in vijandig gebied. 

Allereerst gaat het om u, die ik zo nodig heb. 

Bewaak mijn gedachten en bewaar ook mijn hart. 

Kap al mijn angsten af, trek me weg 

van waar ik verzeild raakte 

en 

laat mij weer zien 

de eenvoud en eerlijkheid. 

Wil toch dicht bij mij komen, 

maak mij wegwijs op deze rare aarde. 

Leid mijn stappen naar de juiste rechte straat 

in deze stad vol kronkelstegen waarin ik mij verlies. 

Richt mijn schreden zo dat ik uitkom 

waar ik wil zijn, 

in eenvoud en eerlijkheid.” 

 

Ik wens u de zegen van de Eeuwige, die niets dan Liefde is. Hartelijke groet, Bert Griffioen. 
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KERKBALANS 2020, DE EERSTE RESULTATEN 

In de tweede helft van januari is de landelijke “Actie 

Kerkbalans” gehouden. Heeft u uw bijdrage al toege-

zegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken! 

Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw 

geld wordt goed besteed! 

Op dit moment zijn er al veel de reacties binnen, 

echter hebben we helaas minder toegezegd gekregen 

dan vorige jaren. Via deze weg willen we iedereen 

die nog niet gereageerd heeft vragen of u dat binnen-

kort wil doen? De inkomsten uit “Actie Kerkbalans” 

zijn van essentieel belang voor het goed functioneren 

van onze kerk. Mocht u moeite hebben met het invul-

len van kerkbalans, dan kan Foeke Dekker, lid van 

het College van Kerkrentmeesters, u daarbij helpen. 

Hij kan ook bij u thuis het ingevulde formulier opha-

len. 

Als laatste nog een dankwoord aan alle vrijwilligers 

die ook dit jaar weer hebben geholpen met de actie. 

Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was 

dit niet gelukt! Marijn Vis, penningmeester CvK. 

 

20 APRIL 2020: GEMEENTEAVOND OVER DE TOEKOMST VAN UW KERK! 

Wie:  Gemeenteleden van de Pelgrimskerk. 

Wat:  Gemeenteavond “Toekomst van uw kerk”. 

Waar:  Karavanserai. 

Wanneer: 20 april, 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). 

Hoe:  - 

 

Wij informeren u over de genomen maatregelen en 

acties die wij van plan zijn te nemen vanwege het 

vertrek van dominee Bert Griffioen. Daarnaast willen 

wij u ook weer meer vertellen over de stand van za-

ken met betrekking tot onze “materiële toekomst”. 

We denken dan met name aan de stappen in het on-

derzoek naar wat we kunnen en moeten doen om 

onze huisvestingskosten drastisch te verlagen. 

U wordt met klem uitgenodigd voor deze avond om 

ook zo goed en actueel mogelijk geïnformeerd te zijn 

over de toekomst van onze gemeente! 

Op de website www.pelgrimskerk.org kunt u nu al 

meer lezen over het vertrek van Bert en onze huisves-

tingsacties. 

Uw Kerkenraad.

VAN LEEUWENORGEL IN PELGRIMSKERK 

In onze kerk staat een prachtig orgel. 

Het is een “Van Leeuwenorgel”. Elke zondag kunnen 

we weer genieten van het prachtige geluid dat onze 

organisten produceren ter begeleiding van de ge-

meentezang. Maar velen weten niet meer waar dat 

orgel ook al weer vandaan komt. En ook niet met 

hoeveel inspanning het in onze kerk is geplaatst. 

Daarom hebben we op de website van onze gemeente 

(www.pelgrimskerk.org) onder het kopje “geschiede-

nis” een artikel geplaatst over de herkomst van ons 

orgel. U vindt daarbij ook mooie foto’s. Een aanra-

der! De moeite waard om zelf te lezen 

en….misschien ook wel te “delen” met familie, 

vrienden en kennissen!? Theo Kooij en Harm Jonker. 

 

N.B.: heeft u ook een leuk onderwerp uit de geschie-

denis van ons kerkgebouw, de inventaris en/of onze 

gemeente waarover u iets wilt schrijven? Hebt u 

daarbij dan wel leuke foto’s?! Richt uw tekst dan aan: 

(redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org) en wij 

plaatsen het (met aankondiging in Meerkontakt).Op 

deze manier geven we samen bekendheid aan onze 

geschiedenis! Redactie kerknieuws.

 

MEDITATIES & MEERKONTAKT 

Met het vertrek van Bert Griffioen verliest Meerkon-

takt opnieuw een vaste schrijver. In vervanging is 

vooralsnog niet voorzien. Wij prijzen ons daarom 

gelukkig toch een nieuwe scribent te kunnen verwel-

komen. Wie dat is, blijft nog even geheim. Veel va-

ker hebben wij gevraagd (nog niet gebeden) om 

vrouwelijke schrijvers die het niet-bestaande glazen 

plafond binnen ons schrijversgilde willen doorbre-

ken. Die oproepen waren vergeefs. Zou het anders 

zijn bij deze nieuwe meditatieschrijver (v/m)? Om 

die vraag voor te zijn, roepen we alle mevrouwen en 

mejuffrouwen van de gemeente op zich aan te mel-

den. Dan stelt u ZEKER dat er meditatie schrijvende 

dames zijn! De redactie.

  

http://www.pelgrimskerk.org/
http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA (onder voorbehoud). 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

 20 apr Moderamen 19.30 uur. 

20 apr  Gemeenteavond 20.00 uur. 

 


