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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

MEDITATIE 

 
 

 

 Gezocht: een reisgenoot voor onverharde paden. 

 

Het bericht, zo vlak voor Kerst, dat onze predikant Bert Griffioen ons gaat verlaten voor een nieuwe 

uitdaging, zorgde voor een golf van vragen, begrip, hoe nu verder, pijn en zorg. Niet gek eigenlijk als de 

pastor na negen jaren van werken in onze gemeente, kiest voor een nieuwe weg. Een weg met kansen 

om zich verder te ontplooien in de dingen waar hij goed en sterk in is. Het is hem van harte gegund. 

 

Dat laat onverlet dat de zaken waar wij mee bezig zijn gewoon doorgaan. Binnen de College van 

Kerkrentmeesters en de Kerkenraad zal goed doorgedacht moeten worden hoe wij de komende periode 

gaan invullen en op welke wijze dat het beste kan gebeuren. 

Ook het onderzoeken en het beantwoorden van de vele vragen die er nog leven en daarna het uitwerken 

van plannen zal veel tijd en energie van ons vragen.  

 

Dat doen wij met overtuiging en liefde, kijkend naar de gemeente die kleiner wordt, verandert en die 

mogelijk andere doelen voor de toekomst stelt. De gemeente, het samen zijn, wordt daarbij als zeer be-

langrijk beschouwd, waardoor de tekst van “waar twee of drie bijeen zijn, ben Ik in hun midden” weer 

inhoud en betekenis krijgt. Van daaruit kunnen wij groeien, bloeien en verdergaan. 

Hans Bouma omschreef het als volgt: 

 

“Als er maar iemand is, die met je meegaat. 

Een mens, die je reisgenoot wil zijn. 

Eén die alles met je deelt-licht en donker, 

hoogten en diepten, vreugde en verdriet 

 

Een mens, die je peilt en respecteert. 

Eén die de loop van je gedachten volgt, 

de loop van je dromen, het ritme van je hart. 

Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je 

werkelijk bent. 

 

Een mens met wie jij weer meegaat. 

Iemand voor wie jij weer een reisgenoot 

wil zijn. Enzovoort.” 

 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen. 

Laten wij er iets moois van maken. 

 

 

 

Harry den Arend.  

33
ste

 jaargang, nr. 1. 

24 januari 2020. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 Zondag 26 jan 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam) 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 02 feb 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen ZWO karakter. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 09 feb 10.00 uur Ds. M. van der Kooi (Driebergen). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 16 feb 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 feb 10.00 uur Ds. A. van der Deijl (Hoofddorp) 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 01 mrt 10.00 uur Ds. B.J. Griffioen (1
ste

 zondag veertigdagentijd) 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Autorijdiensten: 

 Zondag 26 jan Dhr. H. Buurma 659 3218. 

 Zondag 02 feb Dhr. R. Hoogeboom 659 5322. 

 Zondag 09 feb Dhr. G. KlaasseBos 023 555 1782. 

 Zondag 16 feb Dhr. J. Handgraaf 659 3889. 

 Zondag 23 feb Dhr. D.J. Tolsma 619 7638. 

 Zondag 01 mrt Dhr. F.J. Goudappel 659 4876. 

 

 

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 2 februari is het moment waarop we onder 

andere de vertrouwde woorden lezen van de Bergre-

de, Mattheus 5. Deze dienst heeft een ZWO karakter. 

Al was het alleen maar door de aandacht op een pro-

ject van het Werelddiaconaat te richten. We zamelen 

voor dit doel geld in, daartoe aangespoord door de 

diakenen. Uw gulle gift is hiervoor zeer gewenst. 

Overigens kunt u tegenwoordig ook gebruik maken 

van de app: Givt. 

Zondag 16 februari lezen we Exodus 2, begin van het 

leven van Mozes. Het is opmerkelijk genoeg groten-

deels een verhaal dat door vrouwen wordt bepaald. 

Al in het eerste hoofdstuk spelen de Hebreeuwse 

vrouwen en vroedvrouwen een belangrijke rol, maar 

ook hier blijkt dat Egyptische vrouwen van wanten 

weten. Een bijzonder inspirerend begin van een icoon 

als Mozes is geworden. We laten deze geschiedenis 

uit rijke verhalenboek van Israël deze morgen op-

nieuw op ons inwerken. Bert Griffioen.

 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1512 Dhr. L. Gijzenberg  

  Mw. I. Moens   

 2212 Dhr. J. Hoogendam  

 2912 Mw. M.C. Bouman-Kooy  

 0501 Dhr. & mw. Schaap-van Veen  

 1201 Mw. S.L. Tan-Jap  
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UIT DE WIJK 

Verhuizingen van enkele gemeenteleden. 

 

Een paar maanden geleden werd ons plotseling bekend dat Margreet de Haas zou verhuizen naar Lelystad. 

Lieve Margreet, we wensen je vanuit hier alsnog van harte een mooi en goed nieuw begin en zullen je zeker mis-

sen! Rinus en jij waren graag geziene gemeenteleden, ieder met je eigen karakter, die we zeker niet zullen vergeten. 

Na het wegvallen van Rinus leerden we je nog beter kennen en waarderen. Margreet het ga je goed, en we wensen 

je graag de Zegen van de Eeuwige God, die zich door geen enkele stads- of dorpsgrens laat inperken! 

 

Ook Jan Koetsier, een goede oude bekende van velen van ons, is vrij plotseling verhuisd naar een nieuwe plek in 

Amsterdam-Oost. Beste Jan, jij hebt in onze gemeente een lange staat van dienst. Ik heb alle jaren dat ik hier predi-

kant ben vele mensen zeer enthousiast horen vertellen over de geweldige wandelingen door Amsterdam, waarbij je 

als gids groepen gemeenteleden graag de historie van de stad vertelde. In de Kerkenraad heb je ook vele jaren jouw 

bijdragen geleverd. Ik heb vast niet alles genoemd. Ik vind toch dat we op deze wijze wel onze dank moeten uit-

drukken voor wat je hebt betekend voor de gemeente Badhoevedorp-Lijnden. Jan, ook voor jou onze welgemeende 

wens dat de zegen van de Eeuwige God met je mee gaat. 

 

Bericht van dominee Bert Griffioen voorgelezen op zondag 22 december door de voorzitter, Harry den Arend van 

de Kerkenraad: 

 

Gemeente van Christus, lieve mensen, 

Enige tijd geleden kwam ik in gesprek met een commissie in Noord-Holland, na het schrijven van een brief. Het 

contact bleef niet tot één gesprek beperkt, en de uitkomst betekent dat wij als gemeente en predikant afscheid zul-

len moeten nemen van elkaar. Per 1 april 2020 ben ik aangesteld als geestelijk verzorger van de Noordwest Zie-

kenhuisgroep, en zal mijn werkveld zich in en rond het ziekenhuis van Alkmaar bevinden. 

Hoewel het waarschijnlijk onverwacht voor u is, hoop ik dat u begrip zult hebben voor de keuze die ik meende te 

kunnen maken voor deze nieuwe baan, natuurlijk in overleg met Will, mijn partner. Na een gesprek met het Mo-

deramen van de Kerkenraad overwegen we de laatste zondag van maart de afscheidsdienst te houden.  

Het voelt tegelijkertijd vreemd maar ook goed om deze beslissing aan u allen te moeten melden; precies negen jaar 

heeft onze verbintenis geduurd, jaren waarin veel is gebeurd. Een goede tijd met vele ontmoetingen. Maar het is 

nog niet zover dat we al afscheid nemen. 

Eerst leven we toe naar het wonderlijke verhaal van het Licht dat schijnt in de velden van Efratha en de zang van de 

Engelen die onze Hoop voeden. En dat laatste is het belangrijkste. Hartelijke groet van Bert Griffioen. 

 

Alweer enkele weken zijn voorbij en ons vertrek is dus voor velen al niet meer zo nieuw. Inmiddels wordt her en 

der al een beetje afscheid genomen en verder gekeken naar de toekomst. Dat lijkt me een heel goede reactie. Dit 

betekent overigens wel dat we merken hoezeer we verbonden zijn geraakt met elkaar, en het kost dus nog wat tijd 

om weer te wennen aan een nieuwe situatie. Voor het nieuwe jaar wens ik u allen van harte een goede en inspire-

rende tijd om gemeente te zijn. Graag tot ziens bij een van de vele activiteiten en/of vieringen! Bert Griffioen. 

 

BEDANKT 

Ik wil jullie nog hartelijk bedanken voor de mooie witte bos bloemen die ik 15 december mocht ontvangen. Daar 

heb ik heel lang van mogen genieten. Lieve groetjes van Ien Moens. 
 
Beste gemeenteleden, hartelijk bedankt voor de 

bloemen, bezoek, kaartjes en telefoontjes na mijn 

knieoperatie. 

Het revalideren zal nog wel enige tijd duren, maar 

gaat langzaam vooruit. Groetjes, Adri & Gré den 

Braber, Lijnden.
 
ZESTIG JARIG HUWELIJKSFEEST IN MEERWENDE 

29 december 2019 vierde het echtpaar Koby en Evert 

van Munster-van Oosten hun 60-jarig huwelijksfeest. 

Koby was, ondersteund door haar Evert, jarenlang 

kosteres van de Immanuëlkerk aan de Sloterweg. In 

die hoedanigheid heeft zij zeer veel betekend voor de 

gemeente die zij met liefde en grote inzet diende. 

Evert was altijd haar trouwe steun en toeverlaat bij 

alle taken die een koster zich maar kan denken. Aan 

dit huwelijksjubileum werd speciaal aandacht besteed 

tijdens de feestelijke kerkdienst in Meerwende. Tij-

dens deze dienst werden veel mooie, bekende liede-

ren gezongen die hen na aan het hart liggen. 

Ina Jonker.

  



Pagina 4 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
  

IN MEMORIAM JACOBUS VAN DER KOOIJ 

Het leven van Koos van der Kooij ging op oudejaarsdag ten einde, en hij bereikte de gezegende leeftijd van ruim 

honderd jaar. 

Hij woonde lange tijd met zijn vrouw in de Leeuwerikstraat, na een periode waarin ze als gezin met vier kinderen 

woonden in Amsterdam-West. Ook daar was het gezin betrokken bij het kerkelijk leven, net als hier in de Pel-

grimskerk. Als voorzitter van het team organisten heeft Koos zich van harte ingezet. Muziek, kunst, en een brede 

interesse voor de tijd waarin we leven, de politiek en kerk, en het welzijn van de kinderen hebben deze zachtmoe-

dige man tot het laatst bezig gehouden. Een geïnteresseerde en wijze man moeten de kinderen en kleinkinderen nu 

missen, en daarom wensen we hen de troost van de vele goede herinneringen. Ook verdere familie en allen die hem 

na stonden, wensen we naast verdriet om het afscheid ook de goedheid van de herinneringen en de zegen van hem 

zo lang te hebben mogen genieten. 

 

IN MEMORIAM JANNY DE JONG-LENSEN 

Janny de Jong-Lensen woonde nog maar kort in de Meerwende. Zij overleed zondag 29 december. 

Lange tijd was ze betrokken bij de Sionskerk in Amsterdam Slotermeer-Geuzenveld. Zij deed daar veel vrijwilli-

gerswerk, nadat ze al vroeg afscheid moest nemen van haar geliefde man Eelke. Samen kregen zij vier kinderen en 

werd zij daarna ook met kleinkinderen gezegend. Graag zong ze in het kerkkoor ‘Jubilate’, en was een moeder met 

oog voor kinderen en voor wat mensen nodig hadden aan zorg of hulp. In de lange laatste periode van haar leven 

dat ze in Nieuw-Sloten woonde bezocht ze de diensten met belangstellenden in Amsterdam, op ’t Begijnhof. We 

stonden tijdens de gedachtenisdienst stil bij woorden van Prediker, dat alles zijn eigen uur heeft en bij het evangelie 

dat oproept tot vertrouwen, al is er geen toekomst zichtbaar. Laat haar gedachtenis voor de kinderen en kleinkinde-

ren en allen wie haar lief zijn en haar nu moeten missen tot zegen zijn. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 0212 Dhr. H.W. Eisenberger  

 1312 Mw. J. Sennema-IJlst  

 2912 Mw. J. de Jong-Lensen  

 3112 Dhr. J. van der Kooij  

 2712 Dhr. G.J. Brink  

 

VERHUISD BINNEN GEMEENTE: naar: 

 0512 Dhr. & mw. H.P. Biemond-Koomans  

 3112 Mw. R.E. Herngreen  

 

VERTROKKEN:   naar: 

 1812 Dhr. A.H.A. Schut Amsterdam. 

 0301 Dhr. D.E. Bakker Amsterdam. 

 

UITGESCHREVEN 

 0401 Mw. J.F. Lowie-Verlake  

 0401 Dhr. P.S. Douglas  

 

KERKENRAAD 

In de vergadering van 9 december j.l. werd de herziene begroting 2020 

vastgesteld. De gemeente is hierover geïnformeerd en er werden geen be-

zwaren gemaakt. Wel werd een aantal opmerkingen ontvangen betreffende 

de plannen voor de toekomst: deze zijn voor advies aan de Werkgroep 

‘Pelgrimskerk 2025’ gestuurd. Verder valt te melden dat mw. L.W. (Lucie) 

Gijzenberg-van de Weg in januari 2020 een nieuwe periode als ouderling 

pastoraat ingaat. Fijn dat zij opnieuw medeverantwoordelijk wil zijn voor 

de gang van zaken in onze gemeente. Juup Bosch, scriba.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

GEEN OUD PAPIER INZAMELING MEER

Omdat de prijzen voor oud papier te laag zijn en het 

ophalen bij onze kerk niet meer rendabel is, heeft 

Nijssen Recycling besloten het inzamelen per 1 ja-

nuari 2020 te beëindigen. Dit is (voor hen én voor 

ons) een moeilijke beslissing na een decennialange 

samenwerking, maar de marktontwikkeling maakt 

deze keuze helaas onvermijdelijk. U kunt uw papier 

kwijt in de brengparkjes en milieustraten van de ge-

meente Haarlemmermeer. 

Harm Jonker.
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WIE VULT DE LEGE PLAATS HIERACHTER? 
 

 

 

 

Oproep voor gastpredikanten. 

Nu we na één april geen eigen predikant meer heb-

ben, komen er allerlei vragen op ons af. Wie gaan nu 

alle openstaande plaatsen in het preekrooster invul-

len? We moeten met elkaar de schouders eronder 

zetten. Daarom een oproep voor jong en oud: kent u 

predikanten die u graag zou willen horen in onze 

Pelgrimskerk, dan is hier nu uw kans. Geef hun na-

men aan mij door met woonplaats, telefoonnummer 

en/of emailadres door. Er bestaat namelijk geen re-

cent Jaarboek meer i.v.m. de Wet op de privacy. Dan 

ga ik kijken of een afspraak mogelijk is. Predikanten 

zijn ook erg druk met hun eigen rooster. Maar we 

kunnen het altijd proberen. 

Preekvoorziener Lia Kooy, Lia.kooy@hetnet.nl.

 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 17-26 JANUARI

Zondag 19 januari 2020 wordt om 10.00 uur in de 

H.H. Engelbewaarderskerk een oecumenische dienst 

gehouden in het kader van de week van Gebed voor 

de eenheid. Deze dienst is voorbereid door de Raad 

van Kerken. 

In Hoofddorp wordt in dit kader onder het thema: 

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ de 

gehele week een programma geboden. 

Ik noem in het bijzonder: 

Woensdag 22 januari, aanvang 19.30 uur, lezing met 

beelden over de Kerken van het Oosten door Rob 

Mascini. Veel gevluchte christenen die tot die kerken 

behoren schuiven nu in onze kerkbanken aan. Wie 

zijn zij? In het Parochiehuis naast de Joannes de 

Doperkerk, Kruisweg 1073, Hoofddorp. 

Zaterdag 25 januari, aanvang 17.30-21.30 uur: Run-

ning Dinner met ‘tafelgesprekken’ in De Ark. Opga-

ve en informatie: Aarnoud van der Deijl, 

ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl 

Zondag 26 januari, aanvang 14.00-17.00 uur: De 24
e
 

Dialoog in Muziek in de Marktpleinkerk, Marktplein 

96, Hoofddorp. Thema: Over grenzen. Zie 

www.kerkeninhoofddorp.nl. Paul Boersma.

 

THEATERVOORSTELLING VERBINDT NEDERLANDERS & NIEUWKOMERS: JIJ KUNT ERBIJ ZIJN! 

Buddyproject friend4friend nodigt je uit voor een 

komische en confronterende voorstelling, over een 

acteur die zijn thuisland, waar hij beroemd en geliefd 

was, moet ontvluchten. In Nederland zoekt hij op-

nieuw zijn plek. 

‘The Bright Side of Life’ is een voorstelling van ac-

teur Bright O. Richards, voor én door vluchtelingen. 

De Theaterkrant geeft vier sterren en noemt de voor-

stelling: ‘Een mooi portret van iemand die zijn opti-

misme weigert te verliezen én tegelijk een oproep 

om, met elkaar, de schouders eronder te zetten.’ 

Friend4friend: 

The Bright Side of Life speelt in het hele land en 

komt speciaal naar Amstelveen en Hoofddorp op 

verzoek van friend4friend. Buddyproject 

friend4friend koppelt nieuwkomers en Nederlanders 

tussen 18-30 jaar aan elkaar, om in duo’s aan de slag 

te gaan voor de samenleving. www.friend4friend.nl. 

Kaarten: 

Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €10,- voor de 

voorstelling. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 

friend4friend.nl/voorstelling en de theaters. Wan-

neer? 

 Theater de Meerse in Hoofddorp, maandag 

27 januari, Aanvang: 20.00 uur. 

 Theater P60 in Amstelveen, dinsdag 11 fe-

bruari, Aanvang: 20.00 uur. 

Meld je aan voor het voorprogramma van 

friend4friend! 

Ben je tussen 18-30 jaar, woon je in de buurt en denk 

je dat friend4friend iets voor jou is? Kom dan naar de 

bijeenkomst voorafgaand aan de voorstelling. Om 

18.00 uur is er een maaltijd, vertellen we je alles over 

friend4friend en ontmoet je andere jongeren. Voor 

jou zijn vrijkaarten beschikbaar!  

Sofie: sofie@friend4friend.nl  

Paul Boersma.

 

OUDERENMIDDAG. 

Zondag 1 maart is er weer onze ouderenmiddag om 

15.00 uur in de koffieruimte van de Pelgrimskerk 

voor onze gemeenteleden vanaf 80 jaar. U krijgt 

daarvoor allen nog een uitnodiging en bent van harte 

welkom. 

Namens de voorbereidingscommissie, Ien Moens.

 

LITURGIE IN BEWEGING 

mailto:Lia.kooy@hetnet.nl
mailto:ar.vanderdeijl@pghoofddorp.nl
http://www.kerkeninhoofddorp.nl/
https://www.demeerse.nl/agenda/the-bright-side-of-life/
https://www.demeerse.nl/agenda/the-bright-side-of-life/
https://www.p60.nl/11-02-2020/the-bright-side-of-life
https://www.p60.nl/11-02-2020/the-bright-side-of-life
mailto:sofie@friend4friend.nl/
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Loek Seeboldt en Bert Griffioen nodigen u uit, in het 

kader van het oecumenisch gesprek, in de Ontmoe-

tingsruimte van de Pelgrimskerk voor een gespreks-

avond in het kader van het verdiepen van onze oecu-

menische contacten. Ontmoeting en gesprek van pa-

rochianen en gemeenteleden van beide kerken lijkt 

ons van belang. Een van de vragen waar wij op in 

zullen gaan is: Hoe komt het toch dat Pasen steeds op 

verschillende data valt, terwijl Kerst altijd op 25 de-

cember valt? 

Maandagavond 17 februari 20.00 uur is iedereen 

welkom hier over te horen en al de ins en outs van de 

kerkelijke kalender te bespreken. Toegang vrij. Har-

telijke groet, 

Bert Griffioen, mede namens Loek Seeboldt.

 

KERKCAFÉ: 7 FEBRUARI- PELGRIMSKERK VANAF 19.00 UUR 

In het eerste Vijvergesprek van dit jaar op vrijdag 7 

februari a.s. is onze gast: dr. Taede A. Smedes, gods-

dienstfilosoof  en  theoloog. 

Dr. Smedes is gespecialiseerd in de relatie tussen 

religie en wetenschap. Zijn aandacht richt zich de 

laatste tijd ook op het debat omtrent godsgeloof en 

atheïsme.  Hij heeft veel gepubliceerd, schreef ver-

schillende boeken en ook dikwijls recensies o.a. in 

De Volkskrant. In zijn boek: “God, iets of niets?”  

schrijft hij over nieuwe hedendaagse  vormen van 

religiositeit en zijn visie daarop. Wij willen graag met 

hem in gesprek gaan over dit actuele  en interessante 

onderwerp. Vrijdagavond 7 februari gaat om 18.30 

uur de deur open. Koffie en thee staan klaar. 

Om ongeveer 19.15 uur beginnen we met de inlei-

ding en het gesprek. Zoals altijd is er live muziek en 

een hapje en een drankje. Uiterlijk 21.30 uur beslui-

ten we het gesprek, waarna nog gelegenheid is om na 

te praten met elkaar en met onze gastspreker. Allen 

hartelijk welkom en neem gerust andere belangstel-

lenden mee! Nan Sikkel.

 

 

  Donderdag 20 februari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai. 

 

 

Opgeven: vanaf 09.30 uur op woensdag 5 februari bij: 

Anneke de Jongh en/of Nel Biemond. 

 

 

   ’   SCHILDERSGROEP “HET DORPSHUIS”EXPOSEERT IN DE PELGRIMSKERK. 
  KinK 

 

In de ontmoetingsruimte van de kerk is de komende 

twee maanden een mooie gevarieerde expositie te 

bewonderen van de schildersgroep “Het Dorpshuis” 

te Badhoevedorp. 

Deze schildergroep die al een aantal decennia bestaat,  

komt iedere maandagmorgen bijeen in het Dorpshuis. 

De leden schilderen prachtige kunstwerkjes, ieder 

met de techniek die bij hem of haar past, van kleur-

rijke schilderijen met olieverf op canvas tot aquarel-

len in zachte tinten. Zeven dames uit deze groep heb-

ben een aantal van hun kunstwerken uitgeleend voor 

deze expositie. U zult verbaasd staan over de gevari-

eerdheid die de schilderijen laten zien. Het is zeker 

de moeite waard om, zondag tijdens het koffie-uurtje, 

deze schilderijen aandacht te geven. Ook bestaat de 

mogelijkheid om zaterdagmorgen tussen 10.00-11.00 

uur de expositie te bekijken. Greet Boersma.

 

ORGELCONCERT IN PAPEGAAIKERK

Zondag 9 februari 2020, om 14.00 uur geeft Mark de 

Vries, een van de vaste organisten in de Pelgrims-

kerk, een orgelbespeling in de R.K. Papegaaikerk, 

Kalverstraat 58 te Amsterdam. 

Mark is sinds februari 2016 als organist aan deze 

historische (schuil)kerk met haar 22 stemmen tellen-

de Ademaorgel, verbonden. Mark viert dat hij dan 

precies 40 jaren organist is in de Rooms Katholieke 

Kerk. (RK Triniteitskerk te Roden, Drenthe). Tevens 

zal het de 75
ste

 bespeling zijn, die hij geeft, sinds hij 

in 1981 daarmee begon. Medewerking wordt ver-

leend door een Indonesische violiste, die het ‘Ave 

Maria’ van Schubert zal spelen en de geheel uit 

vrouwen bestaande Schola Arboris, verbonden met 

de Papegaaikerk, o.l.v. Marianne Kalsbeek zal o.a. 

Gregoriaanse zang laten horen. Op het programma 

staan o.a. Andriessen, Franck, Langlais, Pachelbel, 

Schubert, Mark zal ook een eigen compositie spelen 

uit de Protestantse traditie. De toegang is vrij, bij de 

uitgang is een collecte voor het orgelfonds. Van harte 

aanbevolen! 

Met vriendelijke groeten, Nico van Driel.
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MATINEE CONCERT SLOTERKERK 

STRIJKERSTRIO ‘DOMENICA’ 

Zondagmiddag 9 februari is er om 15.00 uur in de 

Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam, een Ma-

tinee-concert. Het trio ‘Domenica’ staat onder leiding 

staat van de, jarenlang aan het Koninklijk Concertge-

bouworkest verbonden, violist Tony Rous, De andere 

musici zijn altvioliste Susan Rous en cellist Martin 

Bungeroth. Gezamenlijk staan zij garant voor een 

enthousiasmerend en afwisselend programma. Naast 

Ludwig van Beethoven ook werken van Roman Haas 

en Leo Werner. Voor meer programma-informatie 

zie: www.sloterkerk.nl De toegangsprijs bedraagt 

€10,- inclusief consumptie na afloop. Kinderen toe-

gang gratis. Bert Stilma.

 

 
91e Wereldgebedsdag in Nederland. 

Datum: vrijdag 6 maart 2019, aanvang 19.00 uur. 

Plaats: Zorgcentrum “De Meerwende” in Badhoevedorp. 

 

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Zim-

babwe. Het thema is: ‘Sta op en ga! 

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internati-

onale dag gevierd en op de Europese Conferentie, 

die in 2019 werd gehouden in Lunteren, was een 

groot deel van de conferentie gewijd aan de orde van 

dienst voor de viering van 6 maart 2020. 

Dit is een eerste aankondiging; een uitnodiging aan 

iedereen om 6 maart bijeen te komen om te bidden en 

te zingen: De klok rond, 24 uur. Een wereldwijde 

dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deel-

genomen. Een van de coupletten uit het slotlied: 

‘En over bergen en door dalen, gaat ook ons lied de 

wereld rond, weerklinkt als echo vele malen, een 

etmaal lang van mond tot mond’. 

Namens: Raad van Kerken en WGD Comité, 

Ina Tolsma-van Ginkel.

 

SCHULDHULPMAATJE HAARLEMMERMEER ZOEKT MAATJES 

Ben jij ons nieuwe maatje? Geïnteresseerd? Mail of bel ons. 

In Nederland heeft gemiddeld 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Deze cijfers komen we ook in de Haar-

lemmermeer tegen. In Badhoevedorp hebben 325 huishoudens gemiddeld 2 of meer openstaande vorderingen die 

gemiddeld langer dan 2 maanden openstaan. Nog eens 505 huishoudens hebben gemiddeld 1 openstaande vorde-

ring die gemiddeld 1-2 maanden openstaat. In totaal gaat dit dus om 830 van de 5425 huishoudens van Badhoeve-

dorp die regelmatig betalingsachterstanden hebben, ofwel 15% van alle Badhoevedorpse huishoudens. De rekenin-

gen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien ertegen op hun post open te maken.  

Schuldhulpmaatje, opgezet vanuit de kerken, is al actief in 123 Nederlandse gemeenten, en is dit najaar ook gestart 

in de Haarlemmermeer. We vragen nu uw hulp om als vrijwilliger “SchuldHulpMaatje” mensen te helpen om hun 

financiële problemen inzichtelijk te maken en te helpen deze op te lossen. In drie zaterdagen krijgen de nieuwe 

vrijwilligers een gecertificeerde training om goede hulp te kunnen bieden aan de hulpvragers. Ben jij ons nieuwe 

maatje? 

WAT DOET EEN MAATJE? 

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met financiële problemen helpt om alle in-

komsten en uitgaven in kaart te brengen. Het doel van SchuldHulpMaatje is dat de hulpvrager overzicht krijgt over 

zijn of haar financiën en ook leert deze op orde te houden.  

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt de hulpvrager aan om vol te houden 

en geeft hem of haar praktische hulp. 

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen weer licht aan het einde van de tunnel gaan zien, doordat je ze 

wat inzicht hebt gegeven. Ik heb twee jonge meiden begeleid, waar veel meer speelde dan alleen het financiële deel. 

Ik was er voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat goed met ze.” 

SCHULDHULPMAATJE WORDEN 

Na de driedaagse training kan je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt deel uit van ons maatjesteam, wordt 

ondersteund door de coördinator en krijgt ieder jaar bijscholing. Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genie-

ten van het leven. Dat gunnen we iedereen. 

Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Voor inlichtingen of 

een afspraak voor een intakegesprek, neem dan contact op met coördinator Henny Bijma, schuldhulpmaatjehaar-

lemmermeer@gmail.com.

http://www.sloterkerk.nl/
mailto:schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com
mailto:schuldhulpmaatjehaarlemmermeer@gmail.com


Pagina 8 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
  

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

27 jan  Kerkenraad 20.00 uur. 

03 feb  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

03 feb  Diaconie 20.00 uur. 

03 feb  Werkgroep liturgie 20.00 uur. 

06 feb  Werkgroep KinK 16.00 uur . 

07 feb  Kerkcafé 18.30 uur. 

 10 feb Moderamen 19.30 uur. 

11 feb  Kinderdienst 20.15 uur. 

17 feb  Liturgie in beweging (RvK) 20.00 uur. 

01 mrt Ouderenmiddag (koffieruimte) 15.00 uur. 

 


