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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

Meditatie over psalm 91, vers 1, 2 en 11. 
 

 

 

1. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de 

Ontzagwekkende, 

2. zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ 

11.  Zijn engelen geeft Hij opdracht over je te waken waar je ook gaat. 

 

Als wij ons voorstellen hoe engelen eruit zien, dan denken wij b.v. aan de mollige figuren met vleugels op 

hun rug zoals ze zijn afgebeeld op het plafond van een kathedraal of tussen de pijpen van een groot 

kerkorgel.  

 

Engelen komen we in de Bijbelverhalen regelmatig tegen.  

Als Adam en Eva het paradijs moeten verlaten, bewaakt een engel met een vlammend zwaard de toegang 

om terugkeer onmogelijk te maken. 

 

Lot, die in Sodom woont, wordt door twee engelen gewaarschuwd dat hij met zijn gezin de stad moet 

verlaten, aangezien de Eeuwige de steden Sodom en Gomorra wil verwoesten omdat de inwoners zich 

schandelijk misdragen. Als Lot wat tegenstribbelt, nemen de engelen Lot en zijn vrouw en dochters bij de 

arm en leiden hen de stad uit naar een veilige plek in de bergen. De vrouw van Lot wil eigenlijk niet mee, 

draait zich nog een keer om en verandert in een zoutpilaar. 

 

Als Hagar, Abrams tweede vrouw met haar kind de woestijn wordt ingestuurd omdat Sara en Hagar elkaar 

niet verdragen, gaat het bijna mis. Het water raakt op. Een engel van de Eeuwige wijst Hagar een waterput 

en stuurt het tweetal terug naar de tent van Abram.  

  

De priester Zacharias krijgt tijdens zijn werk in de tempel van een engel de boodschap dat hij en zijn vrouw 

Elizabeth een zoon zullen krijgen die de voorloper van de Messias zal zijn.  

 

Jozef wordt in een droom door een engel gewaarschuwd dat zijn verloofde Maria in verwachting is van een 

zoon die ze de naam Immanuel moeten geven, wat betekent:  

God is met ons. 

 

In de kerstnacht zingt een koor van engelen. 

  

Op paasmorgen worden de leerlingen van Jezus bij het lege graf verrast door twee mannen in stralende 

gewaden die hen vroegen: Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood 

opgewekt. 

 

Een engel kan ook iemand zijn die je op een kritiek moment te hulp komt. 

 

Theo Kooij. 
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 9 mrt 10.00 uur Ds. R. Visser (Rhenen), 1e zondag veertigdagentijd. 

 Biddag voor gewas & arbeid. 

 Collecten 1. China: migranten in nood. 2. Kerk. 

 

 Zondag 16 mrt 10.00 uur Ds. R. van de Weg (Uithoorn), 2e zondag veertigdagentijd. 

 Collecten 1. Slachtofferhulp Nederland. 2. Kerk. 

 

 Zondag 23 mrt 10.00 uur Ds. M. van Laar (A’dam), 3e zondag veertigdagentijd. 

 Collecten 1. Moldavië: kerken geven 2. Kerk. 

  kinderen een toekomst. 

 

 Zondag 30 mrt 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), 4e zondag veertigdagentijd. 

 Collecten 1. Colombia: kinderen in achter- 2. Kerk. 

  standswijken weerbaar maken. 

 

 Zondag 6 apr 10.00 uur Ds. J.G. Bakhuis (Abbenes), 5e zondag veertigdagentijd. 

 Collecten 1. Binnenlands diaconaat: omzien 2. Kerk. 

   naar gevangenen. 

 

 Zondag 13 apr 10.00 uur Ds. S. Ferdinandus (A’dam), 6e zondag veertigdagentijd. 

 Collecten 1. Missionaire kansen met Pasen. 2. Kerk. 

 

 Donderdag 17 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), Witte Donderdag. 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Vrijdag 18 apr 19.30 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), Goede Vrijdag. 

 

 Zaterdag 19 apr 21.00 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), Stille Zaterdag. 

 Collecten 1. Project Colombia. 2. Kerk. 

 

 Zondag 20 apr 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (A’veen), Pasen. 

10 min vooraf samenzang Collecten 1. Noodhulp Oekraïne. 2. Kerk. 

 

  Zondag 27 apr 10.00 uur Ds. M. Reinders (A’dam). 

  Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 4 mei 10.00 uur Ds. N. Gillebaard (Heemskerk), Dodenherdenking. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

AUTORIJDIENST 

De bedoeling is dat u (als belanghebbende) zelf een dienstdoende chauffeur belt. Graag enkele dagen voor de betref-

fende zondag, zodat dit bij planning wordt meegenomen. Graag verwelkomen we nieuwe chauffeurs! Tineke Vasmel. 

 Datum Naam  

 9 mrt Fam. A. Kamer  

 16 mrt Fam. F. Dekker  

 23 mrt Fam. K. Gijzenberg  

 30 mrt Fam. A. Kamer  

 6 apr Mw. T. Vasmel  

 13 apr Fam. K. Gijzenberg  

 20 apr Fam. A. Kamer  

 27 apr Fam. F. Dekker  

 4 mei Fam. K. Gijzenberg  
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BIJ DE DIENSTEN 

In de Stille Week en Pasen worden de volgende diensten gehouden: 

Witte Donderdag 17 april (Dienst van Schrift & Tafel): 

Aanvang dienst 19.30 uur. Voorganger ds. J.A. Verkerk uit Amstelveen 

Goede Vrijdag 18 april: 

Aanvang dienst 19.30 Voorganger ds. J.A. Verkerk uit Amstelveen. 

Zaterdag 19 april (Paaswake): 

Aanvang dienst 21.00 uur. Voorganger ds. J.A. Verkerk uit Amstelveen . 

Paasmorgen 20 april: 

Aanvang dienst 10.00 uur; 10 minuten samenzang vooraf. Voorganger ds. J.A. Verkerk uit Amstelveen. 

Muzikale medewerking aan deze dienst zal worden verleend door Panfluitiste Henske Bakker-van der Weerd. 

Bovenstaande diensten zullen in april nog worden vermeld op onze website. Ook worden er voor- en achterin de 

kerk posters opgehangen. Wees welkom in de diensten. Namens de commissie erediensten. Anneke de Jongh. 

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2601 Dhr. & mw. G. Gramsma-Gerritse. 

 0202 Dhr. W.P.C. Bac & mw. A.E. Bac. 

 0902 Mw. A. Varkevisser-van der Velde. 

 1602 Mw. E.N. Verhoek-Herngreen. 

 2302 Dhr. & mw. F.J. Goudappel-Wilkes. 

 

 

BEDANKT 

Vijf februari jl. kwam Epi namens de kerk een prachtige azalea brengen. Ik genoot er elke dag van. Heel veel dank; 

met vriendelijke groet, Conny Dooijeweerd. 

 

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij van de kerk mochten ontvangen. Wij waren zeer verrast! 

Met vriendelijke groet, Ina en Frans Goudappel. 

 

IN MEMORIAM ELLY KOETSIER-WISMAN 

Dinsdag 25 februari hebben wij de laatste eer bewezen aan Petronella Geertruida Maria, Elly, Koetsier-Wisman, die 

op 18 februari op 88 jarige leeftijd is overleden. 

In de kapel van de Meerwende stonden haar kinderen en kleinkinderen stil bij het leven van Elly. Vele verhalen van 

mooie belevenissen en bijzondere gebeurtenissen kwamen voorbij, waarbij de vakantie met de hele familie naar 

Amerika niet vergeten werd. Maar ook bij het karakter van Elly werd stilgestaan. Een vrouw die weinig over het 

verleden vertelde en de moeilijke tijd die zij heeft gekend na het overlijden van haar man Jaap. 

Vlak voor haar overlijden vertelde zodat zij het fijn vond om te mogen wandelen met Jaap.  

Maar ook een vrouw die flamboyant kon zijn en hield van sierraden, glitters en mooie kleren. Zij kon heel direct zijn 

en vertellen wie, wat moest gaan doen. 

Als gemeente zijn wij dankbaar voor het werk dat zij als diaken verricht heeft. In de gebeden hebben wij gevraagd 

Elly op te nemen in de hand van onze Heer en haar de zegen meegegeven. 

Wij wensen de hele familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. Harry den Arend. 

 

IN MEMORIAM ANNEMARIE BROUWER 

Zondag 26 januari is in de kring van haar broers en zussen, omringd door geloof, hoop en liefde, overleden Annemarie 

Brouwer. Op de kaart stond als tekst: “Je bent thuisgekomen. Je bent in het hart van je Zijn Verblijf daar”. 

Annemarie was vele jaren lid van de bloemengroep en ook nauw betrokken bij de realisatie van de liturgische 

stiltetuin. Haar hulp was er altijd en zij dacht goed met ons mee. Ook zorgde zij regelmatig voor een liturgisch stuk 

op de avondmaalstafel. Fotografie was ook een hobby van haar. Vele mooie foto’s heeft zij gemaakt van de tuin en 

zij verzorgde een prachtige website. Wij zijn haar daar natuurlijk heel veel dank voor verschuldigd. 

Zij had haar baan in het onderwijs in Amstelveen en woonde daar dus ook, maar bleef lid bij de Pelgrimskerk. 

Na het beëindigen van haar werk verhuisde Annemarie naar Winschoten. Regelmatig kwam zij daar al en vond het 

fijn om daar te gaan wonen. Zij bleef Meerkontakt ontvangen en na het lezen van ons 20-jarig bestaan, stuurde zij 

een felicitatiekaart. Graag had ze erbij willen zijn maar was helaas verhinderd, echter stuurde zij een zakje zaadjes 

mee die we dit voorjaar zullen zaaien. 

Omdat zij veel voor de tuin en de gedachtenismuur heeft gedaan, zullen wij daar een spiegeltje ophangen. De familie 

is hier dankbaar voor en wil er heel graag bij aanwezig zijn. Lieve Annemarie, dank je wel. De bloemengroep. 
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IN MEMORIAM JACQUES SLOOTWEG 

Zaterdag 1 maart heeft zijn gezin samen met familie en veel vrienden afscheid genomen van Jacques Slootweg. 

Jacques (Sjaak) werd geboren in de Haarlemmermeer op een boerderij. Een rustige, wat ondeugende jongen, die 

betrekkelijk jong Nel Sparreboom leerde kennen. Samen kregen zij twee kinderen, Mike en Sascha, die aan hen 

met hun partners Mascha en Martijn vier kleinkinderen schonken. 

Zij woonden aanvankelijk op de boerderij gelegen aan de Sloterweg naast onder anderen de familie van Adri en 

Nel Kamer. Later kwamen zij naar het dorp. Jacques en Nel hebben in vroeger tijd veel gedaan in het jeugdwerk - 

Sjaak vooral ambachtelijk, want hij was handig. 

Jacques was een lieve rustige man, op de achtergrond maar wel aanwezig, behulpzaam, altijd in de meewerkstand, 

die met je meedacht. Zijn familie en vrienden leerden hem ook goed kennen dankzij fijne vakanties. 

Een stabiele factor in het gezin, maar ook kwetsbaar - vooral zijn lichaam liet het nogal eens afweten. Maar steeds 

bleef hij dan toch lichtpunten zien. Hij verdroeg en klaagde niet. De laatste tien jaren werden wel zwaar en al die 

jaren stond Nel voor hem klaar. Tot het genoeg was en het niet meer kon - toen hebben zij elkaar in liefde 

losgelaten. Jacques werd 82 jaar. 

Dat zijn lichtende energie mag blijvend opgaan in het licht van de Eeuwige – en wij hem ook zo blijven herdenken. 

Paul Boersma. 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1501 Dhr. J.F.M. Barendsen Geraniumlaan 63. 

 1802 Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman Kamerlingh Onneslaan 131. 

  2002  dhr. J.A. Slootweg Franklinstraat 69. 

 

INSCHRIJVINGEN 

 2101 Dhr. T. Pas  

 0102 Dhr. D van Rhijn  

 2302 Mw. B.H. Bogert-van Vliet  

 2302 Mw. L.J. Prins  

 

UITSCHRIJVINGEN 

 2001 Mw. M.K. Gräeve. 

 1802 Mw. S.L. Tan-Jap. 

 

BLOEMENGROEP 

Ook dit jaar volgen wij in de veertigdagentijd weer het 

project van PKN met als thema: “Heilig je leven”. 

In deze periode bezinnen we ons op onze relatie met 

God, onszelf en onze naaste. Leven in het Licht van 

Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we 

worden uitgedaagd om “als nieuw” te leven en te on-

derscheiden waar het op aankomt. Jezus stelt ons op 

scherp: we worden opgeroepen om onze verantwoor-

delijkheid te nemen voor onze medemens, de schep-

ping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, 

welke omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld 

nodig? Gedurende deze periode is het uitgangspunt de 

wereld en de wereld, dat zijn wij. De basis wordt een 

ruime schaal met divers materiaal, zoals o.a. mos, se-

dum, zand, schelpjes; materiaal waaruit de wereld be-

staat. Vanuit die basis zal er ieder week een nieuwe 

verwerking zijn. Op de eerste zondag is er ook biddag 

voor gewas en arbeid en dat zal dan ook in de schik-

king worden verwerkt. Zo bidden we op biddag voor 

alles wat ons bezighoudt, het werk van onze handen, 

een toekomst voor onszelf en onze wereld. 

 

Tweede zondag is de kerntekst: “Luister naar Hem” 

Derde zondag is de kerntekst: “We schieten tekort” 

Vierde zondag is de kerntekst: “De wachtende vader” 

Vijfde zondag is de kerntekst: “De steen die de bouwlieden afkeuren is de hoeksteen geworden” 

Zesde zondag is de kerntekst: “Dit is mijn lichaam” Dit is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt” 

 

We willen met het stuk de veertigdagentijd en Pasen extra uitdrukking geven. Een vriendelijke groet van de bloe-

mengroep, Ina Klaasse Bos. 

 

KERKENRAAD 

De kerkenraad is akkoord met de aanstelling van ds. 

Joep van den Berg als ambulant predikant in onze ge-

meente. 

Ds. Van den Berg was o.a. predikant in Voorhout en 

Alphen aan de Rijn. Na een zeer drukke periode is hij 

in augustus 2024 met vervroegd emeritaat gegaan. Nu 

wil hij zich nog graag een aantal uren inzetten voor het 

pastoraat; hij begint m.i.v. 1 maart, in eerste instantie, 

voor acht uur per week. 
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Hij zal zich o.a. richten op de ondersteuning van het 

pastorale team en op mensen die vastlopen in het leven 

of waarbij het levenseinde zich heeft aangekondigd. 

Omdat hij slechts een beperkt aantal uren beschikbaar 

is, loopt contact met hem via ons pastorale telefoon-

nummer (06 1993 4279). Dit voorkomt dat hij 

overstelpt wordt met vragen en telefoontjes. Vanuit 

het pastoraat vragen wij daar begrip voor. In overleg 

tussen hem en Lia Kooij wordt bezien wanneer hij kan 

voorgaan. 

Wij wensen hem een mooie tijd in onze gemeente toe. 

Harry den Arend. 

 

WERKGROEP "OMBOUW KARAVANSERAI". 

Met negen personen zijn wij, in opdracht van de ker-

kenraad, bezig met de verbouwplannen van de Kara-

vanserai tot kerkzaal. 

Na een grondige inventarisatie van wat wij denken no-

dig te hebben, zochten wij de architect die ons het 

beste kan ondersteunen. Uit drie kandidaten is geko-

zen voor Steven van Kooten, een architect met veel er-

varing in zowel ver- als nieuwbouw van kerken. 
Daarnaast zijn wij gaan kijken naar een adviseur op 

het gebied van isolatie en energiebesparing. 

Wij denken daar de komende maand meer over te we-

ten, waarna wij op zoek moeten naar bouwonderne-

ming die het werk kan uitvoeren en een installateur. 

Duidelijk is dat het nog even duurt voordat wij de 

Karavanserai kunnen gebruiken als ons kerkgebouw. 

Met alle procedures en voorbereidingen hopen wij in 

juni volgend jaar de overstap te maken. Zodra er 

definitieve tekeningen en uitwerkingen zijn, delen wij 

die met u. Namens de werkgroep, Harry den Arend. 

 
EMPATHISCH BIJBELLEZENT JE STOEL: MEEDOEN?

Wat vertelt de wereld van de Bijbel aan de wereld, 

waarin wij nu leven? 

De wereld, waarin de Bijbel tot stand is gekomen, is 

een totaal andere dan die wij kennen.  

Een wereld met een ander maatschappij- en 

wereldbeeld, gericht op de vruchtbaarheid van mens, 

dier en gewas…  

Die visie op de wereld werd bepaald door de beperkte 

mogelijkheden van transport: een plat vlak, rondom 

begrenst door een zee… 

De in de Bijbel veelgebruikte uitdrukking: “tot aan de 

einden der aarde” was voor hen werkelijkheid. 

Kortom, die wereld is de onze niet en zal die ook nooit 

worden. 

S. Kierkegaard vertelt mij, dat als je de Bijbel wil 

begrijpen, je eerst tijdgenoot zal moeten worden van 

hen, die iets willen vertellen. Je te verplaatsen in de 

situatie, waarin zij verkeerden. 

Wat helpt, is dat onze kennis over hun wereld enorm 

is toegenomen. 

Waar het ons om gaat, is de vraag wat zij toen met hun 

verhalen geloofden en hoe dat werd verwoord. 

Bovendien zijn die verhalen pas vaak vele eeuwen 

later verteld dan het moment waar ze naar verwijzen, 

doordat men op zoek was naar het moment waarop de 

Heer had ingegrepen. 

Het bekende verhaal van de voetstappen in het zand. 

Een omzien naar vandaag en morgen. 

Hierdoor zijn Bijbelse verhalenvertellers per definitie 

mensen met een historisch besef. 

Door dat proces met hen te volgen, worden we 

uitgenodigd het ook met elkaar te ontdekken. 

Als U mee wilt doen, vindt U binnenkort 

inschrijflijsten in de kerk waarop U uw e-mailadres 

kunt invullen of van iemand, die het voor u kan 

printen. Kick Koldewijn.

 

UITNODIGING 

Beste gemeenteleden, 

Sinds jaren komen we maandelijks als groepje ouders 

van de Oranje Nassau School (ONS) bijeen. 

We bespreken, vanuit onze (diverse christelijke) 

achtergrond, de uitdagingen waar we als ouders met 

schoolgaande kinderen tegenaanlopen en we bidden 

voor elkaar. 

Vanaf dit schooljaar bleven we echter maar met een 

klein groepje over, omdat uit andere gezinnen de 

kinderen van de ONS af zijn. 

Op zoek naar nieuwe leden voor onze groep, dachten 

we dat het misschien goed zou zijn om de opzet van 

onze ochtenden enigszins aan te passen. 

In plaats van een ochtend enkel met ontmoeting en 

gebed bij iemand thuis, willen we ook graag ouders 

ontmoeten en spreken over bepaalde, actuele 

onderwerpen die relevant kunnen zijn voor ouders van 

kinderen in de basisschoolleeftijd. 

De eerste ochtend was woensdag 27 november, in de 

Pelgrimskerk. Onder het genot van een kopje 

koffie/thee spraken we elkaar n.a.v. het verhaal van 

Jacob bij Bethel. We werden geleid door de gedachten 

bij dit bijbelgedeelte van Nikolaas Sintobin: 

Zijn er plaatsen in mijn leven waar God aanwezig zou 

kunnen zijn? Zijn er plaatsen in de wereld waar God 

aanwezig zou kunnen zijn? Zo ja, waar? Zo ja, wat zou 

me daar (meer) bewust van kunnen maken? 

In de droom ziet Jacob engelen, boodschappers van 

God. Kennen wij engelen in ons leven? Zo ja, wat 

zouden ze tegen mij te zeggen hebben? 

In dit verhaal wordt God gekenmerkt door trouw. 

Trouw, ongeacht wat er gebeurt. Is dat ook een 

eigenschap die jij toeschrijft aan de God van de Bijbel? 

Wat zou die trouw (van God) kunnen beteken in mijn 

leven? 

Woensdagochtend 5 maart is de tweede ochtend. Via 

deze weg willen we hier ook gemeenteleden voor 

uitnodigen die geen kinderen op de ONS hebben, maar 

wel geïnteresseerd zijn in meepraten. Als onderwerp 
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nemen we dan de voetwassing (Johannes 13). We 

hopen met elkaar te spreken over de minste durven 

zijn, en in hoeverre je dit meegeeft/mee wilt geven aan 

je kind. Van harte welkom op 5 maart, rond 08.30 uur 

in de Pelgrimskerk! 

Hartelijke groet, Marloes van Helden, Adrie Klaasse 

Bos, Karin Ariese. 

NB: voor meer informatie, neem contact op met 

Marloes (06 3021 5956). 

 

 

  KinK 
KUNSTLEZING: 10 APRIL IN PELGRIMSKERK 

 
Het paasverhaal heeft in de loop der eeuwen vele 

kunstenaars geïnspireerd. Er zijn talloze kunstwerken 

rondom dit thema gemaakt. 

Ds. Adri van der Wal, emeritus predikant uit 

Hoofddorp, heeft een indrukwekkende verzameling 

afbeeldingen van deze kunstwerken afkomstig uit 

meerdere plaatsen van de wereld. 

In de adventsperiode hebben wij kennis mogen maken 

met de prachtige collectie kunstafbeeldingen van ds. 

Van der Wal rond advent en kerst en de verhalen 

daarbij. Wij hebben hem nu uitgenodigd om zijn 

kunstcollectie rond Pasen te laten zien wat hij graag 

voor ons zal doen. 

U bent van harte uitgenodigd op donderdagmiddag 

10 april om 14.30 uur. 

Werkgroep Kunst in de Kerk, Greet Boersma.

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

09 apr  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

10 apr  Kunstlezing rond paasverhaal 14.30 uur. 

10 apr  Kerkenraad 20.00 uur. 

 

 
 

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 16 april vóór 18.00 uur. 

Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 25 april in de brievenbus. 
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