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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

Respect voor mensen en hun omgeving. 
 

 

 

 

Na alle kerkelijke feestdagen van gedenken en herdenken gaat ook ons leven weer over op de gewone gang 

van zaken. Zou dat ook zo bij de eerste volgelingen van Jezus zijn geweest? 

 

 

Hebben de gebeurtenissen na Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren niet zo’n invloed op hun leven gehad dat 

er een nieuwe balans gevonden moest worden, na alles wat zij hadden meegemaakt? Hopend en 

verwachtend dat de lijn, zoals door Mozes en de profeten was voorgeschreven, weer nieuw leven ingeblazen 

zou worden. Kunnen leven in vrijheid, zonder onderdrukking van de Romeinen en door de tand des tijds 

verwaterde regelgeving binnen de geloofsregels. Dus terug naar het begin.  

 

 

Jezus heeft het in de jaren dat hij door het land trok altijd aan de mensen verteld met de vraag: Wat zeggen 

de wet en de profeten? Leef daar naar, doe wat er volgens die regels gedaan moet worden. De beloning 

daarvoor zal u krijgen in het Koninkrijk des Heren, het huis van mijn Vader. Een moeilijk en onvoorstelbaar 

begrip. Koninkrijk des Heren, huis van mijn Vader. 

 

 

Een belofte die ook voor ons geldt als volgelingen van Jezus. Ook de 10 geboden en de oproep die de 

profeten aan ons laten doorklinken, volgen wij. De boodschap van Jezus, aan ons, is niet anders. Strijdt 

tegen onrechtvaardigheid en help degene die het nodig hebben. Doe dat volgens de regels die gesteld zijn. 

 

 

Wij als volgers van de boodschap van Jezus, met al onze beperkingen, maar ook met de kennis van de 

geschiedenis, de interpretatie daarvan en de wetenschappelijke ontdekkingen die gedaan zijn, zorgen er bij 

mij voor dat er een andere kijk op het verhaal van de Evangelisten ontstaat. Verhalen over Jezus en zijn 

volgelingen, geschreven voor mensen in andere landen, rekening houdend met de gevoelens van de 

bestuurders van die landen. 

 

 

Maar de boodschap is en blijft: Hebt elkander lief, kijk naar elkaar om, zorg voor elkaar en deel wat je kunt 

missen. Als ik om mij heen kijk, in de huidige wereld, is dat een opdracht die niet ten onrechte is gegeven 

en waarbij wij bij het geven van oplossingen nog steeds met een mond vol tanden staan. Verblijvend in 

Indonesië valt het mij steeds weer op hoe blijmoedig mensen zijn, als je ze netjes bejegend, respect toont 

voor hun levenswijze die echt anders is dan bij ons, maar alles met je willen delen wat zij hebben. 

Mooier en fijner kan je het niet hebben. 

 

 

 

 

Harry den Arend.  

37ste jaargang, nr. 04. 

28 juni 2024. 
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 30 jun 10.00 uur Ds. M. Vermeij (Nabespreken na de dienst). 

  Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 7 jul 10.00 uur Ds. K.J. van der Sloot (Voorthuizen). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 jul 10.00 uur Ds. M. Vermeij Dienst van Schrift & Tafel. 

  Collecten 1. Luchthavenpastoraat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 21 jul 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 28 jul 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk, 

 

 Zondag 4 aug 10.00 uur Ds. E.J. de Wijer (Amsterdam). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 11 aug 10.00 uur Dhr. Chr. Koldewijn. 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 18 aug 10.00 uur Ds. R.J. Bakker (Amsterdam). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 25 aug 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 1 sep 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Missionair kerkwerk. 

    Nieuwe vormen van kerk zijn. 

 

 Zondag 8 sep 10.00 uur Ds. E. Jansen (Mijdrecht). 

  Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 De Meerwende 10.30 uur Pastor D. Vollmuller (Aalsmeer). 

 

 Zondag 15 sep 10.00 uur Ds. M. Vermeij STARTZONDAG. 

  Collecten 1. Colombia. 2. Kerk. 

 

AUTORIJDIENST 

Bedoeling is dat u zelf de dienstdoende chauffeur belt. Liefst enige dagen voor de betreffende zondag, zodat hiermee 

rekening kan worden gehouden. Uiteraard zijn aanmeldingen van vrijwillige chauffeurs welkom! Tineke Vasmel. 

 Datum Naam Bereikbaar 

 30 jun Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 7 jul Fam. F. Dekker 06 2157 2847. 

 14 jul Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 21 jul Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 28 jul Mw. T. Vasmel 06 5143 5268. 

 4 aug Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 11 aug Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 18 aug Fam. F. Dekker 06 2157 2847. 

 25 aug Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 1 sep Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 8 sep Fam. F. Dekker 06 2157 2847. 

 15 sep Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754.  

http://www.pelgrimskerk.org/
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BIJ DE DIENSTEN 

Dertig juni: we lezen het verhaal uit Marcus 5: 22-43 (welk verhaal is dat? U mag het zelf even opzoeken...). Na 

afloop van de dienst bent u welkom voor een nabespreking van de viering in de consistorie. 

Vanaf 18 juli t/m 17 augustus ben ik vanwege vakantie afwezig. Vervanging is geregeld. Mirjam Vermeij. 

 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

  2104  Dhr. D. Hijstek. 

  2804  Dhr. P.G. Roos. 

  0505  Mw. Van der Geer. 

  1205  Dhr. & mw. H.P. Biemond-Koomans. 

  1905  Dhr. & mw. W. Gijzenberg-Bos. 

  2605  Dhr. & mw. E.J. Varkevisser-van der Velde. 

  0206  Mw. A.M. van der Wulp-Bormann. 

  0906  Mw. E. de Jong. 

  1606  Dhr. J.J. Schellingerhout. 

 

BEDANKT

Op 14 april kreeg ik de bloemen uit de kerk. Heel mooi. Hartelijk dank, bloemen maken je blij. Bep de Best. 

 

LIEF EN LEED 

Mw. Nel de Kleijn is verhuisd naar De Meerwende, kamer 256. 

 

EINDEXAMEN! 

Woensdag 12 juni jl. hoorden ongeveer 200.000 eindexamenkandidaten in heel Nederland de uitslag van hun 

(schriftelijk) eindexamen. Ook in Badhoevedorp zijn de uitslagen bekend. Ben je of ken je iemand die geslaagd is? 

Dan krijg je de hartelijke felicitaties vanuit de Pelgrimskerk. 

Misschien ben jij wel een scholier die een herexamen heeft moeten doen? We hopen met jou dat het gelukt is! 

Er zijn ook leerlingen gezakt; na de zomervakantie beginnen zij opnieuw met hun laatste schooljaar. We hopen dat 

de zomervakantie jullie energie geeft hiervoor! Mirjam Vermeij. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1304 Mw. A.H. Groenewoud-Rol Kamerlingh Onneslaan 131, K138D. 

 1005 Mw. J. Kroes-de Jong Kamerlingh Onneslaan 131, K208. 

 2305 Mw. T. Schellingerhout-Verhoeve Kamerlingh Onneslaan 143. 

 

GETROUWD 

 1705 Mw. K.K. Klaasse Bos. 

 0106 Dhr. R.J. Blanken. 

 

INGESCHREVEN 

 0106 Mw. B.M. Swartz-van der Wolde Wernerstraat 9. 

 

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE naar: 

 1605 Dhr. B. Rechtuyt Kamerlingh Onneslaan 137. 

 1605 Mw. W. Rechtuyt-van der Vaart Kamerlingh Onneslaan 137. 

 0106 Dhr. M.J.H. Verhoef Kwartelstraat 2. 

 

UITGESCHREVEN 

 1704 Mw. H.M. Buis-Schreuder Franklinstraat 75. 

 

VERHUISD naar: 

 1605 Mw. W. Streefkerk-Alink Haarlem.  
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IN MEMORIAM THEA SCHELLINGERHOUT-VERHOEVE (29 oktober 1943-23 mei 2024) 

Donderdag 23 mei jl. is Thea Schellingerhout-Verhoeve overleden, na een kort en intens ziekbed. Ze is 80 jaar 

geworden. 

Thea kwam uit Aalsmeer en volgde een opleiding tot verpleegkundige. Tijdens familiebezoek in Badhoevedorp, 

met nieuwjaar 1968, ontmoette ze Hans Schellingerhout. Later dat jaar trouwden ze in de Immanuelkerk. Ze kregen 

twee kinderen, Jorith en Roeland. Na een korte periode in Amsterdam keerde het gezin in 1975 terug in 

Badhoevedorp. 

Hans was druk met zijn werk als accountant; Thea was er voor de kinderen én was mantelzorger voor verschillende 

familieleden. Ze deed veel vrijwilligerswerk en leerde zo heel wat mensen kennen. 

Toen de jongste naar de middelbare school ging, besloot Thea weer in de zorg te gaan werken. Eerst deed ze dat in 

het Zonnehuis in Amstelveen, later ging ze naar De Meerwende.  

Thea had veel interesses. Zo zat ze in het schoolbestuur en organiseerde ze activiteiten in De Meerwende. Ze 

volgde de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Ook was ze nog tot vorig jaar maart diaken in de 

Pelgrimskerk. 

In hun vrije tijd fietsten Hans en Thea veel door Nederland. Ze gingen ook op reis en ontdekten zo Zuid-Korea, 

China, Hongkong en Singapore. Ze genoten ervan. Indrukwekkend was ook de reis naar Zuid-Afrika in 2015, waar 

ze met een gids rondtrokken - en het plan was om dit land opnieuw te bezoeken. 

Begin dit jaar kreeg Thea gezondheidsklachten. De oorzaak ervan bleef lang onduidelijk. Thea wilde geen lang 

ziekbed of intensieve behandelingen. De kwaliteit van leven was voor haar het belangrijkste. Ze had een prachtig 

leven gehad, zo zei ze zelf. 

Kort nadat Thea afscheid had genomen van haar geliefden, is ze overleden. Zorgzaam, liefdevol, empathisch en 

eigenzinnig: zo zal Thea herinnerd worden. Dat zij mag rusten in vrede. Mirjam Vermeij. 

 

 

JUBILEUM STILTETUIN 

‘Twintig jaar geleden stonden we hier ook om de tuin  

te openen.’ Ina Klaassen Bos haalde zondag 9 juni 

herinneringen om aan het realiseren van de 

symbolische stiltetuin naast de kerk. ‘Het was een 

intensieve periode waarin we veel hulp kregen. De 

volgende stap was natuurlijk het onderhoud. Maar we 

hebben altijd in ruime mate assistentie gekregen. 

Mannen die kwamen spitten, snoeien of bomen 

rechtzetten. Ze voerden tuinafval af of onderhielden de 

druif. Allemaal heel veel dank daarvoor.’ 

De tuin bleek de plek voor rust en bezinning. Veel 

mensen vonden er de weg naartoe. Zelfs niet 

gemeenteleden. In de gedachtenis muur kregen veel 

bordjes en later ook spiegeltjes een plaats met de naam 

van overledenen. Al die bordjes en spiegeltjes zijn 

bewaard en kregen een plaats in mooie potten achter 

in de tuin. 

Na de dienst werd het jubileum gevierd met een hapje, 

een drankje en een activiteit in de tuin. Er was koffie 

met appeltaart. Ieder kreeg een stokje met een 

gekleurd lint, rood, blauw, wit of groen en een spreuk 

die betrekking had op de symbolische betekenis van 

bloemen. Cockie Kamerman legde de bedoeling van 

de activiteiten uit. ‘Zoek de tafel met de kleur van uw 

lint. Aan iedere tafel staat een team met dezelfde kleur. 

U krijgt verschillende opdrachten en als u klaar bent, 

geeft u een klap op de bel op uw tafel.’ De opdrachten 

waren niet mals.‘ Zoek zoveel mogelijk gezegden die 

ontleend zijn aan de Bijbel. Een a4tje met quizvragen, 

bloemen zoeken in de perken, verknipte spreuken 

weer helen. Team groen won en kreeg een prijs. Maar 

wat dat was, ik zou het niet weten! 

Het is een wonder dat de tuin er na twintig jaar zo mooi 

bijstaat. Dat is dus te danken aan het 

doorzettingsvermogen van Cockie en Ina. Ook al 

werkte het weer niet mee, vroor het, was het te droog 

of te nat, zij en degenen die hen trouw hielpen gaven 

nooit op. En dat is toch wel heel bijzonder. Ze 

verdienen dus een dikke pluim. Inger Albers.

 

 

KERKENRAAD 

Uw privacy van persoonsgegevens als kerklid bij ons op orde? 

Eerder (in Meerkontakt nr. 2 dit jaar) gaf de kerkenraad onze webmaster toestemming ons ledenbestand te koppelen 

met de website, zodat de gemeenteleden mailingen kunnen ontvangen met een directe link naar de website. Dit ter 

verbetering van de communicatie. 

Bij de invoering bleek, na vergelijking van de verschillende e-mailbestanden en gegevens in de Ledenadministratie 

Protestantse kerk (LRP), dat veel klopte, maar sommige informatie niet een op een hetzelfde was, of soms in LRP 

ontbrak. Die ledenadministratie willen wij zo actueel en betrouwbaar als mogelijk maken en houden. 

Daarnaast wordt Meerkontakt nog aan huis bezorgd door andere vrijwilligers. We willen deze zaken beter verbinden, 

vandaar dit bericht. Op zich lijkt de vraag in de aanhef dus vreemd, maar misschien zit er toch wat voor u in? 

  

http://www.pelgrimskerk.org/
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Ooit is over u -door uzelf of door uw ouder(s)- persoonlijke informatie in de kerkadministratie terechtgekomen. Op 

papier werd dat via het Kerkelijk Bureau aangeleverd en ingevoerd. 

Iets op papier inleveren klinkt nu als middeleeuws, maar uw gegevens worden niet zonder uw instemming verwijderd 

en/of gewijzigd. Die oude werkwijze was tijdrovend en droeg het risico op lees- of (over)schrijffouten in zich. Auto-

matisering bracht uitkomst! 

Informatie vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) wordt “ingelezen” via de Ledenadministratie Protes-

tantse kerk (LRP). Wijzigingen in ons ledenbestand leest u in Meerkontakt onder “KERKELIJKE STAND”. 

Dat gaat over geboorte, verhuizing, in- en uitschrijving en overlijden, maar voor zorgvuldige communicatie met u is 

andere, persoonlijke, informatie nodig. 

 

Tegenwoordig besta je -volgens velen- bijna niet meer als je geen e-mailadres of sociale media account of (mobiel) 

telefoonnummer hebt. Zeker is functioneren in de maatschappij moeilijk(er) zonder internet! 

Wat cijfers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), onderzoek 2023, onderzoekspopulatie 12 jaar en 

ouder over 2022, had 97% van de Nederlandse huishoudens thuis een internetaansluiting. Daarnaast was 90% van 

die populatie dagelijks online. Met name voor die jongeren (12-18 jaar) uit dat onderzoek vragen wij ook uw aan-

dacht. Velen van u waren, zijn of worden, immers ouder(s) van die kinderen/jongeren. 

 

Hoe gaat de kerk met uw gegevens om? 

Regels ter bescherming van uw persoonsinformatie staan in de Wet bescherming persoonsgegevens. Specifieker in 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regelgeving is opgesteld ter voorkoming van onge-

wenst en ongeautoriseerd gebruik van persoonlijke informatie door niet-belanghebbenden en die regels gelden ook 

voor onze kerk. Hoe zit dat dan? 

 

Geautoriseerde kerkfunctionarissen hebben toegang tot uw persoonlijke informatie op basis van “de noodzaak om 

dit te moeten weten”. Zo kun je als lid van het pastoraat niet bij een kerklid op bezoek gaan als je haar of zijn adres 

(of telefoonnummer/e-mailadres) niet weet, maar tegelijkertijd hoeft je niet te weten of zij/hij wel of niet bijdraagt 

aan het solidariteitsfonds; die informatie “ziet” die pastoraal bezoeker dus niet! Die privacy is geborgd, maar de 

specifieke informatie over (wijzigingen van) e-mailadressen en (mobiele) telefoonnummers zit helaas NIET in de 

informatiestroom vanuit het GBA. Mogelijk weten zij dit wel (als dit een legitiem doel dient), maar dit mogen zij 

niet zomaar met ons delen (AVG, weet u nog?). 

Toch is dat nodig om u te bereiken en/of te informeren, indien u dit wenst. Wij vragen u dat te controleren en, zo 

nodig, te actualiseren via kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org. Een e-mailberichtje volstaat. 

 

Artikel 488, Burgerlijk Wetboek (1990) stelt dat in Nederland het individu volwassen is met 18 volledige levensjaren. 

Evident is dat steeds jonger gebruik gemaakt wordt van de digitale omgeving. Hierin hebben hun verzorgenden een 

verantwoordelijkheid en hanteren daarbij niet per se deze strikte leeftijdsgrens; wij moeten dit wel!  

Wij vragen u voor de aan uw zorg toevertrouwde jongeren (dus tot 18 jaar), na te gaan of u hen al met gewijzigde 

persoonlijke informatie in de LRP wil laten opnemen en dat dan door te geven; wij passen dat aan. Weer slechts dat 

e-mailtje. 

18+ leden binnen uw huisgezin moeten dit zelf doen; wij verwerken dit, maar misschien helpt uw goedbedoelde 

herinnering? Hun gegevens gebruiken we voor het toesturen van kerk gerelateerde informatie, mits daar behoefte 

aan is. 

Zo niet, dan maakt u dit kenbaar aan: g.slingerland@quicknet.nl. Wij sturen u dan geen Meerkontakt, maar die staat 

altijd op de website. Daar is altijd actueel. 

 

Nieuw binnengekomen gemeenteleden krijgen de gelegenheid hun informatie aan te vullen. 

Na aankomst krijgen zij eenmalig een papieren Meerkontakt thuis. In een bijgeleverde inlegvel vragen wij hen hun 

persoonlijke informatie aan te vullen en of zij Meerkontakt elektronisch willen ontvangen. Zij reageren naar: kerke-

lijkbureau@pelgrimskerk.org. 

 

Samengevat: 

Controleer, actualiseer/wijzig uw gegevens en geef dit door. Kloppen ze nog, dan doet u lekker niets! 

Stel voor de aan uw zorg toevertrouwde jongeren onder 18 jaar vast welke gegevens moeten worden gewijzigd en 

geeft dit door. Is de tijd er (nog) niet rijp voor, doe dan niets. 

Herinner, uw inmiddels 18+ gezinsleden aan het actualiseren en doorgeven van hun gegevens. Meer kunt en mag u 

niet doen. 

Stel, als nieuw binnenkomend gemeentelid, ons per e-mail op de hoogte van uw gegevens en voorkeuren. Het zou 

fijn zijn als dit na deze zomervakantie “bij” is. Redactie Meerkontakt i.o.v. de kerkenraad.  

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org
mailto:g.slingerland@quicknet.nl
mailto:kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org
mailto:kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org
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THEE MET EEN THEMA

In de zomermaanden gaan we weer T&T middagen organiseren. Zij hebben als doel elkaar te 

ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. We nodigen ook altijd een gastspreker 

uit en de organisatie ligt in handen van de leden van de parochie en de Protestante gemeente in 

Badhoevedorp en Lijnden.  

Vanaf 14.15 uur staat de thee/koffie klaar. We beginnen om 14.30 uur en eindigen rond 16.00 uur. 

De dagprogramma’s zijn als volgt: 

➢ Woensdag 26 juni: Inger Albers vertelt “Over een middeleeuwse vos”. 

➢ Woensdag 24 juli: Epie Boven daagt u uit met een quiz over verhalen in en over de Bijbel. 

➢ Woensdag 21 augustus: Pastor Dick Duyves neemt u mee met de tekst “Stil maar, wacht maar, alles wordt 

nieuw” van Michel van der Plas, naar Godfried Bomans, Wim Sonneveld (“Zeg maar ja tegen het leven”) en 

anderen. Voor meer informatie, bel Lucie Gijzenberg: 023 555 1754. U bent van harte welkom. 

Namens de voorbereidingsgroep, Lucie Gijzenberg. 

 

OUDERENMIDDAG

24 april jl. organiseerde het pastoraat een middag voor 

onze oudere gemeenteleden. Ruim 40 mensen 

kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten en bij te 

praten. Koffie en thee met wat lekkers zorgde voor een 

goede en gezellige sfeer in onze ontmoetingsruimte. 

Nadat onze voorganger Mirjam Vermeij opende met 

Psalm 8, genoten we van het verhaal over het ontstaan 

van de Haarlemmermeer. Joop Baars, die als 

vrijwilliger rondleidingen verzorgt in het Historisch 

Museum Haarlemmermeer, nam ons mee in de 

geschiedenis en drooglegging van onze gemeente. Om 

het verhaal begrijpelijk en beeldend te maken had hij 

een mooie diavoorstelling gemaakt en oude 

gereedschappen meegenomen uit het museum. Het 

werd een verhaal met veel nieuwe weetjes en 

gebeurtenissen die verschillende ouderen zelf hadden 

meegemaakt wat zijn verhaal verlevendigde. 

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met veel 

vrijwilligers die ervoor zorgden dat het ons aan niets 

ontbrak. Dank natuurlijk aan Joop Baars en het 

museum; het was fantastisch. 

P.S. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de 

ontstaansgeschiedenis van de Haarlemmermeer geeft 

Joop Baars op zondag, 14 juli a.s. om 15.00 uur een 

rondleiding in het Historisch Museum 

Haarlemmermeer, Boslaan 17, 2131LX Hoofddorp. 

Als u belangstelling heeft, kunt u met hem contact 

opnemen via: 06 4715 6848. Harry den Arend.

 

DIACONIE 

ACTIE VAKANTIETAS 2024 

De diaconie gaat dit jaar ACTIE VAKANTIETAS 

organiseren.  

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen 

meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes er op 

uit trekken blijven zij achter. Door de stijgende prijzen 

zal het aantal thuisblijvers deze zomer alleen maar 

toenemen 

Met de ACTIE VAKANTIETAS gaan wij een aantal 

kinderen uit de Haarlemmermeer verblijden met een 

rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Het 

gaat om kinderen van 4 tot 15 jaar. De namen en 

adressen van de kinderen blijven uiteraard anoniem. 

Via de voedselbank worden de tasjes uitgereikt. De 

tasjes worden gevuld met leuke spulletjes, speelgoed, 

waardebonnen voor dagjes uit of cadeaubonnen. Zo 

kunnen zij toch een leuke zomer beleven en er nog 

eens op uit trekken .  

Op zondag 23 juni a.s. gaan we tijdens de kerkdienst 

collecteren voor dit doel. Bent u die zondag niet 

aanwezig in de kerk en wilt u een bijdrage leveren aan 

deze actie dan kunt u via het gironummer van de 

diaconie toch uw bijdrage leveren.  

Rekening Diaconie Protestantse gemeente 

Badhoevedorp/Lijnden, NL55 RABO 0373736185 

o.v.v. Diaconie Actie Vakantietas, 

Wij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst en 

danken u voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie, Greet Boersma.
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KinK   Even voorstellen: ANITA MEIJER              

Zolang ik mij kan herinneren, houd ik van tekenen! Er 

zijn veel jaren geweest, waarin ik allerlei cursussen op 

het gebied van schilderen, grafische technieken en 

keramiek heb gevolgd. Geruime tijd ben ik nu lid van 

Tintoretto, een schilder vereniging, die naast 

verschillende technieken ook de mogelijkheid heeft 

om portretten te maken. 

Alle kunstuitingen geven mij een ontspannen gevoel. 

Tijdens het werk zit ik in het NU en vergeet de 

bezigheden van alledag. Het is voor mij een zoektocht, 

waar ik blij van word. 

Momenteel werk ik veel met acryl, aquarel, conté en 

houtskool. Verder heb ik etsen, zeefdruk en keramiek 

met veel plezier toegepast. 

Meestal werk ik realistisch en worden de vormen soms 

vereenvoudigd door de hoofdlijnen te accentueren. 

Naast verschillende, wisselende tentoonstellingen in 

het land gaf ik workshops. Dat er nu in mijn 

voormalige woonplaats een tentoonstelling komt vind 

ik heel bijzonder! 

De expositie ’Strand & zee’ van Anita is zondags 

(van 23 juni t/m 22 september) na afloop van de 

kerkdienst tussen 11.00-12.00 uur te bezoeken. 

En op afspraak? Stuur Bep Dekker een mailtje 

via: bjtdekker@hotmail.com 

P.S. De vitrinekasten zijn ingericht met keramiek 

en schelpen. We vragen kinderen een paar van 

hun mooiste schelpen in de vitrinekast te 

exposeren. Zet je naam achterop de schelp.        
Namens KINK, Bep Dekker.

 

 

TYNDALE: GOEDE, DRAAGBARE KLEDING 

GEZOCHT 

Kort nadat studenten van het Tyndale 

Theological Seminary hun ‘graduation’ vierden in de 

Pelgrimskerk, was ik bij hen op bezoek in 

Badhoevedorp. Ze waren vol lof over de locatie, het 

orgel, de akoestiek; eigenlijk alles. Ze hadden een 

prachtige dag gehad. 

De afgestudeerden keren meestal terug naar hun 

geboorteland om er als pastoraal werker of voorganger 

te werken. Dan komen hier weer nieuwe studenten, uit 

landen in Afrika en Azië. De meeste studenten hebben 

niet genoeg geld om hun studie te betalen, dus worden 

ze ‘gesponsord’ door particulieren. 

Sommige 

studenten 

blijken bij 

aankomst in Nederland onvoldoende kleding te 

hebben voor het Nederlandse klimaat (én te weinig 

geld om het te kopen). Vandaar een oproep: mocht u 

nog schone en draagbare kleding hebben die u zelf niet 

meer draagt, denk er over na om het de studenten van 

Tyndale te schenken. 

Kleding voor mannen of vrouwen; truien, broeken, 

jassen, vesten, shirts, blouses, (draagbare) schoenen; 

het is welkom! Tyndale vindt u aan de Egelantierstraat 

1 in Badhoevedorp, tel. 020 659 6455. 

Mirjam Vermeij.

 

STILTEVIERINGEN DEZE ZOMER

De maandelijkse meditatieve bijeenkomsten van de 

Hoofddorpse kerken gaan ook de hele zomer door. 

Deze ‘stiltevieringen’ zijn op de woensdagen 3 juli, 7 

augustus en 4 september, steeds om 19.30 uur, in De 

Ark in Hoofddorp. 

Stiltevieringen zijn korte kerkdienstachtige 

bijeenkomsten. In het midden is er een langere stilte, 

van ongeveer acht minuten. Verder muziek, enkele 

korte teksten en korte liederen. 

De gedachte erachter is dat veel mensen behoefte 

hebben aan een rustmoment tussen alle keuzes en 

beslissingen die ze dagelijks moeten nemen. In 

vieringen van circa 30-40 minuten kunnen de 

bezoekers in gedachten de afgelopen dag doornemen, 

terugdenken aan een gesprek of een woord uit een lied 

of tekst - of gewoon even niets: er zijn, hier en nu, ‘de 

stilte laten gebeuren’. 

Wie wil, kan een kaarsje aansteken of na afloop nog 

een poosje in stilte blijven zitten. Ook is er de 

mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met een pastor. 

Afsluitend is er ook koffie. Elke eerste woensdag van 

de maand is er die stilteviering, om 19.30 uur. 

Iedereen, met welke achtergrond ook, is welkom. De 

toegang is vrij. 

Voor vragen, reacties of suggesties: 

stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl. 

Voor meer informatie: 06 1604 0860, 

rien.wattel@quicknet.nl. Rien Wattel.

Werkgroep STILTEVIERINGEN 

Raad van Kerken - Hoofddorp 

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:bjtdekker@hotmail.com
mailto:stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl
mailto:rien.wattel@quicknet.nl


Pagina 8 www.pelgrimskerk.org  Meerkontakt 
 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip)en: 

23 jun-22 sep Expositie “Strand & zee” 11.00-12.00 uur (na de dienst). 

24 juni  Kerkenraadsvergadering 20.00 uur. 

26 jun  T&T (inloop: 14.15 uur) 14.30-16.00 uur. 

30 jun  Nabespreking kerkdienst 11.30 uur. 

4 jul  Bezoek groep 7 ONS aan de kerk 09.00-12.00. 

24 jul  T&T (inloop: 14.15 uur) 14.30-16.00 uur. 

21 aug T&T (inloop: 14.15 uur) 14.30-16.00 uur. 

03 sep.  Diaconie 20.00 uur. 

15 sep STARTZONDAG. 
 

 

BEREIKBAARHEDEN, BIJDRAGEN & GIFTEN. 
 
Predikant: 

Ds. M. Vermeij: tel 06 3864 8035. 

E-mail: dsmvermeij@gmail.com. 

Maandag, woensdag & donderdag aanwezig. 

 

Pastoraat: 

Meldpunt pastoraat: tel 06 1993 4279. 

Overige zaken als ziekte & opname: 

E-mail: pastoraat@pelgrimskerk.org. 

 

Scribaat: 

1e scriba: 

Mw. H. van Driel: tel (020) 659 4557. 

E-mail: hannievandriel@hotmail.com. 

 

2e scriba: 

Mw. W. van Andel: tel 06 2744 4672. 

E-mail: wilmavanandel@gmail.com. 

 

Kanselmededelingen aan beide scriba’s op 

zaterdag voor 18.00 uur mailen of in brie-

venbus: Roerdompstraat 17a, 1171 HA, 

Badhoevedorp. 

 

Koster/beheerder: 

Mw. H. den Arend: tel (020) 659 3133. 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B'dorp. 

E-mail: henrietdenarend@hotmail.com. 

Info rouwsuite Badhoevedorp: 

Mw. H. den Arend: tel (020) 659 3133. 

 

http://kerkdienstgemist.nl/as-

sets/196793#.UnVH3PnD-TM. 

 

Kerkelijk archief: 

Roerdompstraat 17a, 1171 HA B’dorp. 

Dhr. F. Goudappel: tel (020) 659 4876. 

Dhr. P. Boersma: tel 06 5175 4042. 

 

Kerkelijk bureau: 

Bij geboorte, huwelijk, verhuizing, vertrek, 

overlijden en/of attestatie. 

E-mail: kerkelijkbureau@pelgrimskerk.org. 

 

MEERKONTAKT: 

Uitsluitend bezorgwensen en/of-klachten: 

Dhr. G. Slingerland: tel 06 1845 2263. 

E-mail: g.slingerland@quicknet.nl. 

 

(Vrijwillige) bijdragen & giften: 

T.n.v. Protestantse Gemeente  

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL 16 RABO 0373 7158 38. 

Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn. 

E-mail: ejpgraeve@hetnet.nl. 

 

Specifieke (doel)giften: 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL 55 RABO 0373 7361 85. 

O.v.v.: diaconie, noodfonds en/of zending. 

 

Bloemengroep: 

T.n.v. bloemengroep Protestantse Gemeente, 

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL 69 ABNA 0464 2029 06. 

Info: www.bloemengroep.nl. 

 

Kijk voor bijdragen & giften op: 

https://site.skgcollect.nl/366/

 

 

 

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 4 september vóór 18.00 uur. 

“MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 13 september in uw brievenbus. 
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