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MEERKONTAKT 
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 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 
Klein 

 

 

2023 is voorbij. Het was een jaar waarin goed nieuws en slecht nieuws elkaar afwisselden. Verrassend is 

dat niet, dat is eigenlijk elk jaar zo. Voor deze column blik ik terug op het voorbije jaar en maakte deze 

persoonlijke en derhalve betwistbare keuze uit het nieuws: 

 

Slecht nieuws in 2023: Verkiezingen. Klimaattop in Dubai. 7 oktober in Israël. Ter Apel. Patstelling in 

Oekraïne. Graaiflatie. Ajax. Doorgeslagen woke. De kus van Rubiales. Natste en warmste jaar ooit. 

Polarisatie. Energieprijzen. Knip Weesperstraat. Juice kanalen. Gaza. 

 

Goed nieuws in 2023: Charles eindelijk koning. Studiefinanciering. 100e geboortedag van Gerard Reve. 

Feyenoord kampioen. Corona als verkoudheid. Kind kan achternaam van beide ouders krijgen. Hackney 

Diamonds. Mathieu van der Poel. Mugshot Trump. Femke Bol. 

 

Overleden in 2023: Huub Oosterhuis. Wim de Bie. David Crosby. Mangosuthu Buthelezi. Beatrijs Ritsema. 

Matthew Perry. Fay Weldon, Jacques Delors. Bobby Charlton. Clairy Polak. Jan Jongbloed. Sinéad 

O’Connor. Milan Kundera. Paul van Vliet. Henry Kissinger. Bokito. 

 

Geboren in 2023: Talloze kinderen die zich later gaan inzetten voor een betere wereld. 

 

Ik kijk niet alleen terug, ook vooruit naar 2024. Wat de kerk betreft, is het slechte nieuws dat de krimp zal 

doorzetten. Secularisatie heeft alles te maken met een ingrijpend veranderde wereld. Dat is verdrietig, en 

dat doet pijn. Maar het is niet realistisch om te blijven dromen van herstel van de kerk in haar oude luister. 

Heel Holland bidt, dat gaat niet meer gebeuren. 

 

Het goede nieuws is dat die constatering ook bevrijdt. Allereerst van het gevoel dat we het nooit goed 

genoeg doen. En verder ook van het hijgerig jagen op nieuwe aanwas. Als we niet meer terugverlangen 

naar de kerk die er ooit was, komt er ruimte voor de kerk die er is. 

Dat is een kleinere kerk, en die vraagt om praktische oplossingen. Als classis blijven wij daarom komend 

jaar onverminderd bestuurlijke samenwerking van gemeenten stimuleren. De Roadshow 2023/24 eindigt 

trouwens op 15 juni met een nieuw Inspiratiefestival in Heiloo. 

 

Nog belangrijker is echter dat we gaan inzien dat kleiner niet per se verkeerd is. De eerste gemeenten waren 

klein maar krachtig. En het evangelie vertelt ons telkens opnieuw dat het kleine groot is: het penningske 

van de weduwe, de vijf broden en twee vissen, en het ene talent. 

 

2024 is begonnen. Voor mij persoonlijk wordt dat een jaar waarin ik op zoek ga naar een theologie van het 

kleine. Naar een theologie van het mosterdzaadje, zo u wilt. Want het gaat in de kerk niet om groot en veel. 

Voor wie gelooft, wordt 2024 een jaar waarin het kleine juist groot kan zijn. En sterk. Met die gedachte 

wens ik de kerk en u allen een mooi 2024 toe. 

 

Ds. P. Verhoeff. 
(bron: maandelijkse E-flits van de classispredikant).  

37ste jaargang, nr. 01. 

3 februari 2024. 

http://www.pelgrimskerk.org/
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 04 feb 10.00 uur Ds. R. Visser (Rhenen). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 11 feb 10.00 uur Ds. M. Vermeij SCHOOLKERKDIENST. 

 Collecten 1. Keuze van de Oranje Nassau School. 

 

 De Meerwende 10.30 uur Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk). 

 

 Zondag 18 feb 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam). 1e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 25 feb 10.00 uur Ds. A. Klein (Amsterdam). 2e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 03 mrt 10.00 uur Ds. G.M. Landman (De Bilt). 3e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 10 mrt 10.00 uur Ds. T. de Vries-Meijer (Overveen). 4e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 17 mrt 10.00 uur Ds. M. Gehrels (Amsterdam/Tienhoven). 
 5e zondag 40dagentijd. 
 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Zondag 24 mrt 10.00 uur Ds. E. Versloot (Mijdrecht). 6e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. Veertigdagen project. 2. Kerk. 

 

 Donderdag 28 mrt 19.30 uur Ds. M. Vermeij WITTE DONDERDAG. 

    Dienst van Schrift & Tafel. 

 

 Vrijdag 29 mrt 19.30 uur Ds. M. Vermeij GOEDE VRIJDAG. 

 

 Zaterdag 30 mrt 21.30 uur Ds. M. Vermeij PAASWAKE. 

 

 Zondag 31 mrt 10.00 uur Ds. M. Vermeij PASEN. 

 Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

 

AUTORIJDIENST 

De bedoeling is dat u (als belanghebbende) zelf de dienstdoende chauffeur belt. Liefst enkele dagen voor de betref-

fende zondag, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Uiteraard staan we open voor uitbreiding van het aantal 

chauffeurs! Tineke Vasmel. 

 

 Datum Naam Bereikbaar 

 04 feb Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 11 feb Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 18 feb Fam. F. Dekker 06 2157 2847. 

 25 feb Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 03 mrt Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 10 mrt Fam. F. Dekker 06 2157 2847. 

 17 mrt Fam. K. Gijzenberg (023) 555 1754. 

 24 mrt Fam. A. Kamer (020) 659 4826. 

 31 mrt Fam. F. Dekker 06 2157 2847.  

http://www.pelgrimskerk.org/
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BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 11 februari is de Schoolkerkdienst, aanvang 

10.00 uur. Thema is: “Het is feest”! 

We lezen het verhaal uit Lucas 14:12-24. De 

onderbouw van de ONS is aanwezig (groep 1 t/m 5). 

Voor deze dienst wordt nog gezocht naar mensen die 

tijdens de dienst willen oppassen op de jongere 

broertjes en zusjes van de schoolkinderen, en evt. 

kinderen van de leerkrachten.  

14 februari is Aswoensdag, en daarmee start de 

Lijdenstijd. In de H.H. Engelbewaarderskerk in 

Badhoevedorp is om 19.00 uur een Eucharistieviering; 

bezoekers ontvangen dan een askruisje.

 
Wijziging “orde van dienst”  

De bestaande orde van dienst voor de Pelgrimskerk 

was ruim 15 jaar in gebruik. Daarom heb ik in de 

afgelopen maanden een aantal onderdelen aangepast. 

Uiteraard is dit gebeurd in overleg met de commissie 

Erediensten. 

Het resultaat is dat er, vanaf 1 januari j.l, één orde van 

dienst is, die gebruikt kan worden. 

De belangrijkste wijzigingen zijn het begin: het ritueel 

bij de Paaskaars is verdwenen. Na het welkom begint 

de dienst met een stiltemoment. Na de stilte zingen we 

het eerste lied. Verder komen de responsie bij het kyrie 

en de acclamatie na de tweede Bijbellezing als vaste 

onderdelen te vervallen. Aan het einde is het “Amen” 

beperkt tot één keer. 

En het prachtige van liturgie is dat er eigenlijk niets 

vastligt. Een (gast)voorganger kan hier en daar dus 

nog steeds iets aanpassen. Uiteraard zal dit even 

wennen zijn voor sommigen onder jullie. Maar ik 

hoop dat deze aangepaste orde van dienst jullie ook 

ruimte biedt voor bezinning, inkeer en inspiratie. 

Mirjam Vermeij.

 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 1012 Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft. 

 1712 Fam. B. Rechtuyt. 

 2412 Fam. Plooij-van IJperen. 

 3112 Fam. Varkenvisser-van de Velde. 

 0701 Dhr. W.P.C. Bac & mw. A.E. Bac. 

 1401 Mw. W. Veldman-Daam. 

 2101 Dhr. E.J. Mebius. 

 

 

BEDANKT 

Eind vorig jaar mochten wij ons 60 jarig huwelijks jubileum vieren. Ter gelegenheid daarvan kregen we namens de 

kerkelijke gemeente een prachtig boeket bloemen. Heel hartelijk dank daarvoor! Ali van de Water en Kick Koldewijn 

 

 

IN MEMORIAM ANNEKE ACHTERHUIS-SCHOT (5 MAART 1930-26 DECEMBER 2023) 

Anneke werd in 1930 geboren in Balikpapan, het toenmalig Nederlands-Indië. Het gezin woonde met tussenpozen 

in de Nederlandse kolonie. Ze kwamen er in 1943 in een interneringskamp terecht en ternauwernood overleefden zij 

de oorlog.  

Het gezin keerde in 1946 terug naar Nederland. Anneke volgde een opleiding tot apothekersassistente en werkte als 

receptencontroleur.  

In het Sterrenhuis in Haarlem ontmoette ze Jan Achterhuis. Ze verloofden zich en trouwden in 1957. Het echtpaar 

ging in Badhoevedorp wonen. Hun drie zonen werden er geboren: Frank, Mark en Baru.  

Anneke zorgde voor een opgeruimd huis en was zuinig. Ze las veel boeken. Ze zwom graag, hield van Bach, Wim 

Sonneveld en Ramses Shaffy en maakte graag een kruiswoordpuzzel. Het gezin ging in die tijd op vakantie naar de 

Oostbloklanden, zoals Joegoslavië, met het vliegtuig, toen nog een nieuw fenomeen.  

Toen de kinderen tieners waren, ging Anneke weer betaald werk doen als receptencontroleur. Ze ging in Osdorp 

wonen. In het weekeinde at het gezin bij haar. 

Na haar pensionering bridgede en reisde ze veel. Ze werd grootmoeder en later overgrootmoeder en dat vond ze fijn.  

Haar kinderen sprongen bij toen haar gezondheid verslechterde. Na een moeizame periode kwam Anneke in De 

Meerwende te wonen in 2017. Daar is heel goed voor haar gezorgd.  

Op Tweede Kerstdag is Anneke overleden. Haar man en kinderen, kleinkinderen, familie en belangstellenden 

hebben afscheid van haar genomen in de kapel van De Meerwende, waar Anneke de afgelopen jaren elke zondag 

de kerkdienst bijwoonde. Mirjam Vermeij.  

http://www.pelgrimskerk.org/
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IN MEMORIAM AGAATH RIP-ROOS (14 AUGUSTUS 1931-12 JANUARI 2024). 

Woorden bij het graf: 

Om de laatste eer te brengen aan deze medemens om recht te doen aan haar leven en sterven staan wij hier bij het 

dode lichaam dat ons is overgebleven. Op dit ogenblik van afscheid en verlies spreken wij uit, in de zekerheid van 

ons geloof, dat dit toch bij God niet het einde is omdat, wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft. Wij leggen nu het 

lichaam van Agatha Rip-Roos in de aarde en geven haar daarmee uit onze handen, maar terug in de handen van 

God. 

Hier laten wij los het lichaam van de mens, die we hebben gekend en liefgehad. Vergaan zal het tot stof. 

Maar bestaan zal haar naam, wie zij was en wat zij betekend heeft. Dat zal voortleven en betekenis houden bij 

mensen, maar bovenal bij God in wiens trouw zij mag rusten. 

Tot de dag dat God alles in allen zal zijn. 

In dat geloof bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: Het “Onze Vader” werd uitgesproken. 

Moge dit leven van Agaath Rip-Roos voor altijd geborgen zijn in de trouw van onze God. 

Dat zij ruste in Zijn vrede. Laat deze plaats zijn een tuin van gedenken, een plek om de stilte te zoeken, de namen te 

lezen, om ons te herinneren wie ons zijn voorgegaan; 

Maar ook …. Om onze eigen dagen te tellen en te leven, te leven met …. en voor elkaar. 

Laten wij hier vandaan gaan, een ieder vervuld met eigen gedachten en herinneringen en mogen wij dat doen met 

de zegen van de Heer: 

Moge de Heer ons bewaren voor alle kwaad. Hij beware onze ziel. 

De Heer zal onze uitgang en ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid…….Amen. Harry den Arend. 

 

LIEF EN LEED 

Dhr. Bert Mebius woont nu in De Meerwende, kamer 106 (Kamerlingh Onneslaan 131, 1171 AE, Badhoevedorp). 

Dhr. Juup Bosch kwam vlak voor Kerst weer naar huis (Van ’t Hoffstraat 40, 1171AR); hij zal binnenkort horen 

waar hij verder kan revalideren. 

Dhr. Bertus Rechtuyt verblijft nog even in het Leo Polakhuis (kamer 4M, Saaftingestraat 8, 1069 BW Amsterdam). 

Dhr. Wim Bac en mw. Ank Bac, broer en zus, wonen weer bij elkaar aan de Keizersweg (127B, 1171 XD), na een 

periode in Bornholm. 

Mw. Nel de Kleijn-van Dijk (Primulastraat 11, 1171MP) is opgenomen vanwege een herseninfarct en wacht nu op 

een plek in een verpleeghuis. Haar gezondheid en die van haar man, Jan de Kleijn, is kwetsbaar. Daarom is bezoek 

niet mogelijk. Een kaartje of ander berichtje stellen deze gemeenteleden op prijs. Mirjam Vermeij. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 0112 Dhr. M.H. Hendriks Keesomstraat 18. 

 0512 Mw. J.J. Mul-Verheul Kamerlingh Onneslaan 131, K138D. 

 0612 Dhr. G. Raadsen Kamerlingh Onneslaan 131, K044. 

 2912 Mw. A.H.S. Landsman Kamerlingh Onneslaan 131. 

 2612 Mw. A. Achterstraat-Schot Kamerlingh Onneslaan 131, K106. 

 2812 Dhr. B.C. Ketel Einsteinlaan 49. 

 2912 Mw. W.M. van der Meij-Slootweg Kamerlingh Onneslaan 131, K330. 

 1201 Mw. A. Rip-Roos Kamerlingh Onneslaan 131, K052. 

  

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE naar: 

 0101 Mw. J. van Dijk Keizersweg 257. 

 

INGESCHREVEN naar: 

 0612 Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft Kamerlingh Onneslaan 131. 

 1612 Dhr. J.N.J.E. Jongejeugd  

 1601 Dhr. Q.I.E. de Windt Irislaan 3. 

  

UITGESCHREVEN 

 1101 Dhr. M. Peters  Badhoevedorp. 

 1101 Mw. S.J. Peters-Slootweg Badhoevedorp. 

 1801 Dhr. E.A. Kröner Badhoevedorp. 

 

VERTROKKEN    naar: 

 0112 Mw. F.J.C. Mansvelder Amsterdam. 

 0201 Dhr. M.J.L. Oranje Assendelft.  

http://www.pelgrimskerk.org/
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PASTORAAT 

Vertegenwoordiger bij rouw- en trouwdiensten 

Door de vacatures voor ouderlingen én het 

toegenomen aantal uitvaarten in de gemeente is 

gezocht naar een extra persoon (naast Harry den Arend 

en Ien Moens) die vanuit de Pelgrimskerk aanwezig 

wil zijn bij rouwdiensten (en eventueel bij 

trouwdiensten) in kerk of uitvaartcentrum. 

Nico van Driel heeft zich hiervoor aangemeld. En daar 

zijn we blij mee. 

 

In de agenda: Pastoraal Werkverband op 20 maart 

Die woensdag is er een bijeenkomst van het Pastoraal 

Werkverband voor de bezoekmedewerkers en 

contactpersonen in het pastoraat. De inloop start om 

13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur. De 

plaats is waarschijnlijk de Rode Zaal. Er wordt nog 

een uitnodiging verstuurd. Mocht je ideeën hebben 

voor een gespreksonderwerp, laat het ons weten. 

Mirjam Vermeij, dsmvermeij@gmail.com. 

 

Seniorenmiddag woensdag 24 april 

Had je dit al genoteerd in de agenda, de 

seniorenmiddag op 24 april a.s.? Het pastorale team 

organiseert dan een leuke, zinvolle middag voor 80-

plussers. Reserveer het tijdsblok 13.30-17.00 uur 

alvast. Meer informatie in het volgende Meerkontakt.  

P.S. in het pastoraat zijn verschillende vacatures. 

Daarom is hulp die dag welkom! Kun je helpen 

(koffieschenken, halen en brengen, etc.)? Laat het ons 

weten (dsmvermeij@gmail.com, of 06 3864 8035).  

Mirjam Vermeij 

 

Vakantie & nascholing Mirjam Vermeij (11 feb-5 mrt) 

Iedere predikant wordt geacht nascholing te volgen 

tijdens het predikantschap. Voor elke vijf jaar van het 

predikantschap wordt een studieplan opgesteld en 

uitgevoerd. De afgelopen vijf jaar waren nogal 

verbrokkeld door de coronaperiode en tijdelijke 

aanstellingen. Maar ik ben blij dat ik in februari met 

de cursus Professionele Identiteit kan starten. Zo’n 

cursus kost tijd en daarom heb ik vervanging geregeld 

voor de periode februari en maart. Wegens studie ben 

ik daarom (gedeeltelijk) afwezig van 11 februari t/m 5 

mrt 2023. In de voorjaarsvakantie van 16 t/m 25 

februari ben ik afwezig.  

In deze periode kunt u voor uitvaarten een beroep doen 

op: 11-25 feb: Robert Jan Bakker (020 619 7101), 

ds.r.j.bakker@hetnet.nl en van  

26 feb-5 mrt: Adri Van der Wal (023 563 0997); 

a_vd_wal@hotmail.com

 

Zes keer basiscatechese in maart & april 

Het laatste blok basiscatechese van dit seizoen begint 

op maandag 11 maart. Het gaat om 6 bijeenkomsten: 

11, 18 en 25 maart, 8, 15 en 22 april (let op: 15 april 

gaat gewoon door). We starten om 15.00 uur in de 

Rode Zaal van de Pelgrimskerk (via de achteringang 

bij de Stiltetuin). Dit blok lezen we verhalen rondom 

de verschillende christelijke en joodse feesten die er in 

deze periode zijn. Ouders, noteer dit op de 

familiekalender, en/of in de familie-app. Kinderen uit 

groep 7 en 8 zijn welkom! Mirjam Vermeij. 

 

Wie leest mee in ‘Krimp? Waarom de kerk naar de haaien gaat, maar wij toch hoopvol zijn.’ 

Gezocht: meelezers! In de afgelopen tijd zijn er interessante boeken verschenen met aandacht 

voor de kleiner wordende kerk in Nederland. Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam (de 

vroegere predikant in Amsterdam-Sloten) schreven bovengenoemde ‘Krimp’. Ze beschrijven 

in dit boek het proces van krimp en wat het met hen doet, en met anderen. Ze proberen oor-

zaken te achterhalen, maar vooral te zoeken naar wat in deze situatie toch kan bemoedigen 

en ervoor kan zorgen dat we de kerk trouw blijven.  

Vooral vanwege dat laatste -bemoedigen en de kerk trouw blijven- maakt dat dit een uitste-

kend boek is om samen te lezen. Ook in onze gemeente is er sprake van krimp. Dat doet pijn 

en maakt verdrietig en tegelijk willen we oog houden voor wat belangrijk is en wat kan. 

Dus wie wil meedoen en meelezen? We starten na Pasen (=31 maart). Het boek is een uitgave 

van KokBoekencentrum en te koop in de boekhandel (ISBN 9789043540094) voor € 16,99. 

Ik hoop op minimaal vier deelnemers, en we overleggen over tijdstip van de bijeenkomsten. 

Mirjam Vermeij. 

 

RAAD VAN KERKEN 

Woensdag 13 maart (20.00 uur) organiseert de Raad 

van Kerken een avond in De Ark (Muiderbos 36– 

Hoofddorp) over “ De waarde van woede” (een 

prachtig boek van Nico Koning, die dan aanwezig is). 

Een actueel onderwerp in deze tijd denken wij. U kunt 

hierover binnenkort en over veel meer wat er in het 

kerkelijk leven rond de Pelgrimskerk gebeurt, lezen op 

de website. Vanaf februari zenden wij tweewekelijks 

alle leden van wie wij een e-mailadres hebben een 

korte verwijzing (met eenvoudige link) naar actuele 

pagina’s op de site. Paul Boersma, Raad van Kerken 

Badhoevedorp-Lijnden. 

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:dsmvermeij@gmail.com
mailto:dsmvermeij@gmail.com
mailto:ds.r.j.bakker@hetnet.nl
mailto:a_vd_wal@hotmail.com
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KERKENRAAD 
In de gemeentebijeenkomst van 14 januari 2024 zijn 

de gemeenteleden geïnformeerd over de toekomst van 

de gebouwen. Na jarenlang rijp beraad heeft de 

kerkenraad besloten de Karavanserai te verbouwen tot 

kerkgebouw en het kerkgebouw en de pastorie daarna 

te verkopen. Het voordeel is dat wij altijd op ons eigen 

terrein kunnen blijven kerken en het gebouw in eigen 

beheer houden. De Pelgrimskerk zal verkocht worden 

onder strikte voorwaarden, zoals behoud van de 

contouren en een bestemming die past in de omgeving. 

Voor de verbouw van de Karavanserai zal een 

‘bouwcommissie’ ingesteld worden, die zich met de 

eisen, inrichting, contacten met gemeente, architect en 

bouwbedrijf bezig gaat houden. Bent u -of weet u- 

iemand met een kritische instelling die in deze 

commissie plaats wil nemen? Neem dan contact op 

met Jacob van Gelder of Harry den Arend. 

Hannie van Driel, scriba.

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

ACTIE KERKBALANS 
De brieven voor deze jaarlijkse actie, met het verzoek uw toezegging kenbaar te maken, zijn bezorgd. De Actie 

Kerkbalans loopt en mogelijk heeft uw toezegging al haar weg naar ons gevonden. Dank daarvoor. Voor hen die dit 

nog niet is gelukt zijn er vier mogelijkheden: 

 

TOEZEGGING VIA QR CODE 

Voor het eerst kunt u dit jaar zelf uw toezegging regelen via de QR code op de Toezeggingsbrief. Rechtsboven op 

die brief vindt u deze QR code (een zwart/wit vierkantje). Als u met uw mobiele telefoon of tablet met camera deze 

QR code opent, komt u op de website van SKG collect van de PKN. U komt dan bij uw eigen gegevens. Het formulier 

dat u dan ziet, is identiek aan het papieren formulier. 

Voordelen: 

1. U weet zeker dat uw toezegging wordt verwerkt zoals u dit wenst 

2. U krijgt een bevestiging per e-mail (als u dit heeft) 

3. Uw privacy is gewaarborgd. 

 

TOEZEGGING OP PAPIER INLEVEREN (INGEVULD & GETEKEND) 

Dit kan: 

1. In het offerblok in de gang van de kerk 

2. In de brievenbus aan de Roerdompstraat 17A , 1171 HA Badhoevedorp of 

3. Door contact op te nemen met onze administrateur, Foeke Dekker (tfn. 020 890 0175 of 06 2157 2847); hij 

komt dan bij u thuis uw toezegging ophalen of samen met u uw QR-code verwerken. 

 

TOEZEGGING VIA E-MAIL 

Dit kan: 

Door uw gescande (INGEVULD & GETEKEND) toezegging te mailen naar: ejpgraeve@hetnet.nl. 

 

OVERMAKEN ZONDER TOEZEGGING 

Dit kan: 

Door uw bijdrage zelf over te maken op IBAN NL16RABO0373715838, t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-

Lijnden o.v.v. “Actie Kerkbalans” onder vermelding van het betalingskenmerk in de betaalinstructie onderaan uw 

toezeggingsformulier. 

Het is niet meer mogelijk via een acceptgiro over te maken. De acceptgiro wordt niet meer gemaakt. 

 

Fiscaal vriendelijk 

Als u uw kerk een meerjarige periodieke gift toezegt, kunt u dit bedrag aftrekken via uw belastingaangifte. Via deze 

link: Modelovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente 2016 (1).pdf kunt u dit formulier oproepen, invullen 

en ondertekenen. 

Voor het opsturen van uw meerjarige periodieke gift kunt u gebruik maken van het e-mailadres van onze 

penningmeester CvK, Jacob van Gelder: jacobendiana@gmail.com. 

Als u al een periodieke gift deed in de periode 2020-2023 of in 2024 gaat maken, dan ook graag de toezegging van 

Actie Kerkbalans invullen en regelen als bovenbeschreven. Dit helpt ons de komende begroting van uw kerk te 

maken. Geef vandaag voor de kerk van morgen!  

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:ejpgraeve@hetnet.nl
file:///C:/Users/ejpgr/Downloads/Modelovereenkomst%20periodieke%20gift-Kerkelijke-gemeente%202016%20(1).pdf
mailto:jacobendiana@gmail.com
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TERUGBLIK LEVENDE KERSTSTAL 

16 december was het zover, na een pauze van vier jaar: de Levende 

Kerststal was te zien in en rondom de Pelgrimskerk. Er zijn veel uren 

gestopt in het regelen van allerlei zaken, het zoeken en maken van kleding, 

de visagie, het repeteren van de liedjes en de rollen, het bijwerken van het 

draaiboek, de beveiliging, het overleg met de muziekband, de techniek en 

belichting, de catering en nog veel meer. Een topattractie waren de schapen 

bij de ingang van de kerk. En er zijn verschillende selfies gemaakt met 

kindje Jezus, vol overgave gespeeld door Karlijn. En natuurlijk waren er 

nog de prachtige engelen, de zoekende wijzen, de stoere herders, de dappere 

Jozef en Maria, de vrolijke herbergier, en een overtuigende koning Herodes. 

 Heel veel dank aan een ieder, groot en klein, mens en dier, die aan deze 

Levende Kerststal heeft meegewerkt! Het was een groot feest! En een 

prachtige herinnering! (foto: de cast van de Levende Kerststal). 

 

PREEKVOORZIENING 2025. 

Het is een raar idee dat je al in de eerste week van januari moet beginnen om dat preek-

rooster al rond te krijgen. Toch is het echt waar. Bij de ene predikant moet je echt heel 

vroeg zijn en de andere zegt: “Voor 1 april moet je bij mij niet aankloppen.” Om alle 

kansen te benutten houd ik hier rekening mee. Nu we een predikant voor 60% hebben, 

vult zij 20 kerkdiensten in. Op jaarbasis zijn er echter 63 diensten in te vullen. Voor de 

resterende 43 diensten wordt een predikant gezocht.  

Het zou fijn zijn als u als gemeentelid ook wilt meedenken door mij namen door te ge-

ven van evt. gastpredikanten. (liefst met woonplaats, e-mailadres of telefoonnummer) 

dan ga ik daarmee aan de slag om te kijken of een afspraak mogelijk is.  

Aangezien er geen Jaarboek met gegevens van predikanten meer is als gevolg van de 

wet op de privacy (AVG), is het lastiger geworden om die gegevens te verzamelen.  

Zondags na de kerkdienst kunt u mij -liefst op papier- gegevens doorgeven. U kunt ook een predikant doorgeven 

die u graag nog eens zou willen horen. Reacties zijn welkom. Preekvoorziener Lia Kooy-den Braber, 020 659 4417 

of e-mail naar lia.kooy@hetnet.nl. 

 

Hier word ik warm van… 

Zondag 21 januari 2024 - “U bent zelf de beste visser,” 

zegt een van de leerlingen, naar wie Jezus vist om hem 

te volgen in een film. De kinderen genieten van de 

verfilming van de roeping van de discipelen. Ze 

vertellen erover als ze terugkomen in de kerk aan de 

volwassenen die dan een Agapè maaltijd vieren. 

Ruim honderd mensen zijn gekomen om deze zondag 

van de eenheid met elkaar te beleven. En het werd een 

fijne dienst, met mooie koorzang onder leiding van 

Ineke Peereboom en begeleid door Jim Kuikman. En 

de gekomen mensen baden mee met voorganger 

dominee Vermeij, luisterden naar de overdenking van 

pastor Seeboldt over wordt visser van mensen; niet om 

anderen te vangen maar om ze op te vangen, en 

‘voedden’ de aanwezigen zich onder andere met 

druiven aan de tafels, verzorgd door Joyce Aalberts 

met steun van de kinderen en natuurlijk koster Henriët 

den Arend. De kerkzaal -die zich daar zo goed voor 

leent- werd helemaal gebruikt.  

De prachtige bloemen waren bestemd voor een van de 

oudste leden van de Pelgrimskerk, Bert Mebius en 

voor Dick van Rooijen; beiden betekenden tot nu toe 

veel voor kerk en dorp. 

Niet iedereen die zondags kerkdiensten bezoekt was 

erbij. Maar u kunt het -zij het in afwezigheid van uw 

medekerkgangers- thuis nog meebeleven: 

www.pelgrimskerk.org (/kerkdiensten/uitgezonden). 

Paul Boersma. 

 

  KinK 
NIEUWE EXPOSITIES IN DE PELGRIMSKERK 

 
Vanaf eind januari tot Palmpasen is er een expositie 

van aquarellen in onze Ontmoetingsruimte. De 

kunstenares is deze keer ons gemeentelid Joke van 

Iperen. 

Joke schrijft het volgende over haar aquarellen: “Als 

kind was ik al druk met knutselen en tekenen en dat 

kreeg een stimulans toen ik naar de Vormschool ging 

om kleuterleidster te worden. Tekenen was daar een 

apart vak. Later, toen ik 

voor de klas stond, moest 

er voor ieder jaargetijde en 

voor feesten een kleurrijke 

bordtekening worden 

gemaakt. Dat deed ik in 

die tijd ook voor collega’s. 

Later kwam het aquarelleren in beeld. Ik ben me hier 

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:lia.kooy@hetnet.nl
http://www.pelgrimskerk.org/
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op gaan toeleggen. Ik ben een autodidact. Dankzij 

mijn vele oefenen en proberen kunt u nu het resultaat 

zien van deze mooie hobby. Er is een breed scala aan 

onderwerpen dat mij aanspreekt en dat is terug te zien 

op wat er nu aan de muur hangt in de 

ontmoetingsruimte”. 

 

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn! (Loesje) 

In de vitrinekasten in onze kerkgang treft u de 

komende tijd een verzameling antiek speelgoed aan. 

Mocht u zelf in het bezit zijn van een leuk antiek 

speeltje, dan zetten wij dit ook graag bij onze 

verzameling in de kast. 

Tevens doen wij een oproep aan verzamelaars binnen 

onze gemeente om in de komende tijd hun 

verzameling een keer te exposeren in onze 

vitrinekasten. Wij horen graag van u. Greet Boersma.

 

BERICHT VAN DE WERKGROEP Kunst in de Kerk (KinK) 

Expositie ‘Lichtinval in Noordelijke Kerken’  

Van begin november tot vorige week hebben we 

kunnen genieten van de prachtige foto’s van 

beroepsfotograaf Rene de Werker uit Groningen. Het 

boek met nog veel meer schitterende foto’s van 

noordelijke kerken (ligt op de tafel van het 

stiltecentrum) is nog tot zondag 4 februari te koop bij 

Greet Boersma of Peter Roodenburg. 

 

Excursie  

Verder bestaat het plan om dit voorjaar onder leiding 

van Rene een excursie te maken naar vier noordelijke 

kerken in de provincie Groningen. Een aantal leden 

van de werkgroep KinK, uitgebreid met 

gemeenteleden die daaraan willen deelnemen (met een 

maximum van in totaal twintig personen), gaat 

woensdag 10 april met eigen vervoer richting het 

noorden. Rene is professioneel fotograaf en geeft bij 

de rondleiding ook tips over hoe te fotograferen, het 

gebruik van licht e.d. Als u hieraan wilt deelnemen, 

meld u zich dan alvast aan bij ondergetekenden. 

Dit voorjaar komen wij nog tijdig bij u op dit 

onderwerp terug. Greet Boersma & Peter Roodenburg.

MATINEECONCERTEN DOOR LEDEN VAN HET KONINKLIJK CONCERTGEBOUW0RKEST 

Zondagmiddag 11 februari is om 15.00 uur in de 

Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam een 

optreden van een aantal leden van het Koninklijk 

Concertgebouworkest (KCO). Het, uit een viertal 

strijkers bestaande -GoYa kwartet, dat de Prix de 

Salon (een eervolle prijs binnen het KCO) won, zal 

dan musiceren. Meer informatie: www.sloterkerk.nl. 

Ook daar bij voorkeur aanmelden. Prijs: € 12,- 

Kinderen gratis. Bert Stilma. 

 

Zondagmiddag 10 maart is om 15.00 uur in dezelfde 

kerk weer een optreden van een aantal leden van het 

Koninklijk Concertgebouworkest. Zij zullen -in een 

kleinere bezetting- een symfonie van Beethoven ten 

gehore brengen. Meer informatie: www.sloterkerk.nl. 

Ook daar bij voorkeur aanmelden. Prijs: € 12,- 

Kinderen gratis. Bert Stilma. 

 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

12 feb  Roadshow, Aalsmeer 18.00 uur 

26 feb  Kerkenraad 19.30 uur 

05 mrt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

05 mrt Diaconie 20.00 uur. 

11 mrt Basiscatechese (kinderen groep 7&8) 15.00 uur. 

13 mrt De waarde van woede, RvK.  

  De Ark. Hoofddorp 20.00 uur 

18 mrt Basiscatechese (kinderen groep 7&8) 15.00 uur. 

20 mrt Pastoraal Werkverband 13.30 uur. 

25 mrt Basiscatechese (kinderen groep 7&8) 15.00 uur. 

 02 apr College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 08 apr Diaconie 20.00 uur. 
 

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of ons redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 13 maart vóór 18.00 uur. 

Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 22 maart in de brievenbus. 

http://www.pelgrimskerk.org/
http://www.sloterkerk.nl/
http://www.sloterkerk.nl/
mailto:redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

