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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 

 
 

 

Een kind is ons geboren, 

Een zoon is ons gegeven, 

De heerschappij rust op zijn schouders; deze namen zal 

hij dragen: Wonderbare raadsman, 

Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

(Jesaja 9:5, 6). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Meerkontakt  

wenst u goede feestdagen  

en gezegend 2024.  

 

http://www.pelgrimskerk.org/
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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

FEEST VAN HET LICHT 

 
 

 

 

 

 

Wij hebben de laatste zondag van het kerkelijk jaar onze overledenen herdacht door kaarsjes aan te 

steken. Een beetje licht in de duisternis. 

 

De Joden vieren deze dagen het Chanoeka feest. Een feest dat herinnert aan de overwinning op de 

Griekse overheersers die de tempel hadden ontwijd. Elke dag wordt er een kaars ontstoken aan de 

negenarmige kandelaar. Weer licht in de duisternis. 

 

Voor ons is de adventstijd nu begonnen en de ster laat zijn licht al schijnen aan de kerkmuur. Nog meer 

licht.  Ter voorbereiding op het feest van Kerstmis, waar wij de geboorte van Jezus gedenken, steken wij 

elke week een extra lichtje aan. 

Met de Kerst branden de lampjes in de versierde kerstboom, in en om de stal en op de tafel. Dus nog veel 

meer licht. Maar worden wij dan niet verblind door al dat licht?  

 

De wereld staat eigenlijk op zijn kop. Over de hele wereld heen wordt er gevochten, worden mensen 

gedwongen hun huis en haard te verlaten, worden opgedreven als zijnde vee, zonder te weten waar zij een 

veilig heenkomen kunnen en mogen zoeken. Hen wordt het licht in hun ogen en leven niet gegund. 

 

Toch mogen wij ondanks alle ellende in deze wereld kerstfeest vieren, in en met het licht. Wij mogen 

niet aan ons voorbij laten gaan dat de geboorte van een kind nieuw leven en nieuwe mogelijkheden biedt 

in deze wereld. Ook dit bijzondere kind, Jezus, werd geboren in donkere tijden van overheersing en 

oorlog. Hij is in zijn leven ons een voorbeeld geweest, hoe wij ons in moeilijke tijden moeten opstellen 

tegenover anderen die verdrukt worden. En nee, natuurlijk kunnen wij de problemen in deze wereld niet 

oplossen, maar wij kunnen wel om ons heen kijken om te zien waar wij een positieve bijdrage kunnen 

leveren. 

 

Als kerkelijke gemeente zoeken wij elkaar op rond deze dagen, zoeken de warmte bij elkaar, in een koude 

kerk. Een bemoedigend knikje of een vriendelijk en warm woord. Wij hebben dat nu en in de toekomst 

hard nodig. Ook wij mogen elkaar vasthouden in donkere dagen en met elkaar in het licht van nieuwe 

mogelijkheden gaan staan. Ook voor ons mag de herdenking aan de komst van Jezus ons nieuwe kracht 

en moed geven om ook in het nieuwe jaar verder te gaan op de weg die Hij ons is voorgegaan. 

 

Gezegende kerstdagen in het Licht en laten wij dat meenemen naar het nieuwe jaar 2024. 

 

 

Harry den Arend.  

36ste jaargang, nr. 07. 

15 december 2023. 

http://www.pelgrimskerk.org/
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 

 

 

 

 Zondag 17 dec 10.00 uur Dr. R.J. Bakker (Amsterdam). 3e advent. 

 Collecten 1. Binnenlands diaconaat. 2. Kerk. 

 

 Zondag 24 dec 21.00 uur Ds. M. Vermeij Kerstnachtdienst. 

10 minuten vooraf samenzang Collecten 1. Voedselbank. 2. Kerk. 

 

 Maandag 25 dec 10.00 uur Ds. A. Verheij (Alphen aan de Rijn). Kerst. 

10 minuten vooraf samenzang Collecten 1. Kinderen in de knel. 2. Kerk. 

 

 Zondag 31 dec 10.00 uur Ds. E. Versloot (Mijdrecht). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 07 jan 10.00 uur Dr. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 jan 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). Daarna: zie LET OP. 

   Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 21 jan 10.00 uur Ds. M. Vermeij Oecumenische dienst. 

   Samen met de H.H. Engelbewaarderskerk 

  Collecten 1. Keuze van Raad van Kerken. 2. Missionair werk. 

 

 Zondag 28 jan 10.00 uur Pastor G.J.H. Bregman-Hoving (Woubrugge/Nieuw-Vennep). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 04 feb 10.00 uur Ds. R. Visser (Rhenen). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk. 

 

LET OP: 

Na de kerkdienst en koffiedrinken informeert de werkgroep gebouwen ons om 11.15 uur over de stand 

van zaken m.b.t. de toekomst van de gebouwen. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. 

Hannie van Driel, scriba. 
 

AUTORIJDIENST 

Zoals in september aangegeven. is de ‘autorijdienst’ nieuw leven ingeblazen. Na een proefperiode is een rooster 

opgesteld, waarbij het de bedoeling is dat U (als belanghebbende) zelf rechtstreeks de dienstdoende chauffeur bena-

dert. Graag enkele dagen voor die betreffende zondag, zodat hier met de planning rekening kan worden gehouden. 

Dit schema staat voortaan op deze vertrouwde plek. Uiteraard staan we open voor uitbreiding van het aantal chauf-

feurs! Tineke Vasmel. 

 

 Datum: Naam: : 

17 dec  Fam. F. Dekker . 

24 dec  Fam. A. Kamer  

25 dec  Fam. A. Kamer  

31 dec  Fam. F. Dekker  

7 jan  Fam. K. Gijzenberg  

14 jan  Fam. K. Gijzenberg  

21 jan  Fam. A. Kamer  

28 jan  Fam. F. Dekker  

4 feb  Fam. K. Gijzenberg  
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UITNODIGING (We pakken dit jaar groots uit!) LEVENDE KERSTSTALVIERING. 

Wie?:  Alle kinderen tot en met twaalf jaar en hun (groot)ouders. 

Wat?: Levende kerststalviering. 

Waar?: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp. 

Wanneer?: Zaterdag 16 december (inloop vanaf 16:45 uur, start 17:00 uur en einde uiterlijk 17:45 uur). 

Hoe?:  We luisteren naar het kerstverhaal met medewerking van de band “Rising Clouds”. Onderweg ontmoe-

ten we de engel Gabriel, koning Herodes en herders met hun dieren. Met de drie Wijzen lopen we alle-

maal de ster achterna. Aangekomen in Bethlehem vinden wij Jozef, Maria en het kindje Jezus in de stal. 

Na afloop kunnen de kinderen genieten van (warme) chocomel met kerstkransje en volwassenen een lekker glaasje 

glühwein. Wees welkom, beleef het kerstverhaal en zing samen mooie kerstliederen. Anja van Andel. 

 

BIJ DE DIENSTEN 

De adventstijd is aangebroken. In de kerkdienst ziet u 

daarom de kleur paars, als kleur van bezinning en in-

getogenheid. We zingen vier weken lang geen gloria-

lied. 

Maar u kunt het ook zien aan de Morgenster die licht 

verspreidt, hangend aan de gevel van de Pelgrimskerk. 

U ziet het ook op zondag, aan de bijzondere bloem-

schikking in de kerk. En natuurlijk merkt u het aan de 

kerstboom die de koster met hulptroepen heeft opge-

tuigd.  

Ook buiten de kerk, in het dorp, in de polder en langs 

het water, zijn er steeds meer lichtjes en versierde bo-

men te zien. Als ik ’s avonds naar huis door de polder 

fiets, is dat een prachtig gezicht: het licht schijnt in het 

donker! 

De dienst van 17 december staat nog in het teken van 

(derde) advent. Zondag 24 december is er ’s ochtends 

géén dienst; wel ’s avonds. Dan vieren we de kerst-

nacht. De dienst begin om 21.00 uur en we zingen ons 

warm vanaf 20.50 uur. De muzikale begeleiding is in 

handen van de band “United” uit Zwolle. 

Eerste kerstdag kunt u weer 10 minuten vóór de dienst 

meezingen om in de kerststemming te komen. Om 

10.00 uur begint de dienst met voorganger Alain Ver-

heij (geen onbekende). 

Het jaar wordt afgesloten met Erick Versloot 

(Mijdrecht op 31 december om 10.00 uur); ’s avonds 

is er géén aparte oudjaardienst. 

Zondag 7 januari is de eerste kerkdienst van 2024. 

. 

Oecumenische viering in januari 2024 

Noteert u alvast de oecumenische viering op 21 januari a.s.? De Raad van Kerken Badhoevedorp/Lijnden 

bereiden samen een dienst voor. Die start om 10.00 uur in de Pelgrimskerk. Iedereen is hierbij van harte 

uitgenodigd. Mirjam Vermeij. 
 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

 2210 Mw. H. Koenen-van Dam. 

 2910 Mw. D. Noorlander. 

 0511 Fam. J. den Arend-Soen. 

 1211 Dhr. J.D. van Vliet. 

 1911 Dhr. & mw. T. Schaar-Sikkel. 

 2611 Dhr. A.J. Bosch. 

 0312 Dhr. & mw. W. Schaar-Zantman. 

 

BEDANKT 

Vrijdag 10 november kwam Ina Klaasse Bos op be-

zoek om mij namens de kerk nog te feliciteren met een 

bijzondere verjaardag. Ik ga geen leeftijd noemen 

maar ook ik ben -net als velen in de Pelgrimskerk- van 

vóór de oorlog. Ze bracht een mooi boeket bloemen, 

dat nu een prominente plek heeft gekregen. In som-

bere, grauwe dagen, met overwegend somber en af-

schrikwekkend wereldnieuws, was dit wel een héél 

opwekkende zonnestraal. Heel hartelijk dank daar-

voor. Cathrien van der Vlies. 

 

IN MEMORIAM AN SCHAAR-VAN VEEN (12 JULI 1934 - 17 OKTOBER 2023) 

Dinsdag 17 oktober jl. is An Schaar overleden in het Kennemer Gasthuis in Haarlem. Ze is 89 jaar geworden. Na een 

val in huis werd het leven haar te zwaar. 

Bij volle bewustzijn heeft ze afscheid genomen van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze is daarna 

rustig overleden. 

De afscheidsdienst in de Pelgrimskerk was op 20 oktober, precies zeven weken na het afscheid van Wim. Én Wim 

en An zouden die dag 69 jaar getrouwd zijn geweest. 

An van Veen werd geboren in Schiedam als enige dochter naast drie zoons. Ze groeide op als halve jongen. 

Graag had ze een technische opleiding gevolgd, maar dat liep anders. Ze trouwde met Wim Schaar in 1954. Ze 

trokken in bij haar ouders en daar werd dochter Nellie geboren. Vier jaar later kwam zoon Wim en weer vier jaar 

later zoon Ton. 

http://www.pelgrimskerk.org/
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Vanaf 1969 woonde het gezin aan de Dellaertlaan in Badhoevedorp. Wim en An waren erg gelukkig in dit huis.  

Ze vormden een traditioneel gezin: Wim zorgde voor het inkomen en An voor de kinderen en het huishouden. Het 

gezinsleven was gestructureerd en overzichtelijk: na schooltijd dronk An met de kinderen een kopje thee en een 

koekje; daarna was het tijd voor huiswerk. An was degene met verstand van technische zaken: zij verschoof de 

meubels in de huiskamer, ze schilderde het huis en ze leerde de kinderen hoe ze een fietsband moesten plakken. 

Na het pensioen van Wim hadden ze meer tijd voor vakanties en uitstapjes. Ze kochten elektrische fietsen en maakten 

samen tochtjes. En allebei hielden ze van lekker eten. Genieten van het leven; dat hebben ze heel lang vol kunnen 

houden. Én zelfstandig blijven wonen – ook dat was hun grote wens. 

We hebben afscheid genomen van Ma Schaar met woorden uit, opnieuw, Psalm 23, in het bijzonder vers 6, ‘Geluk 

en genade volgen mij alle dagen van mijn leven’. An keek terug op een goed en gelukkig leven. Daar was ze heel 

dankbaar voor. 

Schoonzoon Adri sprak op de begraafplaats nog enkele woorden en zei: ‘Rust zacht, lieve moeder!’ Het is haar van 

harte gegund. Mirjam Vermeij. 

 

IN MEMORIAM EVERT VAN MUNSTER (9 AUGUSTUS 1932 - 28 OKTOBER 2023) 

Op 28 oktober jongstleden overleed Evert van Munster op 91 jarige leeftijd. Op zaterdag, 4 november namen wij 

afscheid van hem in de aula van Westgaarde. 

De kinderen en kleinkinderen stonden stil bij wat hun vader en opa voor hen hadden betekend. Een vader die vele 

mooie passies met vele kwaliteiten had. Een vader die sportief was als voetbalspeler en scheidsrechter, lekker aan de 

kant zat te vissen of urenlang, door de hele kamer uitgespreid, met postzegels bezig kon zijn. Maar ook de vader die 

door zijn gezondheid op een gegeven moment geen werk had en die door het kosterschap van zijn vrouw goed zijn 

weg wist te vinden met onderhoudswerkzaamheden. De caravan in Westkapelle was een rustoord waar hij samen 

met Coby heerlijke tijden heeft doorgebracht. De kleinkinderen hadden een opa die trots op hen was en waar je 

gezellig sport mee kon kijken of gezellig eten. 

Pastor Van Zoelen stond stil bij de woorden uit Openbaringen 21 en 22 over de nieuwe hemel en nieuwe aarde met 

een stad van vrede waar het goed is om te verblijven. Met een poort die wijd open staat waar het licht doorkomt 

stromen. Troostend voor Evert was het dat die poort ook voor hem open stond. 

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen kinderen veel kracht en onderlinge verbondenheid toe bij het verwerken 

van dit verlies. Harry den Arend.

LIEF EN LEED 

Op verzoek van aanwezigen tijdens het afscheid van mijn schoonvader, dhr. W. Schaar, 1 september jl., stuur ik dit 

gedicht dat ik heb voorgelezen om ter bemoediging te nemen in Meerkontakt. 

We gingen en gaan nog door een zware tijd en ik voelde toen heel erg de behoefte om ook iets ter bemoediging te 

zeggen, iets om kracht uit te putten om verder te gaan. Het is een vrije vertaling en samenvoeging van twee gedichten, 

waarvan er één is gebruikt voor de rouwkaart na het overlijden van mijn moeder in januari jl. en tijdens het afscheid 

afgelopen augustus van mijn broer. Met vriendelijke groeten, Lilian Schaar-Zantman. 

 

Vandaag zag ik een vlinder 

Zomaar hier in mijn prachtige bloementuin 

Ze fluisterde mij zacht van de wind 

En sprak mij van de lentezon. 

 

Dat kleine sprankje hoop 

Net voor de avond viel 

Het was een bron van warm licht 

Landend in mijn hart. 

 

Haar vleugels van papier 

Bedekt met duizend kleuren 

Ze raakten mij diep 

Het gaf mij troost, moed en hoop. 

 

Het zijn die kleine dingen 

Zomaar midden op een dag 

In staat tot grootste dingen 

Schonk ze mij een glimlach. 

 

Fijn toch van die kleine, onverwachte momenten 

Waarin je voelt het komt goed 

Koester die momenten 

Om het verdriet te verzachten, je hart te verlichten en 

weer verder te kunnen gaan. 

Fijn toch van die liefdevolle momenten 

Waarin je voelt zo is het leven goed. 

 

Het deel over de vlinder is een vrije bewerking van een gedicht van Björn Dichterbij zonder titel, te vinden via: 

https://nl.pinterest.com/pin/786863366117986812/. Het deel vanaf ‘Fijn toch van die…… is een vrije bewerking 

van een gedicht van Ina Sipkes de Smit uit het boekje ‘Vriendschap…is wat ik je wens’. 
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Mw. Jo van den Boogaard-Kreeft is (gelukkig) terug 

in Badhoevedorp na ruim vijf maanden in Haarlem: ze 

woont nu in kamer 342, Meerwende (Kamerlingh 

Onneslaan 131, 1171AE Badhoevedorp). 

Dhr. Wim Bac verbleef enige tijd in Bornholm voor 

revalidatie, maar is sinds eind november weer thuis. 

Het is nu wachten op zijn zus, Ank Bac. Zij is -op het 

moment van schrijven- nog in Bornholm (kamer 708 

LB3, Bornholm 50, 2133AA Hoofddorp). We hopen 

dat zij binnenkort herenigd zullen worden. 

Dhr. Juup Bosch verblijft voor revalidatie in de 

Janskliniek (Ridderstraat 32, 2011RS Haarlem). 

Dhr. Bertus Rechtuyt (Leeuwerikstraat 7, 1171 TW) is 

gevallen en inmiddels geopereerd aan zijn heup. Nu 

volgt een periode van revalidatie, nu nog niet bekend 

waar. Mirjam Vermeij. 
 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 0201 Mw. G. Wapstra-Post Badhoevedorp. 

 0610 Dhr. J. den Arend Badhoevedorp. 

 1710 Mw. A. Schaar-van Veen Badhoevedorp. 

 2810 Dhr. E. van Munster Badhoevedorp. 

  

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE  

 1511 Dhr. D. Hijstek  

 2711 Mw. M. van Nienes-Maas  

 

INGESCHREVEN  

 3011 Mw. H. Vasmel  

 1510 Mw. S. Vogelzang  

 

UITGESCHREVEN 

 1911 Dhr. S.J. Braam Badhoevedorp. 

 

VERTROKKEN    naar: 

 0111 Mw. L.J. Keijser Amsterdam. 

 

PASTORAAT 

November was een drukke maand voor de pastorale bezoekers: een aantal volgde de cursus ‘Hoe voer ik een pastoraal 

gesprek?’, er was een bijeenkomst van het Pastorale Werkverband (PWV) en er werd begonnen met het rondbrengen 

van het “Open Deur” kerstnummer. Meer dan 160 exemplaren zijn verspreid. Dat alles naast het gebruikelijke 

bezoekwerk. Én met een vacature: Hanneke Bonke heeft haar werk na de eeuwigheidszondag nu echt afgerond. Veel 

dank voor haar inzet. En ook een bedankje aan alle andere pastorale bezoekers, coördinator en ouderling: fijn dat het 

werk door kan gaan. Hierbij ook een oproep aan gemeenteleden die geen pastorale taak hebben: geef elkáár aandacht. 

In deze gemeente betekent pastoraat ‘omzien naar elkaar’. Dat ‘naar elkaar omzien’ kan ieder lid van de Pelgrimskerk 

doen, en dan wordt het voornemen ook waarheid! Samen koffiedrinken na de kerkdienst biedt al een goed begin. 

Mirjam Vermeij. 

 

Seniorenmiddag 24-4-2024 

Ook deze datum kunt u in de agenda noteren (als u 80 jaar of ouder bent): woensdag 24 april 2024. Het pastorale 

team organiseert dan een seniorenmiddag, reserveert u het tijdsblok 13.30-17.00 uur alvast? Meer informatie krijgt 

u in het volgende Meerkontakt. Mirjam Vermeij. 

 

Basiscatechese voorjaar 2024 

Drie kinderen volgen sinds oktober de basiscatechese, en een vierde schuift waarschijnlijk aan. Ook in 2024 is er een 

blok van vijf keer: op maandag 11, 18 & 25 maart, 8 & 22 april. We gaan ons dan richten op de verschillende 

christelijke feest- en gedenkdagen. Na het voorjaar van 2024 zal de basiscatechese voorlopig stoppen. Er zijn vanaf 

september 2024 geen kinderen in de Pelgrimskerk die dan in groep 7 en 8 zitten. Mirjam Vermeij. 

 

Voorjaarsvakantie 17-25 februari 2024 

Het is nog ver weg, maar ik meld het toch alvast: die periode ben ik afwezig. Mirjam Vermeij. 
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EEUWIGHEIDSZONDAG 
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben 

we als gemeente eeuwigheidszondag gevierd. 

Deze dag, vlak voor advent, gedenken we gemeente-

leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen; dominee 

Mirjam Vermeij ging voor. 

Muzikale omlijsting kwam van pianist Thomas 

Heemskerk en violist Michaja Heemskerk. 

Gert Jan Velders ondersteunde de gemeentezang en 

speelde een paar mooie stukken zowel voor, tijdens als 

na de dienst. 

Na inleidende woorden op ons gedenken werden 21 

namen voorgelezen. Nabestaanden konden, tijdens het 

zingen van lied 730, een kaarsje aansteken op een 

muur omringd door witte rozen. Een grote kaars is 

aangestoken waarmee we allen hebben kunnen geden-

ken die ons ontvallen zijn en nog een kaars voor allen 

die eenzaam en alleen gestorven zijn. Daarna kon een 

ieder een kaarsje aansteken voor iemand die in zijn of 

haar beleving een moment van aandacht/herinnering 

verdiend. Voor nabestaanden waren er mooie steentjes 

die meegenomen konden worden ter herinnering.

 

 

De namen voor wie het licht werd ontstoken ter nagedachtenis: 

 

 

 20 nov 2022 Cornelis Johannes Ketel 75 jaar. 

 13-dec-2022 Lijda Clara Margaretha de Pijper-Staal 95 jaar. 

 30 dec 2022 Leonardus van Leeuwen 84 jaar. 

 02 jan 2023 Grietje Wapstra-Post 90 jaar. 

 24 jan 2023 Sophia Christina Slingerland-Nieuwenhuijs 75 jaar. 

 26 jan 2023 Margaretha Zantman-Hogenbirk 80 jaar. 

 06 mrt 2023 Guurtje Jansje Schaaf 97 jaar. 

 04 apr 2023 Aagje Gehrels-Knibbe 88 jaar. 

 04 mei 2023 Rense de Roode 96 jaar. 

 25 jun 2023 Ariana Visser-Verloop 87 jaar. 

 25 jul 2023 Gerrit Hoogendam 82 jaar. 

 04 aug 2023 Zwantine Greta Evers-van Beemdelust 89 jaar. 

 12 aug 2023 Margriet (Grietje Eisse) Zorge 77 jaar. 

 22 aug 2023 Frank Cornelis de Raadt 78 jaar. 

 24-aug-2023 Maria Johanna de Vos 74 jaar. 

 26-aug-2023 Willem Schaar 90 jaar. 

 26-aug-2023 Jacoba Johanna Dunk-Kruijsbergen 89 jaar. 

 28-sep-2023 Arnold Rudolf van der Meer 93 jaar. 

 06-okt-2023 Johannis den Arend 57 jaar. 

 17 okt 2023 An Schaar-van Veen 89 jaar. 

 28 okt 2023 Evert van Munster 91 jaar. 

 
 

Spiegeltje ter nagedachtenis. 
De namen van alle overledenen staan op spiegeltjes 

geschreven. In de kerktuin hangen zij daar tot novem-

ber 2024 en is er zo een plekje om een geliefde in stilte 

te gedenken. De spiegeltjes van het kerkelijk jaar 

2021-2022 kunnen in 2023 nog worden opgehaald via 

henrietdenarend@hotmail.com. 

Niet-opgehaalde spiegeltjes worden in de stiltetuin in 

een speciale pot bewaard. 

Hanneke Bonke, Hannie van Driel, Ien Moens & 

Harry den Arend.
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KERKENRAAD 
Onlangs zijn voor de tweede keer e-mails uit naam van onze dominee naar diverse gemeenteleden verstuurd met 

het verzoek geld over te maken voor cadeaubonnen. Dit was een geval van e-mailfraude! Mirjam Vermeij zal u 

nooit vragen geld over te maken. Trap hier dus niet in mocht dit nog een keer gebeuren. Het CvK zal maatregelen 

treffen door speciale e-mailadressen van de Pelgrimskerk aan te maken en persoonlijke adressen van onze website 

te verwijderen. 

De kerkenraad heeft in twee bezinningsdagen gesproken over de uitwerking van het beleidsplan van 2021 en de 

toekomst van de Pelgrimskerk. Op 26 februari 2024 zal de classispredikant ds. P. Verhoeff de kerkenraad bezoeken 

en met ons spreken over deze onderwerpen. Daarna zullen wij u als gemeenteleden hier ook bij betrekken en samen 

met u de plannen voor de toekomst maken. Hannie van Driel, scriba 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

BEGROTING 2024 

Het volgende jaar staat weer voor de deur. Graag informeren we u over onze gemeentebegroting van het komende 

jaar, 2024. De kerkenraad heeft deze, in haar vergadering op 27 november, goedgekeurd.  

Hierna een kort overzicht (in €) van de inkomsten, uitgaven en het resultaat.  

Opbrengsten en baten  
Opbrengsten onroerende zaken 68.770 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 12.500 

Opbrengsten levend geld 94.250 

Door te zenden collecten en giften 500 

Totaal baten  176.020 

   
Uitgaven en kosten  
Kosten kerkelijke gebouwen 91.300 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 9.000 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 69.250 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.350 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 7.550 

Salarissen en vergoedingen 10.700 

Kosten beheer, administratie en archief 10.150 

Rentelasten/bankkosten 1.000 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 500 

Totaal lasten  207.800 

  
Resultaat -31.780 

 

Inkomsten 

De voornaamste inkomsten bestaan uit opbrengst van onze gebouwen en de opbrengsten van de vrijwillige bijdrage 

en collectes. Daarnaast hebben we nog rente-inkomsten. We verwachten dat de huurinkomsten ongeveer gelijk zullen 

blijven, maar de inkomsten van de vrijwillige bijdrage wederom zal dalen. Totaal verwachten we ca. € 176.000 aan 

inkomsten, wat ca. € 15.000 lager is dan in 2022. 

 

Uitgaven 

De belangrijkste uitgaven doen we aan onze gebouwen (onderhoud, verwarming, schoonmaak, verzekeringen) en 

onze dominee. Daarnaast zijn er verplichte afdrachten en kosten voor de kerkdiensten, bestuur, organisten, kosters 

en administratie. In totaal verwachten we dat de kosten uitkomen op bijna € 208.000. De flexibiliteit van de kosten 

zijn gering, dus het is lastig om op zaken te besparen die ‘zoden aan de dijk’ zetten.  

Per saldo verwachten we in 2024 ca. € 32.000 meer te moeten uitgeven dan we binnenkrijgen. Daarbij willen we 

opmerken dat de afgelopen jaren ook regelmatig giften en legaten zijn ontvangen. Daar zijn we als gemeente blij mee 

en erkentelijk voor en helpt bij het overbruggen van het tekort. 

We vinden het belangrijk om met z’n allen op een fijne manier gemeente te zijn en naar elkaar om te zien. Samen 

vieren, een eigen dominee die voorgaat en bijstaat, een eigen gebouw en medemensen helpen in nood, zijn belangrijke 

zaken. Dit begroot tekort in 2024 achten wij dan ook aanvaardbaar.   

Zoals u weet wordt er gewerkt aan het terugbrengen van de kosten en onze gebouwen spelen daarbij een belangrijke 

rol. Op termijn, als de veranderingen gerealiseerd zijn, dan verwachten we dat de inkomsten en uitgaven grotendeels 

met elkaar in overeenstemming zullen zijn. Met vriendelijke groet, Jacob van Gelder, penningmeester. 

  

http://www.pelgrimskerk.org/


Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 9 
 

DIACONIE 

Verslag diaconale dag Kerk in Actie, zaterdag 26 november 2023. 

Wij, diakenen, waren erbij. Het thema “Ga mee! Wereldwijd samen in actie” sluit aan bij het 

jaarthema van de PKN. Het doel van de dag -ontmoeting, het opdoen van ideeën en 

geïnspireerd huiswaarts keren- is zeker bereikt! 

Wij startten in de aula van CSG de Goudse Waarden (leuk detail: dit was de middelbare 

school van Greet Boersma) met een korte viering met gebed en zang. 

Vervolgens het praktijkverhaal van het Goudse diaconaat over hun opvang van vluchtelingen 

uit een overvol Ter Apel. Toen de presentatie van organisatie “SchuldHulpMaatje”. Daarna 

waren er diverse workshops, waarbij onze keuzes waren:“Samen werken in de buurt” (waar 

SchuldHulpMaatje nog nader werd toegelicht),“Samen in actie voor Colombia” (met het oog 

op ons plan om daar een diaconaal project te starten)“ en “Op ontdekking in de Bijbel” (over 

contextueel Bijbellezen Armoede in Nederland– over het herkennen en benaderen van 

armoede situaties. 

Tot slot kwamen we weer bijeen voor een korte evaluatie en meer zang (wat is dat heerlijk zingen met zoveel 

stemmen!). Erg inspirerend: zoveel diakenen vanuit het hele land die elkaar treffen, spreken en ervaringen delen! 

Over ons project voor Colombia leest u hieronder. Greet Boersma, Henk Kamerman & Tineke Vasmel. 

 

 

SAMEN IN ACTIE MET COLOMBIA 

Kerk in actie heeft een nieuw project opgezet “Samen in Actie”. Een mooi diaconaal 

project waar wij als protestantse Gemeente Badhoevedorp/Lijnden aan mee gaan 

doen. Binnen dit project kan een keuze gemaakt worden uit 7 landen waar Kerk in 

Actie contacten mee heeft en waar een aantal initiatieven zijn gestart. Als diaconie 

hebben wij gekozen voor één van de projecten in Colombia waar wij het komende jaar 

actie voor gaan voeren.  

Colombia, land in Zuid-Amerika waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot 

is. Dat heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede 

behouden blijven. Er is nog veel armoede, huiselijk geweld en criminaliteit. Veel kinderen hebben weinig kansen 

voor een goede opleiding. 

De diaconie heeft gekozen een project in Bogota, de hoofdstad, te ondersteunen. Hier werkt een partnerorganisatie 

van Kerk in Actie, die zich inzet voor kinderen uit achterstandswijken met veel armoede en criminaliteit. Zij biedt 

deze kinderen een veilige plek en perspectief op een betere toekomst. De kinderen worden gestimuleerd om onderwijs 

te volgen en worden begeleid om weg te blijven bij criminaliteit en geweld. Ook wordt voor 45 jongeren een 

horecaopleiding georganiseerd en jongeren krijgen een training in het opzetten van een eigen bedrijf. Wij gaan deze 

actie starten op eerste kerstdag met een collecte tijdens de 1ste collecte (Kinderen in de Knel). We houden u de 

komende tijd regelmatig op de hoogte over deze actie. De diaconie. 

 

UW KOPIJ VOOR MEERKONTAKT

Uw bijdrage ontvangen wij (bij voorkeur) elektronisch 

bij: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org. 

Hoe maakt u kopij op? 

In lettertype “times new roman‟, “11 punt‟ en regel-

afstand “standaard”. 

Foto’s en/of tekeningen kunnen ook, maar dienen (op 

papier) toonbaar te zijn, anders laten wij ze achter-

wege. Twijfelt U? Dan altijd meesturen, want “niet ge-

schoten is altijd mis”.  

Werkt u weinig/zelden met tekstverwerking?  

Niets is in beton gegoten; liever kopij in 

afwijkende opmaak dan geen kopij! 

Aan-/inleveren? 

Vaste tijdstip is 18.00 uur. Informeer ons vooraf in-

dien u het door overmacht dit niet redt.        

En dan dit: 

Wilt u, na de afspraken & toezeggingen bij de COP28 

(VN klimaatconferentie in Dubai), ook uw steentje bij-

dragen aan een schone(re) wereld? 

Lees Meerkontakt dan elektronisch! Hoe? 

E-mail uw gegevens naar g.slingerland@quicknet.nl. 

De rest gaat vanzelf en u heeft minder papier en dito 

rugklachten! De redactie.
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  KinK 
KERSTSTALLETJES IN DE PELGRIMKERK 

 
Deze maand exposeren wij weer uit de prachtige 

collectie kerststalletjes en kerstgroepjes van 

verzamelaar Wim Pijlman (1933-2016). 

Wim was oud-ddorpsgenoot en gemeentelid van onze 

kerk. Zijn vrouw Lisa heeft, evenals vorig jaar, ons 

deze kerststalletjes tijdens de advents- en kersttijd ter 

beschikking gesteld. Waarvoor heel hartelijk dank! 

Wim begon met het verzamelen van kerststalletjes 

tijdens zijn zeemansbestaan al in zijn jonge jaren. Hij 

verzamelde ze van over de wereld en bleef er mee 

doorgaan, ook toen hij niet meer voer. 

Deze wat uit de hand gelopen hobby zorgde ervoor dat 

er nu meer dan 100 verschillende kerstgroepjes in de 

berging staan. Zelf gaf hij aan dat hij, als oudste uit 

een gezin met negen kinderen, geobsedeerd raakte 

door de geboorte van kinderen. De blijdschap en de 

feestelijke gebeurtenissen eromheen waren mooie 

momenten in zijn leven. 

Steeds zocht hij naar het aparte en kunstzinnige in de 

kerstgroepjes. Verrassend was het om telkens weer in 

de figuurtjes de volksaard, de belevingswereld en de 

artistieke mogelijkheden van de makers terug te zien. 

De kerststalletjes staan in de vitrinekasten in de gang 

van de Pelgrimskerk. Ze zijn te bewonderen na de 

kerkdienst op zondag en evt. zaterdagmorgen in 

overleg. (greetboersma48[@]gmail.com). 

Wij wensen u veel kijkplezier en mooie kerstdagen! 

Namens de werkgroep KINK, Greet Boersma. 

 

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

16 dec (zaterdag) Levende kerststal 17.00-17.45 uur. 

08 jan  College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

08 jan  Diaconie 20.00 uur. 

14 jan (na de dienst) Informatiebijeenkomst gebouwen 11.15 uur 

 06 feb College van Kerkrentmeesters 20.00 uur. 

 06 feb Diaconie 20.00 uur. 

 

BEREIKBAARHEID, BIJDRAGEN & GIFTEN 

 
Predikant: 

Ds. M. Vermeij: tel 06 3864 8035. 

E-mail: dsmvermeij[@[gmail.com. 

Maandag, woensdag & donderdag aanwezig. 

 

Scribaat: 

1e scriba: 

Mw. H. van Driel: tel (020) 659 4557. 

E-mail: hannievandriel[@]hotmail.com. 

 

 

(Vrijwillige) bijdragen & giften: 

T.n.v. Protestantse Gemeente  

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL 16 RABO 0373 7158 38. 

Info: mw. I. Gräeve-Koldewijn. 

 

 

 

 

 

Specifieke (doel)giften: 

T.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp-Lijnden. 

Bank: NL 55 RABO 0373 7361 85. 

O.v.v.: Diaconie, Noodfonds en/of Zending. 

 

Kijk voor bijdragen & giften op: 

https://site.skgcollect.nl/366/

 

 

KOPIJ naar: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 24 januari vóór 18.00 uur. 

Uw volgende "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 03 februari in de brievenbus. 
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