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MEERKONTAKT

PROTESTANTSE GEMEENTE 38 jaargang, nr. 07.
BADHOEVEDORP-LIINDEN 24 oktober 2025.

God, bescherm mij
En omarm mij.
Houd mij vast

Wanneer ik wankel,

Als mijn wortels
Moeizaam hechten
En mijn schaduw
Al te lang wordt.

Het worden de donkere dagen van het jaar. Dagen dat wij weer op zoek gaan naar het licht. Maar voordat
het licht wordt, moeten wij mensen zaken athandelen. Allereerst mogen wij dankbaar zijn voor wat de
boeren onder ons verbouwd hebben en van het land hebben gehaald zoals bieten, aardappelen, granen en
vruchten. Zij zorgen er mede voor dat wij kunnen eten in welvaart. Daarom is het als gemeente goed om
daarbij stil te staan en een zegen te vragen over wat het land ons heeft mogen brengen.

Ook het einde van het kerkelijk jaar komt dichterbij, Eeuwigheidszondag. De zondag dat wij onze overleden
gemeenteleden en alle anderen die ons ontvallen zijn, herdenken en wij stil staan bij alles wat rondom ons
gebeurt. Een zondag wanneer wij elkaar vast willen houden, elkaar in alle verdriet en ellende kunnen om-
armen om zo ook God om bijstand en bescherming te vragen.

Want er gebeurt zoveel om ons heen. Er is veel onderlinge haat en ongelijkheid om ons heen. Mensen
zoeken hun gelijk, door anderen de mond te snoeren. En als diegenen die de mond gesnoerd is, dan blijven
zwijgen, omdat de angst regeert, krijgen de oproerkraaiers vanzelf gelijk. Dat kan en dat mag niet.

Wij moeten in vrede onze onderlinge verschillen onder woorden mogen brengen. Je hoeft het niet altijd
met de ander eens te zijn. Maar door naar elkaar te luisteren, kun je ook van elkaar leren. Het zorgt ervoor
dat je een breed palet van argumenten hebt, van waaruit jij je eigen keuze kunt bepalen. Het geeft je houvast
om vanuit je geloof, waar plaats is voor velen, verder te kunnen gaan en anderen te helpen en te ondersteu-
nen.

De komende maand leven wij vanuit het duister naar het licht. Wij zoeken de lichtpuntjes van liefde en
mededogen in ons leven en gaan op zoek naar dat grote licht dat gaat komen. Een groot licht dat wij elk
jaar met liefde mogen omarmen. Een licht dat ons blijdschap en hoop geeft, ons leert hoe wij met elkaar
mogen omgaan. Een licht dat ons hoop biedt in tijden van verdriet, narigheid en ellende. Een licht dat ook
vanuit ons mag schijnen en wat wij mogen uitdragen aan anderen. Daartoe zijn wij geroepen, om dat licht
van liefde en wijsheid door te geven aan mensen om ons heen, die bang zijn voor wat er allemaal in deze
wereld gebeurt.

Laten wij deze mensen meenemen naar het licht van Kerstmis.

Harry den Arend.
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DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 19 okt 10.00 uur Ds. J. van der Putte (Zierikzee).
Collecten 1. Werelddiaconaat (Zuid-Afrika). 2. Kerk.
2 Wi, 5,
Zondag 26 okt 15.00 uur ~ Mw. H. Wieringa-Pruijssen (Zandkunstenaar). ‘(\ l;»
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. z 3 E
o, m‘\\\?
Zondag 2 nov 10.00 vur Ds. M. Gehrels (Amsterdam). '
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 9 nov 10.00 uur Ds. S. Zijlstra (Haarlem).
Collecten 1. Stichting ORA (oogstdienst). 2. Kerk.
Zondag 16 nov 10.00 uur Dr. R. Visser (Rhenen).
Collecten 1. Project Colombia. 2. Kerk.
De Meerwende 10.30 uur Ds. J. van den Berg Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 23 nov 10.00 uur Ds. J. van den Berg (Voorhout). EEUWIGHEIDSZONDAG.
Collecten 1. Diaconie. 2. Pastoraat bij rouw & gedachtenis.
Zondag 30 nov 10.00 uur Ds. G. van de Meeberg (Nieuw-Vennep). 1° advent.
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 7 dec 10.00 uur Pastor D. Keus (Amsterdam). 2¢ advent.
Collecten 1. Werelddiaconaat, Libanon/Syrié 2. Kerk.
Zondag 14 dec 10.00 vur Dr. R.J. Bakker (Amsterdam). 3¢ advent.
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk.
AUTORIJDIENST

Bedoeling is dat u (als belanghebbende) de dienstdoende chauffeur belt. Bij voorkeur enige dagen vooraf om in de

planning te verwerken. Graag verwelkomen we nieuwe chauffeurs! Tineke Vasmel.
Naam

Datum
19 okt
26 okt

2 nov

9 nov
16 nov
23 nov
30 nov

7 dec
14 dec

3108
0709
1409
2109
2809
0510
1210

Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

K. Gijzenberg
A. Kamer
F. Dekker
K. Gijzenberg
A. Kamer
F. Dekker
K. Gijzenberg
A. Kamer
F. Dekker

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
Mw. R. Dijksman-Meerman.

Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan.

Mw. B.M. Swartz-van der Wolde.

Mw. M.M. Groeneweg-Engelsman.
Dhr. & mw. B. Rechtuyt- van der Vaart.
Dr. R.J. Bakker.

Mw. G.J.M. van Driel-van der Velde.
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BEDANKT
Blije gezichten en veel dankbaarheid voor de bloemen van Trudie Rermmers, Renke Dijksman, Ria Schaap, Piet
Roos, Jan de Klein, mw. Van der Zwaard en gezellige bezoekjes voor mijzelf. Barbara van Tol.

Ik ben weer terug in Badhoevedorp en woon nu in de Meerwende, kamer 312. Bezoek van harte welkom!
Een hartelijke groet van Wilma Knibbe.

Ik wil u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die mw. Gijzenberg kwam brengen vanwege mijn ongeluk
waarbij ik mijn sleutelbeen gebroken heb. Helaas wil het niet genezen. Lieve groet, Riet Groeneweg.

GEFELICITEERD

FEEST: bij de familie Van Dijk, Sperwerstraat 15: zij
waren 9 oktober 55 jaar getrouwd en bij de familie
Tolsma-Stalenhoef, Sloterweg 288B: die waren 16

oktober 40 jaar getrouwd. Namens de gemeente wor-
den beide bruidsparen van harte gefeliciteerd met dit
jubileum!! Lucie Gijzenberg.

IN MEMORIAM MEVROUW MARIA HENRIETTA SCHAAP-DEUTZ

Zij werd geboren in Amsterdam en bouwde in Badhoevedorp met haar man Berend hun gezin op, met twee zonen,
die ieder ook twee kinderen kregen.

Na het overlijden van haar man vond ze een nieuwe liefde in Gerrit Bermon, met wie zij samen in een appartement
in De Schuilhoeve gewoond heeft. Zij deelden hun liefde voor muziek en waren beiden lid van het Sloterkerkkoor,

zodat in de afscheidsdienst in de Pelgrimskerk een aantal van de lievelingsliederen samen zijn gezongen.
Liederen van geloofsvertrouwen en van de hoop op het eeuwige leven. Robert Jan Bakker.

KERKELIJKE STAND

OVERLEDEN
1207 Mw. M.H. Schaap-Deutz
1209 Mw. B.H. Bogert-van Vliet
1709 Mw. C.W. Franzen-Smit
0610 Dhr. A. van Vugt
INGESCHREVEN
1609 Dhr. B. van den Hof
VERTROKKEN

0108 Mw. L.J. Prins
3108 Mw. C.E. Pronk
1509 Mw. H. Koenen-van Dam

Naar:
Rouveen.
Amsterdam.
Harmelen.

DINSDAGMIDDAG 16 DECEMBER: KERSTZANG & GELEGENHEID ELKAAR TE ONTMOETEN.
Programma: ontvangst met koffie/thee en iets lekkers, samen zingen en afsluiten met een drankje. Vervoer is be-
schikbaar. U hoort hier t.z.t. meer over. Met hartelijke groeten, Ien Moens en Lucie Gijzenberg.

GEZOCHT: VRIUWILLIGERS VOOR DE LEVENDE KERSTSTAL

Zaterdag 20 december 2025 om 16.00 uur wordt er
weer een levende kerststal gehouden in de Pelgrims-
kerk. We hebben met kerst 2023 gemerkt dat dit nog
steeds een groot aantal kinderen, ouders en grootou-
ders uit het dorp trekt. Bezoekers worden langs ver-
schillende scenes uit het kerstverhaal geleid. Er is een
klein groepje enthousiaste vrijwilligers gestart met de

KERKENRAAD

Zondag 30 november na de kerkdienst zal er een
gemeentebijeenkomst ~ worden gehouden. Tijdens
deze bijeenkomst zal met de gemeente worden
besproken aan welk profiel de toekomstige predikant
zou moeten voldoen. Welke eigenschappen van een te

voorbereidingen. Zij hebben hulp uit de gemeente no-
dig. Meld u zich aan bij Martine de Raadt of Wilma of
Anja van Andel (anjavanandel@outlook.com of 06
2538 5255). Er is altijd een passende taak te vinden en
we willen er ook samen met veel gemeenteleden een
prachtige middag van maken. Anja van Andel.

beroepen predikant vindt men belangrijk en aan welk
takenpakket zou een toekomstig predikant moeten
voldoen? U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn. Greet Boersma.


http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:anjavanandel@outlook.com

Pagina 4

www.pelerimskerk.org

Meerkontakt

COLLEGE VAN KERKMEESTERS

Het College van Kerkmeesters (CvK) is verantwoor-
delijk voor gebouwen en financién van de kerk. Het
college bestaat uit: Foeke Dekker (administratie), Ja-
cob van Gelder (penningmeester), Marijn Vis (voor-
zitter) en Anja van Andel (secretaris).

Wij vergaderen we om de 6 weken en bespreken o.a.
met koster Henriét het noodzakelijke onderhoud van
het gebouw en welke activiteiten er in het kerkgebouw
plaatsvinden. Zo komen er in oktober weer -maar
liefst- twee stembureaus in onze kerk, ditmaal in de
ontmoetingsruimte en in de stilteruimte. We hebben de
maandelijkse schoonmaakuren iets teruggeschroefd,
omdat het gebouw minder gebruikt wordt.

Verder houden we ons bezig met verhuur van de pas-
torie. Deze wordt de laatste jaren voor meestal zo'n
half jaar per keer verhuurd aan Badhoevedorpers die
hun eigen huis aan het verbouwen zijn. Ook aan de

pastorie is onderhoud nodig; zo is onlangs de schoor-
steen geveegd, wat wel weer nodig was. Vanaf april of
mei 2026 is de woning weer beschikbaar; als u nog
potenti€le huurders weet, dan horen wij dit graag.

In onze vergadering in september hebben we de begro-
ting 2026 doorgenomen. Dit betreft een concept. Deze
wordt vervolgens voorgelegd aan de kerkenraad en
daarna met de gemeente gedeeld.

We volgen als commissie de ontwikkelingen rond ver-
koop van de kerk en de verbouw van de Karavanserai.
Voor beide is een aparte werkgroep ingesteld. Voor de
verbouw worden offertes opgevraagd en geven we als
CvK uiteindelijk toestemming.

Mocht u vragen hebben over gebouwen en financién
weet één van ons dan te vinden.

Vriendelijke groet, namens het CvK, Anja van Andel.

MISSION POSSIBLE VIERT 15 JAAR: SAMEN AAN TAFEL VOOR HOOP

Wat begon met een pan
soep op een koude straat-
hoek in Moskou, is uitge-
groeid tot een internatio-
nale beweging van Hoop
en hulp.

Mission Possible Nederland viert dit jaar haar 15-jarig
bestaan met een bijzonder jubileum: een soepboek vol
verhalen en recepten die symbool staan voor liefde,
verbondenheid en verandering. Vraag nu via de web-
site (QR code) jouw gratis soepboek aan!

In het digitale jubileumboek zijn vijftien unieke soep-
recepten verzameld uit de landen waar Mission Possi-
ble actief is. Van de vertrouwde Groninger mosterd-
soep tot Armeense Khash -elke soep vertelt een ver-
haal. Niet alleen qua smaak, maar ook van mensen die
ondanks moeilijke omstandigheden perspectief von-
den. Soep is voor Mission Possible meer dan voedsel,
het is een gebaar van troost, een uitnodiging tot ge-
sprek, en vaak het begin van hulpverlening.

Onze kracht ligt in de eenvoud van haar aanpak. Geen
grote kantoren, maar lokale veldwerkers die dagelijks
klaarstaan voor moeders, kinderen en jongeren in
kwetsbare situaties. Of het nu gaat om voedselpakket-
ten, therapie, onderwijs of een luisterend oor —alles be-
gint met bewogenheid en geloof in herstel.
Dankbaarheid staat centraal in dit jubileum. Dankbaar
voor de steun van velen die jarenlang meeleven, bid-
den en geven - én voor nieuwe mensen die ons werk
ontdekken en besluiten mee te doen. Mission Possible
is geen organisatie op zichzelf, maar een beweging van
verbondenheid. Samen brengen wij hoop naar plekken
waar wanhoop vaak de boventoon voert.

Met €15,- per maand sta jij naast een moeder die vecht
voor haar kind. Dat blijft de kern van ons werk: niet
toekijken op een afstand, maar dichtbij komen, zoals
Jezus ons leerde. Ontvang nu een gratis pollepel als je
je aansluit bij onze beweging van hoop.

Met het jubileum soepboek vieren we niet alleen 15
jaar betrokkenheid, maar ook de toekomst. Want elke
kom soep is een stap richting een betere wereld. Help
mee, bid mee, en proef de hoop- één lepel tegelijk.
Gerande Sikkema.

AMNESTY INTERNATIONAL STAND IN PELGRIMSKERK

Zondag 7 december zullen er twee leden van de Am-
nesty werkgroep bij ons in de kerk zijn. U kunt dan
mooie kerstkaarten en kaarsen kopen, maar het teke-
nen van de petitielijst is zeker zo belangrijk. Amnesty
voert nl. actie voor de Georgische acteur Andro Chi-
chinadze. Hij nam in 2024 deel aan een pro-Europa
demonstratie en werd, samen met tientallen anderen,
veroordeeld voor het ‘verstoren van de openbare
orde.’

Graag wijzen wij ook op het internationale schrijfeve-
nement ‘Write for Rights’ dat in het kader van de In-
ternationale Dag voor de Rechten van de Mens wordt
gehouden. Zaterdag 13 december kunnen er in de Cen-
trale Bibliotheek van Hoofddorp brieven geschreven
worden voor politieke gevangenen en bevlogen perso-
nen die zich inzetten voor hun leefomgeving. Van
harte welkom tussen 10.00-15.00 uur. Phien Veenstra.
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Vanaf zondag 12 oktober is de tentoonstelling “Objets
“trouvés” te zien in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp.
De kunstenaar van deze bijzondere tentoonstelling is
Dora de Bruin uit Dordrecht.

Zij schrijft zelf het volgende over haar werk:

In de coronaperiode, toen we beperkt werden in ons
doen en laten, ging ik op zoek naar uitdagingen dicht
bij huis. In mijn geval werd dat o.a. opruimen in huis.
Ik stond voor de keuze om allerlei materialen, die ik
ooit gevonden en verzameld had, weg te gooien of....
er toch iets mee te gaan doen.

Het werd het laatste. Met veel plezier ben ik van start
gegaan met het maken van kistjes waarin ik de gevon-
den voorwerpen kon verwerken.

MEERKONTAKT ZOEKT SCHRIJFSTERS
Zoals u nu leest/weet, hebben wij geen vrijwillige

schrijfsters in ons meditatieschrijversbestand. =

Dat betreuren wij voor het 12° jaar op rij, maar de sleu-
tel is in uw hand(en). Hoe? Lees dit artikel uit.

In 2024 werd in Meerkontakt al stilgestaan bij de sta-
tistieken over vrouwen in (openbare) bestuursfuncties.
Recentere cijfers vertonen een dalend aandeel mannen
in die lijstjes; prima. Bestudeer de kandidatenlijsten
voor de aankomende verkiezingen; eenzelfde beeld;
ook goed. Helaas (of gelukkig voor ons) stonden er
geen (vrouwelijke noch mannelijke) kerkgemeentele-
den bij; u bent allen beschikbaar qua #ijd.

Door het vele geweld tegen juist vrouwen, claimen
ook zij terecht het bezit van de nacht; wij omarmen
dat. Veel inspiratie ontstaat in nachtelijke momenten..
Maar hoe komt het dan toch dat wij nog steeds met
uitsluitend mannelijke meditatieschrijvers werken?
Waar blijft in Meerkontakt de vrouwelijke populatie
van onze gemeente om ook daar de voorpaginaplek op
te eisen?

“OBJETS TROUVES”

Door de materialen te isoleren en in kistjes te kaderen,
ontstond een nieuwe vormgeving en kreeg het alle-
daagse object een andere betekenis. Vervolgens ont-
stond er -haast vanzelf -een titel voor het werk waar-
door het voor mijn gevoel afgerond werd.

De expositie is te zien tot 12 januari 2026, iedere zon-
dag na de kerkdienst, van 11.00-12.00 uur, Havikstraat
5. Wanneer u op een ander moment de expositie wil
bekijken, neem dan  contact op  met
greetboersma48@gmail.com.

Zondag 2 november komt Dora de Bruin na de kerk-
dienst zelf vertellen over haar kistjes. Namens Werk-
groep Kunst in de Kerk, Greet Boersma.

Dames, sta op want onze schrijvers worden steeds ou-
der en stoppen ooit met schrijven! Vul op tijd dat va-
culim.

1Jzeren Heinig als wij zijn dus onze herhaaloproep.
Schrikt werklast of “het onbekende” u af?

De werklast bestaat uit twee meditaties, desgewenst op
zelf aan te geven tijdstippen. Zelfs plaatsen wij medi-
taties die met behulp van de meest moderne (denk aan:
Al) technieken geschreven zijn.

Details leggen we graag uit, maar er zijn geen regels
over de inhoud; die kies je zelf!

Hoe verder?

App/e-mail Inger Albers, jaia@planet.nl of Erik
Gréeve, ejpgraecve@hetnet.nl voor vragen en/of infor-
matie of (nog beter) aanmelding als scribent.

Maar heb je een eenmalige artikel over een bepaalde,
al dan niet kerkelijke en/of maatschappelijke, gebeur-
tenis die jou raakt of intrigeert? Ook die kopij plaatsen
wij op de voorpagina. Binnenkort kunt u, met het pu-
blicatieschema Meerkontakt 2026, uw literaire ambi-
ties managen, maar neem actie. De redactie.
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Datum:
1210-1201
0211
3011
0712
1612

2012

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA.

Onderwerp(en): Tijd(stip):
Objets trouvés 11.00-12.00 uur.
Dora de Bruin over ‘Objets trouvés’  Na kerkdienst.
Gemeentevergadering Na kerkdienst.
Amnesty International in kerk Na kerkdienst.
Kerstzang & ontmoeting ‘s Middags.
Levende kerststal ’s Middags,

KOP1J via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai).

Aanleveren: woensdag 10 december voor 18.00 uur.
Volgend "MEERKONTAKT": uiterlijk 19 december in de brievenbus.
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