
Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 1 
 

MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden 

 

 
 

 

Deur die naar stilte openstaat. 

 

 

Nog midden in de zomer, velen net terug van vakantie, denken en kijken wij alweer naar wat de komende 

tijd ons gaat brengen. De start van een nieuw seizoen met verschillenden activiteiten. Dat betekent ook 

nadenken over wat wij als individu en gemeente kunnen betekenen voor onze naaste medemens in de wereld 

die redelijk op zijn kop staat. Ik weet dat wij de grote wereldproblemen niet kunnen oplossen, maar het 

vraagt wel van ons om in woord en gebed te laten weten wat wij ervan vinden. Naast de wereld kijk ik ook 

naar onze gemeente. Een steeds kleiner wordende gemeenschap die blij is met een dak boven het hoofd en 

een deur die openstaat voor een ieder die binnen wil komen om een moment van bezinning te zoeken en 

hopelijk ook te vinden. 

 

De komende maanden zullen er stappen gezet worden om te komen tot een beleidsplan en een werkplan 

die gebruikt kunnen worden als leidraad voor onze gemeente. Samen zijn het de onderdelen die nodig zijn 

om te komen tot een profiel voor een nieuwe voorganger. Begin september zal er verder gesproken worden 

over een bestuurlijke samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen in onze gemeentelijke 

omgeving. Dit omdat het duidelijk is dat bestuurlijke functies steeds moeilijker in te vullen zijn. 

 

Dat vraagt on bezinning, onderling vertrouwen en het geloof in een goede toekomst van onze gemeente. 

Wij blijven bouwen aan een kerkelijke gemeenschap die toekomstbestendig is en een huis heeft waarin 

iedereen zich thuis zal kunnen voelen. Ik hoop dat elk gemeentelid mee wil werken, zodat de drempel van 

de deur, die open staat, door vele mensen overschreden wordt om gezamenlijk ons geloof te blijven belijden 

en uit te dragen. 

 

Het is Jezus zelf die ons de opdracht geeft om te zien naar onze naaste, elkaar tot steun te zijn en elkaar in 

woord en daad terzijde te staan. Dat mogen geen lege woorden zijn. Het vraagt van ons creativiteit en 

inventiviteit. Laat ons huis een levend lichaam zijn als wij recht voor God staan. Dan kunnen en mogen wij 

breken en delen, zijn wat niet kan en doen wat ondenkbaar is. 

 

Later wij na deze vakantietijd ons inzetten voor onze kerkelijke gemeente en er een goed en mooi jaar van 

maken. 

 

 

 

 

Harry den Arend.  

38ste jaargang, nr. 06. 

5 september 2025. 
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DIENSTEN       PELGRIMSKERK 

 

 Zondag 7 sep 10.00 uur Ds. L.J. Rasser (Amsterdam). 

 Collecten 1. Zeevarenden Centrale. 2. Kerk. 

 

 Zondag 14 sep 10.00 uur Dr. J. van den Berg (Voorhout) STARTZONDAG. 

 Collecten 1. Project Colombia. 2. Jeugdwerk eigen kerk. 

 

 Zondag 21 sep 10.00 uur Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen). 

 Collecten 1. Vredesweek (Libanon). 2. Kerk. 

 

 Zondag 28 sep 10.00 uur Dr. R.J. Bakker (Amsterdam). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 5 okt 10.00 uur Ds. W. van Rijn (Halfweg/Zwanenburg). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 12 okt 10.00 uur Ds. S. Lanser (Amstelveen). 

 Collecten 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

 Zondag 19 okt 10.00 uur Ds. J. van der Putte (Zierikzee). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat (Zuid-Afrika). 2. Kerk. 

 

AUTORIJDIENST 

Bedoeling is dat u (als belanghebbende) de dienstdoende chauffeur belt. Bij voorkeur enige dagen vooraf om in de 

planning te verwerken. Graag verwelkomen we nieuwe chauffeurs! Tineke Vasmel. 

 

 Datum Naam  

 7 sep Fam. K. Gijzenberg  

 14 sep Fam. A. Kamer  

 21 sep Fam. F. Dekker  

 28 sep Fam. K. Gijzenberg  

 5 okt Fam. A. Kamer  

 12 okt Mw. T. Vasmel  

 19 okt Fam. K. Gijzenberg  

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

1307 Dhr. & mw. Chr. Koldewijn-van de Water. 

 2007 Mw. G. Remmers. 

 2707 Mw. E.A.F. Kooij den Braber. 

 0308 Dhr. P.G. Roos. 

 1008 Dhr. J. de Kleijn. 

 1708 Mw. E. Bosch-Ablonczy. 

 2408 Mw. H. Warmer-Huisman. 

 

BEDANKT 

Zondag 10 augustus mocht ik de bloemen van de kerk 

ontvangen via Barbara van Tol. Hartelijk dank 

hiervoor! Meteen wil ik ook eenieder bedanken voor 

de bezoeken aan Nel, zowel in het Spaarne ziekenhuis, 

Bornholm als Meerwende. Van de bezoekers van de 

kerk heeft zij heel veel steun gehad. 

Hartelijk dank! J. de Kleijn. 

 

Lieve gemeenteleden van Badhoevedorp-Lijnden, 

Zondag 31 augustus heb ik voor het laatst de beamer 

bediend in de kerk. Ik ben opgegroeid in deze ge-

meente. Eerst in Lijnden en al snel in Badhoevedorp 

met als eerste reden dat daar kinderdienst was. Nu 

komt het moment om mijn vleugels uit te slaan. Mede 

doordat ik op 12 september ga trouwen in Nieuw-

Vennep. Daar zal ik dan ook naar de kerk gaan. Ik wil 

iedereen bedanken voor deze vele jaren, waarin ik in 

geloof mocht opgroeien. Afscheid nemen vind ikzelf 

altijd zo’n groot woord. Ik zeg het liefst tot ziens. Wie 

weet waar we elkaar ooit weer zien. 

Met vriendelijke groet, Zwanet Gijzenberg.
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IN MEMORIAM MEVROUW NEL DE KLEIJN-VAN DIJK (13 MAART 1943-12 JULI 2025). 

Zondag12 juli is in de Meerwende op 82-jarige leeftijd Nel de Kleijn-van Dijk overleden. 

Zaterdag 19 juli was in onze kerk, voorafgaande aan de begrafenis op Westgaarde, de dankdienst voor haar leven. 

Haar lange en welbestede leven is herdacht met herinneringen aan het werk dat zij gedaan heeft als kraamverzorgster, 

maar ook als kosteres van de kerk in Lijnden en van de Immanuelkerk, een taak die zij samen met haar man vervulde. 

Zij was iemand die vond dat zij er vooral voor anderen moest zijn met praktische hulp en raad. Het geloof beleefde 

zij met een kinderlijk vertrouwen. Reden om de melodieën van kinderversjes bij haar afscheid te laten horen. Robert 

Jan Bakker. 

 

IN MEMORIAM ANNE.JULIAN (JUUP) BOSCH (1 JUNI 1940-13 JULI 2025). 

Zondag 13 juli overleed ons gewaardeerde oud-scriba Juup Bosch op 85-jarige leeftijd. 

Vrijdag, 18 juli hebben wij afscheid van hem genomen. 

Kinderen en kleinkinderen stonden stil bij het leven van deze bijzondere schoolmeester, die zijn hele leven 

lang “kind" is gebleven. Juup begon met het sparen van treintjes, maar dat sparen liep volledig uit de hand. Er kwam 

steeds weer wat bij. Zijn winkeltje in de Looier werd steeds groter en uitgebreider. 

Juup heeft ook heel veel gegeven. Veel kinderen zijn door meester Juup bijgespijkerd op school, tot ver na zijn pen-

sioen. Ook als oppas opa heeft Juup, samen met zijn vrouw Emöke, zijn sporen verdiend. Zij genoten ervan om met 

de kleinkinderen spelletjes te spelen. Het maken -en vertellen- van die verhalen waren Juup op het lijf geschreven. 

Als scriba heeft hij veel voor onze gemeente betekend net als met zijn jarenlange leiding bij de kinderdiensten. 

Onze gemeente verliest in Juup een kleine man, maar o zo groot mens. Wij bidden voor zijn vrouw, kinderen en 

kleinkinderen die dit verlies een plek moeten geven in hun verdere leven. Harry den Arend. 

 

IN MEMORIAM MEVROUW DICKY NOORLANDER-OSKAM (5 JUNI 1924-24 JULI 2025). 

Afgelopen woensdag (30 juli) vond hier de afscheidsdienst plaats voor Dicky Noorlander-Oskam, die donderdag 24 

juli op 101-jarige leeftijd in haar huis aan het Generaal Snijdersplantsoen overleden is. 

Zij groeide op in het Zuid-Hollandse Bergambacht, waar zij tot op hoge leeftijd door een van de kleinkinderen naartoe 

werd gereden om het dorp en oude bekenden te zien. 

Haar man was boordwerktuigkundige bij de KLM en zo kwam zij door haar huwelijk in Badhoevedorp te wonen, 

waar zij met haar talent om mensen aan zich te binden vele contacten heeft onderhouden, tot aan het laatst toe geze-

gend met helderheid van geest die het won van verlies aan hoor- en gezichtsvermogen. 

Samen met haar kleindochter had zij de hele afscheidsdienst opgesteld, zodat de persoonlijke herinneringen van het 

gezin zijn afgewisseld met muziekstukken naar haar keuze, het laatste een koraal uit de Johannes Passion. Na de 

dienst hebben de achterkleinkinderen het spiegeltje een plaats gegeven in de muur van de stiltetuin". 
Zij is bij haar man begraven op Wilgenhof. Robert Jan Bakker. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 1207 Mw. N. de Kleijn-van Dijk. 

 1307 Dhr. A.J. Bosch. 

 2007 Mw. L.H. Klene-Henar. 

 2407 Mw. D. Noorlander-Oskam. 

 

VERHUISD BINNEN GEMEENTE 

 2107 Mw. M. Glas. 

 2307 Mw. R.R. van Meeteren. 

 

INGESCHREVEN 

 2207 Dhr. R.J. de Vries  

 0808 Dhr. H. Oosterhof  

 1608 Dhr. C.A. de Wit  

 

UITGESCHREVEN naar: 

 0108 Mw. L.J. Prins Rouveen. 

 

 

CORRECTIE 

In vorig Meerkontakt stond een onjuist adres van Wilma Knibbe. Het juiste adres is: Topaz Overrhyn, Willem de 

Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden. Hartelijk dank voor de leuke kaarten die toch zijn aangekomen. Een hartelijke 

groet van Wilma. Greet Boersma. 
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Zaterdag 13 september hebben we weer onze jaarlijkse BBQ. 

Meld je aan. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.00 uur. 

Wilt u wel even laten als u komt en met hoeveel personen dan kan daar met de inkoop 

rekening mee gehouden worden. 

Dus aanmelden voor 11 september:  henrietdenarend@hotmail.com of 020 659 3133. 

Henriët den Arend. 
 

 

DIACONIE. 

SAMEN IN ACTIE VOOR COLOMBIA. 

Tijdens startzondag -14 september- zal een collecte 

worden gehouden voor ons project in Colombia. We 

ondersteunen hiermee een aantal kleine projecten in de 

hoofdstad Bogota en in Noord Colombia. 

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota werkt FPT, een 

partnerorganisatie van Kerk in Actie, aan een 

hoopvolle toekomst voor kwetsbare kinderen, 

jongeren én hun ouders. 

In 2024 deden 140 kinderen, 44 jongeren en 53 

ouders/verzorgers mee aan de activiteiten van FPT. De 

kinderclubs kregen een nieuwe opzet, met creatieve 

werkvormen zoals street art, audiovisuele technieken 

en theater. Zo leerden kinderen om via fotografie hun 

omgeving in beeld te brengen en hun eigen verhaal te 

vertellen. Met Kerst traden 22 kinderen op met een 

zelfgemaakt poppenspel! Ook de kookschool groeide: 

50 jongeren volgden de opleiding van een half jaar, 

waarvan 12 hun eigen horecaonderneming startten. In 

de moestuin op het dak werden verschillende 

manieren uitgeprobeerd om compost te maken, onder 

meer met wormen. In totaal werd 1700 kilo organisch 

afval omgezet in compost. FPT werkt nauw samen 

met andere buurt- en welzijnsorganisaties, de 

plaatselijke overheid en onderwijsinstellingen, 

waardoor FPT beter ingebed is in de lokale structuur, 

sneller kan aankloppen bij andere instanties en 

zichtbaarder is voor de autoriteiten.  

In het noorden van Colombia worden jongeren 

opgeleid tot kok of gastheer/vrouw in de horeca. Ze 

krijgen trainingen in ecotoerisme en gastronomie en 

leren hoe ze tegelijk kunnen bijdragen aan 

duurzaamheid en natuurbescherming. Dankzij de 

opleidingen vonden 44 jongeren betaald werk en 

konden 73 bedrijfjes worden gestart of verbeterd. 

De tweede collecte wordt deze zondag gehouden voor 

ons eigen jeugdwerk. 

Mocht u deze zondag niet in de kerk aanwezig kunnen 

zijn dan kunt u uw bijdrage ook storten via GIVT of 

via het bankrekeningnummer van de diaconie: NL55 

RABO 0373736185, Diaconie Protestantse Gemeente 

Badhoevedorp/Lijnden o.v.v. Actie Colombia & eigen 

jeugdwerk. 

Wij hopen natuurlijk op een mooie opbrengst en 

danken u voor uw bijdrage. 

Namens de diaconie, Greet Boersma. 

 

 

 

ROUWCIRKEL IN BADHOEVEDORP 

Voor mensen uit Badhoevedorp en omgeving (bijv. 

Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Halfweg, 

Amsterdam-West, Sloten etc.). 

Wees welkom bij vier avonden van verbinding en ver-

stilling rondom het verlies van een dierbare. 

In een veilige groep (max. vier deelnemers) delen we 

verhalen, luisteren we met aandacht en omringen we 

verlies met muziek, kleine rituelen en troostrijke maal-

tijdsoep. Samen maken we ruimte voor rouw en ma-

ken we het lichter. 

Wij zijn Corine Peters en Harriët Lohman en begelei-

den voor de 3e keer deze rouwcirkel. We hebben alle-

bei affiniteit en ervaring met rouw door persoonlijk 

verlies, werk in de ouderenzorg en onze opleidingen. 

Rouw verwerk je niet, rouw doorleef je. En je doet het 

altijd goed. Alleen, dat voelt niet altijd zo. Soms heb 

je een rustige dag met liefdevolle herinneringen. De 

volgende dag kun je je ineens weer in-en-in verdrietig 

voelen. Soms raak je enorm van slag door een 

goedbedoelde opmerking. Dan word je even blij van 

een gezellig samenzijn. En daarna weer boos omdat 

het zo oneerlijk voelt. 

Het mag er allemaal zijn tijdens de rouwcirkel avon-

den. We zijn samen en we doen het samen. Want nie-

mand hoeft alleen te rouwen. Voel je je uitgenodigd? 

Je bent van harte welkom om mee te doen. 

Praktische informatie: 

Wanneer: 4 maandagavonden op 8 september, 6 okto-

ber, 3 november en 8 december 2025 

Tijd: 18:30-21:30 uur (we eten met elkaar) 

Locatie: privéadres in Badhoevedorp. 

Bijdrage: €60 voor 4 avonden. Meer informatie: 

www.corinepeters.nl/rouwcirkel E-mail: info@cori-

nepeters.nl 

Zullen we kennismaken? Stuur ons een mailtje met je 

telefoonnummer, dan bellen we je. 

Rouwen, je hoeft het niet alleen te doen. Hartelijke 

groet, Corine en Harriët. 

 

  

http://www.pelgrimskerk.org/
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NAJAARSCONCERT ZANG EN VRIENDSCHAP 

 

 

 

Het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en 

Vriendschap’ (HMVZ) geeft zaterdagmiddag 25 

oktober a.s. dit concert. Plaats van handeling is de 

geheel gerenoveerde Marktpleinkerk in Hoofddorp. 

Medewerking verlenen Elena Roce, sopraan en Jeroen 

Koopman, piano o.l.v. dirigent Roland Bosma. 

Het programma bevat veel topsongs uit musical en 

film. Meer informatie o.a. over tijdstip en 

kaartverkoop treft u aan op affiche en flyers in de 

Ontmoetingsruimte van de kerk. Het wordt een heel 

mooi concert, u bent van harte welkom! 

Namens HMZV, Peter Roodenburg. 

 

 

LIEFDADIGHEIDSCONCERT IN PELGRIMSKERK 

Iedereen is hartelijk welkom op een speciaal concert! 12 oktober 11:30 (aansluitend aan de ochtenddienst en 

koffiepauze) geeft Maarten Havinga een gratis concert voor een liefdadigheidsdoel van Compassion in Tanzania. 

Maarten is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam voor de master orgel, onder Pieter van Dijk en 

Jacques van Oortmerssen. Het programma (orgel voor de pauze, piano erna) is: 

Fantasia et fuga G minor, J. S. Bach. 

Jesu bleibet meine Freude, J. S. Bach. 

Variaties op psalm 119, J. M. Havinga. 

Herzlich tut mich verlangen, J. Brahms. 

Lofzang van Zacharias, D. Sanderman. 

- Pauze (15 min.) - 

Preludium V, Fuga XV, Preludium VI, Fuga XVI Wohltemperiertes Klavier 2, J.S. Bach. 

Lieder ohne Worte 24, 20, 34, 35, 5, F. Mendelssohn. 

Tijdens de pauze zal Maarten vertellen over het project in Tanzania waar mensen in extreme armoede leven. Hij gaat 

daarheen voor de Muskathlon voor Compassion en loopt een halve marathon! Compassion is een organisatie die zich 

wereldwijd richt op duurzame verbetering in gemeenschappen met extreme armoede door kinderen via lokale kerken 

de middelen en onderwijs te geven voor een betere toekomst. De Muskathlon is een sportactie in het doelland om 

sponsoring op te halen voor een christelijk goed doel. 

De toegang tot dit concert is gratis. Na afloop zal er een collecte worden gehouden voor Compassion in Tanzania 

(contant geld!). U kunt ook intekenen via een informatiefolder met een maandelijkse bijdrage voor dit goede doel. 

Ter afsluiting van het concert wordt u van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Geniet van de prachtige 

muziek! Namens de voorbereidingsgroep, Nico van Driel. 

 

 

VREDESZONDAG 2025 
Vredevorst, 

Hoor me bidden: 

Geef vrede tussen mensen. 

Vuur en wapens doden zo veel leven. 

Oorlog maakt zo veel stuk. 

Geef vrede tussen mensen. 

Geef vrede in mijn hoofd. 

Oorlog in mijn hoofd woedt dag en nacht. 

Onrust en onmacht doden verlangens en hoop. 

Oorlog maakt zo veel stuk. 

Geef vrede in mijn hoofd. 

Geef vrede in mijn hart. 

Ik voel de pijn van eenzaamheid. 

Ik voel de steek van haat. 

Ik voel me soms niet gezien. 

Geef vrede in mijn hart. 

Geef vrede in mijn ziel. 

In de storm is er ook leegte. 

In de stilte voelt het kil. 

Waar is dat vonkje van hoop? 

Waar is de adem die mij aanvuurt? 

Geef vrede in mijn ziel. 

Geef dat ik vrede leef, 

dat ik vrede geef. 

 

Ds. Peter Breure
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

13 sep BBQ (wel aanmelden) 17.00 uur. 

20-28 sep Vredesweek 

12 okt  Liefdadigheidsconcert 11.30 uur, na dienst en koffie. 

Tot 5 okt Expositie Anke de Jong-Koele Na de zondagdienst of op afspraak. 

 

 

 

 

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of redactieadres: Roerdompstraat 17A (Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 15 oktober vóór 18.00 uur. 

Volgend "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 24 oktober in de brievenbus. 

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

