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MEERKONTAKT 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

 BADHOEVEDORP-LIJNDEN 

 
 

 

 

 
 

 

Zoeken naar …? 

 

 

Hoe vaak gebeurt het niet dat je naar iets op zoek bent maar het niet kan vinden? 

Dat kan van alles zijn, een gedachte, idee, spullen, gereedschap, een berichtje op je computer. Bedenk het 

maar en je kunt het kwijt zijn. Je zoekt en kijkt om je heen, vraag het je huisgenoten, maar je vindt het niet. 

Opgegaan in rook, zogezegd. Maar het blijft wel knagen, want je weet zeker dat je het gehad hebt. 

 

Vaak vind je de spullen wel een keer terug. Krijg je het gereedschap weer terug van je kinderen die het 

geleend hebben. Staat je bericht op de computer onder een ander bestand opgeslagen. Maar die gedachte of 

dat idee dat je kwijt bent. Je begint soms aan jezelf te twijfelen. 

 

Het kan gebeuren dat op een geheel ander moment, een tijd later, in een gesprek met een ander opeens, 

door wat door die ander gezegd wordt, je plotseling weer weet welke gedachte je kwijt was. Je wordt door 

de ander op een ander spoor gezet. Je weet weer waar het over ging. Wat je idee ook alweer was en wat je 

ermee wilde doen. Je komt steeds weer tot nieuwe en andere inzichten met behulp van anderen. Je kunt het 

dus niet altijd alleen af, je hebt elkaar nodig om dat stapje verder te komen. Kijk naar het verhaal van de 

Emmaüsgangers, waar de “vreemdeling” de twee zoekende leerlingen weer op het spoor zette, waardoor 

zij verder konden in het leven. 

 

Ook in kerkelijke kring kunnen wij rondjes blijven lopen onder het mom van het gaat toch goed zo! 

Ja, het gaat nog steeds goed, maar hoe lang houden wij het nog vol, de rek begint eruit te gaan. Daarom is 

het goed om nu om ons heen te kijken. Want wij zijn niet de enige gemeente die kleiner wordt. Natuurlijk 

kun en mag je alles voor je uit schuiven, maar het is niet eerlijk ten opzichte van de mensen die erin blijven 

vertrouwen dat alles wel goed zal komen. 

 

Soms moet je de bakens wat verzetten zodat wij kunnen blijven varen op het kompas wat ons ter 

beschikking staat. Let op en kijk om naar de mensen om je heen, zorg ervoor dat zij mee kunnen blijven 

varen en niet op het droge terecht komen. Wij kunnen en willen dat. Maar het is goed om hulp te zoeken. 

 

Samen sta je sterker en kun je focussen op wat belangrijk is voor de gemeente. De komende tijd zal er 

gestart worden met het zoeken naar van een nieuwe herder, die met ons verder wil bouwen aan een 

gemeente die wil blijven omzien naar elkaar. Het wordt een mooi en spannend jaar. Dat er zegen op mag 

rusten. 

 

 

 

Harry den Arend.  

39ste jaargang, nr. 1. 

30 januari 2026. 
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DIENSTEN        PELGRIMSKERK 

 

 

 Zondag 1 feb 10.00 uur Ds. A. van der Wal (Hoofddorp). 

 Collecten 1. Werelddiaconaat (Bangladesh). 2. Kerk. 

 

 Zondag 8 feb 10.00 uur Ds. R. Visser (Rhenen). 

 Collecten 1. Noodhulp Israël & Gaza. 2. Kerk. 

 

 De Meerwende 10.30 uur Dhr. D. Vollmuller (Aalsmeer). 

 

 Zondag 15 feb 10.00 uur Ds. J. van den Berg (Schoolkerkdienst). 

 Collecten 1. Voedselbank. 

 

 Zondag 22 feb 10.00 uur Ds. T. de Vries-Meijer (Overveen) 1e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Guatemala. 2. Kerk. 

 

 Zondag 1 mrt 10.00 uur Ds. J.C. Bos (Heemstede) 2e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Nederland. 2. Kerk. 

 

 Zondag 8 mrt 10.00 uur Ds. C. Bakhuis (Abbenes) 3e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Egypte. 2. Kerk. 

 

 Zondag 15 mrt 10.00 uur Ds. J. Scheele Goedhart (Rhenen) 4e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Moldavië. 2. Kerk. 

 

 Zondag 22 mrt 10.00 uur Ds. K. van der Sloot (Vijfhuizen) 5e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Omzien. 2. Kerk. 

  naar gevangenen. 

 

 Zondag 29 mrt 10.00 uur Ds. A. Molendijk (Heemstede) 6e zondag 40dagentijd. 

 Collecten 1. 40 dagentijd project Passion. 2. Kerk. 

 

AUTORIJDIENST 

De bedoeling is dat u (als belanghebbende) zelf de chauffeur belt. Graag enkele dagen voor de gewenste zondag, 

zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Uiteraard verwelkomen we uitbreiding van het aantal chauffeurs! 

Tineke Vasmel. 

 Datum Naam  

 1 feb Fam. A. Kamer  

 8 feb Fam. K. Gijzenberg  

 15 feb Fam. F. Dekker  

 22 feb Fam. A. Kamer  

 1 mrt Fam. F. Dekker  

 8 mrt Fam. K. Gijzenberg  

 15 mrt Fam. A. Kamer  

 22 mrt Fam. F. Dekker  

 29 mrt Fam. K. Gijzenberg  

 

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE 

  1412 Mw. Mandemakers. 

  2112 Dhr. & mw. G. Gramsma-Gerritse. 

  2812 Dhr. D.J. Tolsma. 

  401 Dhr. & mw. J. Handgraaf-Buisman. 

  1101 Mw. W. Knibbe-van Veen. 

  1801 Mw. C. Bitter-Wilmink. 

  2501 Dhr. P.G. Roos. 
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BEDANKT 

Namens Joop Tolsma wil ik u heel hartelijk bedanken 

voor de prachtige bloemen die Peter en Lyda 

Roodenburg in Bornholm kwamen brengen. Eem 

mooi kaartje van de kerk met de tekst: 

“Geachte heer Tolsma, een attentie in bloemen van 

onze Pelgrimskerk. Beterschap! Sjirk de Jong, diaken. 

Een hartelijke groet van Joop en Ina Tolsma-van 

Ginkel. 

 

Ik was deze week aangenaam verrast door de telefonische benadering -en een dag later fysiek- met een 

voorjaarsstukje afkomstig van een vertegenwoordiger van de pastorale zorg. Hartelijk dank voor de warme 

belangstelling en ik hoop op korte termijn weer mijn gezicht te laten zien. Gerard Slingerland. 

 

Wegens ziekte vorig jaar ben ik heel laat met bedanken 

voor de winterharde viooltjes die Epie mij vorig jaar 

kwam brengen. Ik geniet er nog elke dag van! Dus 

alsnog heel hartelijk dank hiervoor. Ook een gezellig 

bezoekje van Epie, als altijd, erbij  Heel fijn. Roos 

Pipper. 

 

GEFELICITEERD 

13 januari was de dag dat het 60 jaar geleden was dat Jan en Marleen Handgraaf elkaar het ja-woord gaven. 

Namens onze Pelgrimskerkgemeente mocht ik ze voor dit jubileum een mooi boeket brengen. We dachten terug aan 

wat de tijd had gebracht, zowel vreugde als zorg maar vooral ook dankbaarheid. We kennen Jan van het vele werk 

binnen de kerkenraad. En Marleen die talrijke mooie liturgische bloemschikkingen heeft gemaakt en erbij was bij 

het realiseren van de symbolische stiltetuin. De mooie vakanties, Toscane, de winterport of gewoon heerlijk fietsen 

bij Otterlo. En natuurlijk de vreugde van hun kleinkind. 

We wensen Jan en Marleen voor de tijd die voor hen ligt Gods zegen toe. Ina Klaasse Bos. 

 

IN MEMORIAM HENK CHRISTIAAN BITTER 

Vrijdag 5 december is de heer Henk Christiaan Bitter op 90 jarige leeftijd overleden. 

Bij het afscheid op 12 december jl. spraken zijn vrouw Corrie en zonen Rolf en Frank over hun man en vader. 

Henk werd omschreven als een gastvrij mens, die nog veel contacten had in de tenniswereld. Hij had zelf jarenlang 

gespeeld en het tot kampioen geschopt. Jarenlang heeft hij jongeren gestimuleerd en bijgestaan in de tennissport. 

Door een blessure was zijn rug zodanig beschadigd dat een rolstoel zijn deel werd. Ondanks zijn handicap bleef Henk 

een levensgenieter en bleef positief in het leven staan vol humor en wilskracht. De aanvoerder van zijn elftal laat een 

lege plaats achter, die niet opgevuld kan worden. Wij wensen zijn Corrie, kinderen en kleinkinderen heel veel goede 

en mooie herinneringen toe. Harry den Arend. 

 

IN MEMORIAM MIJNTJE GRAMSMA-GERRITSE 

Maandag 5 januari, namen wij in onze kerk afscheid van Mijntje en stonden stil bij haar leven. 

Dat deden wij aan de hand van de woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen waarin de hoop dat het lijden 

van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons te wachten staat. 

Mijntje, die lichamelijk zwak was, probeerde zo goed als mogelijk positief in het leven te staan. Veel tijd brachten 

zij zomers door in hun huisje op de Veluwe. Daar voelde Mijntje zich thuis. Toen zij lichamelijk weinig meer kon 

doen, deed ze wat nog wel mogelijk was; het tonen van haar liefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Daar kon 

zij van genieten. 

Toen zich Alzheimer bij haar openbaarde, werd duidelijk dat zij ook van haar geest langzaamaan afscheid zou moeten 

nemen. Samen met Gerard heeft zij het laatste stuk van haar leven volbracht. Bij het crematorium brachten kinderen 

en kleinkinderen hun liefdevolle herinneringen aan hun moeder en oma naar voren in woorden en zang. Wij wensen 

Gerard, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel mooie herinneringen toe. Harry den Arend. 

 

IN MEMORIAM WIM BAC 

Zaterdag 10 januari 2026 overleed Wim, Wilhelm Pieter Christiaan Bac 

Wim leefde een leven lang samen met zijn jongere zus Ank. Zij groeiden op als kinderen van het 

kostersechtpaar Bac van de Elthetokerk in Amsterdam. In Badhoevedorp woonden zij samen met hun 

ouders in de Ohmstraat 3 en daarna in De Schuilhoeve en zijn laatste jaar, 2025, samen in De Meerwende. 

Wim en Ank hebben beiden in het onderwijs gewerkt, Wim o.a. als directeur van de Paulusschool in 

Amsterdam. Wim was ook onder ons bekend als organist. Ank stond hem dan bij. Het was fijn voor haar 

dat Jos van der Kooy het orgel in de afscheidsdienst bespeelde. Jos kende hem als meester Bac, die zijn 

leerlingen vertrouwd maakte met de nieuwe kerkliederen in de zeventiger jaren zoals die van Lam, 

Barnard, Wit en anderen. In het lokaal gezeten naast dat van meester Bac hoorde leerling Jos die liederen 

nog voor ze in de kerken hun intrede deden. 

Wim en Ank hebben veel steun ondervonden van Henrieke Abrahamse en Foeke Dekker toen zij ouder 

werden. Beiden betekenen veel voor broer en zus Bac. 
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We hebben afscheid genomen van Wim met een levensschets uitgesproken door Henrieke en met enkele 

woorden van Paulus aan de Thessalonicenzen: troost elkaar en wees elkaar tot steun … zoals u trouwens 

al doet. Dat laatste deden Wim en Ank: elkaar tot steun zijn. 

En ook bij Wim werd het gebed gebeden dat ook bij het verscheiden van zijn ouders werd gebeden: Wij 

verenigen ons met het geloof waaraan hijzelf aan U, God, heeft vastgehouden ten einde toe… 

Zo gedenken wij hem. Paul Boersma. 

 

KERKELIJKE STAND 

OVERLEDEN 

 0512 Dhr. H.C. Bitter Badhoevedorp. 

 2912 Mw. M. Gramsma-Gerritse Badhoevedorp. 

 1001 Dhr. W.P.C. Bac Badhoevedorp. 

  

VERHUISD BINNEN WIJKGEMEENTE naar: 

 0412 Mw. R. Dijksman-Meerman Kamerlingh Onneslaan 131. 

 0701 Dhr. J. Achterstraat Kamerlingh Onneslaan 131. 

 

VERTROKKEN naar: 

 1712 Mw. F.J.L. Oranje Amsterdam. 

 1501 Mw. C.F.M. Mulder-van Groningen Voorschoten. 

 1501 Dhr. C.W. Mulder Voorschoten. 

 1601 Mw. G. Dijksman Haarlem. 

 

UITGESCHREVEN: 

 1001 Dhr. E. Jongkind. 

 

INSCHRIJVINGEN naar: 

 0412 Dhr. T.A. Bender Keizersweg 129A. 

 2212 Mw. R. Dijksman-Meerman Aalsmeer. 

 0301 Mw. N. Breunissen Badhoevedorp. 

 0501 Mw. H.J.C. van den Broek Amsterdam. 

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

 
 
Geacht gemeentelid, 

Ook in 2025 waren er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, muzikale bijdragen, Thee 

& Thema bijeenkomsten, pastoraat, diaconaat, jeugdkapel en levende kerststal. Activiteiten die toerusten, inspireren 

en bemoedigen tot navolging van Christus. 

Buiten de inzet van ambtsdragers en vrijwilligers zijn hier ook kosten aan verbonden. We kunnen dit alles alleen 

organiseren dankzij uw inzet en uw financiële bijdrage. 

Dat vragen we ook omdat we in 2025 een forse daling zien van de kerkelijke bijdrage door overlijden van trouwe 

leden, die al jaren de ruggengraat zijn van onze kerkelijke begroting. 

Wij hopen, vertrouwen en rekenen daarom toch héél graag op uw gulle gaven en roepen u op uw toezegging 

extra glans te geven! 

 

Afgelopen weken zijn de jaarlijkse brieven voor de actie KERKBALANS verspreid. Ongetwijfeld hebt u uw brief 

ook in de brievenbus gevonden. U kunt uw reactie zijnde toezegging op onze manieren aan ons kenbaar maken: 

  

Zelf uw toezegging direct overmaken naar het in de brief vermelde bankrekeningnr. NL16 RABO 0373 7158 38 t.n.v. 

Protestantse Gemeente. Badhoevedorp-Lijnden ovv uw betalingskenmerk. 
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Digitaal toezeggen en/of overmaken via de QR-code.  

Uw ingevulde toezeggingsformulier in het “offerblok” in de ontmoetingsruimte deponeren  

Uw ingevulde toezeggingsformulier (in de bijgevoegde enveloppe) deponeren in de brievenbus aan de 

Roerdompstraat 17A; 

Bellen met de administrateur, Foeke Dekker. Hij is graag bereid uw formulier even bij u op te halen. 

P.S. Als u schenkt via een periodieke schenking (meer-jarentoezegging) is uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar bij 

uw belastingaangifte. Ook is het mogelijk om erfbelastingvrij te schenken aan uw kerk bij overlijden via een legaat. 

Meer voor uw kerk, minder voor de belasting. Informeer bij ons naar de mogelijkheden College van 

Kerkrentmeesters.  

 

 

BLOEMENGROEP 

Thema in 40-dagentijd is: De Geest waaiert breed uit. 

In deze veertigdagentijd willen we openstaan voor de 

werking van de Heilige Geest in ons leven. De Geest 

zoekt en vindt steeds nieuwe wegen, op alle tijden en 

plaatsen, in uiteenlopende culturen, met een 

ongekende variëteit aan vormen. 

Ook vandaag inspireert de Geest om op weg te gaan 

met het evangelie. Ook wanneer we het spoor bijster 

zijn. De diversiteit in onze samenleving is groot. De 

kerk krimpt. We geloven dat de Geest de kerk brengt 

waar mensen zijn, midden in he leven. Tot onze 

verbazing zien we soms op de meest onverwachte 

plekken iets van Gods koninkrijk: aan de keukentafel, 

in de straat waar we wonen of de plek waar we werken. 

De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en buiten de 

kerk. Willen we ons laten verrassen in deze tijd van 

inkeer? Kunnen we onze ogen en oren openhouden om 

de tekens van de Geest te verstaan? 

De rode draad in de schikking is “de Geest waaiert 

breed uit”. De basis is de waaier van diverse takken 

met daar tussen kleine vaasjes waarin elke week 

andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst 

worden. De waaier suggereert beweging die we 

misschien niet altijd ervaren. In sommige culturen 

(Japans) is de waaier bedoeld om te communiceren. In 

spirituele context heeft de waaier een symbolische 

betekenis. Zo wordt in Chinese feng shui de waaier 

beschouwd als symbool van geluk en voorspoed. Deze 

drie symbolische bronnen samenvattend kunnen we 

zeggen dat voor ons de waaier staat voor beweging en 

communicatie op weg naar een andere toekomst, een 

nieuw begin.

 

De lezingen komen meest uit Mattheüs en Johannes. De schikkingen zijn volgens onderstaande thema’s. 

1e zondag Veertigdagentijd: Help onze weg te vinden. 

2e zondag Veertigdagentijd: In vertrouwen groeien. 

3e zondag Veertigdagentijd: Zien naar de ander. 

4e zondag Veertigdagentijd: Het zichtbaar maken van het werk van God. 

5e zondag Veertigdagentijd: Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar. 

6e zondag Veertigdagentijd: De intocht in Jeruzalem. 

Pasen:  Laat je op paaszondag en in de komende tijd verrassen door de werking van de 

Heilige Geest! 

Met deze schikkingen hopen we een goede en inspirerende tijd te hebben naar Pasen. Een hartelijke groet van de 

bloemengroep, Cockie, Carolina en Ina. 

 
  KinK 

DRIE NIEUWE EXPOSITIES IN PELGRIMSKERK 

 

Schilder- en tekenkunst van Evelien Weijmer uit Vijfhuizen, beeldend kunstenaar & docent. 

Tekenen en schilderen vormden al haar hele leven een 

rode draad. Maar na jaren op administratiekantoren te 

hebben gewerkt, besloot Evelien Weijmer pas op haar 

veertigste haar hart te volgen en een opleiding te 

starten aan de Wackers Academie, een kunstacademie 

voor figuratieve kunst. Daar leerde zij op klassieke 

wijze tekenen en schilderen: veel naar model, maar 

ook vakken als perspectief, kunstgeschiedenis en 

materiaalleer vormden een stevige basis. Na haar 

opleiding begon zij in haar eigen atelier les te geven 

aan kinderen en volwassenen en werkte zij als 

kunstdocent aan basisscholen en een middelbare 

school. Door drukke werkzaamheden vertelt zij is het 

schilderen wat op de achtergrond geschoven en ligt het 

accent meer op tekenen. Het brengt me rust en 

verstilling; het helpt me relativeren en mijn gedachten 

ordenen.  

Het werk dat u in de kerk ziet, zijn portretten van 

overleden familieleden, gemaakt naar foto’s uit het 

familiearchief. Er is een serie tekeningen van 

amaryllissen, waarin ik onderzoek deed naar vorm en 

de schoonheid van bloemen die juist in hun 
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vergankelijkheid iets bijzonders tonen. Ook hangen 

er enkele landschappen, gebaseerd op schetsen die ik 

buiten maakte. Daarnaast zijn er werken te zien van 

een pop waar niet meer mee gespeeld wordt; een 

onderwerp dat ik voor mijn eindexamenexpositie 

verbeeldde om de vergankelijkheid en het verstrijken 

van de tijd te laten zien. 

Ik hoop dat u in mijn werk iets herkent van de 

aandacht, de rust en het plezier waarmee het is 

gemaakt. 

 

Diamond painting van Nel Grevenstuk, gemeentelid van de Pelgrimskerk. 

Diamond painting is een creatieve ontspannende 

hobby waarbij sprankelende harssteentjes 

(diamantjes) op een zelfklevend canvas worden 

geplakt om een kleurrijk schilderij te maken. 

Vergelijkbaar met schilderen op nummer worden de 

steentjes op nummersymbolen geplaatst. Het resultaat 

is een glinsterend mozaïek. 

Tien jaar geleden begon Nel Grevenstuk met diamond 

painting. Ze kreeg een set van haar dochter Petra en 

dat liep uit op een leuke hobby. Ik kreeg er steeds meer 

plezier in, vertelt ze. Na een drukke dag geeft het rust 

en ontspanning om er aan te werken. Als je er mee 

bezig bent, vergeet je alles om je heen, soms zelfs om 

te eten en te drinken. 

Je kunt er verschillende dingen mee maken zoals 

onderzetters, schilderijtjes, kerst- en paasspullen. Op 

de vitrinekast in de kerk staat een trouwfoto van het 

echtpaar Grevenstuk die hun dochter heeft gemaakt 

met de steentjes. 

Ik hoop dat u van deze expositie geniet, schrijft Nel, 

en wie weet spreekt deze hobby u ook aan. 

Kaartenalbum van Lijsje Albers-de Beus 

In 1908 kreeg mijn schoonmoeder voor haar 

verjaardag een album waarin ze al de aan haar 

verstuurde kaarten kon verzamelen. En dat waren er 

veel! Niemand in haar familie had telefoon, dus als je 

elkaar iets te vertellen of te vragen had, dan stuurde je 

een kaart. Het boeiende aan deze verzameling is dat 

vele ansichten in de Eerste Wereldoorlog gepost zijn. 

Brood was toen schaars en via een broodkaart kon je 

het voor jou bestemde portie bemachtigen. Een baby 

klaagt erover dat hij bij zijn geboorte geen broodkaart 

heeft gekregen. Wat nu? 

Opvallend is de fantasie waarmee men in die tijd 

kaarten ontwierp: mooie dames in verleidelijke poses, 

veel vrouwen in klederdracht en weerbare mannen om 

dat in 1914 de oorlog uitbrak. En veel schitterende 

bloemenkaarten. 

Na haar overlijden kreeg ik het kaartenalbum en ook 

haar Poëziealbum, twee kostbaarheden waar ik zuinig 

op ben. Inger Albers. 

 

Deze drie exposities zijn nu te zien in de Pelgrimskerk. De expositie van Evelien Weijmer tot 15 april. De exposities 

van Nel Grevenstuk en Lijsje Albers tot 1 april. De kerk is open voor de exposities op zondag van 11.00-12.00 uur. 

Op andere tijden kunt u per mail toegang vragen: greetboersma48@gmail.com  

Namens de werkgroep Kunst in de Kerk, Greet Boersma.

 

MATINEECONCERTEN SLOTERKERK 

HET VIVEZZA TRIO

Zondagmiddag 22 februari is om 15.00 uur in de 

Sloterkerk, Osdorperweg 28 te Amsterdam, opnieuw 

een optreden van het succesvolle en levendige 

Vivezza trio. Al 15 jaar brengen violiste Inger van 

Vliet, klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste 

Angélique Heemsbergen opgewekte muziek in 

sprankelende, kleurrijke programma’s met o.a. 

Mozart, Glinka en Schubert. Dankzij jarenlange 

ervaring zijn zij perfect op elkaar ingespeeld. Het 

Vivezza trio heeft al enorm veel concerten gegeven en 

wordt altijd met veel enthousiasme teruggevraagd 

zoals nu. Voor verdere informatie en aanmelding zie 

www.sloterkerk,nl. Prijs €15,-; kinderen gratis.

 

 

Zondagmiddag 15 maart 2026 is om 15.00 uur een 

optreden van leden van het ensemble “’t Kabinet”. Dit 

ensemble, dat ook regelmatig in de Westerkerk bij de 

cantatediensten optreedt, bestaat onder meer uit de 

musici Daniel Boothe (viool), Xander Baker 

(violoncello) en David Schlaffke (klavecimbel). 

Op het programma staat o.a. 17e -eeuwse 

kamermuziek uit het Partiturbuch Ludwig. Voor 

verdere informatie en aanmelding zie 

www.sloterkerk,nl. Prijs € 15,-; kinderen gratis. Bert 

Stilma.
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ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA. 

 

Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip): 

28 jan-15 apr KinK exposities (zondags) 11.00-12.00 uur. 

05 feb  Kerkenraad 20.00 uur. 
 

 

KOPIJ via: redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org of ons redactieadres: Roerdompstraat 17A 

(Karavanserai). 

Aanleveren: woensdag 25 maart vóór 18.00 uur. 

Volgend "MEERKONTAKT" ligt uiterlijk 27 maart in uw brievenbus. 

http://www.pelgrimskerk.org/
mailto:redactie.kerknieuws@pelgrimskerk.org

