40-dagentijd 2026, met als thema “Kijk Door Jezus’ ogen”.

DAGENTIJD

De Geest nodigt ons uit om in het spoor van Jezus te gaan en met nieuwe ogen te kijken naar de mensen om ons
heen en naar de mensen ver weg. Met ogen vol aandacht en liefde, die zien vaak wat over het hoofd gezien
wordt. Als er in de Bijbel wordt gesproken over de heilige Geest, gaat het eigenlijk altijd over Jezus’ Geest. De
Geest is degene die ons oproept om in dat spoor verder te gaan. In deze Veertigdagentijd verdiepen we ons
daarom in belangrijke passages uit de Bijbel over Jezus. Hoe daagt Hij ons uit om anders te kijken naar de wereld
om ons heen? En wat betekent dat voor ons leven van vandaag? .

Zondag 22 februari: “Guatemala - Stop les uitval van werkende kinderen”.

Vooral onder de arme Maya bevolking in Guatemala komt
kinderarbeid nog veel voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel
naar school, maar vallen uit doordat ze veel lessen missen en
verlaten de basisschool zonder te kunnen lezen of schrijven. Een
speciaal programma met bijles voor kinderen en steun aan de
ouders helpt dit tegen te gaan. Ouders raken doordrongen van het
belang van onderwijs. Kinderen mogen de ouders blijven helpen,
zolang hun schoolprestaties er niet onder lijden.

Zondag 1 maart: “Nederland - Geef vluchtelingen een thuis”.

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet gemakkelijk. Of je
nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent of in het
geheel niet over papieren beschikt, je belandt in procedures en
uitzicht op een betere toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie
werkt samen met (kerkelijke) organisaties die deze mensen
helpen met informatie, advies en scholing om hun
zelfredzaamheid te vergroten. Ook proberen ze passend onderdak
te vinden voor wie wacht in een asielzoekerscentrum.

Zondag 8 maart: “Egypte - Een betere toekomst meisjes in kwetsbare wijken”

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige
omstandigheden zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet
naar school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld
en vroege huwelijken. Met het You are Beautiful-project
ondersteunt Kerk in Actie meisjes in Cairo en omgeving. Ze
krijgen onderwijs, medische zorg en bescherming, terwijl hun
ouders leren over de rechten en mogelijkheden van hun dochters.
Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te versterken
en een betere toekomst tegemoet te zien.




Zondag 15 maart: “Moldavié - Kinderen en ouderen worden gezien ”.

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken veel mensen
in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en
krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee
opvangcentra van de christelijke organisatiec Bethania worden
deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze
een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen
thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de
opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een
warme douche.

Zondag 22 maart: “Binnenlands diaconaat - Omzien naar gevangenen”.

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere
gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om barmhartig naar hen
om te zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-
patiénten en hun families om te werken aan herstel. Hierbij is er
extra aandacht voor kinderen die een vader of moeder in detentie
hebben. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die gevangenen
bezoeken, begeleiden en helpen bij een nieuwe start. Zo krijgen
zij weer uitzicht op een betere toekomst.

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij
miljoenen mensen thuis -een unieke missionaire mogelijkheid.
Daarom biedt de Protestantse Kerk diverse initiatieven rond die
uitzending aan. Dit jaarlijks terugkerende televisie-evenement
blijkt een belangrijke rol te spelen in het bevorderen van begrip
en verbinding tussen mensen. Zo vindt meer dan helft dat zij door
de muzikale paasvertelling beter weten waar Pasen in de
christelijke traditie over gaat. Deze uitkomst onderstreept de rol
die The Passion speelt in het toegankelijk maken van het
religieuze verhaal voor een breed publiek.

De collecte op Paasmorgen is voor steun en onderwijs aan kansarme kinderen in Colombia

In de Colombiaanse hoofdstad Bogota leven veel kansarme ontheemde jongeren in wijken vol armoede en
geweld. Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit.
Elk jaar kunnen hier een aantal jongeren een opleiding volgen voor het werken in de horeca. Ook ouders worden
begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze
manier een beter bestaan opbouwen, dit biedt hen nieuwe kansen voor de toekomst. Voor veel kinderen is het
centrum hun tweede thuis. De Diaconie



