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Tekst bij de foto op de voorpagina 

 

Een oude boomstronk heeft veel meegemaakt. 

Hij symboliseert, levenservaring, wijsheid en de cyclus 

van het leven, omdat de stronk overgebleven is van een 

reeds geleefd leven. 

Het is ook de start van een nieuwe fase waarin de stronk 

zorgt voor weer nieuw leven, voor insecten, mossen en 

planten. 

In deze stronk groeit sedum, een plant die symbool staat 

voor eeuwig leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  Ds. Joep van den Berg 

Ouderling van dienst: Harry den Arend 

Diaken van dienst: Tjirk de Jong 

Lector:   Harry den Arend 

Gedicht:  Anneke de Jongh 

Harpiste:  Merel Naomi 

Organist:  Gert Jan Velders 

Liturgisch bloemstuk: Cockie Kamerman 

Koster:   Henriët den Arend 
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Orgelspel: Louis Vierne – Introït 

 

VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van 

dienst 
 

Stilte 
 

De gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: NLB 215: 1, 2 en 3 

 

 

 

 
 

2 Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
 

3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 
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Bemoediging en groet 

Bemoediging  
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw is tot in eeuwigheid 
G: en die niet loslaat het werk van zijn handen. 
Groet 
V.: Genade en vrede van God, onze Vader,  

en van onze Heer Jezus Christus   
A: Amen 
 

De gemeente gaat zitten 

 

Kyriegebed  

 

Luisterlied: ‘De mensen die we missen’, Sela 

https://youtu.be/4dRete4jlkE?si=xppaY5442jqSpodA 

 

GEDACHTENIS van de overleden gemeenteleden 

Inleidende woorden op het gedenken 

 

Harpmuziek: La Source – Alphonse Hasselmans 

 

We gedenken de overleden gemeenteleden van de 

Pelgrimskerk met het aansteken van een kaarsje.  

Na het noemen van de naam van de overledenen, mag 

een familielid, vriend(in) of nabestaande naar voren 

komen.  

Zij steken een kaarsje aan, bij het plankje met het 

spiegeltje, waarop de naam van de overledene staat. 

Als er geen familie of vrienden zijn, steekt een 

ambtsdrager het kaarsje aan 

https://youtu.be/4dRete4jlkE?si=xppaY5442jqSpodA
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Tijdens het aansteken van de kaarsjes harpmuziek: 

Una Mattina – Ludovico Einaudi 

 

Noemen van de namen: 

Overleden op 

15-11-2024 Pieter Verhoef       86 jaar 

22-11-2024 Anna Martha van der Wulp-Bormann  87 jaar  

16-12-2024 Engbert Joost Mebius     93 jaar 

01-01-2025 Engel Jacob Varkevisser     86 jaar 

15-01-2025 Joannes Fredericus Maria Barendsen 84 jaar 

25-01-2025 Annemarie Brouwer      69 jaar 

08-02-2025 Johannes Knip      90 jaar 

 

Zingen: ‘Onze namen staan geschreven’,  

melodie NLB 730: 1 (tekst: Hans Mudde) 

 
        1. On - ze  na -men staan ge  schre-ven  

 
            in    de   hol  te   van uw hand 

 
           als  een  te - ken  dat   ons   le  ven 

 
            in    U,  Heer, is    in - ge - plant           

 
         Steeds als Gij   uw    handen  o - pent  
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           zien  uw    o -  gen   ons weer aan 

 
            en  gedenkt  Gi   uw  be - lof - te:  

 
          een   vol ko  men nieuw be-staan 

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes harpmuziek: 

Feuilles d’automne – Aphone Hasselmans 

Overleden op 

 

18-02-2025 Petronella Geertruida Koetsier-Wisman  

90 jaar 

20-02-2025 Jacob Adrianus Slootweg  82 jaar 

23-02-2025 René van Straten-Vreeken  81 jaar 

15-03-2025  Johannes Dirk van Vliet  90 jaar 

15-03-2025 Dirk Hijstek    89 jaar 

19-03-2025 Pieter den Hollander   85 jaar 

09-04-2025 Pieter Zantman   85 jaar 

 

 

Zingen: ‘Onze namen staan geschreven’, mel. LB 730: 2 

 
       2. Laat  ons  in  de   stil  -  te    groeien 

 
            tot - dat op  de   jongste  dag 
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            on - ze  na-men   o  -  pen  bloeien  

 
           op    uw  god-de -  lijk  ge-zag. 

 
           Dan  gebeurt  wat   wij  nu  dro-men  

 
           dat   wij    in    uw     lou - ter  licht 

 
            tot   U   na - der  mo-gen ko - men               

 
          aan-ge-zicht   tot    aan-ge-zicht. 

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes harpmuziek: 

A Martine – Bernard Andres 

 

Overleden op 

29-05-2025 Arend Jan Weijenberg          91 jaar 

31-05-2025 Mardalena Binnenkamp-Buitenhuis         94 jaar 

01-06-2025 Willemina Carla Hoogendorp-van Tienen 74 jaar 

18-06-2025 Hendrina Peters-van de Water         87 jaar 

21-06-2025 Lambertus Johannes Maria Coenegrachts79 jaar 

12-07-2025 Nel de Kleijn-van Dijk           82 jaar 

13-07-2025 Anne Julius Bosch                      85 jaar 
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Zingen: ‘Onze namen staan geschreven’,  

melodie NLB 730: 3 

 
       3. Heer, her- in- ner    U    de   na-men 

 
           van hen, die  ge - stor-ven  zijn, 

 
            en ver-geet niet, dat    zij   kwa-men  

 
          langs  de  stra-ten van  de  pijn, 

 
          langs  de  we - gen  van het  lij- den, 

 
          door  het woud der  een-zaam-heid, 

 
           naar het dag en nacht ver-bei - de   

 
           va- der- huis, hun  toe - be - reid. 
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Tijdens het aansteken van de kaarsjes harpmuziek: 

Pavane – Bernard Andres 

 

Overleden  

20-07-2025 Louise Hendrika Klene-Henar 95 jaar 

24-07-2025 Dirkje Noorlander-Oskam           101 jaar 

24-08-2025 Maria Henrietta Schaap-Deutz 95 jaar 

12-09-2025 Betty Hendrika Bogert-van Vliet 87 jaar 

17-09-2025 Catharina Wilhelmina Franzen-Smit 86 jaar 

06-10-2025 Adam van Vught             90 jaar 

21-10-2025 Hillechinus Buurma             91 jaar  

  

Zingen: NLB 753: 1, 2 en 3  Er is een land van louter licht 

 
 

2 Daar is het altijd lentetijd 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 

ons van dat zalig land. 
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3 Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 

als Israël ’t beloofde land 

zag over de Jordaan. 

 

Daarna wordt er een kaars aangestoken voor degenen die 

eenzaam en alleen gestorven zijn zonder dat iemand hun 

naam noemde. Ook hun namen zijn bij God bekend. 

 

Tot slot krijgt u de gelegenheid om een lichtje aan te 

steken voor mensen die u mist in uw leven. 

 

 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes harpmuziek: 

Una Mattina – Ludovico Einaudi 
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Gedicht: 

 

 

Zeven maal om de aarde te gaan, 

Als het zou moeten op handen en voeten; 

Zeven maal, om die éne te groeten 

Die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde te gaan. 

 

 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 

Schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

Kon uit de dood ik die éne doen keren. 

Zeven maal over de zeeën te gaan- 

Zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 
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DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de heilige Geest 

 

Lezing uit de bijbel:  Matteus 5, 1 – 12 

BERGREDE 

1Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar 

ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam 

het woord en onderrichtte hen: 

3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 

5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 

6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

7Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

9Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 

worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 

12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond 

worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie 

de profeten. 
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Zingen: NLB 910: 1 en 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Goddank, wij overdenken 

’t geheim van onze Heer, 

het heil dat Hij wil schenken, 

dat nieuw is altijd weer. 

Bevrijd van onze zorgen 

begroeten wij de dag 

en vrezen niet de morgen, 

wat hij ook brengen mag. 
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Verkondiging 

 

Stilte 

 

Orgelspel: Charles Tournemire - Choral 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Levensberichten 

 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

Zingen: ONZE VADER  

https://youtu.be/_Ibhgfun6to?si=57s4tQzFthzPeYvm 

 

Harpmuziek tijdens de collecte 

Sonate - Sophia Dussek 

 

Inzameling van de gaven: 

1. Diaconie 

2. Pastoraat bij rouw & gedachtenis 

 

We gaan staan 

 

Slotlied: NLB 425 

https://youtu.be/_Ibhgfun6to?si=57s4tQzFthzPeYvm
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Zending en zegen met gezongen Amen 

 
 

Orgelspel:  

Felix Mendelssohn – Fuga in d kl.t (Vater unser) 

  

U kunt als nabestaande na afloop van de dienst het 
plankje van uw overleden dierbare (met flesje, spiegeltje 
en kaarsje) mee naar huis nemen. Indien gewenst, kunt u 
het spiegeltje terughangen in de muur van de stiltetuin 
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