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Welkom in de Pelgrimskerk 

Havikstraat 5, Badhoevedorp 

zondag 26 oktober om 15.00 uur 

 

Zandkunstenares: Helene Wieringa 

 

 

Thema: Jozef 

Gastspreker: buurtdominee Nellie van Voornveld 

Ouderling van dienst: Harry den Arend 

Diaken: Sjirk de Jong 

Beamer: Foeke Dekker 

Organist: Gert Jan Velders 
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Welkom door ouderling van dienst  

LB 1005, met orgel 

 
Refrein: 

 
 

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

3 Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Bemoediging en groet 

 

LB 1005, met orgel 

 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Intro op de viering 

 

Lied: Help mij om stil te zijn - met beamer 
Tekst: Rikkert Zuiderveld, Muziek: Marcel Zimmer 

 

1 Zo groot en zo machtig 

maar toch zo aandachtig 

bent U als een Vader voor mij 

wat ik U vragen wil 

maak nu mijn hart weer stil en blij 

 

2 Zoveel dingen die gebeuren 

zoveel mensen die treuren 

ik kan niet begrijpen waarom 

help mij om stil te zijn 

als ik bij U kom 

 

3 Zo vol van geheimen 

en toch zo dicht bij me 

bent U als een Vader voor mij 

houdt mij geborgen Heer 

zet al mijn zorgen weer opzij 

 

4 Is er honger en oorlog 

dan vraag ik: waarvoor nog 

ik kan niet begrijpen waarom 

help mij om stil te zijn 

als ik bij U kom 

 



5 
 

5 Dank U hemelse Vader 

voor al uw genade 

al snap ik nog steeds niet waarom 

help mij om stil te zijn 

als ik bij U kom 

 

Gebed 

 

LB 166B: Jozef zoekt zijn grote broers, met orgel 

 
 

2 Met een slavenkaravaan 

moet hij naar Egypte gaan. 

Alle dromen zijn vergeten, 

heel veel kwaad wordt hem verweten, 

Jozef die onschuldig is 

komt in de gevangenis. 

 

3 Lange jaren gaan voorbij, 

maar de Heer is hem nabij. 

Nieuwe dromen worden wakker 

door de schenker en de bakker. 

Maar de schenker, hij vergeet 

al wat Jozef voor hem deed. 

 

4 Farao hoog op zijn troon 

droomt een wonderlijke droom. 

Daarom laat hij Jozef komen 

en dan worden alle dromen 

van de koe en korenaar 

en de maan en sterren waar. 
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5 God heeft alles omgekeerd, 

Jozef wordt als vorst vereerd, 

en het kwade valt in duigen 

en de broers ze moeten buigen: 

zo houdt God door Jozefs hand 

’t volk van Israël in stand. 

 

Lezen uit de bijbel: Genesis 37:1 t/m 4 

Psalm 146 
 

Lied: Jozef had een jas, met beamer 
Tekst & Muziek Elly Zuiderveld-Nieman 
 

Jozef Jozef 

Jozef had een jas 

Een jas een jas 

Een wonderlijke jas 

Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

Jozef Jozef 

Jozef had een droom 

Een droom een droom 

Een wonderlijke droom 

Van elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

Jozef Jozef 

Jozef had een droom 

Alweer alweer 

Hij droomde deze keer 

Van zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 

Van elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

Jozef Jozef 

Jozef in de put 

De put de put 

Een hele diepe put 

Waaruit kamelenhoeders 

Hem kochten van zijn broeders 

En naar Egypte brachten 

Daar droomde hij alle nachten 

Van zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 
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Die elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 
Met Jozef 

Jozef Jozef 

Jozef kreeg een troon 

Een troon een troon 

En zelfs een gouden kroon 

Die kreeg hij als beloning 

Hij werd de onderkoning 

En al zijn broeders kwamen 

Eerbiedig bij hem samen 

De zon en maan en sterren 

Die eerden hem van verre 

Die elf korenschoven 

Die allemaal voor hem bogen 

Een jas met honderd kleuren 

Wat kon er nog gebeuren 

Met Jozef 

Jozef Jozef 

Jozef had een jas 

 

Raadspel 

 

Verhaal 

 

Lied, God van licht,  Opw. 807 met beamer 

In mijn twijfels, mijn verdriet,  

in mijn falen ontbreekt U niet.  

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

In mijn onrust neemt U mijn hand;  

in mijn vragen houdt uw Woord stand.  

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee.  

U bent de rust als het stormt op zee. 

 

Refrein: God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.  

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker veilig naar de kust, waar U woont.  

Waar U woont, waar U woont, waar U woont. 
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Storm en golven vrees ik niet.  

In de morgen zing ik mijn lied. 

In uw liefde reist U mee.  

U bent de rust als het stormt op zee. 

U bent de rust als het stormt op zee. 

(Refrein) 

 

Bridge 4x: U schijnt feller dan de sterren.  

Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker.  

Ik vertrouw op U.  

God van licht, wees mijn gids.  

Leid mij door het donker veilig naar de kust waar U woont. 

(Refrein) 

Waar U woont. 

 

Gebeden  

afgesloten met Onze Vader, LB 1006 met orgel 
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Mededelingen en collecte 

 

 

LB 416 Ga met God vers 1,2 en 4 met orgel 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Afsluitend woord en zegen  

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met hapje en drankje 


